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 INFORMATIEBLAD  
                  APRIL 2024 
                         

 
 

Het volgende informatieblad verschijnt op 1 mei. Kopij vóór 21 april naar het secretariaat. 
Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.barnabasparochie.nl en www.sintjandd.nl 
RK parochie St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BM Haastrecht   
Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: 0182-513056 van 9.00 - 12.00 uur. 
Coördinator van het Altaarteam: e-mailadres: altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl 
Pastor van dienst: Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar 0182-586036 
Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur. Tel. 0182-382455. 
Email: info@barnabasparochie.nl Website: www.barnabasparochie.nl 
Bankrekeningen  
Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04    
 
 
 
Vieringen 
Maandag 1 april  11.00 uur: Eucharistieviering pastoor Van Klaveren 2e Paasdag 
Vrijdag 5 april 9.00 uur: Eucharistieviering pastor Kuipers 
Vrijdag 5 april 15.00 uur: : Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zondag 7 april 11.00 uur: Eucharistieviering pastor Van der Helm 2e zondag van Pasen 
Piet van Zuilen, Familie de Roos-van Vliet, Rosa de Heij-van Damme, Bep Faaij-de Nol en Antoinet Kok-
Faaij, Anneke van Dijk-Vermeij, Leo Beckers 
Donderdag 11 april 10 uur: Gebedsviering in Hof van Stein met gebedsleider 
Vrijdag 12 april 9.00 uur: Eucharistieviering pater Hoogland gelegenheid voor de biecht na de viering 
Vrijdag 12 april  15.00 uur: : Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zondag 14 april 11.00 uur: Eucharistieviering pastoor Van Klaveren 3e zondag van Pasen 
Gerard en Annie van Dijk-Vermeij, Leo  Beckers, Cor en Tiny de Vroom-Faaij, overleden familie 
Steenbergen-Streng, Toon Sluijs en Corrie Sluijs-van Leeuwen 
Vrijdag 19 april 9.00 uur: Eucharistieviering pastor Kuipers 
Vrijdag 19 april 15.00 uur: Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zondag 21 april 11.00 uur: Eucharistieviering pastor Kuipers 4e zondag van Pasen 
Sjaan Baars-Hoogenboom, Familie de Roos-van Vliet, Leo Beckers, Matthè Moons 
Vrijdag 26 april 9.00 uur: Eucharistieviering pastor Kuipers 
Vrijdag 26 april 15.00 uur: Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zondag 28 april 11.00 uur: Eucharistieviering pater Hoogland 5e zondag van Pasen 
Stans Klever van Peperstraate, Anneke van Dijk-Vermeij, Leo Bekers, Jaap en Annie Schneider-Lorjé, Ries 
Dekker 
 

De Barnabaskerk – een Vitale Parochie 

In de ontwikkeling binnen onze kerk naar een Missionaire Parochie maken we inmiddels vorderingen.    
En dit is niet onbelangrijk!                                                                                                                                                  
Er moeten kleine, maar soms ook grote stappen gezet worden om van een ‘onderhoudsparochie’ te 
groeien naar een Vitale Parochie. Dit is bepalend voor de toekomst van onze parochiekerken in de 
geloofsgemeenschap van Sint Jan de Doper, dus ook voor onze Barnabaskerk.  

Deze stappen kunnen en zullen niet alleen door de Pastoor en een select groepje vrijwilligers genomen 
worden. Van ieder lid van onze geloofsgemeenschap vraagt Onze Heer de inzet van je talenten.                 

http://www.barnabasparochie.nl/
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Zo hebben we inmiddels al een tijdje een goed functionerend Altaarteam waardoor de nodige 
communicatie en organisatie rond altaar en liturgie goed verloopt.                                                              
Maar sinds kort hebben we ons Welkomstteam geïntroduceerd. Wat u daarvan merkt is vooral de aardige 
mensen die bij de open deuren staan als u binnenkomt in de kerk. Ze reiken u de nodige blaadjes en een 
bundel aan. Maar luisteren ook graag als u even iets kwijt wilt, of iets wilt vragen. 

Zo werken we met elkaar aan de toekomst van onze kerk. 

Waar is Maria met de glazen stolp ???                                                                                                                                                             
Al sinds enkele maanden zijn we in Haastrecht een beeldje van Maria ter Weghe kwijt.                              
Nou hopen we natuurlijk dat ze bij iemand staat en daar haar gunsten verleent door haar bijstand en 
voorspraak. Maar ze is nu wel erg lang ter Weghe! En niemand weet waar ze is!                                          
Het zal ongetwijfeld een misverstand zijn, of vergeten te melden. Daarom deze dringende oproep: Weet 
jij waar het Mariabeeldje met de glazen stolp uit de koffiezaal is? We missen Haar!                                                                                                                                                           
Als je hier iets over weet, neem dan even contact op met Tiny Houdijk: 06 12 27 39 13 

Pastor Kuipers vervroegd pensioen                                                                                                                  
Bisschop Van den Hende heeft ingestemd met het verzoek van pastor Kuipers om vervroegd met 
pensioen te gaan. In praktische zin betekent dit het volgende: Pastor Kuipers krijgt een aanstelling als 
priester-assistent en blijft een aantal taken, waaronder sacramentenbediening, vervullen. Wel zal hij op 
de locaties Boskoop, Bodegraven en Schoonhoven aanzienlijk minder frequent voorgaan. Ook zal hij zich 
binnen het pastoraal team richten op vooral uitvoerende taken. Wel blijft hij betrokken bij het communie- 
en vormseltraject.                                                                                                                                                         
Het pastorale team en het parochiebestuur spreken de hoop uit dat door deze andere, en qua tijd minder 
belastende, taakinvulling pastor Kuipers nog een aanzienlijke tijd beschikbaar kan blijven ten dienste van 
onze parochiegemeenschappen. Met de bisschop gaan we op zoek naar mogelijkheden om het team op 
korte termijn te versterken. Zodra daar meer zicht op is, zullen wij dat met u delen. 

Amnesty International                                                                                                                                         
Zondag 21 april biedt Anneke Zijleman weer brieven aan van Amnesty International. Graag hiervoor uw 
aandacht. 

Ankerzondagen 
Elke maand, tot en met juni 2024, kunt u een Ankerzondag bijwonen. Deze zondagen vinden plaats in 
Gouda, in de H. Josephkerk, Aalberseplein 2.                                                                                                                                                      
De tijden van de bijeenkomsten zijn:9.15 uur Inloop met koffie en thee 
                                                                 9.30 uur      Catechese in leeftijdsgroepen 
                                                               11.00 uur Eucharistieviering 
Meer informatie over deze Ankerzondagen kunt u vinden op de website:  www.sintjandd.nl en opvragen 
via anker@sintjandd.nl. De eerstvolgende Ankerzondag vindt plaats op 21 april aanstaande. 
U bent van harte welkom!  

Pinksternoveen 2024                                                                                                                                                     
De Pinksternoveen vindt dit jaar plaats van vrijdag 10 mei t/m zaterdag 18 mei. In de volgende 
nieuwsbrief komt meer informatie. 

De heilige relieken van Bernadette Soubirous komen naar Nederland.                                                          
Een bijzondere schrijn met de relieken Bernadette Soubirous (een stuk van het gebeente) komt in april 
vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Het bisdom Rotterdam 
verwelkomt de relieken van de H. Bernadette van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth 
Kathedraal. Kijk voor meer info en aanmelden op www.sintjandd.nl 

Het Alphens Kozakkenkoor komt naar de H.H. Petrus & Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp.                               
Op zondagmiddag 7 april a.s. kunt u genieten van de prachtige Byzantijns-orthodoxe liederen die a capella 
gezongen worden o.l.v. dirigent Arkadi Gankin. Op het gevarieerde programma mogen natuurlijk niet de 
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authentieke Kozakkenliederen uit Oekraïne, Georgië en Rusland ontbreken. Het koor wordt hierbij 
begeleid door dirigent Arkadi Gankin en Sheila Moens op de bajan. Natalja Shevchenko met haar balalaika 
en Konstantin Sysoev op de balalaika-contrabas completeren de begeleiding van het Alphens 
Kozakkenkoor. Ook zal er gastoptreden zijn van de sopraan Yelena Guryeva uit Kazachstan.                      
Het concert op zondagmiddag 7 april a.s. begint om 14.30 uur. De kerk opent haar deuren om 14.00 uur. 
De entreeprijs is € 15.00 (inclusief één consumptie in de pauze), maar in de voorverkoop € 12.50 door de 
QR-code te scannen of via de website van het koor: www.alphenskozakkenkoor.nl. U bent van harte 
uitgenodigd. 

Ga mee op bedevaart naar Kevelaer!                                                                                                                      
Van donderdag 1 augustus tot en met zaterdag 3 augustus gaan we met onze parochie voor de 258e keer 
op bedevaart naar Kevelaer en dit jaar willen we jou erbij hebben!  Deze eeuwenoude traditie brengt ons 
samen voor een diepgaande ervaring van geloof en samenhorigheid. Als je al eerder mee bent geweest, 
heb je al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar als je nieuw bent of nog niet de kans hebt gehad 
om deel te nemen, wacht dan niet langer! In april liggen er in alle geloofsgemeenschappen brieven met 
informatie en inschrijfformulieren achter in de kerk. Grijp deze kans en schrijf je in!                              
Kosten p.p. op basis van volpension:                                                                                                                                                                    
1persoonskamer:€  325.00                                                                                                                                                        
 2-persoonskamer: €  275.00 

Financiële steun voor 'vakantie met God'                                                                                                              We 
begrijpen dat financiën soms een zorg kunnen zijn, maar laat dat je niet tegenhouden. Mocht geld een 
belemmering zijn voor jouw deelname aan deze bedevaart, dan bieden we financiële ondersteuning aan. 
Stuur gerust een mail naar pastoraalteam@sintjandd.nl met uw vraag of verzoek om financiële steun. 
Samen met het pastoraal team wordt gekeken naar een passende oplossing. We willen benadrukken dat 
alle verzoeken om financiële ondersteuning vertrouwelijk worden behandeld. 

Bedevaarten naar Banneux                                                                                                                                    
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, 
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.                             
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en 
ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, 
maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.                                                                                       
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:                                                                                                
*Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2024                 
( geheel verzorgt ) kosten slechts € 325.-                                                                                                                      
*Een één-daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2024 kosten slechts € 70.-                                                        
*Een twee-daagse bedevaart op 1 en 2 juni 2024 kosten slechts € 145.-                                                        
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.                    
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com                                
Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 

Bedevaarten Beauraing                                                                                                                                              
Het Nederlands Beauraing Comité organiseert 4-daagse bedevaarten naar Beauraing (Ardennen, België). 
Vanuit het bisdom Rotterdam worden jaarlijks twee bedevaarten georganiseerd. De mei bedevaart is voor 
valide pelgrims en aan de september bedevaart kunnen ook zieken, gehandicapten en ouderen 
deelnemen. Kortom iedereen die hulp of een bepaalde verzorging nodig heeft.                                              
De data voor 2024 zijn: 11 t/m 14 mei en 21 t/m 24 september.                                                                  
Informatie bij Adrie Remmerswaal, 06-18632045 

Rozenkransen verzamelen                                                                                                                                  
Broeder Geerard Labeur van de Sint Adelbert-abdij in Egmond zamelt oude, kapotte en/of niet meer 
gebruikte rozenkransen in om van de kralen weer nieuwe rozenkransen te maken, die vervolgens 
verkocht worden in de Abdijwinkel; de opbrengst komt geheel ten goede aan het klooster. Ongetwijfeld 

mailto:pastoraalteam@sintjandd.nl
mailto:paula_opstal@hotmail.com
mailto:gerard.debruijn@planet.nl


4 
 

ligt er bij u ook wel zo iets in huis. Meestal wordt daar niets mee gedaan. Wat zou het mooi zijn als “De 
Rozenkrans” een tweede kans krijgt……                                                                                                                      
U kunt de rozenkransen inleveren op het secretariaat of opsturen naar Egmond. Het adres is: Abdijlaan 
26, 1935 BH Egmond-Binnen. 

Dringend woonruimte gezocht.                                                                                                                              
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heb ik stevig contact met een beroepsmusicus (Anatoliy 41 jaar, 
christen). Soms dagelijks, maar in ieder geval wekelijks.                                                                       
Aanvankelijk woonde hij in Charkiv maar door de bombardementen moest hij verhuizen naar vrienden in 
Lviv in het westen. Afgelopen jaren heb ik hem ook met regelmaat financieel ondersteund. In een land in 
oorlog vinden geen concerten meer plaats zoals u zich kunt voorstellen. Onlangs was hij op tournee met 
een symfonieorkest in Europa.                                                                                                                                  
Daarnaast heb ik beloofd op zoek te gaan naar (tijdelijke huisvesting) voor hem als eerste opvang. Hij 
geeft aan dat een kamer en gelegenheid tot nemen van een douche voldoende is. Ik heb verder 
aangeboden te helpen met het vinden van een baan (dat ziet hij als een 'verplichting') in de regio gezien 
mijn netwerk. Hij is ook instrumentenmaker dus redelijk technisch en handig.                                             
Mijn vraag is nu of u of iemand uit uw omgeving een kamer beschikbaar heeft om hem (tijdelijk) op te 
vangen vanaf april a.s. bij voorkeur in gemeente Krimpenerwaard. Jullie begrijpen dat nu nog niet is aan 
te geven hoelang die 'tijdelijkheid' duurt.........  Misschien heeft iemand een tuinhuisje of plek met 
caravan, of een verdieping over, of weten we een anti-kraak locatie etc. etc.                                                    
Ik doe graag een beroep op onze medemenselijkheid en ons christelijke hart om Anatoliy te helpen 
opvangen. Hij vindt het bijzonder dat iemand die hem nooit persoonlijk heeft ontmoet zoveel moeite doet 
om hem te helpen. Hij zegt ook telkens weer 'iets te willen terugdoen'. Mijn antwoord is steevast: stay 
safe!                                                                                                                                                                                  
Uw reactie of suggesties ontvang ik graag via mail: familiekuzee@ziggo.nl. Bij vragen ben ik bereikbaar 
uiteraard: 06-55710731 
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