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Het volgende Informatieblad verschijnt op 1 december 2024. Kopij véér 21 november naar het secretariaat.
Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.bartholomeusparochie en www.sintjandd.nl.
RK parochie H. Bartholomeus Wal 61 2871 BC Schoonhoven.

Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: 0182 513056 op werkdagen van 9-12 uur.

Pastor van dienst: Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar (0182)-586036.
Altaarteam: e-mail: altaarteam.schoonhoven@sintjandd.nl

Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.30 —12.00 uur. Tel. 0182-382455.

Email: info@bartholomeusparochie.nl site: www.bartholomeusparochie.nl

Bankrekeningen: Actie Kerkbalans: NL79 INGB 0001 4600 00. Overige giften: NL10 INGB 0000 1138 15.

Vieringen en misintenties

Viering Allerzielen

Op zaterdag 2 november a.s. worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht in de viering van
Allerzielen. Aanvang: 19.00 uur.

Zondag 3 november 9.00 uur: H. Willibrord. Eucharistieviering met pastor Kuipers

31¢ zo. dhj.

Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders Bartels-Florentinus; Paola
Oosterlaken-van Doorn; Jozef Jans; Bets Jans-Oomen; Theo Mulder en Lies Mulder-van Vliet,
John Mulder; Martien Murck; Gerrit Postma.

Maandag 4 november 14.00 uur: Rozenkrans bidden. Vrijwilliger.

Woensdag 6 november 9.00 uur: Alle Heilige geloofsverkondigers in onze streken.
Eucharistieviering met pater Hoogland

Zondag 10 november 9.00 uur: Diakonale zondag, Eucharistieviering

met pastoor Van Klaveren. 32¢ zo. dhj.

Overleden ouders Bartels-Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Carina
Hastrich-Postma; Thea van Harmelen-van Leeuwen; Christella Tan; Joop Bode; Corrie Murk-
Rietveld; Frans van der Meer.

Maandag 11 november 14.00 uur: Rozenkrans bidden. Vrijwilliger.
Woensdag 13 november 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland.

Zondag 17 november 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Reneerkens, 33¢ zo. dhj.

Paola Oosterlaken-van Doorn; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders
Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Thea van Harmelen-van Leeuwen; Theo
Mulder en Lies Mulder-van Vliet, John Mulder; Paoloa Oosterlaken-van Doorn; Gerrit Postma.

Maandag 18 november 14.00 uur: Rozenkrans bidden. Vrijwilliger.

Woensdag 20 november 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.
Sacrament van Boete en Verzoening.
Frans van der Meer.




Zondag 24 november 9.00 uur: Christus, Koning van het heelal.

Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.

Overleden ouders Bartels-Florentinus; Julia Jeltje Postma-Brandsma; overleden ouders Driesen-
Fiddelaar en Ria; Corrie Murk-Rietveld; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan, Arie en
Joop; Christella Tan; Joop Bode; Herman Mensch (jaargetijde);

Gerrit Postma.

Maandag 25 november 14.00 uur: Rozenkrans bidden. Vrijwilliger.
Woensdag 27 november 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.

Gebed van Mgr. Van den Hende voor de landelijke Roepingenweek
(zondag 3 t/m zaterdag 9 november 2024)

Vader in de hemel,

uw Zoon Jezus vraagt om te volharden in gebed.

Hij gaat ons voor op de weg van het gebed.

Zo trekt Jezus zich terug om in stilte te kunnen bidden.

Hij bezoekt naar zijn gewoonte de synagoge en ook de tempel.

Vader in de hemel,

Jezus vraagt om te bidden voor nieuwe arbeiders

om de oogst van het evangelie binnen te halen.

Zo willen wij bidden, in gehoorzaamheid aan uw woord,
om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat.

Vader in de hemel,

onze hoop doet ons ook bidden

om nieuwe roepingen tot het religieuze leven
en het levensverbond van het huwelijk,

om de bijstand en de vreugde van uw liefde.

Vader in de hemel,

in het geloof dat U weet wat wij nodig hebben,
bidden wij met hoop en vol vertrouwen:

geef ons nieuwe roepingen

en ook de kracht om uw roepstem te beantwoorden.

Vader in de hemel,

wij bidden voor allen die geroepen zijn,

om trouw te kunnen blijven aan uw opdracht

met de inspiratie van de Heilige Geest,

die ons blijft bezielen om pelgrims van hoop te kunnen zijn.

Jongerencollecte 23 -24 november 2024

Misschien vraagt u zich soms af wat er met de Kerk zal gebeuren op de langere termijn. Sluiten alle
kerken uiteindelijk en blijft de mens dan op zichzelf aangewezen? Dat is een vraag die kan leven maar in
Nederland is er iets bijzonders gaande. Jongeren vormen door het hele land groepen om samen over het
geloof te leren. Zij zoeken naar zin en richting in hun leven, ze willen de Blijde Boodschap horen. Om
hierop in te spelen, biedt de Kerk catecheses en evenementen aan, zoals: De Katholieke Jongerendag op
2 november, waar vorig jaar 600 jongeren samenkwamen. De jaarlijkse relinie van de
Wereldjongerendagen, WID@Home, met een weekend vol catechese en getuigenissen. Nationale
bedevaarten voor jongeren, zoals de bedevaart naar Rome tijdens het Jubeljaar 2025. De ontwikkeling
van een app om lokale evenementen gemakkelijk te vinden. Wij vertrouwen erop dat, met uw steun, al
deze projecten uitgevoerd kunnen worden. De Jongerencollecte zal in onze parochie plaatsvinden in het
weekeind van 23-24 november. Uw gift zal worden ingezet om te bouwen aan de toekomst van onze
Kerk, want het mooiste wat we aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven is ons geloof.
Dank u wel voor uw steun en vertrouwen.



Zaklina Melis

Beleidsmedewerker Jongeren en Catechese

U kunt ook uw gift doneren op: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
o.v.v. 'Jongerencollecte'.

Vrijwilligers van harte welkom!

In het verlengde van de uitkomsten van de synodale avond die in september heeft plaats gevonden zijn
wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de teams te bemensen die nodig zijn om onze
gemeenschap te ondersteunen op het moment dat wij overgaan naar de Sint Jan de Doperparochie.
Daarbij moet u denken aan:

Welkomstteam. Het welkomstteam wil dat iedereen zich welkom voelt in het kerkgebouw. De beleving
van ‘echt welkom zijn’ begint al op het kerkplein! Deze teamleden heten alle mensen welkom bij de
kerkdeur en dragen namens de kerkgangers tijdens de viering daadwerkelijk hun gaven aan: de collecte.
Speciale aandacht hebben de teamleden voor nieuwe kerkgangers. De teamleden dragen zorg voor een
optimale ontvangst. Weten nieuwkomers de weg naar de toiletten? Hebben ze hulp nodig bij het
zoeken naar een zitplaats? Begrijpen ze het collectesysteem? Is duidelijk hoe de viering verloopt?
Hebben ze hulp nodig bij de (voor ons bekende) acclamaties? Het welkomstteam heeft ook oog voor de
gebruiken in onze kerk die niet evident zijn voor buitenstaanders. Kunnen ze vlot uitgelegd worden? Of
moet er ook iets gewijzigd worden, bijvoorbeeld het collectesysteem? Ook benadert het welkomstteam
katholieken die nieuw in de parochie zijn komen wonen of die net geinitieerd zijn. Zij heten hen welkom
en maken hen wegwijs in de parochie.

Zorgteam. Het zorgteam geeft aandacht aan iedereen die behoefte heeft aan zorg of een luisterend oor.
In de eerste plaats is dat na een viering. Die zorg kan klein zijn: behoefte aan een gesprek, een kopje
koffie, een goede tip, samen een kaarsje opsteken, samen bidden, etc. Maar die zorg kan ook groter zijn:
mensen thuis bezoeken, of doorverwijzen naar de pastoor of naar een officiéle instantie en zorgdragen
voor vervoer naar de kerk.

Beheer- en opbouwteam. Het beheer- en opbouwteam is verantwoordelijk voor de bemensing met
voldoende vrijwilligers, de financién, de actie Kerkbalans en het lopend onderhoud, voorraadbeheer en
schoonmaak. Het huidige gebouwenbeheer valt hieronder.

Het primaire doel van het team is om de faciliteiten te onderhouden en waar nodig andere teams te
ondersteunen. Mensen in dit team associéren ‘Kerk-zijn” met ‘Rentmeesterschap’.

Informatieteam - parochiebreed. De teamleden zijn een spin in het web als het gaat om marketing en
communicatie binnen en buiten de parochie. De teamleden ontwikkelen informatiedragers, zoals
posters, flyers, websiteberichten. Ook beheren ze webpagina’s en informatieschermen in de kerk. Via de
lokale nieuwsmedia bereiken ze met interessante nieuwsitems een breder publiek. Denk aan acties als
persberichten uitsturen en activiteiten posten op lokale nieuwssites. Het informatieteam zorgt voor een
effectieve distributie van de informatie en is in staat om zelf de benodigde informatie te verzamelen en
te verwerken. Ook speelt dit team een rol in de informatievoorziening naar de andere locaties toe. Het
informatieteam is rond de eucharistieviering zichtbaar aanwezig in het kerkgebouw. Zo zijn de
teamleden aanspreekbaar en verzamelen ze misintenties.

Het is voor het informatieteam een mooie uitdaging om alle informatie uit de geloofsgemeenschap te
kanaliseren en te stroomlijnen. ICT is een belangrijk hulpmiddel.

Missieteam - parochiebreed. Het primaire doel van het missieteam is rechtvaardigheid brengen in de
wereld. Mensen in dit team associéren ‘Kerk-zijn’ over het algemeen met ‘een verschil maken in de
wereld’. Het missieteam is er om te werken aan een rechtvaardige wereld, zowel ver weg als dichtbij.
Teamleden zijn geraakt door onrecht en willen samen een verschil in de wereld maken. Dit kan door
diaconale taken vorm te geven, via o0.a. parochiéle charitas, ondersteuning van de Voedselbank en
aanhaken bij activiteiten als de Advents- en Vastenactie.

Vormingsteam parochiebreed. Het vormingsteam zorgt ervoor dat parochianen kunnen groeien in hun
‘leerling van Jezus’-zijn. Zij faciliteren catechese voor alle leeftijden. Het sleutelwoord hier is continuiteit
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en groei in geloof. Vorming is een proces dat niet alleen gezien moet worden als gerichte begeleiding
naar een moment toe (voorbereiding Heilige Communie, Vormsel etc.). Het is ook een individueel
proces met een eigen tempo van spirituele groei en belevenis. Denk bijvoorbeeld aan de Alpha-cursus,
die centraal staat in Divine Renovation maar ook aan het Leerhuis, de bijbelgroep, geloven nu, etc. etc.
Op dit moment kent de vorming van kinderen en jongeren in onze parochie een zeer beperkt aantal
deelnemers. In de aanloop naar de Eerste Heilige Communie volgen kinderen een relatief kortstondig
traject met acht tot twaalf bijeenkomsten in een half jaar. Het traject naar het Heilig Vormsel heeft een
wat langere tijdsspanne. Het probleem met kortstondige trajecten is dat de vorming stopt nadat de
communicant of vormeling het sacrament heeft ontvangen. Daarnaast worden de kinderen in deze
trajecten nauwelijks vertrouwd met het kerk-zijn, zoals het regelmatig bezoeken van de zondagsmis of
het hebben van een gebedsleven. Het grootste deel van deze kinderen haakt dan ook direct af na de
Eerste Communie of het Vormsel. Een zorgwekkend signaal, waarmee we iets moeten. Daarom is het
van belang een nieuw vormingstraject op te zetten, met meer continuiteit. Een werkgroep is daar al
mee bezig, waarbij ze elke maand familiecatechese aanbiedt voorafgaand aan de eucharistieviering. Er is
dan catechese voor kinderen en hun ouders. Een volgende stap is om die catechese toegankelijk te
maken voor alle parochianen.

Voelt u zich tot een of meerdere van dee teams aangetrokken, neem dan contact op met Gerhard
Wortelboer, Sjaak Oosterlaken, Frank Marcus of via info@bartholomeusparochie.nl

Warme kleding voor daklozen

Ze vallen niet vaak op, maar ze zijn er wel. Mensen die om diverse redenen op straat leven en
regelmatig niet weten waar ze ’s nachts kunnen slapen. Soms is die slaapplek er niet en blijft de straat
over. Het Leger des Heils bekommert zich in Gouda en omgeving om tientallen daklozen. In het kader
van de bisschoppelijke Caritas Actie 2024 wil PCI (Parochiéle Caritas Instelling) van Gouda, Schoonhoven
en Haastrecht samen met u via het Leger des Heils daklozen in onze eigen omgeving voor de komende
winter voorzien van warme kleding. Er zijn al veel mensen bezig met breien in de Krimpenerwaard voor
deze actie. Half november willen wij de warme kleding aan het Leger des Heils overdragen. U kunt de
mutsen, sjaals, wanten en truien kwijt in de krat die achterin de kerk staat tot 10 november.
Kortgeleden was in het nieuws dat 30% van de daklozen vrouwen zijn en dat ook kinderen soms geen
vast dak boven hun hoofd hebben. Daklozen zijn dus niet altijd mannen. Op 10 november is de collecte
voor het Leger des Heils in Schoonhoven en Haastrecht. Met de opbrengst daarvan willen wij het Leger
des Heils in staat stellen om onder andere warme kleding aan te kunnen schaffen.

Zie, ik maak alles nieuw -Adventsretraite

Advent is een tijd van verwachting hoop en vernieuwing. Wat als je deze periode bewust zou starten
met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite : Zie, ik begin iets nieuws!” nodigen de jezuieten
je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te laten doordringen. Als
deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december dagelijks een
gebedsmail. Hierin vind je en Bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God
tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Hoeveel tijd je
eraan besteedt bepaal je zelf. Ga jij mee op deze reis? Elke retraite is een innerlijke reis met een
onbekende bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. Misschien ervaar je Gods roep om
een nieuwe richting in te slaan. Door trouw in gebed te blijven, met een open geest en een groot hart,
kun je innerlijk rust vinden. God wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag verrassen met Zijn
genade.

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga
naar www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter.

Ankerzondag
Wanneer? De eerstvolgende Ankerzondag wordt gehouden op zondag 17 november. Meer informatie
kunt u vinden op de website.

COLLECTANTEN GEVRAAGD

Deze maand wordt de jaarlijkse huis-aan-huis collecte gehouden door Kerk in Actie. Dit jaar is het
thema: Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Het doel is om families van voedsel- en
zadenpakketten te voorzien zodat er toch eten op tafel is.


http://www.adventsretraite.org/

Daarnaast geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten, kinderen hebben
er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp.

De collecteweek is van 18 t/m 23 november. Wie een paar straatjes in zijn/haar eigen buurt wil lopen
kan zich opgeven bij Lies Hamaker, tel. 06-28751222.

Handige handjes gezocht voor de Catechese van de Goede Herder

De Catechese van de Goede Herder is een catechesemethode die zich op een unieke manier richt op de
relatieopbouw van jonge kinderen (3-6 jaar) met God en de Goede Herder. Voor deze methode zijn we
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij het maken van de prachtige materialen die zij
gebruiken. Alle materialen worden met de hand gemaakt, en daar kunnen we uw creatieve talent goed
bij gebruiken!

We zoeken vrijwilligers met verschillende creatieve vaardigheden, waaronder:

* Houtbewerking: Het maken van diorama's, maquettes en miniatuur altaarmeubels.
* Schilderen: Schilderen van figuren en diorama's.

* Naaiwerk: Stoffen items zoals kleedjes miniatuur priestergewaden.

* Handvaardigheid: Uitknippen van figuren en het maken van overtrekkaarten.

Werkt u graag met kinderen? Ontdek of assisteren bij de bijeenkomsten iets voor u is!

We nodigen u van harte uit om een keer vrijblijvend mee te kijken tijdens een van onze bijeenkomsten.
Zo kunt u zelf ervaren wat de Catechese van de Goede Herder met de kinderen doet. We hopen dat u
geinspireerd raakt en misschien zelfs wilt blijven hangen om ons team te versterken! Het is een
geweldige kans om betrokken te zijn bij het geloofsproces van kinderen en hen te begeleiden in hun
ontdekkingsreis met de Goede Herder.

Wat kunt u verwachten:

e Assisteren van de catecheet bij presentaties.

e Observeren en noteren van belangrijke observaties.

e Kinderen waar nodig helpen tijdens hun werk.

e Teksten voorlezen uit de schriftboekjes bij bepaalde materialen, als een kind daarom vraagt.

e Kinderen helpen bij het kiezen van materialen als zij daar moeite mee hebben.

e Orde en rust houden in het atrium.

e Kinderen begeleiden naar het toilet.
Of je nu handig bent met je handen of graag met kinderen werkt, we kunnen uw hulp hard gebruiken!
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur gerust een mail naar goedeherder@sintjandd.nl. Samen
kunnen we iets moois neerzetten voor de kinderen!

Kerstwandeling

Het is nog geen Kerst, maar de voorbereidingen van de kerstwandeling zijn al in volle gang. De
Kerstwandeling is een initiatief van alle kerken van Schoonhoven. Deze wandeling wordt gehouden
zaterdagavond 21 december en eindigt in onze kerk waar de kerststal staat. Om alles in goede banen te
laten verlopen zoeken wij nog hulp voor de middag en avond. Hier gaat het voornamelijk om ‘s middags
alles klaar te zetten, het laten doorstromen in de kerk (we verwachten ongeveer 1500 bezoekers) en het
schenken van chocolademelk.

Voor verdere informatie en aanmelden kan bij Thea de Kruijf, e-mail:theadk56 @kpnmail.nl

Kom ook naar de Tour of Faith

Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom
Rotterdam. Je bent steeds te gast in een parochie. Je viert de eucharistie met bisschop Van den Hende
als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour of Faith
vindt in principe plaats op de laatste zondag van de maand, maar soms op een andere zondag.

Je bent van harte welkom op de Tour of Faith op zondag 24 november. We beginnen om 15.00 uur met
de eucharistieviering en ronden af om 19.00 uur. We zijn deze keer te gast bij de blauwe zusters in de
kapel H. Antonius van Padua (Boskantkapel), Fluwelen Burgwal 45, Den Haag.Op deze dag wordt
wereldwijd de Wereldjongerendag in de bisdommen gevierd. Je bent van harte welkom!



2025 Jubeljaar

Voorafgaand aan de opening van het Jubeljaar worden acht online Teams bijeenkomsten georganiseerd.
De bijeenkomsten voor het Jubeljaar zijn een initiatief van de landelijke werkgroep voor het Jubeljaar,
die bestaat uit vertegenwoordigers uit bisdommen, religieuzen en bewegingen.

De online Teams bijeenkomsten willen pastorale teams, vrijwilligers en geinteresseerden ondersteunen
in de opmaat naar het Jubeljaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding door een expert, er is
gelegenheid om vragen te stellen en om eigen ideeén voor het Jubeljaar te noteren op een
“inspiratiekaart”.

Op maandag 18 november (19.30-20.30 uur) is het onderwerp:
Wat zegt de bijbel over hoop?

Op maandag 9 december (19.30-20.30 uur) is het onderwerp:
Waarom wordt Maria “Moeder van de hoop” genoemd?

Kinderkerstmusical ‘De hemel op stelten’

Altijd al willen meespelen in een musical? Dit is je kans! Na het succes van vorig jaar met de musical
‘Emmaus’ kun je nu zelf meedoen met de kerstmusical ‘De Hemel op Stelten’. Deze musical wordt
opgevoerd op zaterdag 21 december om 15.00 uur in de H.- Josephkerk in Gouda. De repetitiedag (21
december) De hele dag staat in het teken van zingen, dansen en acteren, en je gaat je samen met
andere kinderen en tieners uit de parochie voorbereiden op een prachtige voorstelling. Vanaf 09.00 uur
openen we de deuren en vanaf 09.15 uur gaan we samen repeteren. Je oefent samen met de ervaren
Koemi-spelers, die speciaal naar Gouda komen om jullie te begeleiden. Aan het eind van de middag
voeren jullie de musical op, waarbij jouw familie en alle parochianen van harte welkom zijn. Wil je
meedoen? Meld je dan vddr 16 december aan via onderstaand contactformulier. Heb je vragen, neem
dan gerust contact op via parochie@sintjandd.nl. We hopen je te zien en samen een onvergetelijke
musical neer te zetten! Tickets kopen Neemt (minimaal) een kind uit het gezin deel, dan kost dit € 15,00.
Let op: dit is ook direct het entreeticket voor het gezin, dus je hoeft geen apart ticket meer aan te
schaffen! Losse tickets zijn € 5,00 of betaal een gereduceerd tarief van € 15,00 voor een gezinsticket. De
tickets kun je kopen tijdens de voorverkoop op zondag 15 december bij de Ankerzondag in Gouda. Ook
is het mogelijk om de tickets op zaterdag 21 december voorafgaand aan de voorstelling aan de deur te
kopen. Meer info: zie www.sintjandd.nl



