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Het volgende informatieblad verschijnt op 1 mei 2025. Kopij vóór 21 april naar het secretariaat. 

Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.sintjandd.nl  

RK geloofsgemeenschap St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BM Haastrecht   

Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: 0182-513056 van 9.00 - 12.00 uur. 

Coördinator van het Altaarteam: e-mailadres: altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl 
Pastor van dienst: Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar 0182-586036 

Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur.  

Tel. 0182-382455 en 0643135811  Email: haastrecht@sintjandd.nl   Website: www.sintjandd.nl 

Bankrekeningen Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04    

 

Vieringen  
Vrijdag 4 april 9.00 u:  Eucharistieviering met pastor Kuipers 
Vrijdag 4 april 15.00 u:  Rozenkrans bidden met vrijwilliger  
Zondag 6 april 11.00 u:  Eucharistieviering met pastor Kuipers; 5e zondag van de 40-dagentijd 

Familie de Roos-van Vliet; Anneke van Dijk-Vermeij; 
Toon Sluijs en Corrie Sluijs-van Leeuwen;  
Bep Faaij-van der Nol en Antoinet Kok-Faaij; Marjan Faaij-Kaptein;  
Cor en Tiny de Vroom-Faaij  

Donderdag 10 april 10.30 u: Gebedsviering met gebedsleider in Hof van Stein  
Vrijdag 11 april 9.00 u:  Eucharistieviering met pater Hoogland; Sacrament Boete en verzoening  
Vrijdag 11 april 15.00 u: Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zaterdag 12 april 19.00 u:  Eucharistieviering met pater Peelen; Palmzondag 
    Matthe Moons   
Maandag 14 april 19.30 u: Viering van Barmhartigheid met biechtgelegenheid; in Gouda 
Dinsdag 15 april 19.30 u: Viering van Barmhartigheid met biechtgelegenheid; in Schoonhoven 
Donderdag 17 april 19.30 u: Paastriduüm met pater Hoogland; Witte Donderdag   
Vrijdag 18 april 15.00 u: Kruisweg bidden 
Vrijdag 18 april 19.30 u: Paastriduüm met pater Hoogland; Goede Vrijdag   
Zaterdag 19 april 21.00 u: Paastriduüm met pater Hoogland; Paaswake 
    Ardy, Jo en Rie Bahlmann-Koot 
Zondag 20 april 11.00 u: Eucharistieviering met pastor Langerhuizen; 1e Paasdag (Ankerzondag) 

Familie de Roos van Vliet; Corry Vreeswijk-Hoogenboom;  
Anneke van Dijk-Vermeij; Niek en Annie Mulder-van Rossum; Matthe Moons 

Vrijdag 25 april 9.00 u:  Eucharistieviering met pastor Kuipers  
Vrijdag 25 april 15.00 u: Rozenkrans bidden met vrijwilliger 
Zaterdag 26 april 19.00 u: Euch.viering met pater Hoogland; 2e znd van Pasen; Znd van Barmhartigheid 
 

Woord- en Communievieringen Hof van Stein 
Iedere tweede donderdag van de maand is er voor parochianen die minder 
mobiel zijn om 10.30 uur een Woord- en Communieviering in het Hof van Stein. 
Ook parochianen die niet in het Hof van Stein wonen zijn natuurlijk zeer welkom. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Graag tot dan. 
 

Ziekencommunie 
Weet u dat zieken die niet meer in staat zijn om de vieringen in de kerk bij te wonen de H. 
Communie thuis kunnen ontvangen? Als u hiervoor belangstelling heeft, neem dan contact op met 
Jos Bahlmann  tel: 0182-511790 of geeft dit door aan een van de kosters. Wij doen dit graag. 
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Beste parochianen, 
In deze mededeling wil ik u graag op de hoogte brengen van een belangrijke verandering in het 
pastorale team van de parochie Sint Jan de Doper. De zorg voor een zo evenwichtig en vruchtbaar 
mogelijke inzet van de beschikbare priesters, diakens en pastoraal werkers van ons bisdom is een 
punt van grote en voortdurende aandacht. Het voorzien in de pastoraal van de parochies en 
instellingen van ons bisdom vraagt om een nauwkeurige afstemming binnen het kader van 
mogelijkheden, wensen en beschikbaarheid. Tegen deze achtergrond is de bisschop, na de nodige 
zorgvuldige gesprekken met de betrokken priesters en hun overeenstemming, voornemens om de 
volgende benoemingen te verrichten. Per zaterdag 1 maart 2025 benoemt de bisschop de 
zeereerwaarde heer drs. D.L. Langerhuizen in de parochie Sint Jan de Doper te Gouda e.o., in eerste 
instantie als parochie-vicaris. Per dezelfde datum krijgt de zeereerwaarde heer Langerhuizen eervol 
ontslag als pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag noord. Per woensdag 1 
oktober 2025 zal de bisschop de hoogeerwaarde heer drs. Th.A.H. van Klaveren benoemen als 
pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag noord. Per dezelfde datum krijgt de 
hoogeerwaarde heer Van Klaveren eervol ontslag als pastoor van de parochie Sint Jan de Doper. Per 
woensdag 1 oktober 2025 zal de bisschop de zeereerwaarde heer Langerhuizen benoemen tot 
pastoor van de parochie Sint Jan de Doper. Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben 
inmiddels een positief kennismakingsgesprek gevoerd met de zeereerwaarde heer Langerhuizen. De 
bisschop is beide pastoors erkentelijk voor hun inzet gedurende vele jaren in hun beider parochies, 
en voor hun bereidheid om de dienst aan het 
evangelie elders in ons bisdom voort te zetten. Hij wenst hen daarbij Gods rijke zegen toe, wijsheid 
en alle goeds. 
Met vriendelijke groet, vicaris-generaal A.J. van Deelen 
 
Als parochiebestuur feliciteren wij pastoor Van Klaveren met zijn aanstaande benoeming in het 
mooie Den Haag. Wij begrijpen heel goed dat er na 17 jaar dienstbaarheid aan de Rooms-katholieke 
parochiegemeenschappen in het Groene Hart een moment zou komen dat de bisschop zijn 
kwaliteiten elders zou gaan inzetten. Nu alvast zijn wij hem zeer dankbaar voor zijn gepassioneerde 
inzet en – samen met hem – trots op datgene wat door eenieders inzet binnen onze recent verder 
uitgebreide parochie tot stand is gebracht. Wij zullen Deo Volente zeker doorgaan in zijn geest. Te 
zijner tijd zullen wij natuurlijk op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Tegelijkertijd heten wij 
pastor Langerhuizen van harte welkom. Wij zijn blij dat er de komende periode voldoende ruimte is 
om hem via een warme overdracht vertrouwd te maken met onze parochie, de acht 
geloofsgemeenschappen en de daaraan verbonden vrijwilligers. Tevens zien wij ernaar uit om hem 
beter te leren kennen. Op 2 maart is pastor Langerhuizen in de parochiekerk H. Joseph in Gouda 
voorgesteld. In de periode daarna zal hij op diverse momenten in alle kerken voorgaan. Ook op die 
wijze kunt u met hem vertrouwd raken. In de komende Voorloper stelt hij zich nader aan u voor.  
 
Pasen . . . Een toekomst vol van hoop 
Interkerkelijk Gospelkoor New Creation uit Oudewater organiseert dit jaar een Paas sing-in op 
zondagmiddag 6 april om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te Oudewater. 
Noteert u het alvast? Nadere informatie volgt nog. 
 
Poolse Voedselzegening 
Op Stille Zaterdag (19 april) zal in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop de jaarlijkse Poolse 
voedselzegening zijn. De Polen gaan naar de kerk met een mand gevuld met traditionele gerechten: 
eieren (pisanki), gerookt vlees, zout, peper, brood. Dit voedsel wordt gebruikt om op Paaszondag 
een gezegend ontbijt te hebben. De voedselzegening zal plaats vinden in de H. Joannes de Doper, 
A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. Op zaterdag 19 april, aanvang 15.00 uur. 
De voedselzegening kan ook meegevierd worden via de livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
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Beste parochianen 
In januari is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Ik ben namens de parochie heel dankbaar 
voor alle toegezegde bijdragen door onze parochianen. Deze bijdragen zijn een blijk van waardering 
voor het dienstwerk van de kerk en voor de rol die de kerk heeft in ons dagelijks leven. De 
afgelopen periode heeft de St. Barnabasparochie diverse grote uitgaven moeten doen. In verband 
met de afgekeurde stookruimte diende de cv installatie compleet vervangen te worden. Verder is – 
nadat we deze enkele weken hebben mogen uitproberen – recent een nieuwe geluidsinstallatie 
geplaatst in de kerk. Ik ben heel blij met de nieuwe geluidsinstallatie en met de warmte-installatie, 
echter alles kost bij elkaar een lieve duit, wat erg zwaar weegt op de begroting van de parochie. 
Met het oog op deze uitgaven zou ik u daarom graag willen verzoeken om uw bijdrage voor de Actie 
Kerkbalans goed te overwegen en als dit mogelijk is iets te verhogen, ook als u uw bijdrage wellicht 
al heeft overgemaakt is een extra bijdrage van harte welkom zodat we nog vele lange jaren van 
deze investeringen mogen genieten in een fijne parochie. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Marco Hogerwerf, de penningmeester 
 

Bisdomsbedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo    zaterdag 31 mei 

Vanwege het Jubeljaar "Pelgrims van hoop" organiseert het bisdom Rotterdam een 
bisdomsbedevaart op zaterdag 31 mei. Niet iedereen is in de gelegenheid naar Rome te gaan. 
Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om te pelgrimeren, zoals deze ééndaagse bedevaart 
pastoraal begeleid vanuit ons pastoraal team door pastoor Van Klaveren en pastor Langerhuizen. 
Deze bisdomsbedevaart gaat in de meimaand naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo in Noord-Holland, de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De bijzondere 
geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. www.olvternood.nl 
Reizen met de bus  
Bij voldoende deelname gaan we met een touringcar. Meld u zich dus aan zodat we deze kunnen 
reserveren. Een bedevaart per bus begint zodra deze rijdt en is meer dan alleen een reis. Het is 
goed en fijn met elkaar én de Heer op pad te gaan. Rond 9.00 uur vertrekken we vanuit Gouda 
(precieze tijd wordt nog bevestigd). Voor de bus wordt een bijdrage gevraagd van minimaal € 10,-. 
U kunt zich aanmelden tot en met bij het centrale secretariaat parochie@sintjandd.nl of telefoon 
0182-513056. 
Programma bedevaart 
10.00-11.00 uur Aankomst en gelegenheid om voor sacrament van boete en verzoening  
11.00-12.15 uur Eucharistieviering met bisschop Van den Hende  
12.15-12.45 uur Processie door het park naar Maria  
12.45-13.30 uur Lunch op eigen gelegenheid  
13.30-15.30 uur Keuzeprogramma met twee rondes: o.a. over de geschiedenis van het Heiligdom, 
het samen bidden van de kruisweg op het Heiligdom, het samen zingen van internationale 
Marialiederen, samen bidden van het rozenkransgebed in verschillende talen en Eucharistische 
aanbidding.  
16.00 uur Afsluiting met Marialof met zegen met het Allerheiligst Sacrament.  
17.00 uur Vertrek U kunt ook op eigen gelegenheid naar Heiloo reizen. Laat het dan ook weten aan 
het Centraal Parochie Secretariaat. Meer informatie zie www.bisdomrotterdam.nl  
 

Bezinning;  bij het H. Sacrament van Boete en Verzoening  
Examen 
U zat achter de tafel, Heer, ik zat er bevend voor.  
Ik moest bekennen: ‘k had veel harder kunnen werken,  
U zou het na het eerste antwoord zeker merken; 
Ik vreesde voor het resultaat – ik kwam er vast niet door! 
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En naast U aan de tafel schreef Uw Zoon het protocol; 
Ik moest op zoveel vragen ’t antwoord schuldig blijven; 
En groter werd mijn angst, terwijl Hij zat te schrijven. 
Want er stond haast geen enk’le plus – van minnen stond het vol! 
 

En toen ik wachtte op de uitslag wist ik: ’t Is niet goed. 
Maar Jezus riep mij binnen – ‘k voelde d’adem  stokken: 
Ik was geslaagd! Niet door mijn eigen harde blokken: 
Hij maakte van de minnen kruisjes met Zijn rode bloed. 
 
Loslaten   Pastor Jouri Konchenko 
Ons leven lang zijn we bezig met loslaten. Dat begint bij de geboorte. Loskomen van je moeder. De 
band moet letterlijk en figuurlijk doorgeknipt worden en later ga je voor het eerst alleen naar 
school. 

Misschien laat je zelfs je familie achter als je besluit te emigreren. In elk geval groei je wel je 
ouderlijk huis uit en ga je op eigen benen verder.  
Soms moet je noodgedwongen loslaten. Je geliefde sterft. Je verliest je baan. Je relatie loopt stuk. 
Vrienden die je laat gaan of die jou laten gaan. Je moet loslaten, of je wilt of niet, want als je blijft 
staren op wat voorbij ging kun je niet verder, kun je niet opstaan, kun je niet leven. 
Het lijkt wel alsof ons een leven lang gegeven wordt om ons te oefenen in dat loslaten. En die tijd 
hebben we ook nodig, want eigenlijk zijn de meesten van ons toch vasthouders. 
 
Maar het houdt ook een belofte in. Loslaten biedt nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, biedt 
zelfs nieuw leven over de grenzen van de dood heen. 
Loslaten is ook wel de kern in wat geloven is. Jezus roept mensen op zich te bekeren en het is een 
oproep het oude los te laten. 
Durven breken met liefdeloosheid. Durven vergeven is durven loslaten wat een ander jou heeft 
aangedaan, en haat en wraakgevoelens opzij zetten, een nieuwe weg durven gaan: een weg ten 
leven! 
Het meest wezenlijke is niet dat Jezus een leer heeft verkondigd, in mooie verhalen, met 
hoogtepunt in de Bergrede, maar dat Hij is verrezen. Meer nog: niet alleen dat Hij verrezen is ( als 
eenmalig verleden gebeuren van 2000 jaar geleden) maar dat Hij als verrezen Heer onder ons blijft, 
opdat ook wij zouden leven (kol.3, 1-4) 
 
Hij is onder ons op diverse wijzen: ”Waar twee of drie in zijn Naam samen zijn”; in de lijdende en 
elke medemens; in de verkondiging van Gods Woord, en in de Woorddienst; maar de eerste 
invalspoort van de verrezen Heer is de Eucharistie. In de Eucharistie is Hij persoonlijk aanwezig, 
hoogst intens, als Bron van leven: “Ik ben het Brood dat leven geeft aan de wereld. Wie dit Brood 
eet zal in eeuwigheid leven…” (Joh 6). En dat hebben de eerste christenen zeer goed begrepen. 
Daarom kwamen ze bijeen op de eerste dag van de week, de zondag, de dag waarop Jezus verrezen 
was, de dag waarop Jezus bij herhaling aan hen verscheen. Het was alsof de Heer zelf de zondag 
aanwees als “zijn dag”. Elke zondag werd een paasherdenking, zo belangrijk dat ze de regel werd. 
 
Zo is de kerk gegroeid rond de Eucharistie. De Eucharistie is de bron van leven. De Kerk blijft leven, 
daar waar de Eucharistie echt wordt gevierd. Waar de Eucharistie verdwijnt, 
verdwijnt de kerk ook, verschraalt ze tot puur humane samenleving en mist 
ze de draagkracht van de liefde, die ons alleen door Jezus gegeven wordt. 
 
Pasen is durven loslaten, durven opstaan uit alles wat in je leven dodelijk is. 
Pasen dat is: mensen die opstaan en leven gaan Gods toekomst tegemoet. 

Zalig pasen!  

 


