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INFORMATIEBLAD
Oktober 2025
Geloofsgemeenschap St. Barnabas

Het volgende informatieblad verschijnt op 1 november 2025. Kopij voor 21 oktober naar het secretariaat.

Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.sintjandd.nl

RK geloofsgemeenschap St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BM Haastrecht

Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: 0182-513056 van 9.00 - 12.00 uur.

Codérdinator van het Altaarteam: e-mailadres: altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl

Pastor van dienst: Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar 0182-586036

Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur.
Tel. 0182-382455 en 0643135811 Email: haastrecht@sintjandd.nl Website: www.sintjandd.nl
Bankrekeningen Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04

Vieringen

Vrijdag 3 okt. 9.00 u
Vrijdag 3 okt. 15.00 u
Zondag 5 okt. 11.00 u

Donderdag 9 okt. 10.30 u
Vrijdag 10 okt. 9.00 u
Vrijdag 10 okt. 15.00 u
Zaterdag 11 okt. 19.00 u
Zondag 12 okt. 11.00 u

Vrijdag 17 okt. 9.00 u.
Vrijdag 17 okt. 15.00 u
Zaterdag 18 okt. 19.00 u

Zondag 19 okt. 11.00 u

Vrijdag 24 okt. 9.00 u
Vrijdag 24 okt. 15.00 u
Zaterdag 25 okt. 19.00 u

Vrijdag 31 okt. 9.00 u
Vrijdag 31 okt. 15.00 u

Eucharistieviering met pastor Langerhuizen

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pastor Kuipers; Alg. ziekenzalving /27¢ znd dhj
Bep Faaij-van der Nol en Antoinet Kok-Faaij; Joop Steenbergen
Overleden familie Van Doorn; Cor en Tiny de Vroom- Faaij;

Tonny de Goeij-van Dijk; Joop Kramer;

Gebedsviering met communie met gebedsleider in Hof van Stein
Euch.viering met pastoor Langerhuizen / Sacr. boete en verzoening
Rozenkrans bidden met vrijwilliger

VERVALT i.v.m. installatieviering pastoor Langerhuizen op 12 okt.
Parochiebrede Eucharistieviering ; 28 znd dhj ; met Mgr. van Deelen,
pastoor Langerhuizen en pastor Kuipers in de H. Josephkerk in Gouda
Installatieviering pastor Langerhuizen

Eucharistieviering met pastor Kuipers

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pastor Langerhuizen, en medecelebrant
Kapelaan Kuik ; Maria ter Weghe

Anneke van Dijk — Vermeij; Niek en Annie Mulder — van Rossum; Fam.
Houdijk — Hoogenboom, overleden familie Steenkamer — van Eijk;
familie Steenbergen Streng; Co Faaij Merkestijn

Eucharistieviering met pater Peelen; Wereldmissiedag ; 29° znd dhj
Tonny de Goeij — van Dijk; Joop Kramer; Wim Boere
Eucharistieviering met pater Hoogland

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pastor Langerhuizen; 30¢ znd dhj

Corry Vreeswijk — Hoogenboom; Jan Schalkwijk en overleden familie
Van Doorn

Eucharistieviering met pastor Kuipers

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Oogstdankdag: vrede en dankbaarheid

Vrede en dankbaarheid zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Tijdens de viering van 21
september met pater Peelen als voorganger werd dit maar weer al te duidelijk. Zijn vurige
getuigenis over zijn recente ervaringen in o0.a. Oekraine raakte vooral het thema 'vrede' en de
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broosheid hiervan. Vooraan in de kerk stond een tafel vol gaven tgv oogstdankdag. Ook het
prachtige vaandel van de LTB (Land en Tuinbouw Bond) was zichtbaar aanwezig. Van oudsher een
mooie Haastrechtste traditie om onze dankbaarheid te tonen voor hetgeen God ons geeft. En
dankbaarheid aan de mensen die in alle seizoenen de akkers bewerken om te kunnen oogsten.

Dat wij dit nog altijd 'in vrede' kunnen vieren is een grote genade. Nog mooier is het te weten dat al
deze gulle gaven naar de zusters van Moeder Teresa gaan, die op hun beurt maaltijden bereiden
voor dak-en thuislozen. Daarbij was ook de donatie van € 320,00 aan giften zeer welkom. De gaven
zijn inmiddels hartelijk ontvangen door de zusters.

18 oktober: Feest van Maria ter Weghe

Op vrijdag 18 oktober wordt het jaarlijkse feest van Maria ter Weghe (Maria van
Haastrecht) gevierd. De feestelijke eucharistieviering begint om 19.00 uur. Om
Maria te eren en te danken wordt tijdens de feestelijke eucharistieviering een
processie door de kerk gelopen. Alle kinderen mogen hierin meelopen. Maria
wordt daarin meegedragen en er worden Marialiederen gezongen. Ook is er een
kinderwoorddienst tijdens de viering. ledereen is van harte welkom om samen
met ons dit bijzondere feest te vieren!

We nodigen alle kinderen (leeftijd basisschool) uit om mee te lopen in de
processie. Meisjes mogen, als ze dat willen, als bruidje in een mooie witte jurk
meelopen, en jongens kunnen een lichtblauwe stola dragen. Grotere kinderen
zijn welkom om samen de draagbaar te dragen waar Maria op is geplaatst, zodat
iedereen haar kan zien. Er zijn bruidsjurkjes beschikbaar voor wie geen eigen
jurk heeft. We verzoeken je om samen met je kind om 18.30 uur aanwezig te zijn
i.v.m. het omkleden en passen van de jurk. Aangezien het aantal jurkjes beperkt

is, vragen we je vriendelijk om dit van tevoren te melden via
zorgteam.haastrecht@sintjandd.nl

Afscheid 13 juli

Op zondag 13 juli tijdens de eucharistieviering heeft diaken Schuurmans afscheid genomen als
pastor van de Sint Jan de Doper. Hij heeft zijn dankbaarheid om zijn pastorale werk meer dan 50
jaar te hebben kunnen blijven doen verwoord in een bijdrage die u kunt lezen op de site en in de
Voorloper die eind september uitkomt.

Caritas Actie 2025

In november 2025 zullen onze caritas werkgroepen voor het tweede jaar deelnemen aan de bisdom
brede Caritas Actie. Dit initiatief is genomen om een betere zichtbaarheid te krijgen die ervoor kan
zorgen dat mensen met een hulpvraag de weg naar Caritas kunnen vinden. En ook omdat Caritas,
hetgeen naastenliefde betekent, een zichtbaar deel is van dienen, één van de onderdelen van de
drievoudige zending van de kerk: vieren, leren en dienen. Vorig jaar hebben we ons gericht op
thuis- en daklozen door warme kleding in te zamelen en geld bijeen te brengen voor allereerste
levensbehoeften van mensen zonder een dak boven hun hoofd.

Dit jaar willen wij ons inzetten voor kinderen van gezinnen met weinig middelen die naar het
voortgezet onderwijs gaan. Voor een aantal van hen zullen we zorgen dat zij een geschikte plek
krijgen waar zij huiswerk kunnen maken. Bijvoorbeeld door hun slaapkamer op te knappen en daar
een werktafel te plaatsen. Wij hopen en vertrouwen dat u ons daarin royaal wilt ondersteunen.

Allerzielen

Op zondag 2 november om 19.00 uur is er in onze kerk een Woord- en Gebedsdienst voor onze
geliefde overledenen. U bent allen van harte uitgenodigd om uw overleden dierbaren te gedenken
in woord en gebed. Maar ook door een kaars voor hen aan te steken, hun naam te noemen en hen
in gebed bij Onze Heer aan te bevelen.
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Een stukje geschiedenis i.v.m. Allerzielen:

- In het Oude Testament (Makkabeén 12,43-45) werden offers gebracht voor gevallen soldaten
opdat hun zonden vergeven zouden worden

- H. Monica, moeder van de H. Augustinus vroeg hem op haar sterfbed: “Gedenk mij bij het altaar
van de Heer.”

- In de catacomben vinden wij inscripties waarin christenen bidden voor hun overleden broeders en
zusters.

Maar ook nu kan er in het hele jaar het H. Misoffer worden opgedragen voor uw dierbaren.

U kunt hiervoor een verzoek aanmelden bij het secretariaat : haastrecht@sintjandd.nl

Boekentips voor de maand oktober, uit onze Relibieb:

In onze RK Kerk worden gedachtenissen gevierd die de moeite waard zijn om eens in te duiken. In
onze Relibieb staan boeken voor de maand oktober. Zeer de moeite waard om eens kennis te
maken met deze Heiligen en thema’s. Wie weet wat ze u te zegen hebben.

1 okt: H. Teresia van het Kind Jezus, ofwel: de Kleine Teresia (van Lisieux); Kerklerares
2 okt: De HH. Engelbewaarders

4 okt: H. Franciscus van Assisi

7 okt: H. Maagd Maria van de Rozenkrans

15 okt: Teresia van Avila; Kerklerares

16 okt. H. Margareta Maria Alacoque; Devotie tot het H. Hart

18 okt: H. Lucas, Evangelist, en Maria ter Weghe

22 okt: H.Johannes Paulus Il, Paus

28 okt: HH. Simon de lJveraar en Judas Thaddeus

Achterin de kerk kunt het oude verhaal meenemen van
DE DRIE BROEDERS
over het bidden van de ROZENKRANS.

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer

Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het
bedevaartjaar 2025 ten einde loopt. De Haagse Bedevaarten organiseert jaarlijks deze bedevaart
naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u aanweazig zijn.

Zoals op 1 mei het bedevaartseizoen geopend werd, zo wordt het nu weer plechtig gesloten op 1
november, het Hoogfeest van Allerheiligen. Deze indrukwekkende ritus wordt geleid door
hulpbisschop Dr. Stefan Zekorn uit Miinster. Het is bijzonder mooi het hoogfeest van Allerheiligen in
een plek als Kevelaer te mogen vieren.

Informatie om u in te schrijven, kunt u vinden op onze website www.bedevaart.nl. U kunt de folders
aanvragen via dehaagsebedevaarten@gmail.com of via 06-49890002.

Vrijdag 31 oktober. Het vertrek vindt plaats vanaf 8.00 uur en de bus gaat via Leiden,
Leidschendam, Den Haag en Rijswijk naar Kevelaer. Na deelname aan de H. Mis in de Kaarsenkapel
en de lunch kunt u deelnemen aan de Kruisweg en bij het plechtig Lof wordt de bedevaartkaars
gewijd.

Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen. De Pontificale Hoogmis vindt plaats in de
Basiliek. We nemen na de viering afscheid van de Genadekapel en er is gelegenheid tot het laten
zegenen van de devotionalia. We zullen onderweg naar huis het diner gebruiken bij restaurant het


mailto:haastrecht@sintjandd.nl
http://www.bedevaart.nl/

Witte Huis in Zeeland, Noord-Brabant. Rond 18 uur zal de bus de eerste stopplaats terug naar huis
weer aandoen.

Deelnamekosten per persoon - 2-persoonskamer met douche/wc € 185,00 p.p. ; 1-persoonskamer
met douche/wc € 210,00 p.p. De kosten zijn inclusief: busvervoer, overnachting met ontbijt en
genoemde maaltijden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze website www.bedevaart.nl, mailen naar

dehaagsebedevaarten@gmail.com of bellen met 06-49890002. Ineke Huitema, secretaris Haagse
Bedevaarten

Toch maar wel

De mensen zijn vaak onredelijk,
onlogisch en egocentrisch;
Vergeef hen toch maar.

Als jij vriendelijk bent, verdenkt men je
van zelfzuchtige motieven;
Wees toch maar vriendelijk.

Als jij succesvol bent, krijg je wellicht
valse vrienden en echte vijanden;
Wees toch maar succesvol.

Als jij eerlijk en oprecht bent,
wordt je misschien bedrogen;
Wees toch maar eerlijk en oprecht.

Wat jij in loop van jaren opbouwt
kan iemand in een nacht vernietigen;
Bouw toch maar.

Als jij in stilte geluk vindt
kan men jaloers zijn;
Wees toch maar gelukkig.

Het goede dat jij vandaag doet
kan men morgen vergeten zijn;
Doe toch maar het goede.

Geef de wereld het beste dat je hebt,
al zal het wel nooit genoeg zijn;
Geef toch maar het beste dat je hebt.

Zie je, aan het eind betreft het
een zaak tussen jou en God;
Het was toch al nooit een zaak
tussen jou en anderen,
Dit gedicht werd geschreven door
Moeder Teresa
Het staat gegraveerd in de muur van haar kindertehuis in Calcutta



