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Meteen, op de avond van de Eerste Paasdag, 
worden de leerlingen door Jezus toegerust om 
te doen wat Hij hen heeft voorgedaan. Op deze 
dag schenkt Jezus, zo vertelt Johannes dat 
in zijn evangelie aan zijn leerlingen, de Heilige 
Geest. Met de kracht van de Heilige Geest wor-
den de leerlingen door Jezus op weg gezonden 
om, in Zijn naam, mensen te gaan bevrijden 
van zonden en schuld en hen een nieuwe kans 
te geven om te leven! Want daar gaat het om 
met Pasen: leven en opstaan!

Vanaf Pasen staan de leerlingen er bij stil wat het 
nu betekent dat Jezus leeft! Zij hebben er veel tijd 
voor nodig en zij blijven, samen met Maria, in één 
huis met elkaar in gebed. De Heilige Geest is vanaf 
Pasen al in hen aan het werk. En dan ervaren zij, 
50 dagen na Pasen, wat de kracht van de Geest 
van God voor hen betekent. Alles wordt anders, zij 
komen in beweging. Ze komen naar buiten, verla-
ten hun schuilplaats en verkondigen aan iedereen 
vrijmoedig de boodschap van Jezus die leeft! Zij 
kunnen dat nu vol overtuiging en vol vuur vanuit 
hun hart doen. Ze zijn er letterlijk vol van! (Pinks-
terlezing: Handelingen 2. 3-4)

Alles wat Petrus en alle leerlingen van Jezus 
gaan doen, staat beschreven in het boek Hande-
lingen van de apostelen. Zij openen de harten van 
veel mensen voor Gods liefde. Er komen er steeds 
meer die de weg van Jezus gaan bewandelen. 
Ook Paulus doet dat en hij gaat de blijde bood-

schap van Jezus bekend maken in heel Klein-
Azië, in Griekenland tot in Rome aan toe.

Ook wij leven, in onze dagen, vanaf Pasen toe naar 
het feest van Pinksteren. Op Hemelvaartsdag, 
tien dagen voor Pinksteren, eindigt de paastijd. De 
paaskaars wordt gedoofd. Vanaf dan bereiden wij 
ons met een noveen van negen dagen voor op de 
komst van de Heilige Geest, biddend:
Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelo-
vigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, 
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Pinksteren is behalve het feest van de Geest, die 
ons helpt en troost, ook het feest dat ons uitno-
digt om met de kracht van de Heilige Geest nu  
ook zelf in beweging te komen en met onze woor-
den en daden ervan te getuigen dat Jezus leeft. 
Nu is het aan ons, als missionaire parochie, om 
Jezus’ taak hier op aarde voort te zetten door 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te 
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klave-
ren, pastor Kuipers, diaken Schuurmans. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele week 
bereikbaar voor specifieke en dringende pastorale 
vragen. De Pastor van Dienst is telefonisch be-
reikbaar via 0182-586036. 

Vertrouwenspersoon
Sinds 2024 zijn er twee vertrouwenspersonen 
binnen de parochies aangesteld: Christa Abels en 
Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie situaties 
tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u 
hen bereiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl. 
Uiteraard is vertrouwelijkheid gegarandeerd. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haas-
trecht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:  
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.

Jaargang 11: 2024 - nummer 3

Onze Lieve Vrouw van 
Waddinxveen

Wellicht had u de voorkant in het teken van Pinkste-
ren verwacht, maar mei blijft bij uitstek de maand 
van Maria. Maria is een vertrouwde persoon in onze 
kerken. Zoals zij een moeder was voor Onze Lieve 
Heer, is zij een moeder voor velen.
Overal ter wereld staan er Mariabeelden in kerken en 
huizen en veel mensen (gelovig of ongelovig) steken 
een kaarsje bij haar aan en bidden om haar voor-
spraak.
De trots van de Sint Victorkerk is toch wel Onze Lieve 
Vrouw van Waddinxveen. Met een eigen kapel, ge-
bed, devotieprentje, lied, toegeschreven wonderen 
en naamgever aan het Zorgteam van Waddinxveen 
staat zij midden in onze samenleving en is zij onze 
thuishaven.
Met Pinksteren trokken de eerste leerlingen van Je-
zus er juist op uit. Na de uitstorting van de Heilige 
Geest gingen zij vol passie en vuur op pad om over 
de geweldige daden van onze Heer te vertellen. Zij 
gingen op weg, zoals ook wij nu nog met deze mis-
sionaire zending op weg gestuurd worden. Laten wij 
de komende periode dan ook met de gaven van de 
Heilige Geest en Maria in ons hart een zichtbaar licht 
zijn voor anderen. 
Namens de redactie van de Voorloper wensen wij u 
een zalig Pinksteren.

Redactie Waddinxveen

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper zijn wel-
kom via redactie@sintjandd.nl

PASTORALE

Toerusting op weg naar Pinksteren…

Ò

Omslagfoto

Op de voorkant van De Voorloper maken we komend 
jaar gebruik van foto’s van de site Kerkfotografie.nl. 
Hierop staan prachtige foto’s die een beeld geven van 
het interieur van de kerken van onze parochies. Deze 
uitgave wordt er een foto uitgelicht uit de Sint Victor-
kerk in Waddinxveen.

Sluitingsdatum kopij 

nummer 4: 8 juni.

Dit nummer wordt rond 

14 juli bezorgd.

Let op: kopij sturen naar  

het lokale redactieadres

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vertrouwenspersoon%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Pinksteren in een synodale kerk

Pinksternoveen 2024

Ook dit jaar is er weer een noveen in 'Het 
Groene Hart' en wel van 10 t/m 18 mei. Het 
hoofdthema dit jaar is: ‘Heilige Geest, wees 
ons nabij.’ Dit hoofdthema staat iedere avond 
centraal en daarbij hebben we bij iedere vie-
ring een subthema. 

Er zijn best veel zorgen in de wereld waar we voor 
kunnen vragen of de Heilige Geest ons nabij wil 
zijn. Wat te denken van de zorg om de vrede, de 
schepping en het klimaat, de vluchtelingen en 
migranten, de zorg voor onze naasten, voor de 
geestelijke groei, voor de leiders in kerk en maat-
schappij, et cetera. Allemaal vraagstukken die ons 
dagelijks bezighouden. 
Na overleg met de deelnemende gemeenschap-
pen is er weer een mooie route ontstaan:

ronde verzamelden we de overeenstemmingen en 
de verschillen die verder besproken moesten wor-
den. Het was een gesprek in de Geest. 

Wat hebben we ervan geleerd? 'We moeten meer 
luisteren naar wie niet gehoord worden, naar hen 
die zich niet welkom voelen in de kerk. We moeten 
een uitnodigende kerk zijn. De kerk is een moeder 
die graag al haar kinderen bij zich weet.' Aldus Mgr. 
Hoogenboom. 
Nu worden de resultaten in de lokale kerken be-
sproken en in oktober is de tweede bijeenkomst 
in Rome om de synode af te ronden en aanbeve-
lingen te doen aan de lokale kerken hoe we meer 
een synodale kerk kunnen zijn. Mijn wens is dat 
de Geest van Pinksteren ook onze kerk weer zal 
vernieuwen. 

Een filmpje is te zien op YouTube (zoek op ‘Ted 
Hoogenboom’) en een geloofsgesprek met Leo 
Feijen op NPO.nl. 

Pastor Kuipers 

vergevensgezind te zijn, door zelf zorgzaam te 
zijn en elkaar, ook met ons gebed, bij te staan in 
alle nood, dichtbij huis en ook hulp te bieden aan 
mensen ver van ons vandaan.

Iedere christen is daartoe in staat, want zo zegt de 
apostel Paulus, aan ieder is de gave van de Geest 
geschonken tot welzijn van allen (1 Kor. 12.4-7). 
Ieder heeft talenten gekregen en is geroepen om 
daarmee anderen van dienst te zijn. Het feest van 
Pinksteren roept ons op om stil te staan bij de ta-
lenten die je hebt gekregen en daarmee aan het 
werk te gaan. Zowel in de geloofsgemeenschap 
als daarbuiten wordt naar ons uitgezien, want ve-
len wachten op woorden van troost en bemoedi-
ging en zoeken een houvast in hun leven. Gelukkig 
zijn er ook vandaag mensen die vanuit hun hart en 
door de Geest die in hen woont daartoe gedreven, 
ervoor zorgen dat het verhaal van Jezus, de Le-
vende, dóór gaat.

En op al die momenten in ons leven waarop we 
géén geestkracht meer hebben en niet meer weten 
wat te doen en we zelfs niet meer kunnen bidden, 

komt de Heilige Geest ons te hulp. Want, zo zegt 
de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, de 
Geest die in ons woont, bidt in ons en brengt on-
der woorden wat we zelf niet kunnen zeggen. We 
ontvangen steeds weer opnieuw nieuwe kracht en 
troost om weer op te staan (Romeinen 8.26). 

De boodschap van Pinksteren is dat de Geest van 
God in ons woont en ademhaalt en ons in goe-
de en kwade dagen adem geeft om te leven! Wij 
bidden ook vandaag om de komst van de Heilige 
Geest in ons leven:
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdesvuur dat ons doordringt.

(uit het Veni Creator GVL 447)

Van harte wens ik u toe dat u mag ervaren dat de 
Geest des Heren steeds weer een nieuw begin 
maakt. Zalig Pinksteren!

Paul Schuurmans, diaken

De meest fascinerende zin in de bijbel 
waar het om kerkelijk beleid gaat, vind 
ik: Handelingen 15,28. Aan het eind 
van een kerkvergadering in Jeruzalem 
over een kwestie waarin de meningen 
van verschillende deelnemers recht te-
genover elkaar stonden, schrijven de 
apostelen een brief die begint met de 
woorden: 'De heilige Geest en wij hebben be-
sloten….'. Het gaat mij even niet om wát er be-
sloten is, maar om de wijze waarop een besluit 
tot stand is gekomen: 'de Heilige Geest en wij….'. 
Op dat eerste concilie of die synode in de kerk-
geschiedenis werd zo naar elkaar geluisterd en 
met elkaar gebeden, dat ze konden zeggen: 'de 
Heilige Geest en wij hebben besloten …'.  

Deze zin kwam steeds in mijn gedachte als ik weer 
verslag hoorde van deelnemers aan de synode 
die vorig jaar in Rome gehouden is, met gewijden, 
religieuzen, leken, mannen en vrouwen met alle-
maal stemrecht.  

Men sprak in groepen van zeer gemengde samen-
stelling: theologen en huismoeders, kerkleiders 
en diaconale medewerkers, afgevaardigden van 
alle continenten, et cetera. 
Deelnemers getuigden ervan hoe bijzonder deze 
synode opgezet was. Hulpbisschop Ted Hoogen-
boom ging er met veel scepsis heen, maar kwam 
er heel enthousiast van terug. Hij vertelt onder 
andere: 'Men zat aan ronde tafels en ieder kreeg 
vier minuten spreektijd. Je mocht een spreker 
niet in de rede vallen, maar moest luisteren. Daar-
na was er een paar minuten stilte voor gebed. In 
de tweede ronde kon je zeggen wat je in het ver-
haal van de ander had aangesproken. In de derde 

16 Mei om 19.30 uur in Meije- Zegveld 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, Meije 137 

17 Mei om 19.30 uur in Haastrecht 
Hervormde kerk, Kerkplein 9 

18 Mei om 19.00 uur in Reeuwijk 
H.H.- Petrus en Pauluskerk, Dorpsweg 22 

Een prachtige route om met elkaar samen te komen 
en te bidden voor al die grote vraagstukken in de 
wereld. Het is wel belangrijk om de aanvangstijd-
stippen in de gaten te houden, die zijn niet allemaal 
hetzelfde. Ook op de poster staat de juiste tijd. Tot 
ziens bij één van de stopplaatsen en misschien kunt 
u dit jaar wel wat vaker aanschuiven. U bent in ieder 
geval van harte welkom. 

Leo van Zoest

10 Mei om 19.30 uur in Moordrecht 
St.- Johannes Onthoofdingkerk, Oosteinde 23 

11 Mei om 19.00 uur in Waddinxveen 
St.- Victorkerk, Zuidkade 175 

12 Mei om 11.00 uur in Zwammerdam 
Ipse de Bruggen, Spoorlaan 19 

13 Mei om 19.30 uur in Boskoop 
H.-Joannes de Doperkerk, A.P van Neslaan 50 

14 Mei om 19.00 uur in Bodegraven 
St-Willibrorduskerk, Overtocht 20 

15 Mei om 19.30 uur in Gouda 
H.-Josephkerk,  Aalberseplein 2 
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Gevormd worden

Al een aantal jaren hebben we een meerjarig 
traject op weg naar het sacrament van het 
heilig Vormsel. Een goed moment om te eva-
lueren en evolueren! We zijn toe aan een vol-
gende stap.

Het Vormsel is één van de drie initiatie-sacra-
menten in onze kerk: met de Doop word je opge-
nomen, met het Vormsel wordt je doopsel door 
de bisschop bevestigd en met je Eerste Heilige 
Communie neem je dan voor het eerst volwaardig 
deel in de kerk. Dat de laatste twee sacramenten 
omgedraaid zijn geraakt is al een heel verhaal, 
maar dat laat ik hier even voor wat het is. Decen-
nia zijn we gewend geweest om het Vormsel met 
kinderen uit groep 8 of net erna te vieren als een 
soort voltooiing van hun opname in de kerk en 
een eigen keuze.  Dat dat feitelijk maar al te vaak 
helemaal geen initiatie meer was, weten we alle-
maal. De meeste vormelingen vonden in de kerk 
niet de weg voor hun gelovig leven. Daar hebben 
we wat mee willen doen: langer met de tieners op 
weg gaan, zodat ze elkaar en de kerk beter leren 
kennen. 

We kijken terug op een aantal jaren ervaring hier-
in. Natuurlijk heeft de coronaperiode niet bepaald 
geholpen om een goed beeld te krijgen, maar we 
menen dat er zich toch voldoende zaken afteke-
nen waar we wat mee willen. 

We merken dat het erg veel onrust in de groep 
geeft door steeds weer op een andere locatie bij 
elkaar te komen. Aan de ene kant heeft dat na-
tuurlijk wat: de vormelingen komen overal in de 
parochie wel een keer langs en je komt als vorme-
ling ook eens een keertje in je ‘eigen’ kerk, maar 
het weegt niet op tegen het nadeel. We merken 
dat één keer in de maand bij elkaar komen niet erg 
de groepsvorming bevordert: het programma is te 
losjes verspreid over een heel jaar. Tot slot hangt 
de verplichting rond het sacrament als een soort 
zwaard van Damocles  boven het programma: voor 
sommigen wordt er niet snel genoeg aandacht 

aan besteed en voor anderen is het een te lange 
aanloop naar het ontvangen van het sacrament. 

We gaan een volgende stap zetten waarin we pro-
beren deze zaken te ondervangen. In groep acht 
worden tieners uitgenodigd voor een tiener-pro-
gramma. We gaan aan de gang met een beproefd 
programma waarmee in de Protestantse Kerk 
veel ervaring is opgedaan. Het traject behoudt 
wel zijn drie jaar, maar bestaat ieder jaar uit twee 
blokken (najaar en voorjaar) waarin je zes keer om 
de week op dezelfde plaats bij elkaar komt. Op 
een dynamische en toegankelijke manier trekken 
jongeren met elkaar op, vormen meer en meer 
een groep en verdiepen hun geloof door de tur-
bulente tienerjaren heen. 

Rond hun vijftiende jaar komt er een bondige 
en intensieve Vormsel-voorbereiding. Het tie-
ner-programma mondt daarin uit, maar het is 
ook toegankelijk voor tieners die het programma 
niet hebben gevolgd. De vormelingen volgen de 
’Youth-Alpha’: tien wekelijkse bijeenkomsten en 
twee weekends waarin ze gevormd worden in en 
door de Heilige Geest. 

De huidige groepen van de vormselvoorberei-
ding maken gewoon hun traject af. Maar komend 
seizoen beginnen we een nieuwe groep met het 
programma zoals hierboven staat beschreven. 
Er zal een informatieavond zijn op vrijdagavond 
28 juni in de Antoniuszaal bij de H.-Josepkerk in 
Gouda. Houd de publicaties dus in de gaten! 

Pastoor Van Klaveren  

E-mailadressen gevraagd

In onze digitale wereld is het voor de secretariaten 
erg fijn en praktisch te beschikken over de e-mail-
adressen van u als gelovigen. Dit om u te kunnen 
informeren over parochiezaken of om contact te kun-
nen opnemen als dat in uw belang is. Wilt u goed in 
contact blijven, stuur een e-mail naar uw plaatselijke 
parochiesecretariaat met uw gegevens. Zo blijven we 
goed met elkaar in contact. Het e-mailadres van uw 
plaatselijke secretariaat vindt u bij het lokale nieuws. 

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur

Vormselviering

Op zaterdagavond 25 mei zullen 19 vormelingen van 
de parochies St. Jan de Doper, H. Bartholomeus en 
St. Barnabas door Mgr. Van den Hende het sacrament 
van het heilig Vormsel ontvangen. De viering is om 
19.00 uur in de H.-Josephkerk te Gouda.

RUBRIEK: LEZERS SCHRIJVEN 
Gedachten rond  
Pinksteren 

In de vorige Voorloper vroegen we naar uw ver-
halen en ervaringen rond het thema van deze 
Pinkstervoorloper: missie, eropuit. Toos Draisma 
heeft hierop gereageerd en haar bijdrage leest u 
hieronder.  

Zendt Gij Uw Geest, dan komt er leven; dan maakt Gij 
Uw schepping weer nieuw (uit Psalm 104-30)

Van oudsher is Pinksteren een godsdienstig feest met 
een joodse achtergrond. Pinksteren is voor christe-
nen een belangrijk feest. De apostelen verkondigden 
in diverse talen dat Jezus uit de dood was verrezen. 
De goede Geest is in ons midden gekomen in een te-
ken van vuur. Blaas de vlam niet uit maar wees vurig 
van Geest. Ook de duif is symbool van het pinkster-
feest als teken van vrede en goede Geest. 
 
Nostalgie: Vroeger plukten wij pinksterbloemen in de 
weilanden rondom ons huis. In een oud liedboekje ge-
naamd 'Zing' uit 1955 vond ik het volgende lied: 
 

Hier is onze fiere Pinksterblom 
en ik zou hem zo graag eens wezen. 

Met zijn groene kransen op het hoofd 
en met zijn klinkende bellen. 
Recht is recht, krom is krom; 

Gelief je ook wat te geven     
voor de fiere Pinksterblom, 

want de fiere Pinksterblom moet voort!    

 

Wilt u ook uw verhaal en ervaringen delen met me-
deparochianen? De volgende Voorloper staat in het 
teken van de zomer en heeft als thema ‘Herbronnen'. 
We zien uw bijdrage graag voor 8 juni tegemoet via 
redactie@sintjandd.nl.

Redactie Voorloper

 

Outreach-team tijdens 
Open Kerk

Op 25 mei houdt de parochie Sint Jan de Do-
per weer Open Kerk in het centrum van Gouda. 
De Agnietenkapel opent haar deuren, klaar om 
bezoekers te verwelkomen voor een moment 
van rust, bezinning en het ontsteken van een 
kaarsje. 

Evangeliseren kun je leren! 
Dit jaar hebben we een bijzonder extraatje toe-
gevoegd, speciaal voor degenen die meer willen 
ontdekken over 'evangelisatie'. 'WOW (Walk Over 
Water) Outreaches' komt naar onze parochie en 
zal ons meenemen op een reis door dit inspire-
rende thema. Om 10.30 uur wordt in de Antonius-
zaal (naast de H.-Josephkerk) een boeiende inlei-
ding gegeven over wat evangelisatie inhoudt en 
hoe je dit in praktijk brengt. Neem een lunchpak-
ketje mee, want na de lunch mogen we zelf aan 
de slag tijdens de Open Kerk in het centrum van 
Gouda. Durf jij de uitdaging aan te gaan? Meld je 
dan snel aan via missie.parochie@sintjandd.nl. 
Iedereen vanaf 13 jaar is van harte welkom, on-
geacht achtergrond, leeftijd of ervaring. Schrijf je 
in en ontvang alle verdere details. We kunnen niet 
wachten om samen met jou deze dag te beleven! 
Wil je meer weten over WOW Outreaches, kijk op 
hun instagram (Walk on Water).

mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:missie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
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tueel, indien mogelijk, om genezing. Dat kan 
zeker gepaard gaan met het aansteken van een 
kaarsje, maar laten we het bidden meer benoe-
men en vrijmoediger worden om dit te doen! Het 
is in gesprek zijn met God, onze Vader die ons 
kent en al weet wat we nodig hebben. Dat kunnen 
we doen met persoonlijke woorden, allemaal op 
een eigen manier. We hoeven het alleen bij Hem 
te brengen en Hij zal het beste geven. Daar kun je 
op vertrouwen.  

Bidden in de voorbede tijdens een viering  
Het is goed om ook in de geloofsgemeenschap 
met elkaar mee te leven in lief en leed en samen 
te bidden. Daarvoor kunt u voorafgaand aan de 
viering in het gebedenboek noteren voor wie 
of waarvoor u het gebed van de gemeenschap 
vraagt. Dit noemen we een memento, een ‘den-
ken aan’. Dit kan o.a. zijn voor jarigen, zieken, ge-
slaagden en gebeurtenissen in de omgeving. Het 
noemen van de namen van de personen waarvoor 
gebeden wordt kan bijdragen aan de verbonden-
heid, want we zijn binnen de geloofsgemeen-

schap immers niet ‘anoniem’ (tenzij men ervan 
uit mag gaan dat dit door de betreffende persoon 
niet op prijs wordt gesteld). Deze memento’s 
worden gelezen in de voorbede tijdens de viering 
en geven uitdrukking aan de onderlinge verbon-
denheid binnen de geloofsgemeenschap. 

Misintenties 
In een eucharistieviering is er de mogelijkheid 
om expliciet om een misintentie te vragen. Dat 
gebeurt veelal voor overledenen en soms voor 
huwelijksjubilea of personen die in moeilijke om-
standigheden verkeren. Voor een misintentie 
wordt een geldelijke gave, een stipendium, ge-
vraagd. Hierin wordt tot uitdrukking gebracht dat 
we met het opgeven van een misintentie, wij door 
ons gebed de persoon (of zaak) die ons lief is, wil-
len laten delen in Gods genadegaven van de eu-
charistieviering. Daarvoor geven we een ‘offertje’ 
(het stipendium van € 10,-). 
Voor het doorgeven van een misintentie kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap. 

Zaadjes van liefde 
 
Ik bezit voorzichtige groene vingers. Zo maak ik bij-
voorbeeld stekjes van mijn pannenkoekenplant die 
weer verkocht worden in 
Savelberg. De opbrengst 
gaat naar iets nieuws voor 
onze bewoners. Zo zijn er 
(ook met de verkoop van 
boeken en puzzels) nieuwe 
tuinmeubels gekocht en 
gaan we binnenkort plan-
ten kopen voor de grote 
zaal die verbouwd is.
 
Dus het verhaal van de zaaier ligt me wel. Een mooie 
parabel van Jezus die vertelt over hoe het woord 
van God bij de mensen ontvangen wordt en wat voor 
vrucht het daar kan dragen (of niet). Nu strooi ik niet 
met zaadjes en niet te vaak met woorden uit de Bijbel. 
Maar ik strooi wel met andere dingen. 
Ik hoop altijd met grote handen porties lieve aandacht 
en begrip te strooien. Met medemenselijkheid en 
steun in moeilijke tijden. Eigenlijk hoop ik dat ik aan ie-
der mens die ik ontmoet in mijn werk, liefde kan rond-
strooien, zoals de zaaier zijn zaad overal rondstrooit. 
 
En dan het liefst net zo onbevangen als de zaaier, die 
niet kijkt waar het zaad terecht komt. Zo breng ik het 
aan iedereen. Aan hen die het opmerken en terugge-
ven, maar ook aan degenen die niets meer kunnen 
zeggen, degenen die vastzitten in hun machteloos-
heid en degenen die altijd kritisch zijn. Iedereen is dit 
soort zaad waard, en wie ben ik om te kijken of de voe-
dingsbodem wel goed genoeg is? Misschien was het 
wel precies wat er nodig was?
 
En het mooie is dat de ‘zak vol met zaad’ die ik rond-
strooi maar niet opraakt. Niet omdat ik zoveel liefde in 
me heb, ik ben maar een mens. Nee, dit is Gods gro-
te liefde die ik door mag geven. Zoals we dat allemaal 
om ons heen mogen strooien. Door zo de wereld in te 
stappen, kunnen we niet anders dan anderen uitnodi-
gen te delen in die liefde!

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

Informatieavond 
over huiskringen

Parochie Sint Jan de Doper start binnenkort met 
huiskringen, eerder benoemd als ‘kleine groepen’. 
Ben je op zoek naar een diepere relatie met God 
en wil je samen met anderen groeien in je geloof? 
Dan zijn de huiskringen van Parochie Sint Jan de 
Doper dé plek voor jou! Een huiskring komt mini-
maal één keer per maand bij elkaar en neemt de 
tijd elkaar te ontmoeten, het gesprek aan te gaan 
en te bidden met elkaar.  
Op donderdag 23 mei nodigen we je van harte 
uit voor een informatieavond over huiskringen. 
Ontdek wat een huiskring inhoudt en wat je kunt 
verwachten. En als je enthousiast bent, kun je je-
zelf meteen aanmelden! De avond is van 20.00 tot 
21.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Antonius-
zaal naast de H. Josephkerk 
in Gouda. Kom en laat je 
inspireren! Samen gaan we 
op een reis van groei, ver-
bondenheid en verdieping 
in ons geloof. 

Op 24 mei komen de relieken van de heilige 
Theresia van Lisieux aan bij de HH. Laurentius 
en Elisabethkathedraal van ons bisdom. Ple-
baan Hagen zal bij de aankomst de relieken 
met een kleine ceremonie ontvangen. Daarna 
worden op zaterdag 25 mei de relieken voor 
het hele bisdom in Rotterdam ontvangen tij-
dens een eucharistieviering in de HH. Lauren-
tius en Elisabethkathedraal.  

De relieken zijn in de periode tot en met maandag 
17 juni aanwezig bij tal van vieringen in de paro-
chie HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam, 
H. Augustinus in Wassenaar e.o., HH. Petrus en 
Paulus in Leiden en de parochies van Den Haag. 
Ook zullen diverse andere activiteiten rondom 

Ik zal voor je bidden!  

Hoe vaak zeggen we tegen iemand 'ik zal voor 
je bidden'? Meestal: 'ik zal een kaarsje voor je 
opsteken'. Voor velen is het benoemen van bid-
den best lastig en onwennig. Op 'een kaarsje 
opsteken' wordt in ieder geval positief gerea-
geerd. Dit katholieke gebruik om een kaarsje 
te branden is zo toegankelijk. Misschien omdat 
het veel gebeurt, ook op straat bij gebouwen 
waar verdrietige gebeurtenissen plaatsvinden. 
We drukken daarin ons medeleven uit. 

Bidden voor elkaar is meer dan een kaarsje op-
steken. We laten daarmee niet alleen weten dat 
we meeleven, maar we brengen ook onze vragen 
en zorgen of dankbaarheid voor deze persoon bij 
God en vragen om troost of kracht of even-Ò

Ò

Relieken heilige Theresia Relieken heilige Theresia 
van Lisieux in ons bisdomvan Lisieux in ons bisdom                                    

Ò
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Nu ook ééndaagse bedevaart naar Kevelaer!   

Jaarlijks bezoeken duizenden pelgrims Kevelaer, 
een dorp net over de grens met Duitsland. Van 
donderdag 1 augustus tot en met zaterdag 3 au-
gustus gaan we met onze parochie voor de 258e 
keer op bedevaart naar Kevelaer. Deze eeuwenou-
de traditie brengt ons samen voor een diepgaan-
de ervaring van geloof en saamhorigheid. Dit jaar 
is het voor het eerst mogelijk om één dag bij de 
bedevaart aan te sluiten. Ook zal er dit jaar voor 
gezinnen een apart programma zijn. Inmiddels 
liggen er in alle geloofsgemeenschappen brieven 

met informatie en inschrijfformulieren achter in 
de kerk. Grijp deze kans en schrijf je in! 

Driedaagse bedevaart - 1 t/m 3 augustus: 
•	 Vertrek vanuit Gouda/Bodegraven met de bus. 
•	 Verblijf p.p. op basis van volpension: 1-persoons-

kamer € 325,-; 2-persoonskamer €275,00. 

Eéndaagse bedevaart - vrijdag 2 augustus: 
•	 Reis met eigen vervoer. 
•	 Lunch en diner inbegrepen, excl. drinken. 
•	 € 37,- p.p. Voor kinderen wordt momenteel nog 

de mogelijkheid voor een kindermenu opge-
vraagd tegen gereduceerd tarief, mail ons ge-
rust voor meer informatie. 

•	 Gezinnen zijn van harte welkom: naast het vaste 
dagprogramma is er een kruisweg speciaal voor 
kinderen. 

Om aan te melden en voor meer informatie kun 
je een e-mail sturen naar broederschap.gouda.
kevelaer@gmail.com of bel 06-44584722. Je ont-
vangt het inschrijfformulier voor de bedevaart via 
de mail. 

Financiële steun voor 
'vakantie met God'

We begrijpen dat financiën soms een zorg kunnen 
zijn, maar laat dat je niet tegenhouden. Beperkte fi-
nanciële middelen mogen geen obstakel zijn om deel 
te nemen. Mocht geld een belemmering zijn voor jouw 
deelname aan deze bedevaart, aarzel dan niet en 
stuur gerust een mail naar pastoraalteam@sintjandd.
nl met uw vragen of verzoek om financiële steun. Sa-
men met het pastoraal team wordt gekeken naar een 
passende oplossing. We willen benadrukken dat alle 
verzoeken om financiële ondersteuning vertrouwelijk 
worden behandeld. 
Zie voor meer aanbod voor een ‘vakantie met God’ de 
website www.sintjandd.nl 

Bijzondere Lourdesdag in Rotterdam

Foto's: (c) B
isdom

 Rotterdam

Op donderdag 11 april waren zo'n 20 parochia-
nen samen met pastoor Van Klaveren aanwezig 
bij de Lourdesdag in de Rotterdamse kathedraal 
ter gelegenheid van de aanwezigheid van de re-
lieken van de heilige Bernadette Soubirous. Bij 
aankomst werden we verwelkomd met een glaasje 
Lourdeswater. Er was direct gelegenheid om de 
relieken te bewonderen. Een hoogtepunt was de 

plechtige heilige mis en het gezamenlijke zingen 
van Marialiederen. Het Lof met ziekenzegen onder 
leiding van bisschop Van den Hende was een bij-
zonder moment. De dag eindigde met het bidden 
van de rozenkrans en een afscheid bij de grot met 
een kruisteken met het Lourdeswater. Het voelde 
voor even weer als thuiskomen. Dank aan allen die 
deze dag mogelijk hebben gemaakt.

Theresia van Lisieux worden georganiseerd. 
Ten tijde van het verschijnen van deze Voorloper 
zal er op de site van het bisdom Rotterdam meer 
bekend zijn over de verschillende activiteiten en 
mogelijkheden om daaraan deel te nemen. 

Theresia van Lisieux werd in 1873 als Thérèse Mar-
tin geboren in de Normandische plaats Alençon. 
Al vroeg ontdekte ze haar roeping tot de Karmel 
en ze vroeg op 14-jarige leeftijd, tijdens een be-
devaart naar Rome, paus Leo XIII om op 15-jarige 
leeftijd te mogen intreden in de Karmel van Lisi-
eux. Ze kreeg deze toestemming. Ze overleed in 
deze Karmel op 30 september 1897. Haar spiritu-
aliteit is vooral bekend door haar autobiografisch 

werk ‘Geschiedenis van een ziel’, haar brieven en 
haar gedichten. 
Typerend voor de spiritualiteit van Theresia is 'de 
kleine weg'. Volgens Theresia van Lisieux is het 
niet nodig te groeien maar juist om klein te wor-
den en zich veilig te weten in de armen van de 
Heer. Theresia bracht de liefde in praktijk in de 
eenvoudigste dingen van het dagelijks leven en ze 
deed dit in verbondenheid met de heilige Maagd 
Maria.  
Laat je bemoedigen door deze ‘kleine weg’ van 
Theresia tot heiligheid. Dat ligt niet voor ‘het grij-
pen’ maar er lijkt een haalbare weg te zijn om te 
gaan. Houd de activiteiten die worden aangekon-
digd in de gaten. 

Ò

mailto:broederschap.gouda.kevelaer%40gmail.com?subject=
mailto:broederschap.gouda.kevelaer%40gmail.com?subject=
mailto:pastoraalteam%40sintjandd.nl?subject=
mailto:pastoraalteam%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
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SINT JAN DE DOPERDAG 2024

Een dag van vieren en verbinden

Op zondag 23 juni vieren we de jaarlijkse Sint 
Jan de Doperdag, dit jaar voor het eerst bij de 
H.-Josephkerk in Gouda. Tijdens de Sint Jan de 
Doperdag komen jong en oud uit alle geloofs-
gemeenschappen samen en dit jaar zullen voor 
het eerst ook de parochies uit Haastrecht en 
Schoonhoven aansluiten. Een dag waarbij we 
verbinding leggen tussen generaties én tus-
sen de verschillende geloofsgemeenschappen 
en parochies. Het belooft een feestelijke dag 
te worden!

Uitgebreid programma
9.15 uur: Ontvangst, de koffie en thee staan klaar!
9.30 uur: Start catechese in verschillende leeftijds-

groepen, ook voor communicanten en vormelin-
gen. 

11.00 uur: Feestelijke eucharistieviering, u bent 
uiteraard ook welkom als u het catechesepro-
gramma niet heeft gevolgd.

12.00 uur: Gelegenheid voor ontmoeting tijdens 
gezamenlijke lunch.

13.00 uur: Start middagprogramma voor alle leef-
tijden.

14.00 uur: Afsluiting met lofprijzing o.l.v. band Lux.
14.30 uur: Einde programma.

Activiteiten voor jong en oud
Het ochtendprogramma begint met een inspirerend 
catechesemoment, waarbij iedereen in leeftijds-
groepen uit elkaar gaat. Ook de communicanten 
en vormelingen volgen ’s morgens het programma. 
Aansluitend vindt er een feestelijke eucharistievie-
ring plaats, waarbij er ook speciaal aandacht is voor 
kinderen én tieners tijdens een aparte kinder- en 
tienerpreek. Tijdens het ochtendprogramma en de 
eucharistieviering kan er gebruik worden gemaakt 
van de crèche voor de allerkleinsten. Na afloop van 
de eucharistieviering is er tijd om gezellig bij te pra-
ten onder het genot van allerlei lekkers. 
’s Middags is er een leuk middagprogramma, waar 
u onder andere kennis kunt maken met de Alpha- 
cursus of een proefbijeenkomst kunt bijwonen van 

de Mariage Course. We sluiten de middag af met 
een lofprijzing die wordt begeleid door de band 
Lux. Houdt de aankomende weken onze website 
www.sintjandd.nl goed in de gaten; hier zal regel-
matig nieuwe informatie over deze dag verschij-
nen.

Wat neem jij mee voor de gezamenlijke lunch?
Na afloop van de eucharistieviering, zullen we 
samen lunchen. Deel jij jouw favoriete lunchge-
recht met anderen (bij voorkeur eenvoudig ‘uit het 
vuistje’)? Of je nu een doorgewinterde thuisbak-
ker bent of dat jouw favoriete snack direct uit de 
winkel komt, iedereen is welkom om iets mee te 
nemen. Lever jouw lekkernij bij aankomst in bij de 
Antoniuszaal, dan zorgen we dat het na de eucha-
ristieviering door iedereen kan worden geproefd.

Vervoer naar Gouda en parkeergelegenheid
De parkeergelegenheid rondom de H.-Jospeh-
kerk laat soms te wensen over. We willen iedereen 
vragen indien mogelijk op de fiets te komen. Meer 
informatie over vervoer naar Gouda en parkeer-
gelegenheid in de buurt van de kerk volgt op later 
via nieuwsbrieven, website en sociale media.

Kom ook naar de Sint Jan de Doperdag!
Laten we samen genieten van deze feestelijke 
dag. Of je nu komt om de eucharistieviering bij 
te wonen, deel te nemen aan het catechesepro-
gramma, of om te genieten van de lekkernijen, er 
is voor ieder wat wils. Wij hopen jou te mogen ver-
welkomen op deze bijzondere dag!

Conferentie Missionaire parochie – volg mij
 
Zaterdag 6 april gingen we al heel vroeg op 
pad. Het was de dag van de conferentie van de 
missionaire parochie in Veenendaal. In totaal 
waren er bijna 850 deelnemers. Vanuit onze 
parochie waren we met een grote groep aan-
wezig. De dag begon met een eucharistievie-
ring waarin kardinaal van Eijk voorging.
 
Een aantal momenten van deze dag hebben bij 
mij indruk gemaakt. Zo was er een interview met 
de priester en een lid van het leiderschapsteam 
van een parochie uit Birmingham, Engeland. In 
het leiderschapsteam hebben zij een mix van 
pastorale medewerkers en parochianen. Ze ma-
ken plannen binnen de parochie met beroeps-
krachten en leken om zo tot de beste ideeën te 
komen voor een meer missionaire dynamiek in de 
kerk.
 
Het middagprogramma was ook heel waardevol. 
Een seminar: Hoe kunnen we mensen helpen om 
leerlingen van Jezus te worden.  
Iedereen heeft wel iemand in zijn of haar leven 
gehad die bepalend is geweest voor je eigen ge-
loofsleven. We stonden even stil bij wie dit voor 
jou persoonlijk is geweest. Ook wij komen in ons 
leven mensen tegen die zoekende zijn en hoe 

waardevol zou het zijn als jij voor die mens(en) 
de persoon kunt zijn die hem of haar op het pad 
van het geloof zet. Dit kan heel eenvoudig door 
te vertellen over jouw geloof en jouw relatie met 
Jezus. Ga een vriendschappelijke relatie aan met 
deze persoon en help hem/haar op weg in deze 
zoektocht.
 
Een inspirerende dag en een uitnodiging aan ie-
dereen: volgend jaar op 8 februari is de volgende 
conferentie. Wil je meer weten over de missionai-
re parochie of wil je ook geïnspireerd worden over 
de bloeiende kerk van morgen, zorg dan dat je er 
volgende keer bij bent.

Angelique Deichmann

ZONDAG 23 JUNI

http://www.sintjandd.nl


13

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

12

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Alpha 2024 zit erop!

Een feest was het! Op 10 april vond de laatste  
Alpha-bijeenkomst plaats. van 2024 plaats. De ta-
fel was rijk gevuld met allerlei zelfgemaakte hapjes. 
Er is goed van genoten. Na de maaltijd mochten 
we iets horen over het laatste thema ‘Hoe zit het 
met de kerk?’ om vervolgens in deelgroepen deze 
cursus met elkaar af te sluiten. Veel deelnemers 
hebben het ervaren als bijzonder en een verrijking 
voor hun geloofsleven. De Bijbel en het bidden zijn 
(her)ontdekt en we hebben mogen ervaren dat 
God een persoonlijke God is, ook door de Heilige 
Geest die Hij ons gegeven heeft. Dit mochten we 
in het bijzonder ervaren op de Heilige Geestdag. 
Een aantal reacties over deze Alpha-reeks:  

‘Ik spreek opeens veel makkelijker over mijn 
geloof en God, het heeft mij woorden gegeven’ 

‘Ik mocht hier komen met mijn vragen  
en twijfels en er was geen oordeel.’ 

Alpha 2024 was in onze parochie weer een succes 
en daarom gaan we door! In 2025 zal er weer een 
Alpha-cursus georganiseerd worden. U vindt daar 
meer informatie over op de folders die verspreid 
worden in alle kerken en op de website van de pa-
rochie: www.sintjandd.nl/alpha-cursus/. Schuift 
u ook aan? Wilt u meer informatie of heeft u vra-
gen? Stuur gerust een mail naar alphacursus@
sintjandd.nl.

Laura van Steekelenburg
Teamlid Alpha-cursus Sint Jan de Doper

Paaskaarsen 

Iedereen heeft de prachtig beschilderde paas-
kaarsen vanaf Pasen tot Hemelvaartsdag kunnen 
bewonderen! Het is het werk van zeven schilders 
die onder leiding van Jan de Frankrijker daar zes 
weken aan gewerkt hebben. Op dinsdag in de Goe-
de Week waren de zeven paaskaarsen en alle schil-
ders in Boskoop aanwezig. 
Op deze plaats wil ik, namens het Pastoraal Team, 
alle schilders hartelijk bedanken! 

Paul Schuurmans, diaken

Gabriëlkoor zoekt 
enthousiaste zangers 

Vrijdagavond 18 oktober a.s. om 19.30 uur eert de St. 
Barnabasparochie in een plechtige eucharistieviering 
Maria ter Weghe. Het Gabriëlkoor zal in deze viering de 
koorzang verzorgen. Voor deze bijzondere gelegenheid 
is het koor op zoek naar versterking. Voor alle stemmen 
(sopraan, alt, tenor en bas) zijn enkele geoefende zan-
gers gewenst. In vier repetities wordt het repertoire voor 
deze avond ingestudeerd. Van de zangers die belang-
stelling hebben om het koor te ondersteunen wordt ver-
wacht dat zij bereid zijn om, naast genoemde repetities, 
thuis het repertoire verder in te studeren. 
De repetities zijn op maandagavond van 20.00 uur tot 
22.15 uur in de Barnabaskerk, Grote Haven 8, Haastrecht.  
Belangstellenden worden uitgenodigd een mailtje te stu-
ren naar info@gabrielkoor.nl (de letter e zonder trema) 
met vermelding van uw telefoonnummer. Wij zullen dan 
contact opnemen. Wij hopen op enthousiaste reacties. 

Bestuur Gabriëlkoor: Margriet van der Zwaan,  
Wilbert van der Hoeven, Bert Maijenburg

Zing met het St. Caecilia-
koor bij het orgel

In Haastrecht staat sinds 1854 een kerk ontworpen in 
neoclassicistische stijl de mooie Sint Barnabaskerk. De 
katholieke gemeenschap in Haastrecht houdt van zin-
gen. In onze parochie hebben wij sinds decennia meer-
dere koren. Een daarvan is het St. Caeciliakoor, met circa 
40 koorleden. Het koor zingt klassieke missen en wordt 
gedirigeerd door Henriette van Dijk, en ik, Sem van Leeu-
wen, mag sinds 2018 organist van het koor zijn.  
Mijn jonge 20-jarige hart ligt in Haastrecht en is verbon-
den met het mooie orgel van de Sint Barnabaskerk door 
Maarschalkerweerd ontworpen in 1845. Het samenspel 
tussen het koor, de dirigente en mij heeft een warm 
familiair karakter. Het koor is een grote familie van mij 
geworden.
Het St. Caeciliakoor is een plek waar de liefde voor mu-
ziek wordt gedeeld en waar veel vriendschappen zijn 
ontstaan. Er wordt lief en leed gedeeld en dat is vanzelf-
sprekend omdat sommige koorleden al 50 jaar zingen. St. 
Caecilia is niet voor niks de patrones van het koor. Zij is 
namelijk de patrones van de muziek. Cecilia was een Ro-
meinse martelares en heilige in de katholieke kerk. Haar 
gedenkdag is 22 november. Ze vond troost in de muziek 

en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patro-
nes van muziek, instrumentenmakers en zangers. Haar 
feest wordt elk jaar door de leden van het St. Caecilia-
koor gevierd. En ik vier mee. Wilt u ook met ons meevie-
ren en zingen in ons koor? Neemt u dan contact op met 
Bep Rademaker (bestuurslid), grrademaker@telfort.nl.

St. Caeciliakoor, Sem van Leeuwen, organist 

Noot(d)kreet Capella Sint 
Victor Waddinxveen
 
Door onverwachte omstandigheden heeft de Capella 
Sint Victor Waddinxveen op korte termijn behoefte aan 
uitbreiding. Voor alle stempartijen zijn we dringend op 
zoek naar nieuwe leden. Om de gewenste kwaliteit te 
kunnen realiseren, vragen wij wel wat van onze leden, 
zoals het hebben van een goede stem, zo mogelijk eni-
ge koorervaring en het kunnen lezen van noten. Verder 
wordt verwacht dat eenieder thuis zelfstandig de mu-
ziek kan instuderen. Daartoe worden voor de desktop of 
laptop oefenfiles aangeleverd.
Er wordt wekelijks gerepeteerd: in principe op de dins-
dag van 20.00 tot 22.00 uur in de Victorzaal, Zuidkade 
176, Waddinxveen.
De Capella verzorgt in ieder geval met Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren één van de vieringen in de Victorkerk. Daar-
naast wordt om de vijf à zes weken in de dezelfde kerk 
op zondag om 11.00 uur de viering muzikaal opgeluisterd. 
Het zomerreces valt in de maanden juni, juli en augustus.
Ons repertoire omvat niet alleen meerstemmige missen 
en andere gezangen van bekende componisten als Mo-
zart, Bruckner, Schubert en minder bekende componis-
ten als Cockx en Kraft, maar ook werken van hedendaag-
se componisten als Reger, Korman, Rutter, Gjeilo, Kantor 
en Wesley.
Lijkt het je wat om deel te gaan uitmaken van de Capel-
la Sint Victor Waddinxveen? Kom dan eens langs op een 
van onze repetitieavonden om nader kennis met elkaar 
te maken. Indien mogelijk even van tevoren aanmelden 
bij Myriam Bouckaert (06-40407372). Van harte welkom!

Capella Sint Victor Waddinxveen, Myrian Bouckaert

Zing je mee?
Niet alleen het Gabriëlkoor, het Caeciliakoor en 
Capella Sint Victor Waddinxveen zoeken versterking.
Je bent ook van harte welkom bij het Joannes de 
Doperkoor in Boskoop, zie pagina 19.

Koninklijke 
onderscheiding

Pastor Rob Lijesen is op 26 april jl. benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze erkenning 
is een beloning voor zijn toewijding en inzet op 
zowel maatschappelijk als kerkelijk gebied. Zijn 
betrokkenheid en inspirerende bijdragen hebben 
onze gemeenschap verrijkt en velen geholpen. 
We feliciteren pastor Lijesen van harte en zijn 
dankbaar voor zijn 
waardevolle bijdragen 
aan onze parochie, 
maar ook daarbuiten. 
Natuurlijk willen we 
ook alle andere paro-
chianen feliciteren die 
een lintje hebben mo-
gen ontvangen.

https://www.sintjandd.nl/alpha-cursus/
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:info%40gabrielkoor.nl?subject=
mailto:grrademaker%40telfort.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie
........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... VACATURE
Secretaris: .............................. Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen  ............... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Eerste Heilige Communie

Tijdens de viering van 7 april heb-
ben de kinderen die 2 juni hun 
Eerste Heilige Communie doen 
zich gepresenteerd. De kinde-

ren van links naar rechts: Sven, 
Philine, Valeria, Olaf, Angelica, 
Josephine, Iris, Ashley, Tony en 
Jesse.
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UIT HET ARCHIEF

Pater Berk

Soms krijgt een archivaris uit-
breiding van zijn archief via het 
zwembad. Ik zwem regelmatig 
met Chris Zwaan, die in het 
bestuur zit van de Historische 
Kring Bodegraven. Chris is 
belast met het uitzoeken van 
foto’s uit de nalatenschap van 
Aad Veelenturf (een verwoed 
verzamelaar van alles wat met 
Bodegraven te maken heeft). 
Chris vroeg mij of ik pater Berk 
kende. Hij zou kapelaan zijn 
geweest in onze parochie. Ik 
moest ontkennend antwoor-
den en ook bij naslag in het 
kerkarchief kwam ik kapelaan 
Berk niet tegen op het over-
zicht van de kapelaans.

Chris had een foto uit 1961 waar-
op pater Berk is te zien bij de 
opening van de nieuwe winkel 
van G.J. Piket aan de Overtocht 
tegenover onze kerk. Bij de foto 
was een brief gevoegd, geschre-
ven door Jan Piket in 2009 waar-
in een en ander wordt vermeld 
over pater Berk als kapelaan in 
de Sint Willibrordusparochie. Ik 

mocht foto en brief scannen en 
ben toen aan een zoektocht be-
gonnen. In dit digitale tijdperk is 
er gelukkig veel te vinden op het 
internet.

In een artikel uit de Leidse Cou-
rant van 7 augustus 1974 is ver-
meld, dat hij op 9 augustus 1914 
priester werd gewijd als pater van 
de Missionarissen van de H. Fa-
milie (MSF). Op 18 augustus 1974 
vierde hij dit priesterjubileum in 
zijn geboorteplaats Zoeterwoude. 
In dit artikel is onder meer ver-
meld dat pater Berk als kapelaan 
in Bodegraven werkzaam was. In 
de brief van zowel Jan Piket als 
in dit krantenartikel werd verwe-
zen naar de vele (buitenlandse) 
onderscheidingen die pater Berk 
had gekregen. 

Na zijn wijding was hij tot 1923 
werkzaam in het Nederlandse 
onderwijs. Daarna vertrok de pa-
ter naar Polen. In 1930 werd hij 
benoemd tot aalmoezenier van 
de 12.000 Polen in Frankrijk die 
werkten in Noord-Frankrijk in de 
steenkoolmijnen van Rouvroy. 
Hiervoor, en voor zijn zielzorg 
voor de Poolse soldaten, ontving 

pater Berk in 1945 onder andere 
het gouden kruis met de Zwaar-
den. De Franse regering beloon-
de zijn moedig optreden tijdens 
de oorlog met het Legion d’Hon-
neur. Ook viel hem een pauselijke 
onderscheiding ten deel.

Zoals ook uit een ander kran-
tenartikel blijkt, was pater Berk 
rond 1960 kapelaan bij pastoor 
de Groot in Bodegraven. Jan Pi-
ket vermeldt in zijn brief, dat er 
af en toe een auto met een Pools 
kenteken bij de pastorie stond en 
dat hij bij wijze van uitzondering 

Palmpasen

Op zondag 24 maart was het Palm-
pasen. De kinderen hebben de dag 

ervoor prachtige palmpasenstok-
ken gemaakt en deze op zondag 
na de viering bij oudere en/of zieke 
medeparochianen gebracht. 

Pater Berk met zijn onderscheidingen

Lintje

Tijdens de lintjesregen op 26 april 
is Ike Hoogeveen-van Leeuwen 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Ze heeft de on-
derscheiding gekregen voor haar 
grote, belangeloze inzet op vele 
gebieden in kerk en samenleving. 
Van harte gefeliciteerd.

de onderscheidingen een keer 
mocht zien.

Pater Bernardus Berk werd ge-
boren op 28 april 1887 te Zoeter-
woude en overleed op 7 decem-
ber 1978 te Kaatsheuvel. Hij werd 
begraven op het kerkhof van De 
Vossenberg aldaar. Met dank aan 
Chris Zwaan en het internet.

Piet Boers, archivaris van  
geloofsgemeenschap  

Sint Willibrordus 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:leden.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalans.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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Kerkestafette

In de Kerkestafette is het 
woord aan Lia de Wit-de Vos. Zij 
is lid van de locatieraad van de 
geloofsgemeenschap in Bode-
graven en vertegenwoordigt 
de locatieraad in de redactie 
van de Voorloper. Verder maakt 
ze deel uit van het secretariaat 
en zingt ze bij het dameskoor.

Wie is Lia de Wit-de Vos?
Ik ben geboren in de Kerkstraat 
101a en toen ik bijna vier jaar was 
zijn we verhuisd naar de Wilhelmi-
nastraat, waar ik tot mijn huwelijk 
met Frans heb gewoond. Wij wo-
nen nu aan de Rijnkade achter mijn 
ouderlijk huis. Ik kom uit een groot 
katholiek gezin met tien kinderen 
waarvan ik de zesde ben. Ik heb 
nog zeven broers en twee zussen. 
Nu ben ik al 46 jaar getrouwd met 
Frans de Wit. We hebben drie kin-
deren; twee meisjes en een jongen. 
Ook hebben we vijf kleinkinderen.  
Ik heb op de Jozefschool gezeten, 
de meisjesschool gerund door 
de zusters Franciscanessen. Zij 
woonden in het pensionaat ofwel 
klooster tegenover de school.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Twee  jaar geleden ben ik  met 

pensioen gegaan. Ik heb 14 jaar 
gewerkt in het Bleuland Zieken-
huis op het laboratorium. Toen ik 
moeder werd ben ik gestopt met 
werken en in 1999 ben ik weer 
gaan werken op de Pax Christi 
school als onderwijsassistente. 
Daar begeleidde ik kinderen die 
extra hulp nodig hadden. Later 
ben ik leerkrachtondersteuner 
geworden.
Door bezuinigingen in het onder-
wijs ben ik enkele dagdelen gaan 
werken bij de Milandschool in de 
Meije. Ik mocht een kind begelei-
den  met het Syndroom van Down. 
Dat was heel dankbaar werk.  Nu 
doe ik vrijwilligerswerk; ik ben se-
cretaris geworden bij de locatie-
raad, werk minimaal 1 ochtend in 
de week op het secretariaat van 
onze geloofsgemeenschap en 
pas op mijn kleinkinderen. Alle-
maal fijn om te doen. 

Hoe ben je bij de locatieraad ge-
komen en wil je daarover wat ver-
tellen?
Joost heeft mij gevraagd om in de 
locatieraad zitting te nemen als 
secretaris. Sinds een jaar verzorg 
ik de notulen  en andere voorko-

mende werkzaamheden. Wij ver-
gaderen ongeveer zeven keer in 
een jaar. Als vertegenwoordiger 
van de locatieraad neem ik plaats 
bij de redactie van de Voorloper. Ik 
vind het leuk werk, maar best wel 
intensief. Twee jaar geleden ben 
ik op het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap gaan wer-
ken als vervanger wegens ziekte 
en nu blijf ik er vast werken op de 
woensdagochtend.

Doe je naast dat werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Ik doe geen ander vrijwilligers-
werk.

Waar word je blij van?
Ik zing al 43 jaar op het dames-
koor en ik ben momenteel ook 
penningmeester van dit koor. Zin-
gen geeft je energie. Ik word blij 
van kinderen om mij heen, maar 
natuurlijk vooral van mijn klein-
kinderen.

Wil je verder nog iets vertellen?
Ik maak me best wel zorgen over 
de toekomst van onze kerk. Er 
staan veranderingen te gebeuren 
die onontkoombaar zijn, maar die 
onze volle aandacht vragen. Mee-
bewegen in de parochieactivitei-
ten is voor velen moeilijk, maar 
noodzakelijk. Dus ik zou zeggen: 
Kijk wat breder.

Heb je nog hobby's waarover je 
wilt vertellen?
Ik houd van fietsen. Verder vind ik 
het leuk om te lezen en te puzze-
len. Op maandagavond sport ik.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Lida Kaptein.

Familieberichten
Overleden
Dhr. E. (Erik) Groenendijk
Dhr. A.A.M. (Anton) Rijnbeek
Mevr. H.G. (Henny) van Leeuwen- 

van Rijn

Over Ons

De paastijd ligt achter ons en 
we hebben mooie vieringen 
kunnen meemaken of liever 
gezegd kunnen meebeleven. 
De vele rituelen in onze kerk 
zorgen voor bijzondere of emo-
tievolle momenten, zoals voet-
wassing op Witte Donderdag en 
Kruisweg op Goede Vrijdag, het 
elkaar het licht doorgeven in de 
Paaswake en het vreugdevolle 
van beleving van de verrijzenis 
op Eerste Paasdag. 

Op Stille Zaterdag is het inmiddels 
al jarenlang gewoonte een Pool-
se voedselzegening in onze kerk 
te houden. Ook een bijzondere 
beleving. Zoveel mensen met 
een Poolse achtergrond van alle 
leeftijden, waaronder veel kinde-
ren, stromen de kerk in voor een 
bijzonder samenzijn en zetten de 
prachtige mandjes met eieren, 
brood, gerookt vlees, zout en pe-
per volgens de traditie eerbiedig 
op en bij onze communiebanken. 

Een eenvoudige maar indrukwek-
kende viering begint, een volle 
kerk met aandacht en in het bij-
zonder de dank aan God voor al 
datgene wat in het afgelopen jaar 
verkregen is. De mandjes met in-

houd worden door de voorganger 
met wijwater gezegend en nadat 
de mooie kleedjes weer behoed-
zaam op de mandjes gelegd zijn, 
worden ze mee naar huis geno-
men als symbool bij het paas-
ontbijt op Eerste Paasdag. Een 
prachtige traditie van eerbied 
en dankbaarheid aan God onze 
Heer, niets is vanzelfsprekend. 
Een feestelijke beleving, die ook 
ontroert. 

Ontroering en medeleven werd 
ook gevoeld in de Oekraïense 
paasviering op Tweede Paasdag, 
die we als Protestante Gemeen-
te Boskoop en Rooms Katholieke 
Geloofsgemeenschap hielden 
voor de Oekraïense inwoners. Ook 
hier weer een mooi en invoelend 
samenzijn, bidden en zingen. De 
sfeer met kaarsjes, zegenen en 
iconen. De gevoelde eenheid en 
medeleven in de kring staand 
met kaarsjes en later bij het ge-
zongen volkslied van Oekraïne 
waren heel bijzonder. Wat een 
prachtig volkslied, zoekt u het 
maar eens op, en in deze tijd was 
bij iedereen de emotie zichtbaar.
Pasen, een hoogfeest, een breed 
begrip.

Namens locatieraad en  
pastoraatgroep,
Tineke Verbakel

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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Eerste Heilige Communie

Amelia, Isa, Ryan en Daan uit 
Boskoop en Laura, Sophie, Jakub,  
Brayden, Femme, Lukas, Julia,  
Fabian, Feije, Lisa, Bartosz,  
Patryk, Dominik, Nayher uit Wad-
dinxveen nodigen u van harte uit 
om op zondag 26 mei om 11.00 
uur in Waddinxveen om dit met 
hen mee te vieren. Het Thema- 
koor His Revolution zal deze vie-
ring muzikaal begeleiden. We 
gaan er een mooie viering van 
maken samen met pastor Kuipers. 
U bent van harte welkom.

Pas las ik in de krant het volgen-
de bericht: Zingen is een van de 
populairste hobby’s in ons land; 
bijna 11 % van de Nederlanders 
zingt! Nou is het niet de bedoe-
ling van deze oproep om die 11 % 
vol te maken, maar als jij diegene 
bent die zingen wel leuk vindt, je 
bent 19 of 91 of er tussenin en je 
houdt van gezelligheid, praat er 
dan eens over met je man, vrouw, 
vriend, buurvrouw of buurman. 
Misschien vindt die het ook wel 
leuk eens mee te zingen in ons 
Joannes de Doperkoor. 
Op woensdagmorgen van 10.00 

-12.00 uur repeteren we niet al-
leen, maar hebben we alle tijd 
om gezellig koffie te drinken. Om 
de zondag (alleen in de oneven 
weken) zingen wij in de viering 
van 09.00 uur. Voor sommigen 
wel wat vroeg, vooral als het de 
avond er voor een latertje was. 
Denk dan maar: ’s avonds een 

'vent' ’s morgens ook een 'vent'. 
We hebben een KEI van een diri-
gente en organiste, waarmee we 
ook nieuwe liederen leren zingen 
op een relaxte manier (we lachen 
wat af). En zeg nou niet: ‘ik kan 
niet zingen’, want dan zeggen wij: 
‘dat leren wij je wel!’
Bel mij als je nog meer wilt we-
ten of kom gewoon op woens-
dagmorgen naar de parochiezaal. 
Heren zijn welkom, maar dames 

hebben we nu tekort, dus dubbel 
welkom.

Namens het Joannes de 
Doperkoor, Aad Vergeer, 

tel. 06-28373257

Welkom in de Groene Kerk

Een verhaal van Ignatius van Lo-
yala over Gods nabijheid, God die 
je niet ziet, maar die je wel kunt 
vermoeden. 

Een tweeling, nog ongeboren in de 
schoot van de moeder. Vraagt de 
een: ‘Geloof jij in een leven na de 
geboorte?’ ‘Natuurlijk’ zegt de an-
der. ‘Er moet iets zijn. Misschien is 
ons bestaan hier niet meer dan een 
voorbereiding op het leven na de 
geboorte.’ 

‘Onzin’, zegt de een weer. ‘Er is geen 
leven na de geboorte. Trouwens 
hoe stel je je dat voor? Ik weet het 
niet precies, maar ik stel me heel 
veel licht voor en we zullen lopen 
met eigen voeten en eten met een 
eigen mond’. ‘Wat een onzin’ zegt 
de ander weer. ‘Zelf lopen en eten? 
Hoe kom je erbij?’ Zegt de ander: 
‘voor lopen is hier geen plek en eten 
doen we via de navelstreng. Die is 
wel heel erg kort. Dat kan toch niet 

alles zijn! Ik ben ervan overtuigd dat 
er na de geboorte iets heel nieuws 
begint, iets wat we nog niet kennen.’

Zegt de een weer: ‘Maar er is nog 
nooit iemand teruggekeerd na de 
geboorte. Het leven eindigt hier in 
deze smalle donkere omgeving’. 
Zegt de ander: ‘ik weet niet hoe het 
leven na de geboorte zal zijn, maar 
we zullen zeker onze moeder ont-
moeten en zij zal voor ons zorgen.’ 
‘Een moeder’, roept de een. ‘Geloof 
jij in een moeder? En waar is vol-
gens jou die moeder dan?’ Zegt de 
ander: ‘overal om ons heen natuur-
lijk. Zonder haar zouden we er niet 
zijn.’ ‘Ik geloof er niets van! Ik heb 
nog nooit een moeder gezien, dus 
ze bestaat niet.’ Zegt de ander weer: 
‘misschien is ze niet te zien, maar zo 
nu en dan, wanneer we helemaal 
stil zijn, kan ik haar horen zingen en 
voel ik haar hand over onze wereld 
strelen. Volgens mij begint het le-
ven pas na de geboorte, als we door 

de nauwe poort gaan.’

Na dit mooie verhaal over de twee-
ling en hun verwachting van wat de 
toekomst brengt ook een afsluiting 
met een mooie uitspraak van Loesje: 

Kom zingen bij het Joannes de Doperkoor 

P.S. bonus: Volgens professor 
Eric Scherder is zingen bere- 
gezond en leven die mensen vijf 
tot tien jaar langer!

Op zondag 3 maart hebben de  
18 communicanten van Waddinx- 

veen en Boskoop zich voorge-
steld in de viering van 11.00 uur. 

Kerkhof 

Door de storm van begin januari 
is er een grote boom omgevallen 
op het oude kerkhof aan het St. 
Janshof. Daarna is er een inspec-
tie van alle bomen op het kerkhof 
geweest.
Er is het een en ander geconsta-
teerd. De komende weken zal, in 
overleg met de gemeente, er nog 
meer onderhoud plaatsvinden op 
het oude kerkhof. We houden u 
op de hoogte.
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ............ VACATURE  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl
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Lieve mensen,
Hier berichtje van Saskia van 
Vuuren van de stichting El Arbol 
uit Nicaragua. Dit jaar kom ik weer 
naar Boskoop van 6 mei tot 7 juli. 
Verleden jaar kon ik niet naar Ne-
derland komen, omdat ik borst-
kanker had gekregen en dat eerst 
behandeld moest worden. Dat is 
allemaal goed gegaan, ik was er 
op tijd bij gelukkig met dank aan 
de barmhartige hulp van God. Ik 
geniet van het werken aan de bo-
tanische tuin en van ons school-
tje op de tuin met de leerlingen. 
Dit is mogelijk gemaakt met jullie 
grote donatie in 2022. 
 
We hebben op het moment een 
kweekkas, waarin we kurkuma 
hebben, dat is geelwortel wat 
onder andere in kerrie zit en in 
vele tomatensoorten. Ook is er 
een moestuin waar we nu veel 
witte courgettes (in het spaans 
Pipianes) in hebben en pompoe-
nen, de papaya en yuccaplanten 
zijn nog in de groei. Kousenband 
en spinazieproductie was er ook. 

Dit alles krijgen de leerlingen mee 
naar huis en ze leren ook in de 
moestuin zelf te kweken. 
Op het moment leren ze hoe je 
compost moet maken. Verder 
krijgen zij bijlessen in de tuin in: 
milieu-educatie, rekenen, spaans, 
engels, gezondheid, geschiede-
nis en aardrijkskunde. We hebben 
vijf Nicaraguaanse leraren daar-
voor.

De kinderen krijgen ook medi-
sche aandacht van ons als ze ziek 
zijn via twee Nicaraguaanse vrij-

willige doktoren die we hebben. 
De 21 april gaan we in het dorpje 
Raizal midden op het platteland 
tussen de rietsuikervelden een 
medische brigade doen. 
Op 9 juni ben ik aanwezig op de 
Groene kerk koffie, daar zie ik jul-
lie graag.
Daaaag allemaal, ik zie jullie vast 
weer in de kerk. Tot gauw.

Liefs, Saskia

Brief van Saskia 

Aankondiging vrijwilligersmiddag
Familieberichten

Gedoopt
Victor Wiszowaty en Loren Wiszo-

wata, zoon en dochter van Karol 
Wiszowaty en Amanda Wiszowata

Overleden 
Mevr. J.J.M. (Ans) van Oeffelt- 

Vijverberg
Dhr. E.M. (Eduard) Nieuwesteeg

Op zaterdag 29 juni is de vrijwil-
ligersmiddag. Alle vrijwilligers 
ontvangen bij deze Voorloper de 
uitnodiging. Wat we gaan doen, 
u raadt het al, dat blijft nog even 
een verrassing. Meld u aan en u 
ontvangt het programma.

De geloofsgemeenschappen 
in Gouda Noord hebben elkaar 
weer gevonden in een gemeen-
schappelijke actie. Het is heel 
inspirerend elkaar daarin te 
vinden! Wat gaan wij doen?

In het laatste weekend van sep-
tember organiseren wij, samen 
met het Leger des Heils en de 
Pauluskerk een 'warme jassen-
actie' voor mensen die warmte 
en een jas hard nodig hebben. 

Denk aan gezinnen met geldzor-
gen, jonge nieuwkomers, dak- en 
thuislozen, mensen die in armoe-
de leven en voor wie het kopen 
van een winterjas niet vanzelf-
sprekend is. Als je je winterjas 
niet meer gebruikt, hang hem 
dan nog even apart! Na de zo-
mervakantie volgt meer informa-
tie over deze actie (verzamelpunt, 
inleverdata etc).

Ellen Verrips
Ellen.verrips@gmail.com

Lid van de Raad van Kerken 
namens de RK geloofsgemeen-

schap van Gouda.

Agenda

19 mei en 23 juni: Ankerzondagen
25 mei: Tijdens Open Kerk in de Ag-
nietenkapel mensen uitnodigen een 
kaarsje op te steken
31 mei en 28 juni: Ontbijtbijeen-
komsten

Info per e-mail

U kunt het Informatieblad en de 
Voorloper digitaal ontvangen door 
dit via de homepagina van de 
website aan te geven. Voor hulp 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat.

Berichten van 
het secretariaat

Voor het beantwoorden van vra-
gen en het opnemen van aanmel-
dingen is het secretariaat bereik-
baar op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.30 – 12.00 uur.

Geef een jas, verwarm een hart

OECUMENE-UPDATE

Warme jassenactie

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:leden.gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:Ellen.verrips%40gmail.com?subject=
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Bloemetje
Elke zondag wordt er bij de kansel- 
mededelingen gemeld wie het bloe-
metje van de week ontvangt. Ieder-
een kan een parochiaan voordragen. 
Mail uw voorstel naar bloemetje.
gouda@sintjandd.nl of telefonisch: 
0182-523 801 (secretariaat). In het 
informatieblad wordt vermeld wie 
het bloemetje heeft ontvangen. 

Open Kerk op 25 mei

In Gouda zijn we al een tijd 
bezig om een missionaire ge-
loofsgemeenschap te worden. 
Het is een proces met vallen en 
opstaan. De 5 kernpunten op 
een rij:
1.	 Ontdek Jezus
2.	Neem deel aan een kleine 

geloofsgroep
3.	Deel je geloof en 

nodig anderen uit
4.	Dien met je talenten 

in kerk en samenle-
ving

5.	Bid en ontvang de 
sacramenten

Voor dit artikel wil ik er 
graag weer één uithalen, 
waar we op dit moment 
mee bezig zijn. Namelijk 
'Deel je geloof en nodig 
anderen uit'.

In de bijbel staat immers 
dat de leerlingen op weg 
gingen om het verhaal 
van Jezus te verkondi-
gen. Dit is dan ook onze 
missie. Verkondig het 

verhaal. Als katholieken zijn wij 
niet meer gewend om dit te doen. 
We moeten dus zoeken naar een 
manier die bij ons past. 
Al jarenlang hebben wij in Gouda 
een laagdrempelige manier om 
mensen met onze kerk kennis te 
laten maken; namelijk de Open 

Kerk, waarbij we kaarsjes uitdelen 
aan mensen in het centrum van 
de stad.

Ook dit jaar gaan we dit weer doen. 
Op zaterdag 25 mei van 11.00 uur 
tot 15.00 uur hebben wij de Ag-
nietenkapel tot onze beschikking. 

Hier willen we iedereen 
de gelegenheid bieden 
om een kaarsje te ko-
men branden. Graag 
nodigen wij u/ jou dan 
ook uit om ons hierbij te 
helpen. Ben je beschik-
baar op deze zaterdag 
dan horen wij dit graag. 
Als iedereen dan een 
uur de tijd heeft, ma-
ken we er met z’n allen 
een feestelijke dag van. 
Reacties kun je sturen 
naar: coordinatieteam.
gouda@sintjandd.nl

Lees meer over het Out-
reachteam tijdens Open 
Kerk op pagina 4 (red.)

Angelique Deichmann

Familieberichten
Gedoopt
Youna Mungra
Heike Brinkman

Overleden
Mevr. L.P. de Waard - Bennis
Dhr. G.J. Wolswijk
Mevr. A. Kroon - van Rijswijk
Mevr. E.M. Steenland - Borst	

Mevr. S.V.H. Janssen
Mevr. A.C.H. Langenhoff
Mevr. C.A.M. van Baaren - van Kats
Mevr. L.C.A. van der Hoeve - Hooymans
Dhr. A.W. Steenkamer
Mevr. C.P. Linthorst - Houdijk
Mevr. A.M.G. van der Gun - Jansen
Mevr. H.C.T. Blom - van den Eng
Dhr. W.F. Wendel
Mevr. A.J. In den Haak
Dhr. R. Fons

R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................ 	0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: ....................... 	Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: ................. 	0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Pinksternoveenviering 
in Reeuwijk

Op 18 mei is de laatste viering 
van de pinksternoveen 2024 in 
Reeuwijk. We sluiten dan onze 
rondreis door het ‘Groene Hart’ 
af met een viering om 19.00 uur 
in de Petrus en Pauluskerk. Het 
vuur zal binnengebracht worden 
vanuit Haastrecht. Het subthema 
van deze avond is ‘heb oog voor je 
naaste’. De muzikale ondersteu-
ning komt van het Alzandokoor. 

Samen met de Ark gemeenschap 
gaat het ongetwijfeld een inspi-
rerende viering worden. Na afloop 
is er natuurlijk koffie en thee en 
kunnen we met elkaar nog even 
terugkijken op de noveen van 
2024. Wij hopen op een grote toe-
loop van mensen deze avond. Het 
complete programma van de pink-
sternoveen vindt u op pagina 2.

Leo van Zoest

Hooravond Reeuwijk 21 mei

Op dinsdag 21 mei is de jaarlijk-
se hooravond van onze geloofs-
gemeenschap. Buiten de vaste 
agendapunten zoals het jaarover-
zicht, financiële verslagen en de 
bestuurlijke stand van zaken is er 
op deze avond ook de gelegen-
heid om uw vragen te stellen over 

de dingen, die in en buiten de kerk 
gebeuren. Heel vaak worden de 
mensen van de locatieraad daar 
naar gevraagd en op deze avond 
kunt u uw vraag stellen aan men-
sen van het bestuur. Het agenda-
punt na de pauze is ‘De toekomst 
van onze katholieke kerk in onze 
geloofsgemeenschappen’.

Na afloop is er een gezellig sa-
menzijn met een drankje en een 
hapje. De aanvang van de bijeen-
komst is 20.00 uur en het vindt 
plaats in de kerk. Wij hopen op een 
grote opkomst deze avond. 

De locatieraad

Familieberichten
Gedoopt
Elin van Zoest
Rosa Buiter

mailto:bloemetje.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:bloemetje.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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Voorstelviering voor de communicanten Palmpasen

Op zondag 24 maart hebben we 
Palmpasen gevierd. Kabouters en 
welpen van Scouting Reeuwijk 
en kinderen van de basisscholen 
hadden 48 palmpasenstokken en 

-manden versierd en gevuld met 
fruit en ander lekkers, wat zij zelf 
hadden meegenomen. De stokken 
zijn aangevuld met gesponsord 
fruit door Bob Vermeulen. In een 
grote optocht liepen de kinderen 
met hun begeleiders door de kerk. 
Nadat de manden en stokken ge-
zegend waren in de viering, zijn 
de kinderen op pad gegaan om 
een mand of stok te bezorgen bij 
diverse mensen in onze geloofs-
gemeenschap. Een fijne, mooie 
traditie die we graag in stand 

houden en zeker aan de volgende 
generatie mee willen geven. Mede 
dankzij pastor Van der Helm en de 
inzet van de scoutsleiding kunnen 
we op een mooie palmpasentradi-
tie terugkijken.

Het was op zondag 3 maart een 
gezellige en bijzondere viering, 
waarin het niet alleen het voor-
stellen van de communicanten 
betrof, maar ook de doop van 
een van de communicanten: 
Rosa Buiter. De muzikale om-
lijsting werd verzorgd door de 
CantaRellen en er was voor de 
vele kinderen ook nog een kin-
derwoorddienst.

In deze viering stond het ‘Huis 
van God’ centraal. De communi-
canten hadden een mooi huis bij 
het altaar gezet. Hierin staan hun 
namen en foto’s, vrolijk versierd 
met mooie bloemen in potjes en 
vogeltjes op het dak. 
Toen de communicanten door 
de kerk heen naar voren kwa-
men met het liedje ‘Kom op het 
feest’ zakte de spanning al een 
beetje. Het bleef voor iedereen 
heel spannend om antwoord 
te geven door de microfoon en 

zichzelf voor te stellen aan alle 
aanwezigen. De kinderen vertel-
den een kort stukje over wie zij 
zijn, en wie hun ouders, broers, 
zussen en huisdieren zijn. Ook de 
hobby’s en sporten kwamen nog 
voorbij. Ze vertelden, waarom ze 
hun communie wilden doen en 
waarom zij deze mooie keuze 
maakten. Daarna kwam het lied-
je ‘…Wie ik, ja jij..’ waarbij iedereen 
heel goed meedeed en ze er alle-

maal veel plezier in hadden.
Na het evangelie mocht Rosa 
naar voren komen, samen met 
haar moeder en peetouders voor 
de doop. Ze had een mooie wit-
te doopjurk aan, haar haar was 
mooi opgestoken met rozen en 
gipskruid en haar doopkaars was 
in een mooi bloemstuk gezet. 
Rosa vertelde, dat ze bij de kerk 
wil horen en een vriend van Je-
zus wil zijn. De doop was erg Ò

Witte Donderdag

De Pen van Patty van den Heuvel

Vol verwondering hebben alle 
leerlingen van De Bron en groep 3  
van De Regenboog op Witte Don-
derdag (28 maart) geluisterd en 
gekeken naar het paasverhaal in 
de R.K. Sint-Petrus en Pauluskerk 
in Reeuwijk.

Zandkunstenares Helene heeft 
alles prachtig in beeld gebracht 
en Harm Jan vertelde het paas-
verhaal. Het is bijzonder om zo'n 
groot verhaal in het zand tot le-
ven te zien komen. Zowel klein als 
groot heeft hiervan genoten. 

Mijn naam is Patty van den Heu-
vel. Ik ben 66 jaar oud en ik heb 
zes kinderen, elf kleinkinderen en 
ik ben gehuwd met Gijs Heij. We 
wonen in Reeuwijk-Brug en ik heb 
een pedicurepraktijk aan huis. 
Nadat ik in 2022 de Alphacursus 
volgde en in de groep van ge-
loofsleerlingen zat, besloot ik na 
het Heilig Vormsel toe te treden 
tot het rooms katholieke geloof. 
Hier voelde ik mij al gauw thuis en 
werd lid van de geloofsgemeen-

schap De Goede Herder te Reeu-
wijk. Inmiddels heb ik mij aange-
sloten bij het Alzandokoor, een 
gezellig koor met mooie liederen. 
We missen wel mannenstemmen, 
wie weet… en melden zich nieuwe 
leden aan. Sinds kort  ben ik ge-
vraagd om lector te worden. Nu 
dat vond ik een hele eer! Ik vind 
het een hele eer om de liturgie 
van Gods woord te mogen voor-
lezen en wat fijn om dienstbaar 
te zijn in de geloofsgemeenschap 

De Goede Herder. Ik hoop het een 
lange tijd te mogen doen! Ik geef 
de pen door aan…

mooi en het was bijzonder om 
dit ook in haar eigen voorstelvie-
ring te doen. Bij de Eucharistie 
mochten de communicanten de 
pastoor helpen om de tafel klaar 
te maken, dit deden ze heel net-
jes en mooi.
Op 9 juni is de Eerste Heilige 
Communie van deze kinderen en 
hopelijk is dit net zo’n mooie dag 
als afgelopen 3 maart met de 
voorstelviering.

Kinderen van De Bron zien de Zandkunstenares aan het werk
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ................................. VACANT 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen	
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Bestuur: .............. Octave Coenegracht
................... Els Kemp, Evelien Koemans
................ Lydia de Koning, Magda Sirre

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ....... waddinxveen@sintjandd.nl

Ò

Terugblik op Palmpasen

Wat was het een groot feest 
in de kerk afgelopen 24 maart, 
toen we met ruim 250 mensen 
Palmpasen vierden in de Sint Vic- 
torkerk. Om half 10 verzamel-
den 34 kinderen met hun ouders 
zich in de Victorzaal om samen 
te knutselen. Na een korte uit-
leg ging iedereen aan de slag en 
waren er al snel mooi versierde 
palmpasenstokken te zien.

Pastor van der Helm ging voor in 
de viering en hij had aangegeven 
graag buiten te willen starten en 
dan in processie naar binnen te 
trekken, maar….houden we het wel 
droog?
Om 11.00 uur stonden de kinde-
ren buiten de parochianen op te 

wachten en werd er een grote 
kring rond de palmtakjes gemaakt. 
Met her en der een paraplu of een 
capuchon, bleef de echte regen 
gelukkig uit. Na de eerste lezing 
trokken we in processie de kerk in. 
De kinderen gingen daarna door 
naar de kinderpreek, waar ze het 
paasverhaal in beeld en woord 
gezien en gehoord hebben. Na 
afloop van de viering was er uiter-
aard koffie en gingen de kinderen 
op weg om hun palmpasenstok te 
brengen aan diegene, die wat ex-
tra steun kon gebruiken. Het was 
fijn om deze ochtend aanwezig te 
zijn en samen te starten met de 
Goede Week.

Een ouder van een  
(oud)communicant

Waddinxveen

Eerste Heilige Communie
Waddinxveen samen met Bos-
koop, zie pagina 19.

Zingen bij een koor?
Bij Capella Sint Victor (en an-
dere koren) ben je van harte 
welkom! Zie pagina 13.

Familieberichten

Gedoopt
Kyan Entjens

Welkom in het nieuwe Bruispunt

Het Bruispunt in Waddinxveen is 
een warme plek voor jong en oud 
om andere mensen te ontmoeten. 
In Waddinxveen zijn kwetsbare 
mensen, maar ook mensen die 
eenzaam zijn. Met dit initiatief wil-
len we deze kwetsbare doelgroep 
bereiken. Daarnaast zijn ook an-
dere mensen welkom, die het ge-
zellig vinden om met anderen te 
eten in plaats van alleen.
Op vier plekken, verspreid door 
Waddinxveen, is er inmiddels een 
Bruispunt geopend.
De organisatie heeft contact ge-
zocht met de Sint Victorkerk om 
een vijfde locatie te openen op 
de donderdagmiddag/avond in de 
Victorzaal.
In de middag is er vanaf 15.00 uur 
een inloop voor ontmoeting en/of 
spelletjes en gezellig koffie/thee 
drinken. Vanaf 17.15 uur staat het 

eten klaar, waarna de gasten weer 
naar huis gaan. Voor het openen 
van de vijfde locatie op de don-
derdagmiddag zijn we op zoek 
naar gastheren/vrouwen, een co-
ördinator en koks. Heb jij zin en 
gelegenheid? Neem dan contact 
op met het secretariaat (wad-
dinxveen@sintjandd.nl of 0182-
612452). Op 23 mei is er om 19.30 
uur een informatieavond in de Vic- 
torzaal.
Het Bruispunt is een samenwer-
king van diverse kerken in Wad-
dinxveen en staat open voor alle 
inwoners van ons dorp. Meer in-
formatie vind je op bruispunt.info.

Bent u ons nieuwe gezicht 
naar buiten

Hoewel wij kunnen terugvallen op 
zeer trouwe vrijwilligers, lopen wij 
nu op een aantal plekken tegen de 
grenzen aan. Met name bij het wel-
komstteam, de livestream en de 
chauffeurs zijn er vrijwilligers met 
dubbele taken en (onder andere 
door de aankomende vakantiepe-
riode in het vooruitzicht) wordt de 

beschikbaarheid van de vrijwilli-
gers beperkter. Ook om te voorko-
men dat vrijwilligers elke zondag 
actief zijn en als voorbereiding op 
de toekomst is een uitbreiding van 
deze teams dan ook zeer gewenst.
Wellicht is het iets voor u? Als u al 
naar een viering komt vraagt het 
weinig extra tijd.

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De meeste VAC-activiteiten van 
de eerste helft van het jaar zit-
ten er op. Bij het maken van 
deze bijdrage moet de laatste 
klaverjasavond van het seizoen 
2023-2024 nog plaatsvinden, 
waarna bekend is wie de win-
naar van het seizoen wordt. Ook 
de inzameling van het oud pa-
pier gaat gewoon door, net als 
de verkoop van VAC-artikelen in 
het VAC-winkeltje. We kunnen 
nu al terugkijken op een aantal 
zeer geslaagde activiteiten. Dat 

geldt voor de halfjaarlijkse boe-
kenmarkt, de halfjaarlijkse Vic-
torbridgedag en de maandelijkse 
gezellige klaverjasavonden. Maar 
het geldt ook voor de altijd weer 
terugkerende activiteiten zoals 
het inzamelen van oud papier en 
het verkopen van VAC-producten 
als jam, wijn en handgemaakte 
kaarten in het VAC-winkeltje. Na 
de zomer staan we weer klaar om 
een aantal mooie activiteiten te 
organiseren.

Komende data in 2024:
- Klaverjassen: 3 mei (het nieuwe 

seizoen start vanaf september)
- WadCultureel: 7 september
- Boekenmarkt: 5 oktober
- Victorbridgedrive: 19 oktober
- Kerstmarkt: 30 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen. Giften 
zijn zeer welkom op bankrekening 
NL36 ABNA 0427471 249

Neem voor meer informatie en 
vragen contact op met het se-
cretariaat via waddinxveen@sint-
jandd.nl of 0182-612452

Ò

http://www.sintjandd.nl
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Haastrecht

St. Barnabasparochie
Haastrecht

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster.
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
E-mail: ...... info@barnabasparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorzitter: ................. Frank  Marcus
Penningmeester: .... Marco Hogerwerf
Secretaris a.i.: ............. Jos Dorresteijn

Altaardienst en liturgie
Coordinator: ...................... Els Ackema 
... altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl

Overige diensten
via: ............ info@barnabasparochie.nl
Gebouw/Onderhoud:   Adriaan Houdijk
Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: ............. Joanna Dekker
Contactgroep: ................. Tiny Houdijk
HAPIS: ........................... Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Financieel
Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Intenties e.d.: NL71 RABO 0361 4102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse
....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl
Kopij informatieblad ............................
.................... info@barnabasparochie.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht	
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Vastenactie 2024 Zimbabwe Denken aan je eigen uitvaart? 
Dat is zo gek nog niet.De jaarlijkse Vastenactiecam-

pagne stond dit jaar in het 
teken van de gevolgen van kli-
maatverandering. In de platte-
landsgemeenschappen in het 
zuiden van Zimbabwe leven 
boeren, die voor hun voedsel-
voorziening en levensonder-
houd grotendeels afhankelijk 
zijn van kleinschalige landbouw 
en regenwater. Dat systeem 
is echter heel gevoelig voor de 
klimaatveranderingen.

In Moordrecht zijn extra deur-
collectes gehouden. Daarnaast 
heeft de werkgroep MOV (Mis-
sie Ontwikkeling en Vrede) zich 
hiervoor ingezet door middel van 
koekjesverkoop. Deze actie is drie 
jaar geleden ontstaan binnen de 
werkgroep MOV op voorstel van 
pastor Rob Lijesen. Maar ja, hoe-
veel koekjes moet je gaan bakken 
en waar ga je dit doen?

Ik kwam met het idee om eens te 
gaan praten bij bakkerij ‘Hartig en 
Zoet’ van Gemiva. Een oud-col-

lega van mij werkt daar. We kwa-
men overeen, dat de prijs voor elk 
product aan de bakkerij betaald, 
wordt verhoogd met € 1,00 voor 
het Vastenproject. Een mooi con-
cept! Zij hebben al drie jaar voor 
het Vastenproject gebakken en 
ieder jaar zien we de opbrengst 
hiervan iets oplopen!

We gaan met ‘onze’ handel alle 
acht geloofsgemeenschappen 
langs en worden overal hartelijk 
ontvangen. En wat ook leuk is, de 
bakkerij houdt er ook nog nieuwe 
klanten aan over. Hoe mooi is dat! 
Wij kunnen niet anders zeggen 
dan dat we heel blij en dankbaar 
zijn met deze samenwerking!

Ria van Bueren-Blonk
Werkgroep MOV 

Bericht van penningmeester
De Vastenactie 2024 voor Zim-
babwe (koekjesverkoop en deur-
collectes Moordrecht) heeft in 
totaal € 1009,- opgebracht. Dank 
aan iedereen voor diens bijdrage.

Al diverse jaren bezoek ik ou-
deren en zieken voor een goed 
gesprek of voor een Woord- en 
Communieviering. Die gesprek-
ken zijn vaak mooi en indruk-
wekkend. Zo ook het gesprek 
dat ik enkele maanden geleden 
had met een parochiaan die te 
horen had gekregen dat zij niet 
lang meer te leven had. 

Bij mijn binnenkomst stortte zij 
haar hart uit. 'Hoe moet het nu 
met mijn begrafenis? Mijn kinde-
ren gaan al lang niet meer naar de 
kerk. Zij weten niet wat er bij een 
uitvaart komt kijken en ik wil dat 
het een mooie viering wordt.' Ik 
keek haar aan, pakte mijn schrijf-
blok en zei: 'Zullen wij nu uw wen-
sen op papier zetten zodat uw kin-
deren straks weten wat u van hen 
en van uw parochie verwacht?' 
Onuitsprekelijk opgelucht keek zij 
mij aan. 'Ja, laten wij dat doen.' 
Samen hebben wij uit de bundel 

Uitvaartliturgie de lezingen en de 
gebeden uitgezocht en de liede-
ren voor haar uitvaart die haar tot 
tranen toe bewogen. In een klein 
uurtje waren wij klaar en een lood-
zware last viel van haar af.
Twee dagen later bezocht zij het 
kerkhof want ze wilde zo graag 
een mooi plaatsje in de zon. Drie 
dagen later, toch nog onverwacht, 
vernam ik dat ze rustig, vol ver-
trouwen was heengegaan. En ja, 
haar uitvaart was mooi, heel mooi, 
waardig, zoals zij het zo graag wil-
de hebben. Het is zo gek nog niet 
om na te denken over de dag van 
onze uitvaart, een dag die voor ie-
der van ons, eens zal komen. 

Blijf mij nabij wanneer het avond 
is, wanneer het licht vergaat in 
duisternis. Wanneer geen mens 
mijn hulpeloosheid ziet, bid ik tot 
U, o Heer, verlaat mij niet.
 
Als u vragen hebt over uw uitvaart, 
aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw parochie voor een 
goede voorbereiding, voor een 
waardige uitvaart.

Jos Bahlmann,  
Altaarteam Haastrecht 

Tel. 0182-511790 
jgmbahlmann@telfort.nl 

Zingen bij een koor?
Het Gabriëlkoor en het Caeci-
liakoor zoeken enthousiaste 
zangers. Zie pagina 13.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
mailto:info%40barnabasparochie.nl?subject=
www.barnabasparochie.nl
mailto:altaarteam.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:info%40barnabasparochie.nl?subject=
http://
mailto:redactie.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:info%40barnabasparochie.nl%0D?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
http://
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:jgmbahlmann%40telfort.nl%20?subject=
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Wat bedoelen we met Missionaire Parochie? Barnabasfeest in Haastrecht

Al tijdens het pontificaat van 
Johannes Paulus II klonk de 
oproep om Missionair te zijn. 
Eerlijk gezegd had ik geen idee 
wat dat inhield, en ook 'Hoe 
dan?'. Onze Paus Franciscus 
laat en liet deze oproep even-
eens regelmatig horen. 

Dat er iets moet gebeuren in onze 
R.K. kerk was mij helder, maar wat 
kon ik daarmee als ik niet eens 
deze oproep begreep. Maar het 
liet mij jarenlang niet los. Totdat 
wij bij de parochie Sint Jan de 
Doper werden gevoegd en daar 
was pastoor Van Klaveren met 
een vurig pleidooi voor de toe-
komst van onze parochie en wat 
daarvoor nodig was: meewerken 
aan de Missionaire Parochie.

Om even in een paar regels te 
vertellen wat Missionaire Paro-
chie inhoudt, is niet eenvoudig. 
Heel in het kort: het is de Heer 
zelf die al vanaf het begin de leer-
lingen oproept om niet stil te blij-
ven zitten, maar erop uit te gaan: 
'Verkondigt de blijde boodschap 
en maakt allen tot mijn leerling'. 
Maar dan nog bleef bij mij de 
vraag ‘Hoe dan?’ Ik las op advies 
het boek van James Mallon: Als 
God renoveert. En toen wist ik 
het… Zo dus! James Mallon is een 
van de grondleggers van de opzet 
van de Missionaire Parochie we-
reldwijd, met een zeer duidelijk 
verhaal, en met antwoord op de 
vraag: ‘Hoe dan?’

Vanaf dat moment kon ik niet 
meer wachten. Anderhalf jaar 

geleden zijn we met een aantal 
mensen bij elkaar gaan zitten en 
we hebben in deze periode lang-
zaam maar zeker stappen gezet. 
Dit werpt zijn vruchten af. We zijn 
daar heel dankbaar voor. Steeds 
is het Maria ter Weghe die met 
ons deze weg gaat, die leidt naar 
haar Zoon.

Zelf nieuwsgierig geworden? Kijk 
eens op www.missionaireparo-
chie.nl daar vind je van alles. Maar 
ook zeer aan te bevelen is het 
boek Als God renoveert, en een 
ander boek: Rebuilt, geschreven 
door Pr. Michael White en zijn Di-
aken Tom Corcoran. Klinkt Engels 
maar het is een Nederlandstalig 
boek. (Deze boeken zijn bij mij te 

leen, of gewoon te bestellen bij 
bijvoorbeeld Bol.com)

Er geldt wel een waarschuwing 
voor als je dit serieus neemt en 
gaat lezen: Ik weet zeker dat je 
gaat popelen om aan de slag te 
gaan. Ik kon in ieder geval niet 
wachten om voor mijn geliefde 
Barnabasparochie, samen met 
O.L.V ter Weghe, aan de slag te 
gaan.  Als je ook je mouwen wilt 
opstropen, kun je altijd contact 
met me opnemen: els.ackema@
tracoin.nl. Je mag me ook bellen: 
06 45 60 83 93. Graag zelfs! 

Lees meer over de conferentie 
Missionaire Parochie op pagina 11 
(red.)

De feestdag van onze patroon, 
de  H. Barnabas, is 11 juni. Op 
zondag 9 juni vieren we daarom 
onze Parochiedag voor al onze 
parochianen. Het wordt weer een 
feestelijke viering met huldiging 
van enkele vrijwilligers die al vele 
jaren trouwe diensten verrichten 
aan onze kerk. Waar zouden wij 
zijn zonder hun inzet!
Na afloop is er alle gelegenheid 

voor een praatje en ontmoeting 
met anderen. Uiteraard met kof-
fie en wat lekkers, en als je nog 
even blijft, ook nog een glaasje! 
Ook zijn er mensen van de We-
reldwinkel die hun producten 
aanbieden.  De opbrengst komt 
zeker goed terecht. Zij zullen er 
zelf iets over vertellen. Tot 9 juni. 
U bent allen van harte uitgeno-
digd!

Oecumene in Haastrecht

Het HAPIS (Haastrecht Platform 
voor Interkerkelijke Samenwer-
king) bestaat al sinds 1989. Het 
begon als een mooie samenwer-
king tussen vier Haastrechtse 
kerkgemeenschappen: de Gere-
formeerde Kerk, de Nederlands 
Hervormde Kerk, de Gabriëlkerk 
en de Barnabasparochie. Samen 
organiseerden we interkerke-
lijke en maatschappelijke acti-
viteiten voor de inwoners van 
Haastrecht en omgeving. Vanuit 
het HAPIS is ook de Vrijwillige 
Hulpdienst ontstaan.
 
Na de sluiting van de Gabriëlkerk, 
het vertrek van Pastoor Van der 
Mee en de wisselingen van de 
predikanten hebben we als be-
stuur besloten ons te richten op 
drie hoofdactiviteiten.
Dat zijn in januari de Week van 
het Gebed voor Eenheid, in mei/
juni deelname aan het Pinks-
ternoveen, en in september de 
Vredesweek. Voor onze activiteit 
sluiten we doorgaans aan bij het 

thema van de Raad van Kerken, 
de landelijke organisatie voor 
het stimuleren van de oecume-
ne. Tijdens het Pinksternoveen is 
op vrijdagavond 17 mei om 19.30 
uur onze pinksterviering in de 
Hervormde Kerk. Niet meer in de 
open lucht zoals in het verleden, 
maar binnen. 
 
Een aparte werkgroep organi-
seert om het jaar de Kerstwan-
deling door Haastrecht. Met 
honderden bezoekers mogen we 
gerust spreken van een groots 
evenement in de aanloop naar 
Kerst. Dit jaar gaat de Kerstwan-
deling plaatsvinden op 20 de-
cember. Noteer de datum alvast 
in uw agenda.
 
Het bestuur wordt gevormd door 
contactpersonen vanuit de aan-
gesloten kerken. Zo mogelijk sluit 
bij de vergadering ook een gees-
telijke aan, maar voor onze kerk 
is dat door het grote werkgebied 
en werkdruk nu niet mogelijk. We 

vergaderen twee tot drie keer per 
jaar. Verder wordt de activiteit in 
een werkgroepje voorbereid. Ik 
ben inmiddels 13 jaar actief in 
het bestuur en heb bijna al die 
tijd het penningmeesterschap op 
mij genomen. Ter versterking van 
het bestuur zou ik het fijn vinden 
als één of twee parochianen die 
de oecumene een warm hart toe-
dragen, eveneens toetreden tot 
het bestuur.

Het is echt ontzettend inspire-
rend om vanuit de oecumene 
voor de gemeenschap actief te 
zijn. Wil je er meer over weten? 
Via het secretariaat van onze kerk 
kun je me bereiken.

Erna Erberveld-Vergeer

Els Ackema

mailto:els.ackema%40tracoin.nl?subject=
mailto:els.ackema%40tracoin.nl?subject=
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Schoonhoven

H. Bartholomeusparochie
Schoonhoven

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
E-mail: info@bartholomeusparochie.nl
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorzitter: .................. F.J. Marcus
Penningmeester: ........ S. Oosterlaken
Secretaris a.i.: ................ J. Dorresteijn
Onderhoud: ................ G.J. Wortelboer
Algemeen lid: ......... P.H.B. Pennekamp

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 0507 1298 49

Financieel
Actie Kerkbalans:  .....................................
..................... NL79 INGB 0001 4600 00
Misintenties e.d.: ...................................... 
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Redactie De Voorloper ........ VACANT
...............................................................
Kopij informatieblad ............................
............ info@bartholomeusparochie.nl
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EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; PN = Pinksternoveen; EHC = Eerste Heilige Communie; GEEN = geen 
viering. Meest actuele informatie op de website www.sintjandd.nl/vieringen/.
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za 11 mei 19.00 EV EV PN

zo 12
9.00

11.00 PN
(Zwammerd)

EV
EV

EV
EV EV

EV

za 18 19.00 EV EV PN

zo 19
9.00

11.00
16.30

EV
EV

EV
EV

Marialof
EV

EV

ma 20 11.00 EV EV

za 25 19.00 WCV EV Vormsel WCV

zo 26
9.00

11.00
EV

EV EHC
EV

EV EHC EV
EV 

za 1 jun 19.00 EV EV

zo 2
9.00

11.00
EV EHC

EV
EV

EV EV
EV EHC

za 8 19.00 EV EV

zo 9
9.00

11.00
WCV

WCV
EV EHC

WCV EV
Barnabasf.

WCV

za 15 19.00 EV EV

zo 16
9.00

11.00
WCV

EV - H.Ant.
v.Paduaf.

WCV
WCV WCV

EV

za 22 19.00 EV EV

zo 23
9.00

11.00
GEEN

EV - St.Jan
d.Doperdag

GEEN
GEEN GEEN

GEEN

za 29 19.00
EV Joannes 

d.Doperf.
EV

EV Petrus
en Paulusf.

zo 30
9.00

11.00
EV

EV
GEEN

EV EV
EV

za 6 jul 19.00 EV EV

zo 7
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV

za 13 19.00 EV EV

zo 14
9.00

11.00
EV

EV
WCV

EV WCV
EV

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Jozef of Petrus?    

Af en toe speelt de vraag weer 
op of het beeld boven een van 
de zijaltaren in onze Bartho-
lomeuskerk een beeld van de 
heilige Jozef dan wel van de 
heilige apostel Petrus is. Bij 
beelden worden vaak kenmer-
kende voorwerpen uitgebeeld, 
die bij de heilige ‘passen’. De af-
gebeelde heilige in de Schoon-
hovense parochiekerk houdt 
zijn hand boven een kerk. Die 
kerk brengt de verwarring.

Omdat Petrus de eerste paus van 
de katholieke kerk was, wordt 
nog wel eens gedacht, dat Pe-
trus de afgebeelde figuur boven 
dit zijaltaar moet zijn. De heilige 
Jozef wordt immers gewoonlijk 
afgebeeld met het kindje Jezus, 
of verschillende timmermans-
gereedschappen of een tak met 
bloeiende lelies. Maar, om de ver-
warring (hopelijk voor eens en al-
tijd) uit de Schoonhovense kerk te 
verwijderen: het betreft hier zeker 
een beeld van de heilige Jozef!
De heilige Jozef is de bescherm-
heilige van velen, o.a. van de huis-
vaders, echtgenoten en christe-
lijke gezinnen. Zo vond en vindt 
men in vele traditionele kerken 
een Jozefaltaar aan de kant, waar 
de mannen doorgaans plaatsna-
men en een Maria-altaar aan de 

kant van de vrouwen. Zo keken zij 
uit op de patroonheiligen, waar-
aan zij zich als vaders en moeders 
konden spiegelen. Dat is in onze 
kerk precies het geval! Als gelovi-
gen (niet meer gescheiden zittend 
in mannen- en vrouwenbanken) 
zien we boven de zijaltaren rechts 
Maria en links Jozef. 
Al in 1870 verhief paus Pius IX 
Jozef tot patroon van de katho-
lieke kerk. Vandaar het beeld van  
Jozef, die zijn beschermende 
hand boven de kerk houdt. In het 
Lucasevangelie verschijnt Jozef 
als de behoeder van Jezus en van 
Maria. Om die reden is hij ook de 
behoeder van de kerk. De heilige 
Jozef kan niet anders zijn dan de 
Beschermer van de Kerk, want de 
kerk is de voortzetting van het 
Lichaam van Christus in de ge-
schiedenis.
Mooi om vanuit de kerk zowel op 
Jozef als op Maria te kunnen kij-
ken. Met in hun midden de verre-
zen Christus!

Hulp gevraagd!
Wil jij namens Schoonhoven 
helpen met de inhoud van de 
Voorloper? Mail voor meer infor- 
matie: redactie@sintjandd.nl

Oplossing Woordzoeker: H. Maria, Moeder van God

https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl?subject=
http://
http://
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mailto:info%40bartholomeusparochie.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl/vieringen/
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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De sprinkhaan zegt:

‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.'

Knutsel een bloem 
voor Maria

Knutsel een mooie bloem voor Maria. Dit 
kan een bestaande bloem zijn, maar ook 
een mooie fantasiebloem.

Benodigdheden:
•	 Gekleurd papier (groen voor de steel en 

bladeren, verschillende kleuren voor de 
bloemblaadjes)

•	 Schaar
•	 Lijm
•	 Potlood of pen
•	 Satéprikkers

Stappen:
1.	 Teken of print een bloempatroon op het 

gekleurde papier voor de bloemblaadjes. 
Je kunt een eenvoudige bloemvorm ge-
bruiken met vijf of meer bloemblaadjes.

2.	Knip de bloemblaadjes uit en leg ze opzij.
3.	Rol een satéprikker op in een strook 

groen papier en maak deze vast met lijm.
4.	Plak de bloemblaadjes op de groene 

steel en voeg wat blaadjes toe.
5.	Schrijf een persoonlijke boodschap of 

gebed voor Maria op een stukje papier 
en plak dit aan de bloem, of bevestig dit 
met een stukje touw.

6.	Zet de bloem in een leeg vaasje bij Maria 
neer.

Heilige Moeder Maria

De maand mei staat in de Rooms-Katholieke Kerk bekend als 
de Mariamaand. Deze maand is gewijd aan Maria, de moeder 
van Jezus. We eren Maria door het bidden van de rozenkrans 
en het plaatsen van bloemen bij Mariabeelden. Maria wordt 
gezien als een symbool van liefde, zorgzaamheid en kracht, 
net als moeders over de hele wereld. Net zoals we op Moe-

derdag onze eigen moeders laten merken hoeveel we 
van hen houden, vieren we in de maand mei ook Ma-
ria haar rol als een liefdevolle en zorgzame moe-
derfiguur voor alle mensen. Veel gelovigen en 
niet-gelovigen vinden troost en inspiratie in 
haar voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde, 
toewijding en vertrouwen.

Woordzoeker

Zoek de rode woorden op de kinderpagi-
na en streep ze door in deze woordzoeker. 
Vind jij de oplossing? Vul deze onder de 
woordzoeker in op de streepjes. Veel ple-
zier met puzzelen!

Oplossing (zie antwoord op pagina 33):

H M A M A R I A R T

I D A O G E B E D R

M E J E Z U S O E O

D V O D V R O U W O

R O Z E N K R A N S

E T E R B L O E M T

R I F L I E F D E V

H E I L I G A M E I

N G O D G E L O O F

V E R T R O U W E N

_ .   _ _ _ _ _ ,   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _

Gespreksvragen

1.	 Welke verhalen ken je over Maria uit de Bijbel? Wat 
kunnen we in die verhalen van haar leren?

2.	Op welke manieren kunnen we Maria eren en res-
pect tonen?

3.	Hoe denk je dat Maria kinderen zoals jij zou behan-
delen als ze hier vandaag was?

devotiedevotie

geloof
heilig

vrouw

Josef


