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Doopvont

Een doopvont (van het Latijnse fons wat ‘bron’ be-
tekent) is een waterbekken, dat wordt gebruikt voor
het bewaren van het doopwater. Het belangrijkste
symbool bij het doopsel is dit water. Water kan leven
schenken, vernissen, reinigen, maar ook kan water
het leven bedreigen. Dat laatste zien we dagelijks in
het nieuws, levensbedreigend.

Elke kerkelijke traditie kun je als een rivier zien, die
ontspringt aan de bron, Christus zelf, en die zich
daarna een weg heeft gegraven door vele landen,
volken en culturen en tijden... De verschillende stro-
men hebben zich van elkaar verwijderd, soms zijn
rivieren onderweg zelfs gesplitst spontaan door
omstandigheden, soms door menselijk ingrijpen.
Door terug te keren naar de bron, zal de grote brede
stroom die naar het Westen was gaan stromen van-
zelf de Oostelijke rivier weer tegenkomen en blijken
ze een groot stuk samen als een rivier vol van vrede
te hebben afgelegd.

Door geregeld te herbronnen, komt men ook al snel
tot de ontdekking, dat verabsolutering van een eigen
standpunt natuurlijk belachelijk is. Trouwens: stand-
punt? Wat moet een rivier met een standpunt ... een
rivier moet stromen ... levend water zijn. Misschien
is de grootste wens in deze tijd om met zijn allen te
herbronnen, zodat er vrede komt, is en zal blijven.
Namens de redactie van de Voorloper wensen we u
een goede zomer toe.

Leden pastoraal team

Vinr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klave-
ren, pastor Kuipers, diaken Schuurmans.

Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via

parochie@sintjandd.nl

Pastor van Dienst

Een lid van het pastoraal team is de gehele week
bereikbaar voor specifieke en dringende pastorale
vragen. De Pastor van Dienst is telefonisch be-
reikbaar via 0182-586036.

Vertrouwenspersoon

Sinds 2024 zijn er twee vertrouwenspersonen
binnen de parochies aangesteld: Christa Abels en
Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie situaties
tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u
hen bereiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl
Uiteraard is vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Sluitingsdatum kopt) .
nummer 5: 31 augustus.

Redactie Moordrecht
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De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn.

PASTORALE
Recreatie

De vakanties gaan weer beginnen. De vakantie
is een tijd van recreatie. Heeft u wel eens stil
gestaan bij dat woord? Re-creatie betekent
letterlijk: her-schepping. Ooit heeft God alles
geschapen. Maar zijn schepping was niet af.
Hij vertrouwde zijn schepping toe aan de mens
om haar te voltooien. Daarvoor werken wij het
hele jaar. Elk goed werk is een bijdrage aan de
schepping van de aarde als woonplaats voor
alle mensen. De christen werkt niet alleen om
geld te verdienen, maar om dienstbaar te zijn
aan de samenleving.

Werken is echter vermoeiend. We leven in een
maatschappij waarin het leven steeds drukker en
haastiger wordt. Veel mensen kunnen daar niet
tegen. Men komt niet meer tot rust. Hierbij komen
dan nog de zorgen om de veiligheid in eigen buurt,
de opgroeiende kinderen, onze zorgbehoeven-
de ouders, etc. Dit alles vormt voor veel mensen
een ondraaglijke last. Om te voorkomen dat we
overspannen raken zoeken we recreatie in sport
of vakantie.

Ons lichaam en onze geest moeten als het ware
opnieuw geschapen worden, ge-re-creéerd. Va-
kantie is een tijd om tot rust te komen. Om alles
even op een rijtje te zetten en te zien waar we
mee bezig zijn. Een tijd van bezinning en herstel
van een gezond levenspatroon. We herscheppen
onszelf, re-creatie.

Omslagfoto

Op de voorkant van De Voorloper maken we komend
jaar gebruik van foto's van de site Kerkfotografie.nl.
Hierop staan prachtige foto's die een beeld geven van
het interieur van de kerken van onze parochies. Deze
uitgave wordt er een foto uitgelicht uit de Sint Willi-
brorduskerk in Bodegraven.

ontmoeten

Daarin past heel goed een bezoekje aan de kerk
op uw vakantie-adres. De kerk is bij uitstek een
plaats om tot rust, bezinning, re-creatie te komen.
De vakantie is dus geen tijd om God even te ver-
geten, maar juist om eens wat meer tijd voor Hem
te maken. Hij vergeet u immers ook niet.

De vakantie is een tijd waarin we misschien weer
even wat meer tijd hebben voor elkaar. Ik vind het
heerlijk dat ik in vakantietijd niet altijd de mensen
op straat voorbij hoef te fietsen omdat ik naar een
afspraak onderweg ben, maar wel eens kan stop-
pen om even een praatje te maken. Laten we in
de vakantietijd onze zieken en ouderen die niet op
vakantie kunnen, niet vergeten. Een kaartje kan
veel betekenen voor hen.

Ik wens u allen een recreatieve vakantietijd toe.
Pastor Kuipers

Feesten en Hoogfeesten

Maria Tenhemelopneming - Op donderdag 15 au-
gustus zijn er eucharistievieringen om 11.00 uur in de
Josephkerk te Gouda en om 19.30 uur in de H.Bartho-
lomeuskerk te Schoonhoven.

De Marteldood H.Johannes de Doper - Op zaterdag
31 augustus zal in de eucharistieviering om 19.00 uur
in Moordrecht aandacht besteed worden aan De Mar-
teldood H.Johannes de Doper, patroonheilige van de
geloofsgemeenschap van Moordrecht.



Gebed tijdens de vakantie

Begrijpende Vader,

Gij hebt 'na zes dagen schepping uitgerust op de
zevende dag’ Wij mogen slopende arbeid afwis-
selen met ogenblikken van ontspanning en rust.
Momenten, waar ik intens naar kan verlangen als
de arbeid zwaar is, of die ik zou willen uitstellen
als het werk dringend is.

Laat ik van die ontspanning genieten om mijn
krachten te herstellen en mijn ijver bij het werk
te vernieuwen. Deze uren zijn een bescheiden
voorsmaak van de oneindige rust die Gij voorbe-
stemd hebt voor allen die zich inzetten hier op
aarde.

Zo leert Gij mij in dit korte uur van geluk reeds
waarderen wat mijn eeuwige bestemming zal zijn
en hoger kijken dan mijn bij-de-grondse zorgen!

Veilig varen op vaders rug (foto pastor Kuipers)

Terug naar de Bron

Als ik dit aan het schrijven ben, zit ik in zuid
Portugal in het zonnetje. De eerste helft van
dit jaar is mooi geweest. Wat ben ik blij dat ik
weer gewoon aan de gang ben! Daar blijf ik
maar van genieten.

Dat neemt niet weg dat er best wel wolken aan
de lucht zijn. Pastor Lijesen die een poos uit de
running is. Pastor Kuipers die het rustiger aan
wil doen. Diaken Schuurmans die kwetsbaarder
wordt. Het pastoraal team staat best onder druk
en dat doet ook met mij wat en met de werkdruk.
Je kan er zomaar op leeglopen. Dan is het goed
om even stil te mogen staan, even terug naar je
bron. Even opladen.

Ik denk nou maar zo dat we dat allemaal wel nodig
hebben. Even een stap terug, even wat meer tijd
voor elkaar, even wat ruimte voor dingen waar je
anders niet aan toekomt. En als het je gegeven is:
even een andere omgeving, een andere wereld,

een oase van rust. Dan kom je weer een beetje bij
jezelf en bij elkaar.

Misschien geldt dat in ons geloven ook wel. Zo
ontzettend veel mensen zetten zich met hart en
ziel in voor onze parochies, voor Christus’ kerk. En
ik hoop maar dat al die mensen er -net als ik- ook
van genieten. Ook hier geldt dat je soms even te-
rug moet naar de Bron. Even een oase zoeken om
bij de Heer te zijn: op een bedevaart, in een goed
gesprek in een huiskring of de Anker-catechese,
bij de heilige Mis op zondag (of ook door de week!).
Momenten, dat je even in een andere ‘omgeving’
bent, een andere ‘wereld’, om weer een beetje bij
je gelovige ‘ik’ en bij Jezus te komen.

Ik hoop dat u een fijne vakantie mag hebben en
dat deze tijd van ‘wat rustiger aan’ u goed doet. Ik
wens u ook toe dat u, niet alleen in de vakantiepe-
riode, de ruimte zult blijven vinden om te herbron-
nen. Want uiteindelijk kunnen we niet echt zonder
Hem...

Pastoor Van Klaveren

Vuurdoop 2024

Zaterdag 18 mei vertrokken we om 9.00 uur
naar Nootdorp. Jongeren uit het hele bisdom
waren hier samengekomen voor de Vuurdoop.

Om 10.00 uur werd het vuur, via de paaskaars,
door de hele kerk verspreid. Na het lezen van het
Pinksterverhaal en de voorbeden, startten de
groepsactiviteiten. Veel hiervan was buiten op
het kerkplein, waar de zon volop scheen. Wij had-
den bij binnenkomst de kleur Roze gekregen. Dit
betekende dat wij startten met het Rode-draad-
spel. Hierbij moesten we een hele lijst vragen en
opdrachten doorlopen. De antwoorden waren te
vinden in de kerk, bij 'heiligen’ die er rondliepen en
mensen die verhalen vertelden, of door iets sa-
men met één van de vrijwilligers te doen, bijvoor-
beeld een dansje of een gekke selfie maken.

Ook hebben we met onze hele groep een pirami-
de gebouwd. Daarna was het zomerspel aan de
beurt, gevolgd door het beklimmen van de toren.
Dit waren heel veel treden, maar daarna hadden
we eerst een mooi uitzicht in de kerk en nog hoger
van de omgeving. Hier stond ook het uurwerk en
werden de klokken aangezet om te luiden.

Als laatste gingen we kompassiebandjes ma-
ken. Met het knopen van het koord ontstond een
mooie rode armband. Aan de sluiting zat een klein
kompas en een fluitje. Deze fluitjes kwamen goed
van pas tijdens het applaus bij het bedanken van
de vrijwilligers.

Opladen aan de Bron

Ik heb vaak het gevoel dat ik het mooiste werk heb van
de wereld. Op vele dagen gebeurt er iets dat groter is
dan ikzelf. Tijdens kerkvie-
ringen of tijdens gesprek-
ken of vluchtige ontmoe-
tingen. Om daar een instru-
ment voor te kunnen zijn, is
het belangrijk dat ik goed
voor mezelf zorg, met slaap
en eten, maar ook met 'spi-
rituele voeding' &1

Je zou het herbronnen kunnen noemen, maar opla-
den werkt voor mij net zo goed. Een lege telefoon la-
den we ook op vanuit een bron. En zo put ik weer nieu-
we kracht uit de alvertrouwde Bron van Gods Woord,
waarvoor ik graag jaarlijks op retraite ga.

Vorig jaar, tijdens een stilteretraite bij de Jezuieten in
Belgié, ondervond ik een prachtig voorbeeld van hoe ik
kon opladen. Natuurlijk door het tragere levenstempo,
het niets meer moeten, het eten dat geregeld was en
even geen afleiding van de telefoon of de rest van de
wereld. En nog belangrijker: de vele gebedsmomenten
en meditaties met de bijbelteksten die je aangereikt
krijgt door je begeleider en die gekozen zijn bij jouw
eigen actuele (levens)vraag.

En zo mocht ik een dag regelmatig in alle rust bidden
met Johannes 15. De tekst waarin Jezus vertelt dat Hij
de wijnstok is en wij gelovigen de wijnranken. En wie
aan de wijnstok blijft, die zal vrucht dragen. De igna-
tiaanse spiritualiteit vraagt van je om het zo levendig
mogelijk in te beelden. En zo zag ik mezelf bungelen
aan de wijnstok, stevig vast aan de bron waaruit ik ge-
voed word. De druiven die op de wind heen en weer
bewegen en beschermd worden tegen de vogels. En
zo lang als ik wilde kon ik er blijven hangen, beschermd
en in goed gezelschap van de Ander.
Dat herbronnen zou bijna als zomer of vakantie gaan
klinken! Dus op naar de volgende stilteretraite, of wel-
ke manier u gebruikt om weer op te laden.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartnersis actiefin de regio
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.



Vormselviering 2024

Na ons drie jaar te hebben voorbereid, was het zo
ver. Zaterdag 25 mei hebben we ons Vormsel ont-
vangen van bisschop Van den Hende. Om 19.00
uur stonden we allemaal klaar met onze branden-
de doopkaars om, voor de bisschop uit, de kerk in
te gaan. Toen iedereen bij zijn of haar gezin in de
kerkbank zat werden we welkom geheten door de
pastoor. Na de lezingen kwamen we allemaal naar
voren, met onze brandende doopkaars in de hand,
voor de hernieuwing van onze doopbeloften. Te-
rug in de banken, tussen onze ouders in, volgde
de handoplegging als teken van verbondenheid
en steun van onze ouders. Daarna volgde de zal-
ving met chrisma door de bisschop. Hierbij ging

iedereen apart met zijn of haar ouders naar voren
om, geknield op een kussen voor de bisschop, het
Vormsel te ontvangen. Pastoor Van Klaveren en
pastor Kuipers feliciteerden ons en deelden het
cadeautje van de bisschop uit. Een mooie ketting
met kruisje uit Rome. Het was een mooie viering,
waarin iedereen een taak had. Tijdens de viering
speelde de band Lux, om alles een extra feestelijk
te maken. Nog even een foto met het hele gezin
en daarna naar huis om te vieren dat we ons hei-
lig Vormsel hebben mogen ontvangen.

Groeten,
Wendy, Tim, Remco, Antoni, Alisson, Zhuma, Elia,
Elynn, Emma, Maria, Maja, Noemi, Kyan, Sean,
Martin, Sara, Daniél en Iga

Drie dagen Megen

Net voor de coronaperiode waren we met een
aantal Alpha-cursisten begonnen aan een ver-
volg, de Beta-cursus, echter door de corona kon-
den wij deze niet op een mooie en goede manier
afsluiten. Na de coronaperiode besloten wij dit
gezamenlijk te doen met een retraite. Hetgeen
dan eindelijk rond Pinksteren is gelukt, op naar
Megen voor drie hele mooie devote dagen bij de
broeders Franciscanen.

Meedoen met de dagelijkse gebeden, sereen en
devoot, genieten van de prachtige tuin, gesprek-

ken voeren met elkaar, echt luisteren naar en
openstaan voor elkaar. Wandelen naar een heel
mooie Mariakapel, waar we onze persoonlijke
boodschappen konden neerleggen, en dan af-
sluiten met een gezamenlijk Weesgegroet en het
opsteken van een kaarsje. De rust en stilte, het op
een mooie manier samen bidden en in stilte me-
diteren heeft ons goed gedaan, en nieuwe kracht
gegeven verder te kunnen. Het heeft ook een be-
paalde band geschapen tussen ons. Het was heel
mooi en goed, geestelijk en lichamelijk genieten,
een zeer dankbare herinnering.

Diny Boere (een van de deelnemers)

De hoop levend houden

Deze Voorloper verschijnt bij het begin van de
zomervakantie. Het is het begin van een tijd
waarin niets hoeft, een tijd zonder verplich-
tingen. Scholen zijn gesloten. Het leven komt
tot stilstand. Er komt ruimte vrij voor andere
dingen, voor vakantie, voor reizen, voor een
paar dagen je bezinnen in een abdij, voor een
bedevaart, voor het lezen van een boek.

Deze Voorloper heeft als thema: herbronnen.
Je wordt uitgenodigd om in deze vakantietijd
opnieuw stil te staan bij de Bron van waaruit je
leeft. Een bron, dat doet denken aan water, aan
verfrissing. In de Bijbel gaat het vaak over een
Bron van levend water. Jezus zelf geeft ons le-
vend water. In het evangelie van Johannes zegt
Jezus: het water dat Ik geef, zal in jullie een bron
worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven
geeft (Johannes 4.14). Dankzij contact met Hem
ontstaat er nieuw leven in mijzelf en is er steeds
weer nieuwe hoop mogelijk.

Paus Franciscus heeft het komende jaar, 2025,
uitgeroepen tot een genadejaar. Het thema van
dat jaar is hoop. Hij vraagt ieder van ons zich voor
te bereiden op dat jaar met een jaar van gebed.
Met name nodigt hij ons uit om Pelgrims van de
Hoop te worden. Zo kunnen we, te midden van

alles wat er in de wereld gebeurt en ook in ons
eigen leven, de hoop levend houden en ons blij-
vend doen uitzien naar een goede toekomst.

Om dat te kunnen doen, is het nodig contact te zoe-
ken met Jezus Christus, de Bron van de hoop. Het
is van belang steeds te Her-bronnen: luisteren naar
Zijn woorden en doen wat Hij heeft voorgedaan. De
heilige Geest helpt ons en brengt ons steeds op-
nieuw de woorden van Jezus in herinnering.

Herbronnen, dat betekent ook: de bijbel met an-
dere ogen lezen en ontdekken wat de woorden,
die opgeschreven staan, in jouw leven betekenen,
hoe ze ons tot houvast zijn en wat er vandaag van
je gevraagd wordt. Herbronnen, dat doe je samen
in een Bijbelgroep, in een Alpha-cursus, in een
Huiskring, in het samen vieren in de Eucharistie
enin het samen bidden.

In de vakantietijd is er ook tijd om te overwegen om
wellicht vanaf september te gaan deelnemen aan
een Bijbelgroep of aan een Alpha-cursus. In Gouda
bent u welkom in de Bijbelgroep, die weer start op
dinsdag 17 september, 10.00-12.00 uur in de pasto-
rie van de Jozefkerk. Bij voldoende belangstelling
kan ook een Bijbelgroep starten in Bodegraven op
woensdagochtend 18 september. U kunt u aanmel-

den via parochie@sintjandd.nl

Paul Schuurmans, diaken

Parochiéle Caritas Instelling

De PCI gaat meedoen met de caritas-actie die in de
maand november -op initiatief van het bisdom- wordt
gehouden. Wat houdt dat in? In de maand november
wordt bij alle geloofsgemeenschappen van onze pa-
rochie door de PCl een collecte gehouden voor warme
kleding voor daklozen voor Het Leger des Heils. De
meesten van ons weten dat daklozen een beroep
kunnen doen op Het Leger des Heils. Niet alleen

in Gouda, maar dus ook in de andere gemeen-
ten/dorpen. Met Het Leger des Heils is bespro-

ken dat het een goede zaak is als we geld inzamelen

om daar warme kleding voor te kopen. Daarnaast zal er

ook aandacht zijn voor het overige werk dat het Leger

des Heils doet en hoe je ze daarbij kunt ondersteunen.

De kerntaak van de Parochiéle Caritas Instelling is

noodhulp in individuele situaties, maar als wij een

groep mensen die in nood zitten, kunnen helpen, dan

hoort dat zeker ook tot onze taak. Daarbij hebben wij
uw hulp hard nodig.

Jan Kromwijk, waarnemend voorzitter

PCI St Jan de Doper, Sint Barnabas

en Heilige Bartholomeus



Van het parochiebestuur

De afgelopen periode is er binnen het bestuur
weer het nodige aan de orde geweest, Veel
daarvan betreft beheerzaken, zoals onder-
houds- en exploitatiekwesties, herbezetting
van lege pastorieén, financiéle kwesties, zo-
als het vaststellen van standaardtarieven
(binnenkort op de website) en personeelsaan-
gelegenheden, zoals de zorg over de onderbe-
zetting van het pastorale team.

Recentelijk kregen we ook het akkoord van het
bisdom op de jaarcijfers 2022 van de parochie
Sint Jan de Doper. De jaarcijfers over 2023 zijn
onlangs in het bestuur vastgesteld en ingediend
bij het bisdom. Voor het eerst is er ook een alge-
meen Jaarverslag 2023 verschenen. Dat zal op de
website worden gepubliceerd.

Over de jaarcijfers van de andere twee parochies
zijn we nog met het bisdom in gesprek.

Samen met het pastoraal team, de parochiéle
pastoraatsgroep en de locatieraden zijn we ook
al enige tijd in gesprek over een nieuw meerjarig
beleidsplan. Daarin willen de we koers voor de ko-
mende jaren uitstippelen, waarbij we een aantal
belangrijke ontwikkelingen willen meenemen. Ten
eerste is dat een volledige samensmelting van de
drie parochies waarvoor het pastoraal team ver-
antwoordelijk is. In overleg met het bisdom willen
we de komende periode kijken hoe we dat kunnen
realiseren. In de dagelijkse gang van zaken wordt
al gewerkt alsof het één parochie betreft. Maar

strikt formeel is sprake van drie nevengeschikte
organisaties en dat brengt soms nodeloze vertra-
ging met zich mee.

Verder hebben we met elkaar nagedacht over de
invloed die de ontwikkelingen rondom de missio-
naire parochie zou moeten hebben op het beleid
voor de komende jaren. Als parochie willen we ons
openstellen voor deze ontwikkelingen, met het
oog op de toekomst. Inmiddels zijn wij er in ge-
slaagd een goed evenwicht te vinden tussen de
diverse belangen die binnen het totale speelveld
van de parochie spelen. Het resultaat daarvan
wordt binnenkort gepubliceerd. Daarom hebben
we besloten een ronde langs de diverse locaties
te plannen om die plannen bij u toe te lichten.
Daartoe is de volgende planning gemaakt:
Haastrecht: 24 september

Schoonhoven: 22 oktober

Waddinxveen: 23 oktober
Bodegraven: 29 oktober
Gouda 30 oktober
Boskoop: 19 november
Moordrecht 20 november
Reeuwijk: 26 november

De avonden zullen beginnen om 20.00 uur. De
presentatie zal geschieden door pastoor Van Kla-
veren met een tweetal bestuursleden. Zet u de
datum vast in uw agenda? Het gaat immers om
de toekomst van onze geloofsgemeenschappen.
Frank Marcus, vicevoorzitter

Jaarcijfers 2023 parochie Sint Jan de Doper

We presenteren u de jaarcijfers 2023 van de
inkomsten en uitgaven van de parochie St.
Jan de Doper met dank aan de vele vrijwilli-
gers in het bijzonder de locatiepenningmees-
ters en vooral Ali Sluis die de administratie
geweldig verzorgt.

Centraal betaalt de parochie vooral de kosten (ca.
€30.000) van ons pastoraal team, de ondersteu-
ners van het pastoraal team vooral voor cateche-
se, pastoraat en communicatie, de medewerkers
van het parochiesecretariaat en de kosten voor
De Voorloper. In onderstaand overzicht ziet u ook
de kosten die de locaties maken voor het be-—>

- houd en onderhoud van de kerken en andere
gebouwen. Daarnaast zijn er steeds meer centrale
kosten voor gezamenlijke vieringen en bijeenkom-
sten zoals St. Jan de Doperdag en o.a. de Anker-
zondagen.

Aan al die kosten dragen de locaties naar verhou-
ding van hun inkomsten en aantal ingeschreven

parochianen bij.

Gelukkig zijn de inkomsten in 2023 gestegen
dankzij betere beleggingsresultaten, maar ook

De belangrijkste inkomsten

Bijdrage Kerkbalans € 450.000
Collectes € 100.000
Uitvaarten € 61.000
Begraafplaatsen € 60.000

Rendement op vermogen, incl.

opbrengst onroerend goed e.a. € 172.000
Overige (kaarsen, stipendia e.a) € 72.000
T.L.v. vermogen 115.000

(]

€ 1.030.000

zien wij met vreugde dat de opbrengsten van de
Aktie Kerkbalans en collectes weer iets gestegen
zijn. Dat geld hebben we heel hard nodig als mis-
sionaire parochie. Het bestuur stelt graag midde-
len beschikbaar voor allerlei steeds weer nieuwe
activiteiten zoals de huiskringen maar ook voor
publicaties en trainingen. Om die lijn voort te
kunnen zetten zijn steeds stijgende bijdragen
van de parochianen essentieel. Wij rekenen op u.

Namens het parochiebestuur,
Peter Pennekamp, penningmeester

De belangrijkste uitgaven

Pastoraal team € 224.000
Personeelsuitgaven overige € 166.000
Kosten onroerend goed € 287.000
Bijdragen aan bisdom € 103.000
Kosten vieringen en pastoraat € 166.000
Overig, 0.a. adm. en begraafplaatsen € 84.000

€ 1.030.000

Ziekenzalving

Vanaf ziekenzondag, halverwege september, zul-
len erin al onze gemeenschappen weer vieringen
met de algemene ziekenzalvingen worden gehou-
den. ledereen die ziekte of lichamelijk ongemak
heeft te verdragen, is van harte uitgenodigd dit
mooie en bemoedigende sacrament te ontvangen.
De ziekenzalving is hét sacrament van de nabij-
heid, van de ontmoeting, waarin Jezus bijzonder
met zieken en ouderen is verbonden. Dat wordt
overal in het evangelie zichtbaar, waar Jezus naar
zieken toe gaat, hen de handen oplegt en hen ge-
neest. De leerlingen van Jezus worden door Hem
op weg gezonden om te doen wat Hij hen heeft
voorgedaan: de zieken de handen opleggen en
hen zalven met olie.

De Heer geeft je de kracht om met de breekbaar-
heid van het leven om te gaan. Hij geeft vergeving,
genezing als dat ook maar enigszins mogelijk is,
en in ieder geval de kracht die nodig is om het
kruis in het leven te dragen.

Je hoeft niet stervend te zijn of bijzonder oud voor
dit sacrament. ledere fase in het leven kan zulke
kwetsbare momenten kennen. ledere mens die
erg ziek is, een zware operatie moet ondergaan,
lichamelijk ongemak heeft te verdragen of gebukt
gaan onder de lasten van de ouderdom, is van
harte welkom dit sacrament te ontvangen. Het zal
u goed doen.

Houd u de informatie over de viering met de alge-
mene ziekenzalving in uw geloofsgemeenschap
in de gaten en meld u aan bij uw plaatselijk se-
cretariaat.



Vier parochianen bij de Catholic Parish Summit

Afgelopen tijd hebben wij deelgenomen aan
de Catholic Parish Summit in Harrogate (VK).
Deze conferentie was een bijzondere kans
om ons te verdiepen in de missie van de kerk:
mensen bij Jezus brengen en zelf leerling van
Jezus worden. We werden geraakt door de
krachtige sprekers en de inspirerende verha-
len van mensen van over de hele wereld.

Waarom zijn we hier naar toe gegaan?

Omdat we voelen dat we geroepen zijn om onze
gemeenschap te helpen groeien in geloof, (Gods
liefde voor ons te delen) en leerlingschap. De Ca-
tholic Parish Summit bood ons de middelen en de
inspiratie om dit doel na te streven.

Wat kun je doen?

Hier zijn een paar stappen die je kunt overwegen:

1. Bidden - Als eerste moeten we altijd bidden (en
Gods stem leren te verstaan). Vraag de Heili-
ge Geest om je te leiden en te inspireren in je
geloofsreis. Bid voor anderen opdat zij geinspi-
reerd mogen raken. Bid, bid, bid, en de Heilige
Geest zal aan het werk gaan.

2.Nodig mensen uit voor een Alpha-cursus - Zet
die stap, neem dat risico om anderen uit te no-
digen voor een Alpha-cursus. Misschien zeggen
ze nee, maar wat als deze uitnodiging hun leven
verandert? Wat als ze ervaren dat God van hen
houdt? Het is een eenvoudige, maar krachtige
manier om anderen te introduceren in het geloof.

3. Eigen vorming - Wanneer heb je voor het laatst
een stap gezet in je eigen leerlingschap? Over-
weeg wat je volgende stap kan zijn om dichter
bij Jezus te komen en die relatie met God op te
bouwen.

4.Denk na over wat je kunt doen voor de parochie
- Waar wil jij een stukje verantwoordelijkheid op
je nemen in jouw parochie? Waar liggen jouw ta-
lenten en gaven?

Laten we samen bidden, groeien en werken aan
een levendige en missionaire parochie. Samen
kunnen we een gemeenschap bouwen waar ie-

dereen welkom is, Gods liefde mag ervaren en

zich geroepen voelt om Jezus te volgen en zijn
liefde te delen.

Angelique Deichmann, Carisia Houdijk,

Daniél Kruiff, Laura Steekelenburg

Veel belangstelling voor
infoavond Huiskring

Veel belangstellenden kwamen af op de infor-
matieavond op 23 mei jl. over ‘huiskringen’. Er
moesten stoelen bijgezet worden en het ge-
zelschap was divers van samenstelling: jong
en oud, man en vrouw. Goed om te zien dat het
thema blijkbaar leeft.

De avond werd verzorgd door Laura van Steeke-
lenburg en Linda de Graaf. Ze vertelden hoe >

- het idee was ontstaan om te starten met
huiskringen: bij leden van de parochie is er een
behoefte om samen verder te praten over het
geloof. Dit naast de reguliere vieringen, de Anker-
zondagen en de Alpha. Een huiskring is een plek
om elkaar te ontmoeten om geloof te delen, sa-
men te bidden en geloofsvragen te bespreken. De
bedoeling van een huiskring is om gedurende een
jaar in een groep van maximaal negen personen
minimaal eens per maand bij elkaar te komen. De
precieze invulling van een bijeenkomst wordt aan
de groep overgelaten. Er kan bijvoorbeeld worden
gestart of afgesloten met een maaltijd en je kunt
de bijbel lezen. Er zijn verschillende programma’s
beschikbaar waar je gebruik van kunt maken om
een goede leidraad te hebben voor de gesprek-
ken. Ook is het plan dat er een paar keer per jaar
een event wordt georganiseerd waar alle huis-
kringen bij elkaar komen om ervaringen te delen.

Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van
vragen en konden de aanwezigen op een formu-
lier aangeven hoe vaak ze een huiskring kunnen
bijwonen, of je in staat bent om te reizen en of
een huiskring bij de persoon thuis georganiseerd
kan worden. Wij zijn benieuwd naar het vervolg op
dit mooie initiatief.

Karin en Vincent

Word ook lid van een huiskring!

Een vertrouwde plek om samen te komen. Een
veilige plek waar je alles mag delen. Een opbou-
wende plek om te bidden en te groeien in jouw
relatie met God. Dé plek waar je welkom bent. De
eerste huiskringen zijn inmiddels gestart, je bent
welkom om aan te sluiten. Ben je nieuwsgierig en
wil je eerst eens kijken? Aanmelden en meer in-

formatie via: huiskring@sintjandd.nl.

Gezond nietsdoen

De vakantie is een bijzondere, noodzakelijk tijd. Het
is een onderwerp waar pausen zich over uitspreken.
Ik wil graag enkele citaten
van hen delen, die ons
kunnen helpen om deze
tijd goed te beleven.

'Rusten betekent de dage-

lijkse bezigheden te verla-

ten', sprak paus Johannes

Paulus Il tijdens een Ange-

lusgebed in de zomer van

1980. 'Het is belangrijk dat de rust niet een weg naar
de leegte wordt, in dit geval zou het geen echte rust
zijn. Het is belangrijk dat de rust gevuld wordt met de
ontmoeting.

Ontmoeting met de natuur, aldus Wojtyla, maar ook
met anderen, zonder ons geestelijke leven ‘op vakan-
tie te sturen’.

Naast ‘JPII gaf ook paus Paulus VI ons tips om tijdens
de vakantie op een goede manier te rusten, te her-
bronnen, zoals het thema van deze editie luidt. Neem
het Angelusgebed in de zomer van 1965:

'Het moderne leven is voor een ieder zo druk, dat deze
tijd van rust noodzakelijk is, zowel voor de lichamelij-
ke als voor de geestelijke krachten. Profiteer dus van
deze tijd om de Geest te ontvangen en de ziel de rust
te geven die ze nodig heeft. Gun uzelf momenten van
huiselijke vrede en ontmoetingen met vrienden.’

'In de wereld waarin we leven, wordt het bijna een
noodzaak om lichaam en geest te kunnen herstellen’,
sprak paus Benedictus XVI in 2005. Vooral voor de-
genen die leven in situaties 'waar de vaak hectische
leefomstandigheden weinig ruimte laten voor stilte,
reflectie en ontspannen contact met de natuur..
Natuurlijk mag paus Franciscus niet ontbreken in dit
rijtie. Gezond nietsdoen, was zijn devies in een toe-
spraak uit 2017. 'De mens bestaat niet alleen uit wer-
ken', waarschuwde hij. 'Wij moeten ook denken aan
de gezonde cultuur van het nietsdoen. Dit is geen
luiheid, maar een menselijke behoefte.

Francesco Paloni

Francesco Paloni is getrouwd met Sara en vader van tien
kinderen. Hij is parochiaan van de Bartholomeusparochie
in Schoonhoven en werkzaam als journalist voor het Ka-
tholiek Nieuwsblad.
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Data Ankerzondagen seizoen 2024-2025 bekend!

Zoek je een plek om in geloof samen te komen,
God te ontmoeten en deel uit te maken van
een warme gemeenschap? Kom dan naar de
Ankerzondag in onze parochie Sint Jan de Do-
per! Elke maand organiseren we een inspire-
rende ochtend voor iedereen: jong en oud, al-
leenstaand, stel, (groot)ouders met kinderen.

Wat kun je verwachten?

Om 9.5 uur staan de koffie en thee klaar. We begin-
nen om 9.30 uur met de catechese voor verschil-
lende leeftijdsgroepen en sluiten om 11.00 uur af
met de Heilige Mis. Tijdens het ochtendprogramma
en de eucharistieviering kan er voor de allerklein-
sten gebruik worden gemaakt van de créche.

Waar en wanneer?
De Ankerzondag vindt plaats in en rondom de

H.-Josephkerk, Aalberseplein 2, Gouda. Noteer

alvast de data van het seizoen 2024/2025:

+ 2024: 15 september, 20 oktober, 17 november
en 15 december

+ 2025: 19 januari, 16 februari, 9 maart, 6 april,
18 mei, 8 juni en 22 juni.

Hoogmis met Ankerkarakter

Na het succes van afgelopen jaar is besloten om

ook dit jaar enkele hoogmissen een Ankerkarakter

te geven. Noteer daarom ook onderstaande vie-

ringen in de agenda. Let op: er is dan geen cate-

chese voorafgaand aan de eucharistieviering.

+ 24 dec. 2024: viering kerstavond, 19.00 uur.

+ 20 april 2025: hoogmis Eerste Paasdag, 11.00 uur.

+ 8 juni 2025: hoogmis Eerste Pinksterdag, 11.00
uur.

Vragen?

Mail ons gerust via anker@sintjandd.nl. We horen
ook graag hoe je de Ankerzondag hebt beleefd en
staan open voor feedback!

Catechese van de Goede Herder

Afgelopen jaar heeft onze zoon voor het twee-
de jaar deelgenomen aan de Catechese van de
Goede Herder. Door deze catechese ontstaat een
diepere verbinding met het geloof, op een manier
die volledig aansluit bij de beleveniswereld van
jonge kinderen. De handgemaakte materialen en
de presentaties van bijbelverhalen brengen deze
verhalen tot leven en laten ons kind de betekenis
ontdekken op een manier die hem de rest van zijn
leven bij zal blijven.

Het is prachtig om te zien hoe onze zoon voldaan
thuiskomt, en zelfs op zo een jonge leeftijd al zo
een bijzondere band opbouwt met God en stap-
pen zet in leerlingschap van Jezus. Dat hij weet
dat God van hem houdt, en dat Jezus écht be-

staan heeft. Het is een waardevolle ervaring, zo-
wel voor onze zoon als voor ons als ouders.
Carisia Houdijk

Start nieuw seizoen in september!

In september start weer een nieuw seizoen van de
Catechese van de Goede Herder. Is jouw (klein)kind
tussen de drie en zes jaar oud, geef het de kans om
het geloof te ontdekken en een bijzondere band op
te bouwen met God. De catechese vindt plaats in de
H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Er zal na de
zomer nog een infomoment volgen. Aanmelden, op de
hoogte blijven of meer informatie? Stuur gerust een

e-mail naar goedeherder@sintjandd.nl. Zien we je dan?

Uitje van de secretariaten

Woensdag 15 mei was het uitje voor alle me-
dewerkers van de secretariaten van onze pa-
rochie. Eén keer per jaar organiseert een van
de secretariaten een gezellige middag en dit
jaar was het secretariaat van Moordrecht aan
de beurt.

Om 14.00 uur werden we ontvangen in de zaal
naast de kerk met koffie en thee en heerlijke
zelfgebakken taart. Na een gezellig klein uurtje
bijpraten met elkaar zijn we op weg gegaan naar
het Gemaal Abraham Kroes in de Zuidplas. Daar

kregen we door de gemaalbeheerder een heel en-
thousiast verhaal over het functioneren van het
gemaal. We hingen aan zijn lippen en hebben die
middag veel geleerd over hoe de polders worden
drooggehouden en wij geen natte voeten krijgen.

Terug in Moordrecht kregen we een verrukkelijke
Molukse maaltijd, verzorgd door catering Makana
3*S. Het was weer een hele leuke middag waar we
volop van hebben genoten. Het is fijn om elkaar
te ontmoeten en elkaar zo beter te leren kennen.

Ria van der Horst
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FBI Faith Building Investigation

Voor tieners die naar groep 8 van de basis-
school of naar de eerste klas van de middel-
bare school gaan, is tienerclub
FBI opgericht. Tieners van alle
geloofsgemeenschappen zijn
welkom. We gaan met hen op
weg zodat zij Christus en zijn
Kerk (beter) leren kennen en
samen kunnen groeien in ge-
loof.

We willen de tieners helpen om zelf
achter hun keuzes te staan, ook
als het om geloven gaat.

FBI biedt leuke en opbouwende

TIENERGROEP,

FEI

F -.
BUILDING:
INVESTIGATION

avonden, waarin we op een ontspannen manier
bezig zijn met geloof; verhalen, spellen en chillen
om een goede band met elkaar
op te bouwen. Het gaat over ge-
loven en om de vragen die de tie-
ners daarbij hebben. Zo mogen zij
ontdekken wat geloven voor hen
kan betekenen en hoe dit in hun
leven past. Zo kan vanuit een ei-
gen verlangen een meer bewuste
keuze voor de voorbereiding op
het H. Vormsel de volgende stap
zijn. FBI start per september 2024.
Informatie en aanmelden van de

tieners via: FBI@sintjandd.nl.

¥

Marriage Course 2024

De ervaring van een stel, dat de Marriage
Course heeft gevolgd ter voorbereiding op
hun huwelijk. 'Om eerlijk te zijn wisten we niet
wat we konden verwachten. We waren even
bang dat van ons verwacht werd persoonlijke
verhalen en ongemakkelijke momenten met
vreemden te delen. Gelukkig was dat niet zo!

Tijdens de avonden waren er meerdere stellen,
maar we zaten aan een eigen tafel en spraken
in feite alleen met elkaar. Gedurende de avond
werden het diner en de drankjes aan tafel geser-
veerd. Twee enthousiaste gehuwde stellen pre-
senteerden het belang van het wekelijkse thema
dat gevolgd werd door leuke opdrachten en ge-
spreksmomenten als stel.

Na de eerste avond waren we verbaasd. Wij hadden
namelijk niet verwacht dat we na vijf jaar verkering
elkaar nog zo veel beter konden leren kennen. Elke
avond kregen we weer nieuwe inzichten. Sommige
thema's bevatten gevoelige onderwerpen. Dit was
eigenlijk heel erg fijn, het opende de deur om met
elkaar eerlijk en over van alles te communiceren

(lees: vooral luisteren en praten). We voelden ons
geinspireerd om de gesprekken thuis door te voe-
ren, omdat we het belang zagen om werkelijk met
elkaar te delen wat je ervaart. Wanneer we merk-
ten dat de ander moeite deed om in liefde in onze
behoeften te voorzien voelden we ons nog meer
geliefd en zijn we elkaar nog meer gaan waarderen.

De laatste avond werd geleid door pastoor Van
Klaveren, die ons vertelde wat het sacrament van
het kerkelijk huwelijk inhoudt. We waren erg ge-
raakt door de werkelijke betekenis ervan en voelen
ons, nu in het huwelijk, nog meer verbonden met
God. Achteraf gezien waren de thema's essentiéle
ingrediénten voor een liefdevolle relatie die stand
zal houden in goede en slechte tijden.

We zouden iedereen die gaat trouwen, de cursus
willen aanraden, maar ook aan wie al een relatie
heeft, ongeacht hoe lang. We zijn ervan overtuigd
dat elke relatie hiervan profijt zal hebben!

We willen de mensen die het georganiseerd heb-
ben erg willen bedanken voor deze zeer waarde-
volle en geslaagde ervaring.

Jean-Pierre en Jennifer Dijkstra uit Reeuwijk

PINKSTERNOVEEN 2024

Een rondreis door het Groene Hart

Vrijdag 10 mei was de start van de noveen in
het mooie kerkje in Moordrecht. Na het binnen-
brengen van het 'Licht' en het ontsteken van het
eerste kaarsje was de noveen echt begonnen.
In Moordrecht was er speciale aandacht voor de
zorg voor de 'Geestelijke groei. Merel en Marja
hebben er weer een mooie inspirerende viering
van gemaakt. Zie ook pagina 29.

Zaterdag 11 mei was onze stopplaats Waddinx-
veen. Piet Goemans was de voorganger en het
thema van deze avond was: Zorg om vrede en
verzoening in de wereld. Bijzonder item bij deze
viering was de bloemschikking van Brigitte met
de vredesduif - de rode kleur als de kleur van ons
hart- de twee rode plantjes die ons licht moeten
geven om de zorgen te verlichten voor onze me-
demensen.

Zondag 12 mei waren we bij 'Ipse de Bruggen' in
Zwammerdam. Margreet was de voorganger en
samen met de bewoners is het altijd een speciale
viering. Het thema voor deze morgen: Zorg voor
elkaar, zodat iedereen wordt gezien. In woord en
gebaar werd ons duidelijk gemaakt dat als je bidt
en geen ruzie maakt met je vrienden, je er ge-
woon bij hoort.

Maandag 13 mei waren we te gast in Boskoop.
Fred en Louis waren de voorgangers. En thema
van deze avond was: De zorg voor schepping en
klimaat. In de voorbeden was de viering goed sa-
mengevat. Laten we acht slaan op de tranen van
Moeder Natuur die beschadigd is door menselijk
onvermogen. Laten wij als rentmeesters probe-
ren in woord en daad onze schepping te behoe-
den en er zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Dinsdag 14 mei werden we ontvangen in Bode-
graven. Gerry en Lia gaven tijdens de viering aan
wat hun thema was: Oog voor de vreemdeling wat
mooi verwoord werd in de lezingen van Genesis
en Mattheus. We kunnen concluderen dat alles
van vroeger nog steeds in onze tijd plaatsvindt.
We hoeven maar om ons heen te kijken.
Woensdag 15 mei waren we in Gouda. Het thema
was ‘verbinding met elkaar’. Agnes en Jopie wa-

ren de voorgangers deze avond. Met voorbeelden
uit de coronaperiode keken we even terug hoe
vreemd het was om wat verder van elkaar af te
leven. Samen met het Paduakoor was ook dit een
geslaagde noveenviering.

Donderdag 16 mei hadden vele noveengangers
de moeite genomen om naar Meije-Zegveld te
gaan. De inzet van Ada-Joke en Anneke was ge-
weldig. Hun thema deze avond: ‘De zorg om kerk
en maatschappij en wat wij daarin kunnen bete-
kenen’ werd prima verwoord in de overweging.
Ook de lezing uit Matthels 23 vers 1-12 past daar
prima bij. De complimenten voor de Meije/Zeg-
veld waren dan ook meer dan terecht.

Vrijdag 17 mei was in samenwerking met de
Haastrechtse kerken. Het natte weer paste pri-
ma bij het thema van deze avond: 'zaaien'. Want
zonder vocht komt het zaad niet op. En met de
liefde voor de verzorging erbij kunnen we daarna
oogsten. Annemieke verwoordde het ook zo: Wie
liefde zaait, zal liefde oogsten. De cantorij zong
prachtige liederen en natuurlijk was er de ver-
trouwde steun van Sjaan, Erna en Wil.

Zaterdag 18 mei was de slotavond van de
noveen in Reeuwijk. Een drukbezochte viering
muzikaal opgeluisterd door het Alzandokoor. Het
thema was de zorg voor je naaste met daarbij
het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ook
was er een kleine uitstap naar de jongeren die
met hun vormselvoorbereiding hun thema Geloof,
Hoop en Liefde in het licht hebben gezet. Ineke,
Joke en Maarten hebben met deze viering ge-
zorgd voor een waardevolle afsluiting van onze
reis door het Groene Hart.

Samen hebben we negen dagen gebeden om
de Geest: Wees ons nabij. Met elkaar hebben we
iedere dag gezongen: ‘Wees een licht voor alle
mensen. Laat het schijnen om je heen’ Een wel-
gemeend dankjewel aan iedereen die zijn steen-
tje heeft bijgedragen aan de noveen 2024.

Leo van Zoest
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Terugblik op de Sint Jan de Doperdag 2024

Op zondag 23 juni hebben
we een prachtige Sint Jan de
Doperdag gevierd bij de H.-Jo-
sephkerkin Gouda. Dit jaar sloten
ook de parochies H. Barnabas uit
Haastrecht en H. Bartholomeus
uit Schoonhoven zich bij paro-
chie Sint Jan de Doper aan, wat
zorgde voor een nog bredere ge-
meenschap. De dag begon met
een inspirerende catechese voor
alle leeftijden, gevolgd door het
samen vieren van de Eucharistie.
Velen hadden van thuis lekkere
hapjes meegenomen voor het
samenzijn tijdens de lunch. Het
was mooi om te zien hoe ieder-
een zich welkom voelde. Er hing
een vriendelijke en ontspannen
sfeer, en het stralende weer was
echt een cadeau van de Heer!

Na de eucharistieviering ver-
maakten de kinderen zich op het
schoolplein op een springkussen
en genoten zij van popcorn. Men
kon kennismaken met de Cate-
chese van de Goede Herder en
de nieuwe tienergroep FBI. Pa-
rochianen konden deelnemen
aan kennismakingsworkshops
van Alpha-cursus en de Marria-
ge Course, wat erg gewaardeerd
werd. De dag werd afgesloten
met een lofprijzing in de kerk;
een feestelijke bijeenkomst waar
we samen God hebben geprezen
als onze Grote Schepper.

Het was een dag vol ontmoetin-
gen, zowel met elkaar als met
God, en het heeft veel mensen
blij gemaakt. We willen alle aan-
wezigen bedanken voor hun

komst en de gezelligheid. En
een enorm dankjewel aan alle
vrijwilligers die deze dag mede
mogelijk hebben gemaakt. Er is
ontzettend veel werk verzet, van
planning en improvisatie tot het
zetten van koffie en sjouwen van
materialen, wat heeft bij mogen
dragen aan het succes van deze
dag.

Uw feedback is welkom!

We horen graag uw ervaringen
en ideeén over de Sint Jan de
Doperdag. Uw feedback helpt
ons om toekomstige evenemen-
ten nog beter te organiseren.
Stuur uw opmerkingen en sug-
gesties naar pastoraalteam@
inti nl.

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Secretariaat

Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Telefoon: .....occvereeeeucenee 0172-612255

E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie

........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: .....oovvevevevenenens VACATURE
Secretaris: ....ovevevvererenenen Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen .............. 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans

Jorden van der Haas ......ccoeovveveeeneens
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl
Rabobank: .... NLB9RAB00308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL7BRAB00308802322
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep

Lia Nottelman: ...... Inothoog@xs4all.nl

De Doortocht
Telefoon: 0172-552316

E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie

Eerste Heilige Communie

De communicanten van 2 juni jl.:
Sven, Philine, Valeria, Olaf, Ange-

lica, Josephine, Iris, Ashley, Tony
en Jesse.

Toren van onze kerk verzakt

De fundering van de kerktoren
is niet goed meer. Hierdoor ver-
zakt de toren. Dat was de hoofd-
boodschap die Gijs Hoogeveen
(gebouwencommissie) en Jor-
den van der Haas (locatieraad)
tijdens een presentatie op zon-
dag 5 mei brachten. Dit is geble-
ken uit het onderzoek dat enke-
le jaren geduurd heeft.

Er is actie nodig, maar voordat er
iets gebeurt, onderzoekt de lo-
catieraad alle mogelijkheden én

onmogelijkheden. Wat is er nodig
om de toren te stabiliseren? Gaan
we meteen de hele toren aanpak-
ken? Hoe duur zou een stabilisa-
tie of restauratie zijn? Kunnen en
willen we dat betalen? Het zijn
zomaar een paar vragen die we
moeten beantwoorden. De loca-
tieraad streeft ernaar rond of net
na de zomer bij de parochianen
terug te komen met de uitkom-
sten. Wordt vervolgd!
Namens de locatieraad,

Jorden van der Haas
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UIT HET ARCHIEF

St Jozef Pensionaat

Wanneer een vreemdeling door
Bodegraven wandelt bestaat
er veel kans dat het instituut
St. Jozef voorbij gelopen wordt,
zonder het op te merken. Niet
omdat het gebouw zo klein is,
maar door de hoge muur langs
de Overtocht en de rij bomen
in de tuin die de voorgevel zo'n
beetje verdonkeremanen. Men
moet toevallig door het poortje
kijken om het instituut en de
naam ervan, die onder het Jo-
zefbeeld bij de hoofdingang is
aangebracht, te zien.

Leidse krant van 14 oktober 1950 (In-

stituut St. Jozef 75 jaar geleden in
Bodegraven gevestigd. In 1875)

Het verhaal gaat verder....

Het is 75 jaar geleden dat de eer-
ste zusters van de orde Zusters
Franciscanessen, uit het Duitse
plaatsje Salzkotte, in de Rijnstreek
arriveerden. Zij waren met vijven
en vestigden zich in een klein
huisje aan de Overtocht. Zij be-
gonnen direct met het geven van

Familieberichten

Gedoopt
Jikke Luna Maria Faas

Overleden

Mevr. M. (Mieke) Blanke-Meijnders

Dhr. W.H. (Wim) Boere

Mevr. J.M. (Annie) van Drimmelen-
van der Werf

Mevr. L. (Liliana) Oei-Kusumedewi

naailes. Natuurlijk was de behui-
zing erg bekrompen maar het be-
gin was er. Al snel deed zich een
gelegenheid voor om uit breiden.
Dat was toen er een nieuwe kerk
en pastorie werd gebouwd, waar-
door de zusters in de oude pasto-
rie hun intrek konden nemen.

In het jaar 1877 kopen de zusters
de oude pastorie langs de Rijn
en vestigen zich daar met twaalf
kostschool meisjes, bewaarschool
en naaischool. Deze oude pastorie
was het begin van een gebouwen-
complex dat door de noeste ijver
van de zusters uitgroeide tot een
groot pensionaat.

In de oude pastorie begon de
victorie

Van daaruit is de grote groei ge-
komen. Aan weerskanten van de
pastorie zijn in de loop van de tijd
vleugels aangebouwd. De villa
van wijlen dokter Blaauw werd bij
het gebouw getrokken. Er waren
plannen om de speelplaats van de
kleuters te overdekken en daar-
boven vertrekken voor de zusters
te bouwen. Het is ook niet bij een

naaischool gebleven. Dit simpele
begin is uitgebreid met een lagere
school voor meisjes, een bewaar-
school en ULO. En een cursus
koken en naaien voor leerlingen,
die na het verlaten van de lagere
school geen onderwijs meer zul-
len volgen. Het pensionaat dat
2o klein werd begonnen heeft in
1950 ongeveer 100 meisjes onder
zijn dak. Aan de overkant van het
pensionaat hadden de zusters
een bloemen- en groentetuin.

Deze tuin noemen wij nog steeds
De Zustertuin, waar tegenwoor-
dig kinderen met hun ouders
of grootouders heerlijk kunnen
wandelen, spelen en waar ook
wat dieren verblijven in mooie
onderkomens. >

- Uit de Bodegraafse Post

Na 95 jaar kwam er in 1970 een
einde aan het pensionaat. Een
van de hoofdredenen hiervan was
een gebrek aan zusters. Ook was
het werk van de Franciscanessen
langzamerhand achterhaald en
door anderen of stichtingen ver-

vangen. Het gebouw dat
door de vele aanbouwin-
gen nogal hokkerig was,
werd aangekocht door
de Stichting Overtocht
die het als pension voor
buitenlandse ~ werkne-
mers inrichtte. Enige ja-
ren heeft het als zodanig
nog dienst gedaan. In
1978 viel de slopershamer en za-
gen velen met weemoed het eens
zo trotse pensionaat verdwijnen.
De zusters zijn echter niet ver-
dwenen, hoewel er nog maar drie
zusters in Bodegraven zijn geble-
ven. Vanuit een gewoon woonhuis
zetten zij nog steeds het werk van

de zusters voort dat 110 jaar gele-
denin Bodegraven begonnen is.

Aldus De Bodegraafse Post van 15 au-
gustus 1985.

Tenslotte
Van de drie zusters die in Bode-
graven bleven is zuster Deborah
na enige jaren terug gegaan naar
het moederhuis in Aerdenhout,
waar zij in 1997 overleed. De zus-
ters Antoine en Mariétta keerden
11 november 2018 terug naar het
moederhuis, waar zij tot nu toe

verblijven.
Piet Boers en Ans Scheer,
archivarissen geloofsgemeen-
schap Bodegraven

Missionair zijn gaat stap voor stap

De missionaire kerk. In onze
geloofsgemeenschap gaat het
er regelmatig over. Het lijken
wellicht grote woorden, maar
dat zijn het niet. Missionair zijn
is juist heel klein. Kijk om je
heen: veel mensen, zeker jon-
geren, zoeken houvast. Het ka-
tholieke geloof biedt houvast.
In de gemeenschap, in de sa-
cramenten, in het bidden voor
elkaar. Want uiteindelijk bindt
Jezus ons allen, als onderdelen
van één lichaam.

Een missionaire kerk draait erom
om jouw geloof, jouw ervaring
en jouw vreugde vanuit onze ge-
loofgemeenschap naar buiten te
brengen. Dat kan een drempel zijn,
want in je hoofd teken je de reac-
tie al uit: ‘daar heb je hem/haar
weer met zijn/haar kerk. Niets voor

mij. Zit ik niet op te wachten’ En
dat wordt ook helemaal niet van je
verwacht.

Wat dan wel? Vertel hoe het geloof
jou beinvloedt, jou raakt. Wat je er-
vaart als je bidt voor jezelf of voor
een ander. Wat je voelt als je een
van de vele mooie liederen zingt
die onze kerk rijk is. Hoe de Eu-
charistie jou verkwikt en je sterkt
richting de week die voor je ligt.
Hoe je geloof je inspireert op de
(sport)club, in je (vrijwilligers)werk
of gewoon thuis.

De kerk biedt steun om jou in je
geloof te sterken. Dat gebeurt op
manieren die misschien anders
zijn dan ze tot nu toe waren. Denk
aan huiskringen, de Alpha-cursus
en de Ankerzondagen. Maar daar-
mee introduceren we nieuwe ge-
neraties in ons geloof, waaronder
ook heel veel mensen die het Goe-

de Nieuws nog niet kenden. Hoe
mooi is dat?

God heeft ons niet alleen verteld
dat we gered zullen worden, Hijj
heeft Zijn Zoon Jezus naar ons
gestuurd om ons te redden. Jezus
heeft ons het goede leven voorge-
leefd en via Zijn Kerk ons allemaal
in staat gesteld een voorproefje
van de hemel te leren kennen.

Als we onze ogen op Hem richten
en andere mensen vertellen wat
wij zien, dan kan het niet anders
dan dat anderen het ook gaan
zien en zullen zeggen: ‘die God
van hen doet wonderen!" En dat
alles doordat jij gewoon eens een
gesprekje voerde over wat jouw
geloof voor jou betekent.

Namens de locatieraad,
Ike Hoogeveen en
Jorden van der Haas
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R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat

Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30uur.
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ...veeeveereeeeeene 0172-212309
E-mail: .. ... boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad

Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester:.......... Annette Coers
Pastoraatgroep

Voorzitter: ......coooveeenee Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NLO9 RABO 0108501183 t.n.v.
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg

Pastoraatgroep:

1e dinsdag van de maand
Locatieraad:

2e donderdag van de maand

Redactie

Karin de Wit, Wil Boumans, Anja
Stolwijk

E-mail: .......c..c.. boskoop@sintjandd.nl

Distributie:.... wijkvertegenwoordigers

OVER ONS

Boskoop

Diaconaal vrijwilligerswerk

Het is belangrijk om vanuit onze
geloofsgemeenschap aandacht
te hebben voor onze medepa-
rochianen vooral daar waar er
sprake is van gezondheidspro-
blemen, eenzaamheid of ver-
driet na het afscheid van een
dierbare. Daarom zijn er vanuit
de Diaconie werkgroepen actief
die het bezoek aan deze paro-
chianen organiseren. Graag wil
ik u daarover vertellen.

Voor het bezoeken van parochia-
nen zijn in onze geloofsgemeen-
schap drie werkgroepen. We
hebben de ouderenbezoekgroep,
de ziekenbezoekgroep en rouw-
verwerkingsgroep. Zo worden de
parochianen die zich eenzaam
voelen, of door hoge leeftijd en/
of slechte gezondheid veel aan
huis of kamer gebonden zijn, door
vrijwilligers bezocht. Ook worden
parochianen bezocht die na een
overlijden van een dierbare er al-
leen voor zijn komen te staan en
veel verdriet en gemis ervaren.

We horen vaak van zieken, oude-
ren of parochianen die er alleen
voor staan, dat ze hun kinderen of
familie niet of niet meer met hun
problemen willen belasten. Het
moet immers gezellig zijn als ze

komen. Dan is het prettig om af en
toe je zorgen, gevoelens of ver-
driet te uiten bij iemand die wat
verder van je af staat. Het kan ook
zijn dat u zich alleen voelt en het
prettig vindt om samen een kop-
je koffie te drinken, wat te praten
of een wandelingetje te maken.
Denkt u, nu u dit leest dat u ook
wel een bezoekje wilt ontvangen,
schroom dan niet het door te ge-
ven aan het secretariaat.

En wat betreft onze vrijwilligers:
bij het bezoeken gaat het er voor-
al om dat er aandacht en een
luisterend oor is voor degene die
je als vrijwilliger bezoekt. Dat én
het vertrouwen dat wat er wordt
verteld bij jou blijft als vrijwilliger.
Het is erg dankbaar werk. Vaak
ontstaat er een vertrouwensband
na een paar bezoeken en merk
je dat er naar jouw bezoek wordt
uitgekeken. Hoe vaak of hoe lang
erwordt bezocht is verschillend al
naar gelang wat als prettig wordt
ervaren.

U begrijpt vast dat het bezoek-
werk valt of staat met onze vrijwil-
ligers die dit dankbare werk doen.

Daar s altijd een tekort aan. Heeft
u zin en tijd om bijvoorbeeld >

- eens in de twee of drie weken
een medeparochiaan te bezoe-
ken dan zou dat fantastisch zijn.
Meldt u dit dan aan het secreta-
riaat. Laten we naar elkaar om-
kijken en zo een bijdrage leveren

aan er zijn voor elkaar. Dit is im-
mers waar de diaconie voor staat.

Wilt u meer informatie kom dan
naar de Open Monumentendag op
14 september. Tussen 14.00-15.00

uur zullen wij, Vera Groen-Uljé en
Clazien Pouw-Zwetsloot, aanwe-
zig zijn om het een en ander uit
te leggen over het netwerk dat de
bezoekgroepen hebben.

Vera en Clazien

OPEN MONUMENTENDAG EN NATIONALE ORGELDAG 2024
Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen

Ook in 2024 benutten de geza-
menlijke kerken en de moskee
in Boskoop weer de kans om
tijdens Open Monumenten- en
nationale Orgeldag allemaal
hun deuren te openen voor ge-
interesseerde bezoekers.

Niet gelovig of gelovig, vanuit
welke richting dan ook, een be-
zoekje aan een kerk of een mos-
kee is geheel vrijblijvend. Men kan
zonder enige verplichting even
binnenwandelen om de binnen-
kant van het gebouw te bewon-
deren, een moment van bezin-
ning in zichzelf te ontdekken, een
kaarsje aan te steken of gewoon
te luisteren naar muziek, een pre-
sentatie of een optreden. Eris ook
overal wel iemand aanwezig voor
een praatje, een luisterend oor of
om vragen te beantwoorden. Op
de meeste plekken kan ook wel
een kopje thee of koffie worden
gedronken, maar het bezoek blijft
geheel vrijblijvend.

De kerken en de moskee vormen
samen een interreligieus net-
werk, waarin is afgesproken dat
elke geloofsgemeenschap vrij is
om een eigen invulling te geven

OPEN
MONUMENTEN
DAG

aan deze dag. Dat betekent dat
overal wel iets extra's te zien of te
horen is, maar de basis is en blijft

‘gastvrijheid’. Het programma en

de openingstijden worden aan-
gegeven in een aparte bijlage die
in alle kerken, op websites, in de
pers en op sociale media gepubli-
ceerd zullen worden. Wees wel-
kom en let op de groene vlaggen
met de tekst 'WELKOM;, die u bij
elk gebouw aan de ingang zullen
verwelkomen.

Onze H. Johannes de Doper kerk
is geopend van 10.00-16.00 uur.
Van 13.30-14.00 uur bespeelt
Karin Markarova in het kader van
de Nationale Orgeldag het monu-
mentale orgel in de kerk. De orgel-
kastis gebouwd in 1880 enin 1971
vernieuwd door Toon van QOoi. In
1992 is het orgel gereviseerd door
de firma Flentrop.

Van 14.00-15.00 uur zijn Vera
Groen- Ulj¢ en Clazien Pouw-

Zwetsloot aanwezig om uitleg en
informatie te geven over het net-
werk van de ouderen-, zieken- en
rouwbezoekgroepen. De gehele
dag staat de koffie voor u klaar,
kom gerust eens binnenlopen!

Andere kerken die zijn geopend:

+ Dorpskerk, Kerkplein 5:
10.00-16.00 uur

+ Christelijke gemeente Bethel,
Boomgaard 21: 11.00-13.00 uur

+ Open Poort, Parklaan 1B:
10.00-15.00 uur

+ De Stek, Puttelaan 148:
10.00-15.00 uur

+ Arrahman moskee, Vogellaan 89:
10.00-14.30 uur

+ Ichthuskerk, Mendelweg 20:
10.00-12.30 uur

+ VPG kerk, Burg. Colijnstraat 24:
10.00-16.00 uur

Eerste Heilige Communie-foto

Zie pagina 27.
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Voedseldeelkast

Wat zijn we blij met de aanpas-
singen die er gedaan zijn aan
onze voedseldeelkast.

Bas Nieuwesteeg heeft een
prachtige ombouw gemaakt en
ook gezorgd dat de deuren weer
goed schuiven. Bovendien is de
kast een kwartslag gedraaid, zo-
dat zon en regen geen invloed
meer hebben.

Met enige regelmaat zorgen wij,
als PCI, dat er levensmiddelen

Openingstijden
secretariaat

In de komende zomermaanden
is het secretariaat beperkt ge-
opend. Van maandag 15 juli tot
en met vrijdag 26 juliis het alleen
geopend op dinsdag- en donder-
dagochtend van 09.00 uur tot
11.30 uur. Van maandag 29 juli tot
en met vrijdag 23 augustus is het
alleen geopend op dinsdagoch-
tend van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Mail wordt in de vakantie elke dag
gelezen. Voor dringende pasto-
rale vragen kunt u bellen met de
pastor van dienst: 0182-639586.
Spreekt u een boodschap in als
de pastor niet direct de telefoon
kan beantwoorden. U wordt dan
zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Openingstijden secretariaat
vanaf 2 september

Vanaf maandag 2 september is
het secretariaat alleen op dins-
dag-, woensdag- en donderdag-
ochtend van 09.00 uur tot 12.00
uur geopend.

in geplaatst worden. U, als pa-
rochiaan, brengt en haalt ook
producten. En dat is nou juist de
bedoeling van de voedseldeel-
kast. Breng wat u over heeft en
neem wat u kunt gebruiken. Er
zijn een paar simpele spelregels,
te weten: geen verse producten

en geen alcohol.
Tot slot, mocht u iemand in uw
omgeving kennen die een (fi-
nancieel) steuntje in de rug kan
gebruiken? Meld dat bij ons of bij

het secretariaat.
Namens de commissie,
Hilda Mathot, 06-39020539

Dag van de aandacht 2024

In samenwerking met de Zonne-
bloem, de Vrijzinnige Protestantse
Gemeente, de Christelijke Gere-
formeerde Kerk, de RK Geloofsge-
meenschap H. Johannes de Doper
en de Protestantse Gemeente
Boskoop wordt in het weekend
van 7 en 8 september de 'Dag van
de aandacht' georganiseerd. In ie-
dere kerk zal er aandacht zijn voor
de “Dag van de Aandacht” en zal
een collecte plaatsvinden. The-
ma van dit jaar is: 'Er kan zoveel
meer dan je denkt!'. U wordt na de
viering uitgenodigd om nog even
gezellig een kopje koffie te komen
drinken. U komt toch ook? In de H.
Johannes de Doperkerk zal er op

zaterdag 7 september om 19.00

uur een viering zijn met aandacht

en collecte voor de 'Dag van de

Aandacht. Namens werkgroep
'Dag van de aandacht'

H. Johannes de Doperkerk,

Toos en Karin

Startzondag

Op zondag 15 september vieren
we onze aftrap van het nieuwe
seizoen. In deze viering eren wij
een aantal vrijwilligers voor hun
inzet.

Impressie Vrijwilligersmiddag

Welkom in de Groene Kerk

Binnen onze vier seizoenen hebben
we in de maand mei stilgestaan bij
de Mariaverering en de daarvoor
gebruikte diverse bloemsoorten.
De laatste Groene Kerk koffie in juni
hebben we aandacht besteed aan
het seizoen zomer en natuur. Daar
paste het verhaal van Saskia van

Vuuren zelf over El Arbol in Nicara-
gua uitstekend in. We gaan ons be-
zinnen op een nieuwe jaaractiviteit
en zullen op onze Startzondag in
september weer met een verras-
sing beginnen.

Tenslotte in deze tijd van vakan-
tie en reizen een spitse uitspraak

wij zijn een

GROENE

KERK

van Loesje: CO,-compensatie, het
meest efficiént is de bomen op de
landingsbaan planten.’
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R.K. Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream: www.kerkdienstgemist.nl

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat

Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: .....eeeeceeueenes 0182-523801

E-mail: v gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... 1 n. intjandd.nl

Coordinatieteam Gouda

Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ............ VACATURE
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann
Welkomsteam: .........ccoueuuee Jos Kluiver

coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website: www.pci-werkgroepgouda.nl

Bank: ... NL97ABNA0507129849
Kerkbijdrage
Bank: ............ NL28INGB0002902532

t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
Bank: ...ccceeee.. NL93RAB00361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: ....

............. www.rkbegraafplaatsgouda. nI

Correspondentie

Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk

E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

$

Eerste Heilige Communie

Op zondag 26 mei hebben in de
geloofsgemeenschappen Gouda
en Moordrecht/Gouderak 10 kin-
deren hun Eerste Heilige Com-
munie gedaan. Na een voorberei-
ding van ongeveer een jaar was
het die dag eindelijk tijd voor het
grote feest. De Josephkerk - heel
mooi versierd door ouders en de
bloemengroep - zat vol met fami-
lie, vrienden en mede parochia-
nen die allemaal getuigen konden
zijn van deze belangrijke stap
in het leven van deze kinderen.
Bedankt aan iedereen die zijn of
haar steentje heeft bijgedragen
in dit traject. En natuurlijk hopen
we alle kinderen gauw weer terug
te zien op een ander moment!

De werkgroep Eerste Heilige
Communie van Gouda en Moor-
drecht/Gouderak

Merel, Margrit en Marlieke

Agenda

Ontbijtbijeenkomst: 30 augustus,
27 september, 25 oktober en

29 november

Ankerzondag: 15 september,

20 oktober en 17 november

an
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Bereikbaarheid
H.-Josephkerk

Het gedeelte van de Johan de
Wittlaan tussen de Thorbeckelaan
en de Regoutstraat is wegens re-
constructiewerkzaamheden afge-
sloten van 19 augustus t/m 17 sep-
tember. De kerk is dan bereikbaar
via de Johan de Wittlaan tussen de
Willem de Zwijgersingel en de Ju-
liana van Stolbergstraat. Vanaf 18
september is dat het geval tussen
de Regoutstraat en de Willem de
Zwijgersingel. Nadere informatie
wordt vermeld in het informatie-
blad en de website.

De kracht van gebed voor missionaire parochie

Gebed is de bron van de mis-
sionaire parochie. Het is van
belang om eerst actief naar
binnen te treden voordat je
als parochie actief naar buiten
treedt. Het gaat om het ver-
enigen van jouw hart met het
kloppend hart van Jezus. Hier-
door krijgt je lichaam zuurstof
en kom je in beweging. Dit geldt
ook voor de missionaire paro-
chie, want bidden doet leven.
Maar hoe wordt gebed de bron
van de missionaire parochie?

Bidden is in relatie treden met
Jezus en in verbondenheid zijn
met de gemeenschap, de kerk en
de wereld. Vaak vragen we in ge-
bed aan God om onze eigen plan-
nen te zegenen, maar we kunnen
ook vragen; ‘Heer, wat zijn Uw
plannen?’ Zijn we dan ook bereid
om als parochie ontvankelijk te

zijn en te doen wat God vraagt?
Raadplegen we Hem? Geven we
onze ideeén terug in gebed aan
de Heer? Luisteren we al bid-
dende tot God om Zijn wil in onze
ideeén te ontdekken? Dit zijn vra-
gen waar je als missionaire paro-
chie bij stil kan staan.

De missionaire parochie is bid-
den voor de parochie en als pa-
rochie. Er zijn wat praktische tips
en ideeén om dit te realiseren:
gebedsgroepen; gezamenlijk bid-
den van de rozenkrans; gebedsin-
tenties; een kaarsje opsteken;
eucharistische aanbidding; een
parochienoveen (bijvoorbeeld de
pinksternoveen); gebedskaartjes
of een parochiebedevaart.

Al met al zijn er diverse moge-
lijkheden en vormen voor gebed.
Maar de Eucharistie is, volgens

Oecumene-update

Warme jassenactie

De geloofsgemeenschappen in
Gouda Noord hebben elkaar weer
gevonden in een gemeenschap-
pelijke actie: Geef een jas, ver-
warm een hart

Zoals aangeven in Voorloper nr.
3 organiseren wij in het laatste
weekend van september, samen
met het Leger des Heils en de
Pauluskerk, een warme jassen-
actie voor mensen die warmte
en een jas hard nodig hebben.
Denk aan gezinnen met geldzor-

gen, jonge nieuwkomers, dak- en
thuislozen, mensen die in armoe-
de leven en voor wie het kopen
van een winterjas niet vanzelf-
sprekend is. Als je jouw winterjas
niet meer gebruikt hang hem dan
nog even apart! Na de zomerva-
kantie volgt meer informatie over
deze actie (verzamelpunt, inle-
verdata etc).
Ellen Verrips
Ellen.verrips@gmail.com
Lid van de Raad van Kerken
namens de RK geloofsgemeen-
schap van Gouda

Johannes Paulus I, de bron en
hoogtepunt van evangelisatie. Zij
trekt namelijk mensen. Vandaar
het belang van de eucharisti-
sche aanbidding. We keren dan
telkens terug naar de bron, de
liefde, de Heer, het kloppend hart
van de kerk en van alle parochies.
Tijdens de eucharistische aan-
bidding kijkt Jezus naar jou en
jij naar Hem. Dit verandert jouw
leven en daarmee het leven van
de parochie.

In Gouda is er een mogelijkheid
tot eucharistische aanbidding
iedere vrijdagochtend van 10.00
tot 11.00 uur en op vrijdagavond
van 19.30 tot 21.00 uur.

(Auteur: Karolina Gilbers geschre-
ven naar aanleiding van een seminar
van Pastoor Jeroen Smit tijdens de
conferentie van de missionaire pa-
rochie 2023 - pastoraal werkster)

Familieberichten

Overleden

Mevr. J.P.M. de Beer - Scheppers

Dhr. A.P. Boere

Mevr. A.E.W. de Kluiver

Mevr. M.J.M. van Maaren - van der
Zwaan

Dhr. G.A.J. Epping

Mevr. A.J.M. Hector

Dhr. J.V.M. Duijnstee

Mevr. J.C.M. Tognini - Lips

Dhr. N.G.M. Muijselaar

Mevr. W.G. Merlijn - van Husen

Mevr. Y.A.M. Veen - Hulsebosch
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R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u.
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk

Telefoon: .....veeveceeenee 0182-392310
E-mail: . .. reeuwijk@sintjandd.nl
Website: ..o www.sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ......ooceuvenns Leo van Zoest
Secretaris: ......... Anja Zijp
Penningmeester:.......... JosDorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen

Rabobank
Kerkbijdrage: NL93RAB00143303465
OVerig: .o NLO2RAB00143303163

Wijkvertegenwoordiging
Joke de Jong: .....cceveuecne 0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail:

............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Hooravond Reeuwijk 21 mei

Net als andere jaren werd er
ook dit jaar weer een Hoor-
avond in Reeuwijk gehouden.
Deze keer waren er ruim 35
mensen aanwezig. Vanuit het
Parochiebestuur was Frank
Marcus, vice-voorzitter van het
parochiebestuur, aanwezig.

Leo opende de vergadering met
het gedicht 'Kerk’ van Hans Cie-
remans. Vervolgens was er een
korte terugblik op het afgelopen
jaar. Hij noemt onder andere de
goede opkomst van de mensen
bij de weekendvieringen, maar
ook de doordeweekse vieringen
worden goed bezocht. De samen-
werking met de school De Bron
verloopt goed. De carnavalsvie-
ring, scoutingviering en kerst-
markt waren ook dit jaar een groot
succes. Net als de Kerst Inn voor
de ouderen, hierbij waren 170 ou-
deren aanwezigen. Mede dankzij
al onze super vrijwilligers kunnen
dit soort activiteiten plaatsvin-

Familieberichten

Overleden
Mevr. P.M. (Nelly) van Leeuwen-
Fianen

den en zij zorgen met dit werk dat
onze geloofsgemeenschap goed
blijft draaien. Natuurlijk moeten
we blijven kijken naar verjonging,
maar voorlopig zijn we als locatie-
raad heel trots op zoveel mensen
die hun steentje bijdragen in onze
geloofsgemeenschap.

De belangrijkste punten die deze
avond besproken zijn:

Financieel: De kerk is, ondanks
een licht nadelig saldo over 2023,
nog altijd financieel gezond. De
kascommissie heeft ook dit jaar
kritische vragen aan de penning-
mester gesteld, die correct beant-
woord zijn. Hierdoor is het financi-
ele verslag akkoord bevonden.
Locatieraad: Een aantal loca- >

Secretariaat
tijdens de
zomervakantie

Van 15 juli tot en met 26 augus-
tus is het secretariaat alleen op
woensdagochtend geopend van
9.00-12.00 uur. De mail wordt re-
gelmatig gelezen. Wij wensen u
alvast een fijne zomer toe.

Nel, Jolanda en Leny

- tieraadleden hebben hun ter-
mijn erop zitten en stellen hun
plek beschikbaar. Volgend jaar
zijn er twee mensen die afscheid
nemen. Als je interesse hebt om
in de locatieraad plaats te nemen,
neem dan contact op met Leo. Je
kunt bijvoorbeeld een paar verga-
deringen meelopen om te kijken of
deze vrijwilligerstaak je past.

Parochiebestuur Frank Marcus
sprak namens het parochiebe-
stuur zijn waardering uit richting
de locatieraad. Alle zaken op lo-
kaal niveau worden door hen op
een passende wijze opgelost. Het
parochiebestuur neemt bepaalde
beslissingen en communiceert
dit in goed overleg door aan de
locatieraden. Daarnaast geeft hij
aan dat door het parochiebestuur
samen met het pastoraal team, de
parochiéle pastoraatgroep en de
locatieraden wordt gekeken naar
wat belangrijk is voor de gehele
parochie. Het Pastoraal Team is te
klein om de gehele parochie goed
te kunnen ondersteunen. Er wordt
o.a. gekeken of het mogelijk is dat

vrijwilligers het Pastoraal Team
kunnen ondersteunen. De ver-
wachting is dat aan het eind van
het jaar hierover meer verteld kan
worden.

Ook zijn de volgende vragen aan

Frank Marcus gesteld:

- De zorgen of er nog wel iedere
week een viering blijft in Reeu-
wijk?

- Krijg je nog wel een kerkelijke
uitvaart in de toekomst?

- Komen er vanuit het pastoraal
team nog voorgangers voor de
carnavalsviering, oecumenische

vieringen en de vieringen in de
tehuizen?

- Vragen over wat er wel en niet in
de kerk mag bij een kerstmarkt?

- De bewoning van de pastorie,
mag de locatieraad dit afron-
den?

- Erisnog steeds geen goede plek
voor de koren nadat zij niet meer
welkom waren op het priester-
koor. Hoe gaan we dit oplossen?

0m 21.35 uur was alles gezegd en
sloten we af met een hapje en een
drankje.

De locatieraad

Eerste Heilige Communie

Op zondag 9 juni deden er acht
kinderen in Reeuwijk hun Eer-
ste Heilige Communie: Thijsje,
Rosa, Wies, Jill, Olivier, Mels,
Jeppe en Jordy. Het begon
zondagochtend met om half
negen verzamelen in de pasto-
rie, mooie groepsfoto maken en
de laatste dingen doornemen.

In de feestelijke viering kwamen

de kinderen door het gangpad
in de kerk naar voren onder mooi
versierde bogen met linten en
klimop door en mochten zij op het
altaar gaan zitten. Ook de kerk was
mooi versierd met linten en aan de
banken hingen vaasjes met bloe-
men. Het was een heel feestelijk
geheel. De kinderen zagen er al-
lemaal op hun best uit, nieuwe
kleding, mooie haren in vlecht of

opgestoken en het haar van de
jongens goed in de gel.

Het was een erg gezellige viering
waarbij de CantaRellen de mu-
zikale omlijsting mooi verzorgde
en Pastor Kuipers de kinderen
overal bij betrok. Zeker toen hij
met het verhaal van de kikker en
de zeeschildpad begon, met echte
knuffels. Je zag de kinderen ont-
spannen en lachen. De kikker >
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- geloofde niet dat de zeeschild-
pad in een zee zwom die 10.000
keer groter was dan het meertje

waarin hij leefde. Hij geloofde dat
niet, omdat hij het nog nooit had
gezien. Moraal van het verhaal is

dat je moet geloven in God, ook
als je hem nog nooit gezien hebt.

Nadat de kinderen voor het eerst
op het altaar hun communie kre-
gen uitgereikt en vervolgens de
mensen in de kerk ook hun com-
munie kregen uitgereikt, zongen
de CantaRellen het communielied:

'k geef je een stukje’ gebaseerd op

het liedje van Meau, dit was een
erg mooi en toepasselijk lied na
de communie. Bij Maria werd een
mooie bloem gezet en daar werd
het Weesgegroet gebeden.
Na de viering liepen de kinderen
onder de bogen door de kerk weer
uit, de pastorie in, waarin er ruimte
was om elkaar te feliciteren en ook
de werkgroep nog te bedanken.
Marina van Leeuwen-
van der Laan

Terugblik Mariaviering

‘Op woensdagmorgen 22 mei jl.
vond er een Mariaviering plaats
in de dagkapel. Er stond een
mooi Mariabeeld centraal, met
bloemen en omringd door waxi-
nelichtjes. De aanwezigen wer-
den uitgenodigd aan het begin
van de viering een kaarsje aan
te komen steken en er werden
enkele kaarsjes aangestoken
voor de mensen die met ons
meevierden via de livestream.

Centraal stond de boodschap dat
Maria nog altijd onze moeder van
altijddurende bijstand is, door
haar trouw liefde en kracht. Nog
altijd is zij levend in ons midden
en worden er regelmatig kaarsjes
bij de mensen thuis, in kerken en

in kapelletjes aangestoken. Vra-
gen wij haar om steun bij ons ver-
driet, zijn wij dankbaar voor al het
goede in ons leven. 0ok wij kun-
nen een Maria zijn door haar lief-
de door te geven aan de mensen
om ons heen en die te steunen bij
alles wat nodig kan zijn. De mooie
liederen die werden gezongen,
gaven alles bij elkaar een mooi
gevoel van verbondenheid rond-
om deze viering.

Anja Aerts

ledere woensdagmorgen is er om
9.00 uur een viering in de Dag-
kapel. Heeft u een idee, of zin
om hier ook bij te zijn, u bent van
harte welkom. De viering, vaak
een Eucharistieviering en anders

een Woord- en Communieviering,
wordt altijd als zinvol ervaren. Na
afloop drinken wij met elkaar in
de parochiezaal een ‘bakkie’, zo-
als wij dat in Reeuwijk zeggen.
De vele gesprekken en gezellig-
heid, elkaar met belangstelling
steunen bij lief en leed, geeft een
groot gevoel van saamhorigheid.
Komt u er ook gezellig bij?

Lizette van Zoest

Y

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Victor

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 33 Waddinxveen

Secretariaat

Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 3J Waddinxveen
Telefoon: ....evevereereenenee 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ......cooevvvrneee Peter Rijnbeek
Secretaris: .. VACANT
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen
Beheer: .....oivrnnennn Peter Rijnbeek
Algemeen lid: ......cccoecuevueene Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: .......ccocvcurirencnne Ruud Vink

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken

Bankrekeningen

Kerkbijdrage: NL71RAB00366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint
Victorkerk
Bestuur: .............. Octave Coenegracht

................... Els Kemp, Evelien Koemans
................ Lydia de Koning, Magda Sirre

Website: ... www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl
Kopij: .oeuee waddinxveen@sintjandd.nl

R.K. gemeenschap Moerkapelle-
Zevenhuizen 1970-2020

In 1969 kwamen er in Moerkapel-
le een aantal gezinnen bij elkaar
in R.K. vieringen onder begelei-
ding van pater Terpstra SJ. Sinds
1971 kreeg dit meer verband on-
der leiding van pater J. Beekman
OFM en vanaf 1975 vonden er
elke drie weken vieringen plaats
in het dorpshuis. Zo'n 70 gezin-
nen waren aan de gemeenschap
verbonden. Omdat er geen eigen
parochie was en het gebied op de
grens van drie parochies en twee
dekenaten viel, werd er beslo-
ten om de groep voorlopig onder
dekenaat Delft te laten vallen en

min of meer zelfstandig te laten
bestaan.

Bijzonder was de intense voor-
bereiding van elke viering, waar-
voor een aparte werkgroep werd
opgericht. Daarnaast waren er
nog meer werkgroepen; voor ca-
techese tot meer praktische za-
ken. Eens in de zes weken ging
de priester voor. De andere vie-
ring was een geheel door de ge-
meenschap verzorgde woord- en
communieviering. Pastor Andre
Bosman nam de groep vanaf 1978
onder zijn hoede en bleef verbon-
den tot 2002. Hierna werd de >
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- gemeenschap opgenomen in
de parochie Levend Water, waar
ook de St. Victorkerk deel van uit
maakte (tegenwoordig Sint Jan de
Doper). In 2020 was echter de
groep vrijwilligers zozeer geslon-
ken, dat het niet meer doenlijk
was om de gemeenschap draai-
ende te houden en werd besloten

Op de foto twee archiefmedewerkers, die
de archiefstukken naar binnen rijden bij
het atoombom-bestendige depot

te stoppen in Zevenhuizen. De
gezinnen zijn nu welkom in de St.
Victorkerk.

Het gehele archief is vorig jaar
overgedragen en uitgezocht.
Omdat het om een kerkelijk ar-
chief gaat moet dat zorgvuldig
gebeuren. Inmiddels is het gehe-
le archief ondergebracht bij het
Streekarchief ~ Midden-Holland,
waar al eerder het archief van de
St. Victor was neergelegd.

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De eerste helft van het jaar zit er
op wat VAC-activiteiten betreft.
We konden weer verschillende ac-
tiviteiten met veel succes organi-
seren (zoals het klaverjassen, de
boekenmarkt en de bridgedrive).
Na de zomermaanden worden de
voorbereidingen getroffen voor de
activiteiten van het najaar met on-
der andere de boekenmarkt, de Vi-

Openingstijden
secretariaat

Vanaf 15 juli tot en met 23 augus-
tus (de zomervakantie van de ba-
sisschool) is het secretariaat al-
leen op afspraak geopend. Gedu-
rende deze gehele periode wordt
de e-mail dagelijks gelezen en de
voicemail twee keer per week af-
geluisterd. In geval van pastorale
nood kunt u de Pastor van Dienst
op 0182 - 58 60 36 bellen.

ctorbridgedrive, de klaverjasavon-
den en de Kerstmarkt. Uiteraard
gaan de andere activiteiten zoals
het inzamelen van oud papier en
het verkopen van VAC-producten
als jam, wijn en handgemaakte
kaarten gewoon door.

Het klaverjasseizoen 2023-2024
werd op 3 mei afgesloten, met
Carisia van Berkel als uiteindelijke
winnaar. Mary Steenland eindigde
als tweede, gevolgd door Annie
Koren als goede derde.

Op 1 september gaat het seizoen
2024-2025 van start. In principe
elke eerste vrijdagavond van de
maand van september t/m juni
is er een groep enthousiaste kla-
verjassers actief in de Victorzaal.
Vindt u kaarten leuk, meldt u aan
of kom een keer kijken. Er wordt
een competitie gespeeld, maar de
nadruk ligt vooral op de gezellig-
heid. Ook als u het klaverjasspel
(nog) niet zo goed beheerst, niet
eerder meegespeeld hebt, of niet
alle keren kunt komen, bent u van

harte welkom. Er is geen speciale
inschrijving, iedereen is welkom.
Informatie kunt u krijgen via info@
vac-victorkerk.nl.

Komende datain 2024:

- Klaverjassen: het nieuwe seizoen
start op 6 september

- Boekenmarkt: 5 oktober

- Victorbridgedrive: 26 oktober

- Kerstmarkt: 30 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!

Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk, Waddinxveen. Giften
zijn zeer welkom op bankrekening
NL36 ABNA 0427471 249.

Familieberichten

Overleden
Dhr. J.W.M.(Joop) Verhoeven

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht
Telefoon: ..cveeeerereeeneene 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .....cveeevenennee 0182-523801

E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: www.sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ......ccoovvverrecnnes Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
............... wWww.pci-werkgr: .nl

Bankrekening
Rabobank:.....NL90ORAB00343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail:
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail:
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl

Pinksternoveen 2024

De aftrap van de Pinksterno-
veen 2024 was in Moordrecht,
daags na Hemelvaart. Het ge-
kozen subthema was: Zorg
voor geestelijke groei.

De kerken bieden ons veel aan. Zij
zorgen volop voor vieringen, ma-
teriaal, ontmoetingsmomenten
et cetera, maar waar het werke-
lijk om gaat is: 'Hoe is jouw relatie
met God?', "Zorg je op geestelijk
gebied goed voor jezelf?, ‘Heb je
een levende relatie met de Heer?'
‘Is het eenrichtingsverkeer van
God naar jou, klopt Hij vaak aan je
deur en doe je niet open of inves-
teer je in die relatie? God vraagt
namelijk iets van jou." En vooral:
‘Wil je groeien in geloof, of vind
je het zo wel best gaan, wil je Mij
leren kennen?’, ‘Ben je liever een
lauwe Christen of een actieve
Christen?" ‘Waar kijk je naar op
TV, wat lees je? Dit alles vormt je
tot wie je bent, tot wie je worden
en zijn zal. Voed jezelf met goede
dingen die je dichter bij God bren-
gen.
Deze onderwerpen heb ik gebruikt
in mijn overweging. Ook hebben
Marja Houdijk en ik (Merel Men-
ken) het mooie gedicht ‘Groeien in
geloof’ voorgedragen. Dit gedicht
wil ik u niet onthouden.

Marja en Merel

Groeien in geloof

Angsten kent iedereen,
aarzelingen/twijfels zijn alge-
meen,

onbewust van verviogen tijd
als we verblijven buiten Gods
veiligheid.

Toch komt iedere dag en nacht
het moment waarop je wacht.
Waar het eigenlijk om draait,

is het geloof pakken en erin
groeien,

dat geloof dat God in je zaait.

Kijk om je heen en volg je hart

Nu is het moment waarop je start.
Wie je ook bent, wat je ook doet,
Zet je schrap en grijp je moed.

ledere stap met de juiste beleving,
Zorgt voor een zinvolle beweging.
Wat je van binnen voelt en weet,
trekt aan je als een magneet,
verlangend naar wat je zelf hier-
mee doet.

Kom op, toon nu je kracht, geloof
en moed.

Eerste Heilige Communie-foto

Zie pagina 22.
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St. Barnabasparochie
Haastrecht

Vieringen

Zie de site of het vieringenrooster.
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: ..eereerereene 0182-382455
E-mail: ...... info@barnabasparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl

Parochiebestuur

Vicevoorzitter:.........co..... Frank Marcus
Penningmeester: .... Marco Hogerwerf
Secretaris a.i.: ............. Jos Dorresteijn

Altaardienst en liturgie
Coordinator: .....ccceeverenens Els Ackema
... altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl

Overige diensten

AL ER— info@barnabasparochie.nl
Gebouw/Onderhoud: Adriaan Houdijk
Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: ............. Joanna Dekker
Contactgroep: .....ccccovuuee Tiny Houdijk
HAPIS: ..o Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Financieel
Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Intenties e.d.:NL71RAB0 03614102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse

....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl

Mariakapel 5 jaar

Op 8 september bestaat onze ka-
pel voor Maria ter Weghe 5 jaarl
Dat willen we niet zomaar voor-
bij laten gaan. Maria staat ons zo
vaak bij als wij erom vragen. Ook
is het mooi om te zien dat er veel
kaarsjes worden aangestoken en
gebedsintenties worden geschre-
ven. Daarom willen wij haar eren
en danken met een Marialof op
zondagmiddag 8 september om

16.00 uur. Inbetween zorgt voor
passende liederen. Natuurlijk ho-
pen we op een goede opkomst om
Maria hulde te brengen. Tijdens
het lof zal ook het Allerheiligste
worden uitgesteld en ontvangen
we daarmee de zegen. Natuurlijk
is het dan ook mooi als de kapel
vol staat met bloemen. U kunt uw
bloemen zelf in een vaas, of an-
ders in de emmer zetten.

Oogstdankdag

leder jaar op de laatste zondag
in september, dit jaar voor de
29ste keer, tonen we in Haas-
trecht onze dankbaarheid voor
de gaven die God ons schenkt
van de aarde waarop wij leven
en waardoor wij gevoed wor-
den. Over het algemeen staan
we daar niet altijd bij stil en
vergeten we wellicht om daar
onze dank voor uit te spreken.

Met deze gaven mogen
we ons voeden, maar we
mogen het ook uitdelen.
Deze keer gaat de op-
brengst naar de Zusters
van Moeder Teresa. Zij
kunnen alles goed gebrui-
ken om het vervolgens
ook weer uit te delen aan
wie afhankelijk zijn van
de liefde en het mededogen van
deze Zusters. Geef dus met gulle
hand, met een volle boodschap-

pentas, of met een enveloppe met
een donatie zodat zij zelf kunnen
inkopen wat nodig is.

Hulde voor de lopers van de Voorloper

We geven deze hulde
niet voor niets. Door-
dat zij voor ons lopen
kunnen wij genieten
van de Voorloper. Zes
keerin het jaar gaaner
18 personen in Haast-
recht op pad om de
informatie van de pa-
rochie bij de mensen
thuis te bezorgen.

Onze oudste loper die
nog altijd op zijn fiets
springt is 89 en de jong-
ste loperis 58 jaar. Velen
doen dit al meer dan 25
jaar heel trouw. Eén per-
soon is zelfs begonnen
toen ze nog op de lagere school
zat, al meer dan 60 jaar... Gewel-
dig. Je vraagt je af waarom deze
zeer bereidwillende mensen zo'n
hart hebben voor deze taak. Op
deze vraag kwamen verschillende
antwoorden zoals: ‘je bent lekker
buiten en gaat erop uit’, 'dit is wat
ik nog kan doen voor de kerk, ‘ik

wil productief zijn’, maar ook,
‘mensen moeten toch geinfor-
meerd worden over hun kerk'.

Maar wat ook heel belangrijk is, is
dat we elkaar ontmoeten bij het
ophalen van de stapels. De ver-
schillende adreslijsten worden
gemaakt door Tinus. Er zijn altijd

wel mutaties waar we
goed op moet letten
zoals een verhuizing,
overlijden of niet meer
willen ontvangen van de
Voorloper of het digitaal
gaan krijgen. Tiny en Ria
zijn er altijd op tijd véér-
dat we komen om de
stapels uit te tellen en
koffie te zetten, wat al-
tijd een gezellig moment
is. Er worden nieuwtjes
uitgewisseld, veel gela-
chen en gepraat.

Persoonlijk denk ik dat
dit bovenstaande ver-
haal zomaar bij iedere
gemeenschap gekopieerd en
geplakt kan worden. Wat mogen
we ons toch gelukkig prijzen met
deze vrijwilligers. Een mooi voor-
beeld van ‘je steentje bijdragen.
Ook iets voor u? Neem contact op
met het secretariaat van uw ge-
meenschap.

Diana Kruse
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H. Bartholomeusparochie
Schoonhoven

Vieringen

Zie de site of het vieringenrooster
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: ..eereerereene 0182-382455
E-mail: info@bartholomeusparochie.nl
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur

Vicevoorzitter: ................. F.J. Marcus
Penningmeester: ........ S. Oosterlaken
Secretaris a.i.: .. J. Dorresteijn
Onderhoud: .. ... G.J. Wortelboer
Algemeen lid: ......... P.H.B. Pennekamp

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)

............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 0507 1298 49
Financieel

Actie Kerkbalans: ....
..................... NL79 INGB 0001 4600 00
Misintenties €.d.: ....cccvvevevnencnrecnene
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Kopij informatieblad

............ info@bartholomeusparochie.nl

Op zondag 2 juni was het voor de
12 communicantjes groot feest.
De communicantjes hadden veel
familie en vrienden meegenomen
om dit feest mee te beleven. Na
een periode van voorbereiding
mochten zij voor het eerst deel-

Glas-in-lood-
ramen

De stand van zaken betreffende
de eventuele restauratie van de
glas-in-loodramen is dat het bis-
dom adviseert om de ramen nog
niet te reviseren zolang we nog
bezig zijn met de metingen van
de scheuren. Zodra er ontwikke-
lingen zijn, wordt u daarvan op de
hoogte gebracht.

-_-r . . \
Viering Eerste Heilige Communie

nemen aan de tafel van de Heer.

We wensen de kinderen toe dat
zij zullen groeien in geloof en
vriendschap met Jezus. Dat hun
ouders hun hierin steunen en
bemoedigen en dat het een feest
mag blijven om bij de kerk van
Christus te mogen horen.

Actie Kerkbalans

De werkgroep Actie Kerkbalans
zoekt versterking. Je inzetten op
deze manier vraagt niet heel veel
tijd. We spreken elkaar enkele ke-
ren per jaar, vooral online en we
hebben allen onze eigen uit te
voeren taak. Is het iets voor u om
zo uw steentje bij te dragen aan
onze geloofsgemeenschap? Meld
u zich dan bij het secretariaat

info@barthol .

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper
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EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; Maria TH = Maria Ten Hemelopneming; viering = EV of WCV.
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De sprinkhaan zegt:

efus Jei: Wem maal ij
sen okl o, Lo

Maak een Gebedssteen

Benodigdheden: g

+ Een mooie, gladde steen of kei

« Verf (acrylverf werkt het beste) en kwasten

+ Permanente markers of stiften

+ Eentransparante laklaag (spuitbus) of mod podge
om de steen te beschermen

Aan de slag:

1. Zoek een Steen: Zoek tijdens je vakantie een
mooie, gladde steen.

2. Reinig de Steen: Spoel de steen goed af en laat
hem drogen.

3. Verf de Steen: Verf de steen in een kleur naar
keuze en laat de verf drogen.

4. Schrijf een Gebed: Gebruik markers om een ge-
bed, bijbelvers, of inspirerende woorden op de
steen te schrijven, zoals:

+ "God is Liefde"
+ "Wees Sterk en Moedig" (Jozua 1:9)
+ "Dankbaarheid"

5. Versier de Steen: Voeg extra decoraties toe zoals
tekeningen, stippen, of symbolen.

6. Bescherm de Steen: Breng een laklaag of mod
podge aan en laat goed drogen.

7. Plaats de Gebedssteen: Zet de steen op een spe-
ciale plek, zoals je nachtkastje, gebedshoek, of
in de tuin. Gebruik de steen als herinnering voor

} Qﬂl‘vgebed en reflectie.

CHALLENGE:

Hoeveel kaarsjes steek jij deze zomer op?

Deze zomer hebben we een speciale uitdaging voor je. Bij elke (open) kerk die je bezoekt,
steek je een kaarsje aan en bid je steeds voor iets of iemand anders. Hoeveel kaarsjes lukt
het jou om op te steken deze zomer? Verzin samen een manier om bij te houden hoeveel
kaarsjes jullie hebben opgestoken, bijvoorbeeld door steentjes in een potje te verzamelen.

Uﬂlﬁ‘ ie Vefmoelcl i JIl en oIlcl
I]]:k 'Unie TUS[ geVeIl. (Matteds 11.28)

e

Gespreksvragen ;

over ‘herbronnen’

iz

1. Hetis zomervakantie. Dit parochieblad gaat deze
keer daarom over 'herbronnen’. Weet jij wat her-
bronnen is?

2. Herbronnen betekent eigenlijk dat je jezelf weer
oplaadt en nieuwe energie vindt. Kun jij beden-
ken wat je doet om je weer opgeladen te voelen
als je moe bent?

3. Net zoals we rust nodig hebben voor ons lichaam,
hebben we soms ook rust nodig voor onze geest
en ziel. Kun je een moment herinneren waarop je
je echt rustig en gelukkig voelde?

4. Sommige mensen vinden de natuur een gewel-
dige plek om je op te laden. Wist je dat zelfs
Jezus en andere mensen in de Bijbel vaak
rust en stilte zochten om nieuwe kracht te
vinden? Waarom denk je dat ze dat deden?

5. Ze gingen vaak naar stille plaatsen om te bidden
en dichter bij God te zijn. Waarom denk je dat bid-
den kan helpen om je weer op te laden?

6. Bidden helpt ons om ons hart te openen voor God
en ons weer rustig en krachtig te voelen. Mis-
schien kunnen we deze zomer samen momenten
vinden om te bidden, bijbelverhalen te lezen, of
gewoon in de natuur te zijn en Gods schepping
te bewonderen. Denk je dat dat een goed idee is?

Herbronnen kan ons echt helpen om ons beter te
voelen en dichter bij God te komen. We wensen je
veel plezier tijdens de zomervakantie en zijn be-
nieuwd naar wat jouw manier is om je op te laden.
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De Sprinkhaan




