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‘Even voorstellen’
T SI n t Aanstelling van een jongerenwerker in de parochie (p4)
a n Handige handjes gezocht
/ ] de doper De Goede Herder catechese heeft ze nodig (p8)

Welkomstwerk
Samen met St. Barnabas Voor Jos Kluiver veel meer dan bij de deuropening staan (p10)

en H. Bartholomeus



De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haas-
trecht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.

Website: www.sintjandd.nl.

Leden pastoraal team

Vinr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klave-
ren, pastor Kuipers, diaken Schuurmans.

Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via
parochie@sintjandd.nl

Pastor van Dienst

Een lid van het pastoraal team is de gehele week
bereikbaar voor specifieke en dringende pastorale
vragen. De Pastor van Dienst is telefonisch be-
reikbaar via 0182-586036.

Vertrouwenspersoon

Sinds 2024 zijn er twee vertrouwenspersonen
binnen de parochies aangesteld: Christa Abels en
Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie situaties
tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u
hen bereiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl
Uiteraard is vertrouwelijkheid gegarandeerd.
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Poorten

Het gebeurt wel eens dat je weet wat je wilt zeggen/
schrijven maar de woorden niet kunt vinden. Dat had
ik bij het schrijven van dit stukje. Met de redactie van
Bodegraven waren we er snel uit dat deze foto het
thema van dit nummer goed verbeeldt. Het thema
is ‘poorten’ (bijvoorbeeld openingen van thuis+zorg
naar missie). De foto verbeeldt de weg naar buiten,
vanuit een basis op weg naar een nieuw seizoen. Of
zoiets. |k kwam er niet uit.
Dus mailde ik naar de tekstredactrice die de basis-
teksten van deze Voorloper aan het bekijken was: ‘lk
ga een rondje over de Najaarsmarkt lopen en daarna
vanavond naar de kerk voor wat inspiratie. En dan ga
ik weer verder.”
Nou, dat waren precies de woorden die ik nodig had
voor dit stukje: ‘Ik ga naar de kerk om inspiratie op
te doen!’ Met die inspiratie, met vertrouwen, met een
goed gevoel, opgedaan in de vertrouwde kerk door
samen te vieren, kunnen we op pad.
De deur naar buiten staat open. Ga door de poort en
wees wie je bent. En vergeet niet dat je altijd weer
door de poort naar binnen kan om weer geinspireerd
te raken door gesprekken met anderen, door een
mooie belevenis of door wat dan ook...

Anne-Marieke Kromwijk,

Redactie Bodegraven

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper zijn wel-

kom via redactie@sintjandd.nl

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn.

PASTORALE
Ga open aloude deuren

Al millennia zingt psalm 24 ons toe: 'Poorten
heft uw kroonlijsten op, gaat open aloude deu-
ren. De Koning der glorie moet binnengaan'. En
zo is onze kerk. Ze is een oude kerk, soms let-
terlijk oude gebouwen, maar ook figuurlijk met
een lange traditie en ook vaak lokale gewoon-
tes die al heel lang meegaan. Een kostbaar
goed. Maar de aloude deuren van onze kerk
lijken al te vaak gesloten te zijn. Ook dat soms
letterlijk, maar zeker figuurlijk. Een gesloten
huis, een gesloten groep die het goed heeft
met elkaar. Daar zit iets goeds in, een thuis
waar mensen veilig zijn bij elkaar, omzien naar
elkaar, vertrouwd zijn met elkaar. Maar het ge-
vaar laat zich raden...

Die deuren moeten open! We willen graag een ver-
welkomende kerk zijn. Waarom? Omdat we ‘Door
God en mens bewogen’ willen zijn, zegt ons missi-
onaire-statement sinds het oprichten van de Sint
Jan de Doperparochie.

Door mensen bewogen. Niet alleen de mensen die
al in de kerk thuis zijn, maar ook - en misschien
juist - voor de mensen die Christus nog niet zo
kennen, maar wel hongeren in het leven naar een
perspectief dat ons geloof nou juist biedt. Maar
waar vindt die mens nou de poort om binnen te
komen?

Door God bewogen. Hij voorop. Want waartoe be-
staan we anders. Misschien waren we soms wel

Omslagfoto

Op de voorkant van De Voorloper maken we komend
jaar gebruik van foto's van de site Kerkfotografie.nl.
Hierop staan prachtige foto's die een beeld geven van
het interieur van de kerken van onze parochies. Deze
uitgave wordt er een foto uitgelicht uit de H. Bartho-
lomeuskerk in Schoonhoven.

een beetje vergeten dat onze Heer ons juist bij
die God brengt, dat Hij de weg. de waarheid en
het leven is, dat het allemaal bij Hem begint, bij
Hem uitkomt en om Hem draait. Goed idee om ons
daarop te herbronnen. Want waar vindt God nou
de poort om bij ons binnen te komen?

Bewogen! Geraakt door de Heer, geraakt door een
mens in nood, geraakt door zovelen die zoekend
zijn. Maar ook in beweging gekomen: om die velen
te winnen voor de liefde van God, om om te zien
naar elkaar, omwille van onze lieve Heer.

Het nieuwe seizoen is gestart en er staan weer
een hoop initiatieven op stapel. Poorten waar-
langs je binnen kunt gaan. Poorten die inmiddels
hun plek in onze parochies hebben verworven:
Goede Herder-kindercatechese, Alpha-cursus,
Marriage Course, Welkomst-teams. Maar ook
nieuwe poorten: Huiskringen, FBI-jongerenpro-
gramma, Locatie-synodes om het met elkaar over
al deze plannen te hebben. En zo moeten we nog
veel meer poorten bedenken..

Zullen we de aloude deuren openen?
Pastoor Van Klaveren

Gerarduskalender 2025

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wit-
tem, is een scheurkalender met elke dag op de voor-
kant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken,
onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit. Op de
achterkant staan afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De opbrengst van de ka-
lender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender
is in verschillende geloofsgemeenschappen verkrijg-
baar.



Van harte welkom!

Dat roepen gastvrouwen en gastheren je toe
bij de ingang van de kerk. Zij staan er om ons
allen en met name onbekenden welkom te
heten en de weg te wijzen. Dat doet goed! Zij
zeggen tegen ons: de deur staat voor je open
om binnen te gaan, om de Heer en elkaar te
ontmoeten. 0ok met woorden uit psalm 100
worden we uitgenodigd:

Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang,
zegent zijn Naam en eert Hem.

We gaan naar binnen om samen te zingen, te
luisteren naar Gods Woord en om in ons gebed
dankbaar te zijn voor alle zegen die wij hebben
ontvangen. En we brengen eer aan God door aan
onze naasten te doen wat Jezus ons heeft voor-
gedaan.

In de laatste maanden van het jaar bereiden we
ons in gebed voor op het komende Heilig Jaar
2025. Paus Franciscus geeft dit jaar als thema
mee: ‘Pelgrims van hoop', de hoop stelt niet teleur.

Hij vraagt ons met onze woorden en daden dat te
laten zien door als pelgrims van de hoop er te zijn
voor zieken, jongeren, armen, migranten en oude-
ren. In de nationale roepingenweek van 3 tot en
met 9 november wordt ons gebed ook met name
gevraagd voor roepingen voor priesters, diakens
en religieuzen.

Op 24 december 2024 wordt het Heilig Jaar in de
Sint Pieter in Rome door Paus Franciscus met het
openen van de heilige deur geopend. Deze deur
bevindt zich naast de hoofdingang van de Sint
Pieter. Altijd is hij dichtgemetseld en éénmaal per
25 jaar gaat hij open. In 2025 wordt daarbij her-
dacht dat in het jaar 325 op het concilie van Nicea
de geloofsbelijdenis werd geformuleerd, die elke
zondag in de eucharistieviering wordt gebeden.

De deur van onze plaatselijke kerk staat elke week
open. Laten we daar dan ook binnengaan en bid-
den dat de deur van ons hart zich steeds opent
voor de liefde van Christus en om deze liefde aan
elkaar door te geven. Want dat is onze missie: de
liefde die we ontvangen hebben, in woorden en
daden, déérgeven aan elkaar!

Paul Schuurmans, diaken

Meedoen in een musical?!

Was je er vorig jaar bij toen de musical 'Em-
maus' werd opgevoerd in de kerk in Gouda? En
kon je toen al bijna niet op de bank blijven zit-
ten omdat je wilde meedoen met
het dansen en de liedjes?

Dan is er goed nieuws: zaterdag 21
december wordt de musical ‘De he-
mel op stelten’ gespeeld en gezon-
gen in de H.-Josephkerk in Gouda.
Je kunt je aanmelden om mee te
doen! Je gaat je er natuurlijk goed
op voorbereiden, vanaf ongeveer
9.30 uur die zaterdag, met andere
kinderen en tieners uit de parochie.

FEN BUITENGEWDNE

Je doet mee met de ervaren Koemi-spelers die
daarvoor naar Gouda komen en je helemaal mee-
nemen in het verhaal en de opvoering van de mu-

sical in de kerk aan het einde van de

Secretariaat via email parochie@
inti .

l‘ ‘ '3 g/ middag. Daarbij zijn alle parochi-
.“ anen welkom. Geef je op om mee
: 1 g\ te doen bij het Centraal Parochie

In de volgende Voorloper zal de
aanvangstijd bekend zijn, maar re-
serveer zaterdagmiddag 21 decem-
ber alvast voor deze musical.

KERSTMUSICE

Van het parochiebestuur

InVoorloper nr. 4 is op blz. 6 een rondgang aan-
gekondigd langs alle geloofsgemeenschappen.
Dit om de ontwikkelingen binnen de parochies
voor de aankomende jaren toe te lichten, zoals
het samengaan van de drie parochies en de in-
vioed die de ontwikkelingen rondom de missio-
naire parochie hebben op het beleid.

In verband met enkele onderlinge ruilingen tus-
sen geloofsgemeenschappen zijn de data voor de
geplande avonden gewijzigd. Hiernaast vindt u de
bijgewerkte planning. Binnen uw geloofsgemeen-
schap wordt u geinformeerd over de locatie van
de bijeenkomst en eventuele agendapunten die
plaatselijk een rol spelen.

Haastrecht: 24 september (al plaatsgevonden)
+ Schoonhoven: 22 oktober

+ Waddinxveen: 23 oktober

+ Boskoop: 29 oktober

+ Gouda: 30 oktober

Moordrecht: 19 november

+ Bodegraven: 20 november

Reeuwijk: 26 november

De avonden zullen beginnen om 20.00 uur. De
presentatie zal geschieden door pastoor Van Kla-
veren met een tweetal bestuursleden. Wij hopen
velen van u te ontmoeten. Het gaat immers om de
toekomst van onze geloofsgemeenschappen.
Frank Marcus, vicevoorzitter

RETROUVAILLE

Een reddingslijn voor huwelijken in nood!

Er zijn veel relaties die stuk dreigen te gaan.
Voor deze stellen lijkt er soms geen uitweg
meer. Elkaar weer vinden lijkt onmogelijk en
zo drijf je steeds verder van elkaar vandaan.
Je realiseert je dat er moeilijkheden zijn, er is
zoveel gebeurd en misgegaan, en téch ligt ho-
pelijk nog een toekomst open.

Voor deze relaties wil Retrouvaille een reddingsboei
zijn. Elk huwelijk dat zich in crisis bevindt verdient
de kans om te overleven. Retrouvaille is een plek
waar gekwetste stellen hoop vinden. Met een pro-
gramma dat uit drie fases bestaat geven zij stellen
in nood de kans hun liefde voor elkaar te hervinden.
De stellen nemen in de eerste fase deel aan een
Retrouvaille weekend. Hier krijgen zij als individu
en als stel de mogelijkheid om stil te staan bij een
aantal belangrijke vraagstukken over de relatie. De
koppels krijgen handvatten om hun relatie te her-
stellen en te onderhouden.

De stellen blijven vervolgens niet zomaar rond-
dobberen. De tweede fase bestaat namelijk uit een
serie korte vervolgbijeenkomsten. De voorstellen

van het weekend worden hier geoefend en in de
praktijk gebracht.

In de laatste fase krijgen koppels die aan het pro-
gramma hebben meegedaan de mogelijkheid ge-
boden om maandelijks met elkaar in contact te
komen. Dit gebeurt door middel van maandelijkse
meetings. Het gehele programma wordt verzorgd
door een team van twee echtparen en een priester.
Retrouvaille is een katholieke organisatie. Echtpa-
ren zonder of met andere religieuze achtergron-
den zijn ook zeer welkom en worden aangemoe-
digd mee te doen.

Mocht je na dit bericht meer informatie willen? In
de folder staat alle benodigde informatie voor con-
tact en datum van het eerstvolgende weekend.
Het eerstvolgende weekend is van 1t/m 3 novem-
ber 2024 in Heiloo, meer informatie: retrouvaille@
outlook.com.

¥ Retrouvaille



Parochieteam

Onze parochies zijn in beweging. Op allerlei
gebieden, waaronder de pastorale leiding.

Paus Franciscus heeft het initiatief genomen een
synode over synodaliteit te houden in de kerk,
wereldwijd. Dat is een gigantisch proces wat een
aantal jaren bestrijkt. En het is nog niet afgerond.
Maar een paar dingen worden wel al duidelijk. Het
is vruchtbaar voor de kerk als verantwoordelijk-
heden breder worden belegd. Het is goed om een
structuur te hebben waarin een breed gesprek is
ingebouwd. Synodaal betekent immers ‘samen-
op-weg’

Tegelijkertijd maken we in onze parochies mee dat
het gebied met Haastrecht en Schoonhoven erbij
weliswaar is vergroot, maar het pastoraal team er
niet sterker op is geworden. Het team vertilt zich

aan de grote opdracht waar we voor staan: het
ontwikkelen van een missionaire parochie.

Eén en één is twee. We hebben parochianen no-
dig in de pastorale leiding van onze parochie. Dat
ontziet het pastoraal team en doet tegelijkertijd
recht aan een synodale kerk: co-verantwoorde-
lijkheid.

We hebben een parochieteam gevormd. Het team
bestaat uit de pastoor en een aantal leden van
het pastoraal team en voor het overige uit paro-
chianen. We hadden in onze parochie al een aan-
tal projectmedewerkers. Het leek voor de hand
liggend het parochieteam in eerste instantie met
hen te vormen. Het team bestaat nu uit: pastoor
Van Klaveren, pastoraal werker Rob Lijesen, jonge-
renwerker Remco van Horik en projectmedewer-
kers Monigue Stouthart, Linda de Graaf, Chiara
Tesauro en Carisia Houdijk.

We zijn inmiddels van start. In
deze en de komende Voorlo-
pers zullen ze zich aan u voor-
stellen en zullen we wat meer
vertellen over de manier waar-
op we te werk willen gaan. Mag
er zegen op rusten!

Pastoor Van Klaveren

Rectificatie kosten Voorloper

In de voorgaande Voorloperis in het bericht overde
‘Jaarcijfers parochie Sint Jan de Doper' op blad-
zijde 6 een bedrag op een onjuiste plaats in een
zin weergegeven. Het genoemde bedrag van ca.
€ 30.000 betreft de kosten die worden gemaakt
voor De Voorloper. Niet, zoals nu is weergegeven
en begrijpelijk onjuist is, voor 'het pastoraal team,
de ondersteuners van het pastoraalteam, vooral
voor catechese, pastoraat en communicatie, de
medewerkers van het parochiesecretariaat en de
kosten voor De Voorloper'. Onze excuses hiervoor.

Wat in dit verband leuk is om te vermelden, is dat
de oproep van een tijdje terug om De Voorloper di-
gitaal te gaan lezen circa 30 nieuwe digitale abon-
nees heeft opgeleverd. De vorige Voorloper is naar
729 digitale adressen verstuurd. In verhouding is
dat nog niet zoveel. Het aantal papieren Voorlo-
pers ligt op ca. 6.700 exemplaren. Overigens kunt
u via de website op ieder moment kiezen voor de
digitale uitgave. Afmelden voor de papieren Voor-
loper gaat via een berichtje naar uw secretariaat.
De redactie

Even voorstellen...

Mijn naam is Remco van Horik,

26 jaar en ik ben woonachtig in R E
Gorinchem. Vanaf 1 oktober ga J ¢ ﬁ

ik aan de slag als jongerenwer-
ker in jullie prachtige Sint Jan
de Doperparochie, Barnabas-
parochie en Bartholomeuspa-

gen waar mijn hart echt naar uit gaat:
pastoraal jongerenwerk.

Van kinds af aan ben ik al betrok-
ken bij de Kerk. Ik zing al jaren
met veel plezier in het jongeren-
koor Tutti uit Gorinchem, heb als
kind Eerste Communie gedaan

en ben als tiener gevormd. Daar-

naast ben ik afgelopen jaar meege-

rochie. De komende tijd wil ik ieder u weest naar de Wereldjongerendagen

van jullie graag leren kennen, maar ik zal
mijzelf hieronder kort verder voorstellen zo-
dat jullie mij ook een beetje leren kennen.

De afgelopen zes jaar heb ik katholieke theologie
gestudeerd aan de Tilburg University, maar voor-
dat ik daaraan begon, heb ik natuur-en sterren-
kunde gestudeerd in Utrecht. Mensen vinden dat
vaak een interessante combinatie en dat beaam
ik! Ik denk dat allebei de studies voortgekomen
zijn uit een nieuwsgierigheid (die ik mijn hele le-
ven al heb) naar de ‘grote vragen van het leven’:
'Waarom zijn we hier? Hoe zijn we hier gekomen?
Wat beteken ik?' De afgelopen jaren heb ik dit
soort vragen vaak mogen bespreken met mid-
delbare scholieren, omdat ik ook vijf jaar voor de
klas gestaan heb als natuur-en scheikunde en
levensbeschouwingsdocent. Nu al die dingen er
eenmaal opzitten kan ik verder in praktijk bren-

E-mailadressen gevraagd
(herhaald verzoek)

In onze digitale wereld is het voor de secretariaten
erg fijn en praktisch te beschikken over de e-mail-
adressen van u als gelovigen. Dit om u te kunnen
informeren over parochiezaken of om contact te kun-
nen opnemen als dat in uw belang is. Wilt u goed in
contact blijven, stuur een e-mail naar uw plaatselijke
parochiesecretariaat met uw gegevens. Zo blijven we
goed met elkaar in contact. Het e-mailadres van uw
plaatselijke secretariaat vindt u bij het lokale nieuws.
Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur

in Lissabon, die een grote indruk op mij
hebben gemaakt. Misschien dat ik dus al enke-
len van jullie (her)ken zonder dat ik dat weet! Ik
hoop en bid dat we met elkaar ook iets van die
bevlogenheid van de Heilige Geest in de parochie
kunnen brengen, zodat we Gods Koninkrijk verder

zichtbaar kunnen maken op aarde.
Remco van Horik

Bijeenkomst
Missionaire Parochie

Afgelopen periode hebben wij, met een groep van
vier parochianen, de unieke kans gehad om deel
te nemen aan de Catholic Parish Summitin Enge-
land. Tijdens deze conferentie stonden lezingen
centraal die zorgden voor een verdieping in het
gedachtegoed van de Missionaire Parochie. Dit
initiatief biedt waardevolle handvatten voor onze
parochie. Met een schat aan nieuwe inzichten en
inspiratie willen we graag onze ervaringen delen
met de rest van de parochie. Daarom organiseren
we op donderdag 24 oktober rond 20.00 uur (aan-
sluitend aan de viering van 19.00 uur) een speci-
ale bijeenkomst in de Victorzaal in Waddinxveen,
waar we samen terugblikken op wat we geleerd
hebben en bespreken hoe we dit kunnen toepas-
sen binnen onze eigen gemeenschap. We nodi-
gen uvan harte uit om
aanwezig te zijn. Het
belooft een boeiende
avond te worden. We
hopen u daar te zien!




Ik zie een poort
wijd open staan

Misschien kent u het gezang van Johannes de Heer,
dat begint met 'lk zie een
poort wijd open staan,
waardoor het licht komt
stromen.... Voor mij, staat
open ook voor mij'. Een lied
dat vroeger op zondags-
school werd gezongen en
veel van mijn protestant-
se bewoners uit het hoofd
meezingen. Het heeft een
opgewekte melodie, maar de tekst kan beladen over-
komen.
De poort van de hemel zal openstaan wanneer het ie-
ders tijd is. Maar wanneer u dit leest, is het nog niet zo
ver. Toch gaat u dagelijks door poorten of ingangen.
In verpleeghuizen hebben we speciale toegangsdeu-
ren. Bijvoorbeeld, als u ooit in Savelberg bent geweest
heeft u de sluisdeuren meegemaakt. Deze deuren
zorgen ervoor dat bewoners die zelf de weg niet meer
weten of in gevaarlijke situaties kunnen komen, niet
alleen naar buiten gaan. Wel hebben ze bewegingsvrij-
heid in huis.
Maar per ongeluk komen ze wel in de toegangspoort
terecht met een eigen doel voor ogen. |k herinner
me een dame die in de sluis stond en zo graag naar
haar moeder wilde, ook al was ze zelf op hoge leef-
tijd. Buiten stonden wat mensen te wachten om naar
binnen te gaan, maar de deuren bleven uit veiligheid
gesloten voor hen. Ik liep haar tegemoet en wist dat
ik dit goed moest aanpakken. Een opmerking over het
koude weer werkte niet bij haar. '‘Dag mevrouw, wat
gezellig u te zien, het is alweer een tijd geleden. Zullen
we samen een kopje koffie drinken?' Mevrouw keek me
inspecterend aan en liep met een zuchtend 'oh ja hoor'
mee naar het restaurant. Nadat we vertrokken waren,
opende de poort zich voor de wachtende mensen.
Voor mevrouw blijft de deur nu even dicht. Maar voor u
staat de poort wijd open. En neem gerust een dierbare
mee naar buiten, want met een druk op de knop gaat
de deur ook voor onze bewoners open!

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartnersis actiefin de regio
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

Katholiek worden? -
Welkom!

Ben je geraakt door een bezoek aan een
Rooms-Katholieke Kerk, door een getuigenis
vaniemandin je omgeving of voel je je door een
gebeurtenis aangetrokken tot de Rooms-Ka-
tholieke Kerk? Ontdek dan deze Kerk en haar
geloofsleven door je aan te sluiten bij de avon-
den voor de geloofsleerlingen die binnenkort
weer van start gaan.

Misschien denk je er al langer over om gedoopt
en katholiek te worden? Of je bent katholiek ge-
doopt, maar was lange tijd niet in de kerk en werd
toch wat verrast door wat dit met je deed. Het be-
sef van een soort nieuw begin en ‘de draad weer
oppakken'? Een soort ‘herintreding’ omdat je een
stuk gemist hebt? Of je bent katholiek gedoopt
en opgevoed, je hebt je Eerste Heilige Communie
ontvangen, maar bent door welke reden dan ook
niet gevormd en denkt daar nu over na? Of je bent
gedoopt in een andere kerkgemeenschap en het
katholieke geloof spreekt je aan?

Sluit je dan aan bij de groep geloofsleerlingen. In
acht boeiende en persoonlijke avondbijeenkom-
sten en bijbehorende vieringen gaan we samen op
weg haar verdieping en verrijking van ons geloofs-
leven en naar het ontvangen van de sacramenten.
Spreekt dit je aan? Neem je de stap? Neem dan
contact op met het centrale parochiesecretariaat
voor het maken van een afspraak voor een gesprek
via onderstaand emailadres of telefonisch.
Pastoraal team parochie Sint Jan de Doper

E-mail parochie@sintjandd.nl
tel. 0182-513056

Op woensdag 30 oktober is er een kennismakings- en
informatieavond om 20.00 uur in de bovenruimte bij
de H.-Josephkerk in Gouda (Aalberseplein 2).

Pelgrimage naar Santiago de Compostella

Een pelgrimage is niet zomaar een lange reis
om een bepaalde plaats te bezoeken. Welis-
waar is de bestemming zorgvuldig gekozen
en volgt daaruit een hele voorbereiding, maar
toch gaat het vooral om de reis zelf. Pastor
Rob Lijesen had dat zelf al laten weten via een
berichtin de lokale nieuwsbrieven.

Tijdens de sabbatical, die hij in dit najaar gepland
had, zou de pelgrimstocht die zou eindigen bij
het graf van de H. Jacobus in Santiago de Com-
postella, voeren langs vele Mariale bedevaarts-
plaatsen, zoals Maria ter Weghe, de Soete Lieve
Vrouwe, Maria Sterre der Zee en Lourdes. Op weg
met en langs Moeder Maria.

Op Maria Tenhemelopneming, 15 augustus, vertrok
hij samen met een ‘fietsmaat’ en een schare van-
uit zijn vaste fietsploeg die met hen een stuk(je)
op weg ging. Startpunt was de H. Bonaventura-
kerk te Woerden. De bepakte fietsen stonden voor
in de kerk. Het Hoogfeest werd gevierd, samen
met een aantal bekenden van de pelgrimgangers.
Tijdens de viering ging pastoor Spaan in op een
icoon voor het altaar van ‘Maria die de knopen
ontwart’. Deze afbeelding heeft veel bekendheid
gekregen door de devotie van paus Franciscus
voor dit beeld. Tijdens je leven ontstaan er knopen
die je niet uit elkaar krijg. Als je als kind de knopen

niet uit je schoenveter kreeg, ging je meestal naar
je moeder om je door haar te laten helpen. Door
haar geduld en aandacht lukte het de veter lost te
krijgen. Als we geen hulp zouden vragen, ja, dan
komen die knopen steeds strakker! Zo kan het ook
gaan in ons leven en in onze verwarde wereld. Er
ontstaan knopen die we niet meer los kunnen ma-
ken. Dan kan onze hemelse moeder ons te hulp
komen als wij haar er om vragen.

Voor vertrek werd de pelgrimszegen gegeven en
ook werden de fietsten gezegend, dus 'geen lek-
ke banden?.

Nu de Voorloper verschijnt, is Santiago de Com-
postella bereikt, maar daar ging het niet om. We
wensen pastor Lijesen toe dat Maria de knopenin
zijn leven heeft ontward. In ieder geval zover dat
hij er zelf verder uit kan komen.

Rob, nog een hele goede vruchtbare sabbatstijd!

Conferentie Missionaire

Afgelopen twee jaar zijn we beide keren met meer
dan 40 parochianen naar de conferentie Missio-
naire Parochie geweest. Geinspireerd, bemoedigd
en enthousiast zijn we teruggekeerd. Heb je nog
niet eerder de conferentie meege-
maakt? Of wil je ook nu weer gaan
om vervolgens met hernieuwde
gedrevenheid met elkaar stappen
te zetten richting een missionaire
parochie? ledereen is van harte uit-

Parochie

genodigd om op 8 februari 2025 mee te gaan naar
deze landelijke conferentie die voor de vierde keer
gehouden wordt! Geinteresseerd? Of wil je je opge-
ven? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar:
missie.parochie@sintjandd.nl.  Bij
aanmelding v66r 1 december geldt
een vroegboektarief van € 40,-
na 1 december is het tarief € 45,-.
Meer informatie vind je uiteraard

ook op: missionaireparochie.nl



50 jaar pastoraat!

Op 20 oktober gaan we groot feest vieren in
de parochie. Diaken Paul Schuurmans werkt
maar liefst een halve eeuw in het pastoraat!
En dat gaan we vieren in de Josephkerk.

Het is niet zomaar in die kerk: in 1974 werd diaken
Schuurmans in de toenmalige Josephparochie als
pastoraal werker benoemd, met de specifieke op-
dracht zich geheel te wijden aan
het pastoraat in het ziekenhuis.
Het is allemaal daar begonnen....

Het grootste deel van zijn ar-
beidzaam leven heeft hij in het
Reinier de Graafziekenhuis ge-
werkt in Delft, met als ‘tussen-
doortje’ zijn diakenwijding (jawel:
in de Josephkerk!). Na zijn pen-
sionering is Paul, pastor in hart

en nieren, weer bij ons aan komen kloppen met de
vraag of er geen klus voor hem was. Ons antwoord
laat zich raden. En inmiddels maakt Paul alweer
meer dan tien jaar deel uit van ons pastoraal team.
Paul is een gewaardeerd pastor! Met zijn beschik-
baarheid, zijn trouw, zijn geduld heeft hij voor erg
veel mensen erg veel betekend. Hij gaat altijd een
zoektocht met je aan hoe God in de grote vragen
van je leven ter sprake kan komen en spreekt. Een
zoektocht die voor veel mensen heilzaam is ge-
weest.
We vieren het feest op 20 okto-
ber, om 11.00 uur in de Joseph-
kerk. Aansluitend zal er gelegen-
heid zijn om de diaken persoonlijk
te feliciteren. In de middag wordt
Paul een symposium aangeboden
over Diaconie en Oecumene. Na-
dere info volgt..

Pastoor Van Klaveren

Connectavond

Voor deelnemers van de huiskringen en geinteres-
seerden die overwegen om in de toekomst bij een
huiskring aan te sluiten zullen we drie
keer per jaar een Connect-avond or-
ganiseren. De naam zegt het al: om in
contact' te blijven met elkaar. We ont-
moeten elkaar bij de huiskringen regel-
matig om te groeien in onze relatie met
God en met elkaar. Op deze avonden

ontmoeten we ook andere deelnemers van de an-
dere huiskringen, omdat we niet op zichzelf staand
zijn, maar onderdeel van een groter geheel; onze
Sint Jan de Doper parochie. Ben je geinteresseerd?
Kom gerust vrijblijvend op de eer-
ste Connectavond van de Sint Jan de
Doperparochie, woensdag 27 november,
in de Antoniuszaal in Gouda. Stuur een
berichtje naar; huiskring@sintjandd.nl
om je aan te melden en voor de laatste
praktische informatie. Graag tot dan!

Aanbidding

Vrijdagavond half acht. Ik zit geknield voor het ta-
bernakel. Voor mij staat de monstrans met daarin
het Allerheiligste. Achter mij een lege kerk. Het is
stil. Tussen de drukte van alledag is het fijn om hier,
in de stilte, bij de Heer aanwezig te zijn.

Het is de wekelijkse avond van de eucharistische
aanbidding. Wat betekent dat? Paus Benedictus XVI

legt dit als volgt uit:

‘Eucharistische aanbidding is niets anders dan een

natuurlijk uitvloeisel van de Eucharistieviering. Het
ontvangen van de Eucharistie is Hem aanbidden die
wij ontvangen... De aanbidding buiten de heilige mis
verlengt en intensiveert wat in de liturgie zelf ge-
beurt. En juist in deze allerpersoonlijkste ontmoe-
ting met de Heer rijpt dan ook de sociale zending die
vervat is in de Eucharistie’ (einde citaat). Christus >

- is dus werkelijk tegenwoordig in de H. Hostie, die
ons getoond wordt in de monstrans. We mogen daar,
in volledige stilte, bij de Heer aanwezig zijn.

Hetis gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je het? Om
echt tot innerlijke stilte te komen moet je oefenen.
Het gaat niet vanzelf. Oefenen, niet alleen één keer
per week een uur in de kerk, maar dagelijks thuis.
Trek er een bepaalde tijd voor uit en houd je daar-
aan. Onderbreek die geplande tijd niet, omdat je
opeens bedenkt dat je nog iets anders moet doen.

De benedictijner monnik vertelde over Dom Helder
Céamara: Eens op Sacramentsdag zag ik hem huilen.
Toen ik hem vroeg waarom hij huilde antwoordde hij:
'lk sta hier met mijn mooie bisschopskleding aan en
toon de monstrans met de H. Hostie, het Lichaam
van Christus. ledereen die hier aanwezig is aanbidt
Christus, terwijl zij de armen niet zien, niet opmerken.
Zij worden in de steek gelaten. Er is een kleine groep
elite en de rest leeft in armoede. Jezus aanbidden is
Hem herkennen in de armen.

Langzamerhand zul je ontdekken dat je zo tot een
diepe innerlijke stilte komt die je bij God brengt.
Het verlangen is een voorwaarde om de stilte in
te gaan. Het verlangen om bij de Heer aanwezig
te zijn. Het bewust worden dat Hij jou zoekt en jij
zijn liefde mag beantwoorden. Soms is een uur erg
lang en dwalen je gedachten alle kanten op of kun
je niet tot innerlijke stilte komen. Leg dan alles bij
de Heer neer, Hij kent jou en weet wat er in jou om-
gaat. Soms helpt het ook om door middel van een
tekst, een regel van een lied of verbeelding (focus)
contact met God te zoeken.

Jopie Koop

Elke vrijdagavond is er in de H.- Josephkerk in Gouda
van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot Aanbidding
van het Allerheiligste. Gedurende deze tijd kunt u vrij
in- en uitlopen om voor korte of langere tijd bij de
Heer ‘te rusten’. Op de eerste vrijdag van de maand
is er tevens gelegenheid het sacrament van Boete &
Verzoening te ontvangen.

LANDELIJKE ROEPINGENWEEK:

Hoop doet bidden

Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november wordt
voor de zesde keer de Landelijke Roepingen-
week gehouden. Deze valt rond het hoogfeest
van de Heilige Willibrord, patroonheilige van
onze kerkprovincie. Op zijn voorspraak bidden
we voor roepingen tot het priesterschap, dia-
conaat en het religieuze leven.

Vanuit Vronesteyn, het centrum voor priester- en
diakenopleidingen van ons bisdom, zullen in deze
roepingenweek dagelijks gebedsvideo's gedeeld
worden. Deze gebedsestafette kunt u volgen via
de site www.vronesteyn.nl, maar zal ook te zien
zijn via onze parochiesite. Het gaat om interviews
met verschillende mensen, waarin het thema ‘Hoop
doet bidden’ de leidraad is. De vraag is: hoe hangt
ons gebed voor roepingen samen met de hoop die
in ons leeft.

Het thema van deze week is een opstapje naar het
Heilig Jaar 2025, dat opgebouwd is rond het thema

‘Pelgrims van hoop'. Wij zijn 'pelgrims van hoop' die

de hoop die in ons leeft, mogen doorgeven aan de-
genen die we op onze weg ontmoeten.

Daarin hebben we als gelovigen allemaal een op-
dracht. We zijn geroepen op de plek waar wij in de
samenleving wonen en werken te getuigen van de
kracht en hetverlangen die God in ons levend houdt.
De priesters, diakens en religieuzen hebben daarin
een eigen bijzondere opdracht. De keuze voor deze
levensstaat is in onze tijd geen vanzelfsprekende
keuze. Steeds ligt het initiatief bij God. Wij worden
geroepen door God. Laten we bidden dat Hij de
hoop in het Heilig Jaar 2025 nieuw leven inblaast.

Jubeljaar 2025 Pelgrims van Hoop

De openingsviering van het Jubeljaar 2025 is in ons
bisdom op zondag 29 december 14.30 uur in de HH.
Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.
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Kerygma

In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat de
leerlingen vertellen wat God met hun medewerking
had gedaan, en 'hoe Hijj
voor de heidenen de poort
van het geloof had geo-
pend' (Hnd. 14,27).

Dit is wat evangeliseren
betekent en is ook de roe-
ping van alle gedoopten.
Een deur zijn voor de men-
sen om ons heen. Een deur
waardoor zij Jezus kunnen
ontmoeten, die een nieuwe dimensie aan ons be-
staan kan geven.

Om deze deur te zijn, hoeven we anderen niet met
wijze woorden te overtuigen 'In Gods wijsheid heeft
de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden;
daarom heeft God besloten hen die geloven te redden
door de dwaasheid van de verkondiging. (1Kor. 1,21).
De Kerk is geroepen om de mensen tegemoet te tre-
den, zodat allen kennis kunnen maken met deze Blij-
de Boodschap. Christus is gestorven uit liefde voor
ons, maar de Vader heeft Hem doen opstaan. Hij heeft
Hem aangesteld als Heer, die macht heeft over alles
wat ons slaaf houdt of onderdrukt.

Wie deze boodschap gelooft krijgt toegang tot een
nieuw leven. Dit nieuwe leven geeft ons de moge-
lijkheid om de ‘dood te overwinnen’. Dat betekent dat
wij samen met Jezus alle ‘doodsgebeurtenissen’ die
ons omringen kunnen ingaan zonder bang te zijn. Bij-
voorbeeld: een ziekte aanvaarden of onze man, vrouw,
kinderen of (mede)parochianen liefhebben. Zelfs
wanneer de ander ons niet aanstaat.

Jezus heeft de macht om ons te bevrijden van ons
egoisme (wat ons echt doet lijden) en ons vrij te ma-
ken. Want dat is de echte vrijheid: kunnen liefhebben
zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Deze verkondiging (kerygma in het Grieks) is de bood-
schap waar de wereld op wacht. Wij kunnen dit met
woorden doen. Maar vooral met ons leven, ondanks
onze zwakheden. We zijn geschapen 'in Christus Je-
zus, om de goede daden te realiseren die God voor
ons al bereid heeft' (Ef. 2,8).

Francesco Paloni

Francesco Paloni is getrouwd met Sara en vader van tien
kinderen. Hij is parochiaan van de Bartholomeusparochie
in Schoonhoven en werkzaam als journalist voor het Ka-
tholiek Nieuwsblad.

Tienergroep FBI gestart

Tienergroep FBI (Faith Building Investigation) is
in september van start gegaan. Meer dan twin-
tig tieners hebben zich inmiddels aangemeld. Zij
willen meer ontdekken over het geloof en wat dit
voor hen kan betekenen. Op zaterdag 14 septem-
ber begonnen we met een sportieve uitdaging in
Klimpark Adventure Valley. Daarna maakten we
verder kennis tijdens de lunch, de spellen en de
gesprekken. Het was een intensieve en leuke dag.
Vanaf nu komen we om de week samen op vrij-
dagavond in de Antoniuszaal bij de kerk in Gouda,
van 19.33-21.13 uur. De eerstvolgende bijeenkom-
sten zijn op 11 en 25 oktober. Wil je aansluiten?

Stuur een mail naar EBl@sintjandd.nl.

Welkomstwerk - interview met Jos Kluiver

Het welkomstwerk staat aan de basis van de
missionaire kerk. Daarom op deze plek een in-
terview met Jos Kluiver, codrdinator van het
welkomstteam in Gouda.

Kun je kort iets over jezelf vertellen
en je dagelijks leven?

Ik ben Jos Kluiver (47 jaar) uit
Moordrecht. |k ben getrouwd
met Annemieke en wij hebben
drie kinderen. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als senior
adviseur bij het loopbaanontwikkel-
centrum van de gemeente Den Haag. Ik
kom uit een oecumenisch gezin, mijn vader was
de zoon van een hervormde dominee en mijn
moeder was katholiek. Op mijn 22e heb ik belij-
denis gedaan in de Hervormde Kerk. In de zomer
van 2015 ben ik een keer met mijn moeder mee-
gedaan naar de katholieke kerk in Moordrecht.
Dat voelde voor mij als thuiskomen. In 2018 heb
ik de Eerste Heilige Communie en het Vormsel
ontvangen.

Hoe lang doe je dit welkomstwerk al?

Inmiddels ben ik drie jaar codrdinator van het
Welkomstteam. Ik ben trots op de vrijwilligers in
het team en dankbaar voor de tijd en energie die
zij erin willen steken. Wekelijks worden twee vrij-
willigers ingeroosterd om bezoekers welkom te
heten bij de ingang van de kerk.

Waarom ben je er aan begonnen?

Als nieuwe katholiek vind ik het belangrijk dat zo-
wel de trouwe parochianen als de nieuwe men-
sen verwelkomd worden als ze de kerk binnenko-
men. Als je zelf thuis gasten ontvangt dan heet je
ze ook welkom bij de deur.

Hoe zie je of kom je er achter dat kerkgangers
nieuw zijn of nieuwsgierig zijn naar meer info of
verlangen naar meer contact?

Je ziet het aan mensen die wat aarzelend binnen-
komen en om zich heen kijken. Vaste kerkmensen

> &

ken ik wel van gezicht. Mensen die voor het eerst
komen weten bijvoorbeeld vaak niet hoe er wordt
gezongen. De gastvrouw/heer legt dan uit dat
we in Gouda met een beamer werken om
teksten te projecteren in plaats van

» dat we uit een liedbundel zingen.

Hoe spreek je ze dan het eerst

aan?

Ik probeer het op een vriendelijke

en tegelijkertijd wat terughou-
dende manier te doen. Soms willen
mensen liever anoniem op bezoek
komen. Ik vraag dan vaak of iemand voor
het eerst in de kerk is. Aan het antwoord proef je
dan wel of ze een gesprek willen of niet.

Zijn jullie op dit werk voorbereid door cursus of
instructie in bijvoorbeeld gesprekstechniek?

Er is geen speciale cursus of instructiebijeen-
komst. Bij het benaderen van nieuwe vrijwilligers
probeer ik wel te kijken of iemand sociaal vaardig
is en een hartelijke uitstraling heeft. Het belang-
rijkste is dat de vrijwilliger intrinsiek gemotiveerd
is mensen welkom te heten in de kerk. lk ben op-
recht blij als er iemand in de kerk komt. Ook al is
het contact vaak maar kort, je bouwt toch een
zekere band met mensen op. Als je het wat langer
doet, vertrouwen mensen je ook bepaalde zaken
toe.

Je bent ook een beetje pastor?

Ja, een beetje wel. Een eerste contact en je kunt
mensen een luisterend oor bieden. Er ontstaan
soms mooie (geloofs)gesprekken.

Kun je enkele voorbeelden noemen van interes-
sante ontmoetingen?

Jazeker. Laatst met een mevrouw die al 50 jaar
niet in de kerk was geweest. Het was voor haar
best wel een hele stap om terug te komen. Na af-
loop van de viering heb ik haar weer aangesproken
om te vragen hoe ze het had ervaren. Ze vertelde
dat veel liederen en verhalen uit haar jeugd >

"
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- weer terugkwamen. Het was haar ook opgeval-
len dat de tekst van het Onze Vader is veranderd.
Twee weken later was ze weer in de viering en liet
ze weten dat ze zich heeft ingeschreven als paro-
chiaan. Dat is heel mooi om te horen!

Een keer kwam er een uur voor de viering een
auto het plein oprijden. Een man uit de Protes-
tante Kerk bracht een Oekraiens echtpaar mee.
De vrouw had een geslaagde operatie gehad en
wilde uit dankbaarheid een kaarsje opsteken bij
Maria. Dat kan in de protestante kerk niet, dus
daarom waren ze naar de katholieke kerk geko-
men. Na afloop heb ik het echtpaar een flesje wij-
water gegeven. Met een vertaalapp op zijn tele-
foon sprak de man zijn dankbaarheid uit.

Een gastheer zag een keer dat een vrouw de vie-
ring al snel verliet. Hij is haar achterna gelopen en
informeerde of hij haar kon helpen. Ze was voor
het eerst na het overlijden van haar man weer in
de kerk en dat maakte veel emoties los. Na een
kort gesprek om haar te troosten zijn ze samen
een kaarsje bij het Jozefbeeld achterin de kerk
gaan opsteken en is de vrouw weer terug de kerk
ingegaan. Dat is mooi om te zien dat de gastheer
heel attent is en belangstelling toont.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
Als coordinator van het Welkomstteam ben ik ook

in het codrdinatieteam van de H. Josephkerk in
Gouda. Met een enthousiast team werken we aan
het verder uitbouwen van de missionaire dyna-
miek. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Open
Kerk die we organiseren in de Agnietenkapel in
het centrum van Gouda. Winkelend publiek wordt
de mogelijkheid geboden om een kaarsje op te
steken. Daarnaast verzorg ik ook de livestream in
de katholieke kerk in Moordrecht.

Wat zou je kerkgangers willen vragen of advise-
ren om bij te dragen aan een missionaire kerk?
Het belangrijkste is dat je oog hebt voor mensen
die in de kerk komen en vooral ook voor mensen
die alleen zitten. Probeer eens iemand aan te
spreken op een toegankelijke manier. Bij het kof-
fiedrinken na de viering zijn er vaak vaste groep-
jes en dat is ook goed. Tegelijkertijd zou het fijn
zijn als je bijvoorbeeld iemand die na de viering
gelijk weg gaat ook uitnodigt om koffie te drinken.
Stap eens uit je vertrouwde omgeving en probeer
contact te maken met mensen die je niet kent.
In dorpen kent iedereen elkaar. Dat is het mooie
van een stad als Gouda: daar komen geregeld
mensen in de kerk die op één of andere manier
spontaan in de kerk terecht komen en misschien
wel behoefte hebben aan een stukje contact en
verbinding.

Jaarafsluiting Vormelingen

Zaterdag 29 juni kwamen alle vormelingen weer
bij elkaar voor de jaarlijkse afsluiting met BBQ.
Het was mooi weer, waardoor we met zijn allen in
de binnentuin bij de kerk in Gouda konden zitten.
ledereen had iets meegebracht voor de bbg en
er was dan ook meer dan genoeg eten en drin-
ken. Na gezellig kletsen, eten en spelletjes doen
was het al weer tijd om naar huis te gaan. Voor
de groep die dit jaar hun Vormsel hebben ontvan-
gen was het helaas de laatste keer. Na de vakan-
tie start de andere groep weer met hun gezellige
bijeenkomsten. Zij zullen aan het eind van het
schooljaar (juni 2025) hun Vormsel ontvangen.

Nieuws van de werkgroepen EHC

In februari is een groep kinderen gestart met
de voorbereiding voor hun Eerste Heilige Com-
munie welke zij zullen ontvangen in mei/juni
2025. Inmiddels gaan deze kinderen naast de
parochiebrede bijeenkomsten, ook starten in
hun projectboek. Dit gebeurt op vier locaties
in de parochie: Bodegraven, Reeuwijk, Gouda
en Waddinxveen.

Tijdens het voorbereidingstraject zijn de commu-
nicantjes en hun gezinnen uitgenodigd bij een
aantal activiteiten die hen kennis laat maken met
de Rooms-Katholieke Kerk ook buiten hun eigen
geloofsgemeenschap. Deze bijeenkomsten zijn
natuurlijk voor alle andere kinderen en hun gezin-
nen ook bijzonder mooi om mee te beleven!

De eerste parochiebrede activiteit is in Haas-
trecht op vrijdag 18 oktober. Dan wordt het feest

gevierd ter ere van 'Maria ter Weghe' Er is speciaal
aandacht voor de kinderen, die mogen meelopen
in de processie (meisjes als bruidjes) en tijdens de
viering is er kinderwoorddienst. Meer hierover op
pagina 33.

Daarna vieren we in Bodegraven op zondagmid-
dag 10 november het feest van Sint Maarten. We
luisteren naar het verhaal over deze heilige en
houden een lampionnenoptocht. Meer hierover
op pagina 16.

Is uw kind dit jaar naar groep 4 gedaan en wilt u meer
weten over de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie? Op donderdagavond 21 november is er
een ouderavond om 20.00 uur in de Antoniuszaal bij
de kerk in Gouda (Aalberseplein 2). De voorbereiding
start begin 2025.

Handige handjes gezocht

De Catechese van de Goede Herder is een ca-
techesemethode die zich op een unieke manier
richt op de relatieopbouw van jonge kinderen
(3-6 jaar) met God en de Goede Herder. Voor
deze methode zijn we op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die, gewoon vanuit huis,
willen helpen bij het maken van de prachtige
materialen die zij gebruiken. Alle materialen
worden met de hand gemaakt, en daar kunnen
we uw creatieve talent goed bij gebruiken! We
hebben stappenplannen beschikbaar.

We zoeken vrijwilligers met verschillende creatieve
vaardigheden, waaronder houtbewerking, schilde-
ren, naaiwerk en handvaardigheid, zoals het uit-
knippen van figuren en het maken van overtrek-
kaarten.

Werkt u graag met kinderen?
Naast handige handjes zoeken we ook extra han-
den tijdens de bijeenkomsten. Ontdek of assiste-

ren bij de bijeenkomsten iets voor u is! We nodi-
gen u van harte uit om een keer vrijblijvend mee
te kijken tijdens een van onze bijeenkomsten. Zo
kunt u zelf ervaren wat de Catechese van de Goe-
de Herder met de kinderen doet. We hopen dat u
geinspireerd raakt en zo nu en dan ons team wilt
versterken! Het is een geweldige kans om be- >
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- trokken te zijn bij het geloofsproces van kinde-
ren en hen te begeleiden in hun ontdekkingsreis
met de Goede Herder.

Of u nu handig bent met uw handen of graag met

kinderen werkt, we kunnen uw hulp hard gebrui-
ken! Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur
gerust een mail naar goedeherder@sintjandd.nl.
Samen kunnen we iets moois neerzetten voor de
kinderen!

Vrijwilligers gevraagd voor doopcatechese

Zoals u misschien weet worden er tijdens de
Ankerzondagen in onze parochie verschillende
activiteiten verzorgd voor diverse doelgroepen.
Zo zijn er catecheses voor de kinderen, voor
de tieners en voor volwassenen. ledere maand
mogen we ook de doopouders verwelkomen die
binnen onze parochies hun kinderen laten do-
pen. In een gesprek van ongeveer een uur pra-
ten wij over het sacrament van het doopsel.

Met enige regelmaat ontvangen we ook doopou-
ders van Poolse afkomst. Wij zijn blij met hun komst,
maar helaas krijgen deze ouders soms niet veel
mee van de mooie gesprekken die we voeren tijdens
zo'n bijeenkomst, omdat zij de Nederlandse taal niet

machtig zijn. Hierbij willen wij twee oproepen doen:

1. Vind je het ook leuk om één keer per maand het
gesprek over het sacrament dopen aan te gaan
met ouders van jonge kinderen? Meld je aan
bij Silvia Olsthoorn, dopen@sintjandd.nl, of bij
Cernille Ruiter, cernille.ruiter@gmail.com;

2. Wij zijn op zoek naar iemand die de Poolse taal
machtig is om samen met ons ervoor te zorgen
dat ook ouders met een Poolse achtergrond
een inspirerende ochtend beleven in voorberei-
ding op de doop van hun kind.

Meld je aan bij voornoemde personen! Wij hopen

en bidden dat je gehoor geeft aan onze oproep en

onze werkgroep komt versterken.
Cernille Ruiter, Doopcatechese

Caritasactie voor daklozen

In alle geloofsgemeenschappen van onze paro-
chie is een PCI-werkgroep (Parochiéle Caritas
Instelling) actief. Op diverse manieren geeft
de PCl inhoud aan het begrip Caritas, de chris-
telijke liefdadigheid. Namens en samen met u
wil de PCI iets betekenen voor mensen die in
financiéle problemen verkeren. Door hen te on-
dersteunen met een geldbedrag, noodzakelijke
spullen te regelen, advies te geven en daarmee
ook aandacht te geven.

Dit najaar doet onze parochie mee met de Caritas
Actie 2024 van het bisdom. Bij onze parochiéle ac-
tie staat het werk van het Leger des Heils met en
voor daklozen centraal. Elke PCl-werkgroep vult de
actie zelf verder in. Per locatie kunnen de activitei-

ten dus verschillen. Er is echter één gemeenschap-
pelijk punt: de collecte in het weekend van 9 en 10
november (in Gouda op 17 november) is bestemd
voor het daklozenwerk van het Leger des Heils. Zo
willen wij met een mooie collecteopbrengst zorgen
voor warme kleding waarmee daklozen in onze re-
gio de winter kunnen doorkomen.
Over de lokale PCl-activiteiten leest u in uw eigen
informatieblad. Bij de kerkdeuren wordt aandacht
gevraagd voor de Caritas Actie met een banner
(een soort spandoek) met daarop ook het wereld-
wijd gebruikte Caritaslogo.
René van Schie, PCl-werkgroep-Gouda
Jan Kromwijk, secretaris/penningmeester PCI
St. Jan de Doper, Sint Barnabas en
Heilige Bartholomeus
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Combo voor Alegria

Er klinken meerdere instrumenten
op het moment dat onze wekelijk-
se repetitie op woensdagavond
begint. De vakantie is afgelopen
en vol energie beginnen we aan
een nieuw seizoen van muzika-
le ondersteuning verzorgen bij
de vieringen in Bodegraven. We
bestaan dit jaar 15 jaar maar we
blijven ons vernieuwen. Vanaf dit
seizoen heeft Alegria een combo
dat ons koor gaat begeleiden. Het
combo bestaat uit piano, gitaar,
basgitaar, drum en dwarsfluit on-
der leiding van Timo Pronk en het
klinkt fantastisch.

Alegria is het Spaanse woord voor
Vreugde en door het combo den-
ken we dat we dit nog beter over
te kunnen brengen. Als je be-
nieuwd bent hoe dit feestje klinkt,
ben je van harte uitgenodigd om
naar de viering te komen. Ben je
daarna zo geinspireerd dat je deel
wilt nemen aan al deze vrolijkheid

(met of zonder instrument), dan
ben je altijd welkom op de repeti-
tieavond op woensdag van 20.00
uur tot 22.00 uur in de Willibror-
duskerk. Leeftijd speelt geen rol.
Het voorvoegsel Middenkoor komt
vanaf nu te vervallen, dus ieder-
een die onze muziek leuk vindt, is
welkom. Tot snel!

Alegria

Familieberichten

Gehuwd
Emiel Broersma en Zillah Lange-
laan

Overleden

Dhr. A. A. (Antoon) Klever,

Mevr. T. J. (Theonie) Sangers -
Wesseling

Mevr. J.C. (Annie) van Gils-Jansen

Dhr. F.J.P. (Frans) Noij
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Sint Maarten

In samenwerking met de werk-
groep 'Willibrord 2.0° vieren we
het feest van Sint Maarten. Sint
Maarten kwam op zijn reis een
arme bedelaar tegen, die langs
de weg lag. Hij deelde zijn mantel
met deze arme man. Op dit feest
dat gevierd wordt op 11 november
trekken kinderen traditiegetrouw
zingend langs de deuren. Daar
waar men hen hoort zingen en de
deur open gaat, hopen de kinde-
ren iets lekkers te krijgen! Wij vie-
ren het feest in de avond véor de
11de, dus op zondag 10 november.
Om 16.00 uur zijn alle kinderen
welkom in de Doortocht in Bo-
degraven. We beginnen met een

korte inleiding over dit feest, en
aansluitend lopen we met onze
zelf meegebrachte lampionnen
zingend langs de deuren, waarbij
deze hopelijk open gaan...

We staan ook stil bij het delen van

wat je hebt en kunt missen. St
Maarten deelde zijn mantell We

Sint

hopen dat kinderen iets van hun
speelgoed willen delen met kin-
deren die misschien wat minder
speelgoed hebben. Dus breng
iets mee waar je op bent uitge-
keken en wat je kunt missen. Wij
zorgen ervoor dat dit via de voed-
selbank verdeeld wordt.

Aansluitend aan de lampionop-
tocht komen we nog even bij
elkaar in de Willibrorduskerk. We
bidden en zingen met elkaar en
danken God voor het goede wat
wij hebben en mogen ervaren.
Kinderen uit de hele parochie zijn
van harte welkom. Doen jullie al-
lemaal mee?

Werkgroep Willibrord 2.0

Sam’s Kledingactie voor Stichting

Op vrijdag 18 oktober a.s. kunt
u in Bodegraven kleding en
schoenen inleveren bij de Willi-
brorduskerk aan de Overtocht
20. De vrijwilligers zijn vrij-
dag van 08.00 uur tot 12.00
uur aanwezig om de goederen
in ontvangst te nemen. De op-
brengst komt dit jaar ten goe-
de aan een Nederlands doel.

Al ruim 55 jaar zet Stichting Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
zich in voor kwetsbare mensen in
ontwikkelingslanden, met speci-
ale aandacht voor kind en onder-
wijs. Onderwijs is de sleutel voor
de ontwikkeling van een kind én
van een samenleving. In Neder-
land groeit 1 op de 12 kinderen

op in armoede. Deze kinderen
kunnen niet meedoen aan acti-
viteiten die voor hun leeftijdsge-
nootjes heel normaal zijn omdat
er niet genoeg geld is. De missie
van Stichting Leergeld is: Alle kin-
deren mogen meedoen! Want nu
meedoen is straks meetellen!

Gezien de stijging van het aantal
kinderen dat opgroeit in armoede,
heeft Sam's Kledingactie beslo-

—Sam?

KLEDINGRETIE

Leergeld

ten dit najaar de opbrengsten
van de aankomende actie te be-
steden aan schoolspullen, zoals
een rekenmachine, schriften,
woordenboeken, pennen, etc. Zo
kunnen we vele kinderen helpen
kansen te creéren voor een bete-
re toekomst!
Meer info op www.samskleding-
actie.nl.

Sam’s kledingactie

®
W

Leergeld

Wij zoeken Anna Jansen

Door de regionaal overste van
de Franciscanessen in Aerden-
hout werd de naam genoemd
van de Bodegraafse Anna
Jansen die in 1879 in het Duit-
se moederhuis in Salzkotten
intrad en de naam zr. Eobana
kreeg.

Zuster Eobana is in 1885 ge-
storven in Nederland. Haar ou-
ders waren Egbertus Jansen en
Maria van Heteren, die behalve

Anna nog negen kinderen kregen.
Mochten er nog nazaten in Bode-
graven wonen van Egbertus Jan-
sen, dan vragen wij u om aanvul-
lende informatie. U kunt daarvoor
contact met ons opnemen. Het
idee is om een tweede addendum
te maken bij het boek ‘Zij voelden
zich geroepen’.
Piet Boers, 0172-613116,
boerspiet2@gmail.com
Ans Scheer-Ernst, 06-20508148,
ans@familiescheer.nl

1540 faar Tanen on dochiters van de Willibelied

Terugblik Vrijwilligersdag 2024

Nadat wij op zaterdag 31 augus-
tus om 19.00 uur de eucharistie
hadden gevierd met speciale
intentie voor onze vrijwilligers,
kwamen wij op zondagmiddag
1 september bij elkaar in de pas-
torietuin. Met 115 mensen geno-
ten wij van ontmoeting, gezellig-
heid en het heerlijke weer. Vooral
het stralende weer was een echt
cadeautje. We startten met koffie
en thee met een lekkernijenbuf-
fet, door onze vrijwilligers ge-
bakken, gevolgd door een lekker
drankje en een zeer smakelijke
BBQ. Het ijstoetje maakte het
geheel af.
Jorden van der Haas sprak de
vrijwilligers toe en memoreerde
dat de Kerk niet zonder vrijwilli-
gers kan bestaan. In gebed aan
de Heer dankten wij allen voor
ons super fijne samenzijn.

Ike Hoogeveen
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Over Ons

Er wordt heel veel reclame ge-
maakt en aandacht gevraagd in

de media om te zorgen, dat je fit

bent. Vitaal is een veelgebruikt

woord. Gezond eten, in bewe-
ging zijn voor jong en oud, pil-
len met vitamines en mineralen,
créemes. Sportscholen, drogis-
ten, gezondheidswinkels, web-
sites doen er goede zaken mee.
Luisteren we er altijd naar, han-
delen we er altijd naar? Nou nee,
vaak gaat het met vlagen, maar
in feite kennen we allemaal de

voordelen van het fit ofwel vi-
taal zijn. U denkt gaat dit nog

over de kerk? Jazeker daar kom

ik nu aan toe.

In de huidige tijd is het vitaal zijn
van geloofsgemeenschappen be-
langrijk. Het bisdom hanteert zelfs
vitaliteitstoetsen. Heel veel vra-
gen zijn er in te vullen over de ge-
loofsgemeenschap, de gelovigen,
de toegediende sacramenten, het
kerkgebouw en de staat waarin
dat verkeert, de vrijwilligers, de
financién. En dat alles geeft een
realistisch beeld van de stand van
zaken in onze parochie en in onze
geloofsgemeenschappen.

U merkt het al, ik kom dichterbij.
We hebben dit jaar al veel over
vrijwilligers geschreven. We heb-
ben net weer een geweldige vrij-

willigersdag achter de rug en als ik
dit schrijf is het bijna startzondag
met het altijd in het welverdiende
zonnetje zetten van een aantal
vrijwilligers.

Gelukkig kennen we in onze ge-
loofsgemeenschap de rijkdom van
veel vrijwilligers, actieve mensen
blijven vaak vitaal tot op hoge
leeftijd en kunnen zo ook veel be-
reiken in ons veelsoortig aanbod
van vrijwilligerswerk. Ze blijven
onder de mensen en doen heel
waardevol werk.

Maar.. we zouden wel meer be-
stuurders kunnen gebruiken! In
de huidige parochievorm met ge-
loofsgemeenschappen valt het
investeren van tijd op het punt >

Gewijzigde openingstijden
secretariaat

In verband met andere werk-
tijden is het secretariaat vanaf
maandag 2 september alleen op
dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend van 09.00 uur tot
12.00 uur geopend.

Gerarduskalender

De kalenders kosten € 10,50 per
stuk en zijn te koop bij het secre-
tariaat. Zie ook pagina 1.

- van besturen reuze mee (ik kan
het uit ervaring vergelijken met de
zelfstandige parochie, de federa-
tievorm en de huidige vorm) en het
is boeiend werk met eigentijdse
aandachtsgebieden. Voor jongere
mensen betekent het een enorme
ervaring en het staat mooi op je cv.
Je hoeft je ook niet voor jaren vast
te leggen en flexibel vergaderen is
een geaccepteerde vorm binnen
jouw beschikbare tijd.
Meer informatie nodig? We gaan
graag in gesprek. Bel gewoon
even op dinsdag, woensdag of
donderdag tussen 09.00 uur en
12.00 uur naar het secretariaat.
0172-212309. Of stuur gewoon
even een mailtje naar boskoop@
sintjandd.nl Een bestuurslid aan-
spreken kan natuurlijk altijd, we
praten graag met elkaar vanuit
het kloppend hart van een mooie
Boskoopse geloofsgemeenschap!
Zorg, dat we vitaal blijven.
Namens locatieraad en
pastoraatgroep, Tineke Verbakel

wij zijn een

Welkom in de
Groene Kerk

Ditmaal drie rake uitspraken van

Loesje over ‘bomen’ echte na-

denkertjes:

¢ Hoge bomen vangen veel wind,
dan zetten we daar molens op.

e CO2-compensatie: het meest
efficiént is de bomen op de lan-
dingsbaan planten.

¢ Hoge bomen vangen veel geld.

Oktobermaand: Mariamaand

Door de vele kaarsjes die er bij
de beeltenis van Maria tijdens de
weekend-vieringen bij ons in de
kerk worden aangestoken, merk
je hoe groot de plaats is, die Ma-
ria inneemt bij veel mensen. Onze
zorgen, onze vragen, onze dank-
baarheid, leggen wij neer bij Maria
door het aansteken van dit kaarsje.
In de oktobermaand gedenken wij

Maria extra door het bidden van
de rozenkrans met elkaar in de
maandagavond viering om 19.00
uur. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze vieringen mee te
bidden en te vieren. Ook Uw per-
soonlijke intentie wordt tijdens
het bidden van de rozenkrans
genoemd. U allen bent van harte
welkom in deze vieringen.

Sam’s Kledingactie

voor Stichting Leergeld

De kledinginzameling staat voor het
najaar gepland op woensdag 23 ok-
tober a.s. De opbrengst komt dit jaar
ten goede aan een Nederlands doel,

namelijk de Stichting Leergeld in
Nederland. Zij steunen kinderen in
armoede. Meer info op pagina 16 en

op www.samskledingactie.nl.

Het Feest van Allerzielen

In de RK-geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper in Bos-
koop, vieren we zoals ieder jaar
op 2 november, het feest van
Allerzielen. In het bijzonder ge-
denken wij die parochianen van
wie we in het afgelopen jaar af-
scheid hebben moeten nemen.

leder jaar besteden we daar veel
aandacht aan omdat we onze
dierbaren niet willen en mogen
vergeten en het belangrijk is, dat
hun namen genoemd blijven wor-
den.

Allerzielen, een dag vol herinne-
ringen, en ook een dag dat we
ons verbonden voelen met onze

overledenen en met onze God, die
zoals wij hopen en geloven onze
dierbaren opneemt en die ook
ons, die zijn achtergebleven, niet
vergeet. Maar ook de verbonden-
heid met elkaar, dat er mensen
zijn, samen met ons onderweg,
mensen die helpen dragen want
met elkaar gaat ons leven verder
in het heden.

Aan het begin van de viering ont-
steken we de Paaskaars als teken
van ons geloof in een leven over
de dood heen. In de Lichtritus tij-
dens de viering wordt bij het noe-
men van de namen, aangevuld
met een korte gedachtenistekst,
voor iedere overledene een >
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- kaars aangestoken als teken
van hoop dat voor hen nieuw licht
is opgegaan. Na deze Lichtritus
wordt door de nabestaanden een
bloem gezet in een vaas bij de
Paaskaars.

Wij nodigen u van harte uit om in
deze bijzondere viering op Aller-
zielen aanwezig te zijn. De Aller-

zielenviering is op zaterdagavond
2 november en begint om 19.00
uur in de RK H. Joannes de Doper
kerk, A.P. van Neslaan 50 in Bos-
koop. Vanaf 18.30 uur worden de
namen genoemd van de overle-
denen waarvan wij in eerdere ja-
ren al afscheid moesten nemen.
Dat wij hen niet vergeten. Op spe-

ciaal verzoek kunt u de naam van
uw dierbare overledene van voor
november 2018 ook laten noemen.
Neemt u hiervoor contact op met
het secretariaat 0172-212309. Na
de viering is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en een kopje
koffie of thee te drinken. U bent
van harte welkom!

Kerststallenroute

Het is nog geen kerst maar toch
stellen wij u de vraag: doet u
(weer) mee met de kerststallen-
route?

Dit jaar houden we weer een
kerststallenroute, zodat er meer
gelegenheid is om bij goede
weersomstandigheden de route

of een deel daarvan te gaan lopen
of fietsen. In uw raam of erker zet
u een of meerdere kerststalletjes
neer, klein of groot, het maakt niet
uit. Het is de bedoeling dat men-
sen de stalletjes van buitenaf kun-
nen bekijken. Zij komen niet bin-
nen. En woont u niet op de begane

grond, maar wilt u wel meedoen?
Uw kerststal wordt dan in overleg
bij iemand anders geplaatst. Meld
u zich alvast bij het secretariaat
van dinsdag tot en met donderdag
van 09.00-12.00 uur, 0172-212309.
Wij verheugen ons al weer op een
sfeervolle wandeling of fietstocht
langs de kerststalletjes van Bos-
koop!

PCI

In het weekend van 9 en 10 no-
vember sluiten we als PCI-Bos-
koop ook aan bij de actie om
te collecteren voor het Leger
des Heils. De opbrengst gaat in
zijn geheel naar het Leger des
Heils om warme kleding aan te
schaffen voor de daklozen in
onze omgeving.

Mocht u niet bij de viering aan-
wezig zijn dan kunt u ook uw bij-
drage storten op de rekening van
PCI-Boskoop onder vermelding
van warme kleding Leger des
Heils. Ons rekeningnummer is
NL52RABO0 0108502155.
Van harte aanbevolen.

Hilda Mathot

Najaarsexpositie

Wat fijn, dat mijn schilderijen een
poos bij u mogen zijn. Mijn naam
is Arja de Jong en 6 jaar geleden
ben ik naar Boskoop verhuisd om
dichterbij mijn dochter en haar
gezin te zijn. Al meer dan 25 jaar
schilder ik met veel plezier, pro-
beer veel verschillende technie-

ken uit, vaak met heldere kleuren.
Meestal met acrylverf.
Snel na de verhuizing ben ik lid
geworden van Boskoop-creatief
en kwam bij een leuke schilder-
groep. Het is ook fijn om samen
te kunnen schilderen en elkaar te
inspireren. Ben ook blij dat in het
appartement waar ik woon mijn
schilderijen mogen hangen. Het
laatste jaar ben ik bloemen gaan
schilderen. Nog steeds ben ik
verwonderd over de schoonheid
en de kleuren ervan. |k hoop dat
u er ook van geniet.
Als er vragen zijn, kunt u me mai-
len: awdejong62@gmail.com.
Arja de Jong
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Welkomsteam: ........ccccvuueeee Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website: www.pci-werkgroepgouda.nl

Bank: ............. NL59ABNA0904859827
Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532

t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
Bank: ...cceeen. NL93RAB00361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................

............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie

Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk

E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Vrijwilligersavond

Om iedereen te bedanken voor
hun inzet van het afgelopen jaar
willen we alle vrijwilligers van en
vanuit de geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua uitnodigen
om aanwezig te zijn bij de vrijwil-
ligersavond op woensdag 30 ok-
tober. De inloop is vanaf 17.00 uur.
We zorgen voor iets te eten en er
is gelegenheid om bij te praten.

Agenda

Ontbijtbijeenkomst: 2 oktober en
29 november

Ankerzondag: 20 oktober, 17 no-
vember, 15 december 24 december
Collecte Caritas Actie voor het
werk van het Leger des Heils:
17 november. Zie pagina 14.

Informatieblad
en de Voorloper
per e-mail

U kunt het Informatieblad en de
Voorloper digitaal ontvangen door
dit via de homepagina van de
website aan te geven. Voor hulp
kunt u contact opnemen met het
secretariaat.

¢

Sl
-Wedankl
A

Vanaf 20.00 uur is er aansluitend
de locatiesynode. Tijdens deze
bijeenkomst gaan we met elkaar
in gesprek over de toekomst van
onze parochie. Bent u in de gele-
genheid om te komen? Stuur een
e-mail naar coordinatieam.gou-
da@sintjandd.nl en geef daarbij

uw dieetwensen ook door.

-]

Berichten van
het secretariaat

Voor het beantwoorden van vra-
gen, het opnemen van aanmeldin-
gen en voordragen van parochia-
nen die in aanmerking komen voor
het bloemetje van de week is het
secretariaat telefonisch bereikbaar
op maandag. woensdag en vrijdag
van 9.30 - 12.00 uur of per e-mail

gouda@sintjandd.nl.
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Reactie op 'Herbronnen’

In Voorloper nr. 3 stond aange-
geven dat de volgende uitgave
zou gaan over ‘'Herbronnen.
Voor mij een onbekend werk-
woord. Natuurlijk kon ik de be-
tekenis ervan opzoeken, maar
ik dacht, laat ik eens wachten
op het antwoord in de volgende
Voorloper nr.4.

En ja hoor; het is me
heel duidelijk. Vakantie:
tijd om je dagelijks ritme
eens te veranderen en
terug te gaan naar de
levensbron, rust geven
aan lichaam en geest.
Waarmee kan ik mij op-
laden, wat geeft mij
ontspanning? In mijn
jonge jaren zou ik hier-
op antwoorden: bergen
beklimmen, zwemmen,
zeilen, fietsen, wande-
len, avontuurlijke va-
kanties met caravan en
zo meer. Tegenwoordig:
kleine wandelingen in

de natuur, lezen, museum, kerk-
bezoek en schrijven.

In het plaatsje Beltrum (Achter-
hoek) bezochten mijn man en ik
een kapelletje met een heel bij-
zonder doopornament. Elk sym-
bool vertelt iets over het dopen
als bron van een nieuw leven.

Gerarduskalender

De Gerarduskalender is weer te
koop voor € 10,50 tijdens de ope-
ningsuren van het secretariaat
en vanaf half oktober bij het Wel-
komstteam voor of na de zondag-
se vieringen. Zie ook pagina 1.

PCI

Dit najaar doet onze parochie
mee met de Caritas Actie 2024
van het bisdom. Bij onze parochi-
ele actie staat het werk van het
Leger des Heils met en voor dak-
lozen centraal. In Gouda vindt op
17 november een collecte plaats
die bestemd is voor het daklo-
zenwerk van het Leger des Heils.
Meer informatie op pagina 14.

Water: symbool van het be-
gin van nieuw leven. Water is be-
langrijk, zonder water kun je niet
leven. Het staat ook symbool voor
de loop van het leven.

De duif: symbool voor de Heilige

Geest. Het biedt steun en houvast

op je levensweg. Hij neemt je on-
der zijn vleugels en wijst
je de weg naar het licht.

De druppel: Als mens
ben je als een druppel
in het water, je bent
een onderdeel van een
groot geheel. Op de foto
zie je de omlijsting in de
vorm van een druppel.

Blauw: De kleur blauw
werkt kalmerend en
verzachtend en is een
koele, rustige neutrale
kleur. Blauw is de kleur
van de hemel, de ver-
blijfplaats van God.

Toos Draisma

Familieberichten

Gedoopt
Jacek (Igor) Wlazlo
Aaliyah Moana Janssen

Overleden

Mevr. E.M. van Eijk

Dhr. H.R.W. Landskroon
Dhr. P.J.B.E. Frijters
Mevr. E.C. Waworuntu
Dhr. J.AW. de Lange
Mevr. I.S. Retnomumpuni
Dhr. C. Kramer

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat

Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u.
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk
Telefoon: .....cveeerecenee 0182-392310
E-mail: ... . reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .....cceeuenee www.sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: .......cooeevvennenee Leovan Zoest
Secretaris: ... Anja Zijp
Penningmeester........... JosDorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen

Rabobank
Kerkbijdrage: NL93RAB00143303465
OVerig: ... NLO2RAB00143303163

Wijkvertegenwoordiging
Joke de Jong: .....cccveruvenee 0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail:

............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Allerzielen 2024

Op zaterdag 2 november is de
Allerzielenviering in de Petrus en
Pauluskerk om 19.00 uur.

Het Alzandokoor zorgt voor de
muzikale ondersteuning. We ge-
denken op deze avond speciaal
de overledenen van het afgelo-
pen jaar en steken voor hen een
kaars aan. Natuurlijk gedenken
we ook al die anderen mensen die

ons zo dierbaar zijn en die we zo
missen. Daarom bent u ook van
harte uitgenodigd om met elkaar
in deze woord- en gebedsviering
voor hen te komen bidden. Na de
viering kunt u de verlichte be-
graafplaats bezoeken. Op zondag
3 november zal er geen viering
zijn om 9.00 uur.

Pastoraatgroep

Maria-with-Love

Een middagvoorstelling waarin
Maria centraal staat, dat kan na-
tuurlijk het beste in oktober, de
Mariamaand. Het Alzandokoor wil
Maria eren en gedenken op een
bijzondere manier. We nemen jullie
mee door het leven van Maria, af-
gewisseld met toepasselijke liede-
ren en muziek. ledereen, van jong
tot oud, is van harte uitgenodigd

voor deze Maria-with-Love op
zondag 13 oktober om 15.00 uur
in de H.H. Petrus en Pauluskerk
in Reeuwijk. Na de voorstelling,
die ongeveer een uur duurt, is er
gelegenheid tot napraten met een
hapje en een drankje. De toegang
is gratis, een vrijwillige gift voor de
gemaakte onkosten is altijd wel-
kom. Welkom bij Maria-with-Love!

Het Alzandokoor

Familieberichten

Overleden

Mevr. A.H. (Nora) Postulart -
Bournas

Dhr. W.C.A. (Wim) Streng
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Aankondiging Kerstmarkt

Beste parochianen, het is bijna
zo ver dat we de kerstmarkt gaan
houden. Vrijdag 13 december is
de kerstmarktavond met eten,
het kinderkoor en later treedt

het gastkoor op: Chiantikoor ‘het
Kraaienest” uit Zevenhuizen ZH.
Zij brengen zeemansliederen ten
gehore. Op zaterdag 14 december
is de kerstmarkt met kraampjes,

kerststukjes, enveloppen etc. De
week voor de kerstmarkt worden
kerstbomen en oliebollen verkocht.
Dit is altijd een groot succes. Meer
informatie wordt bekend gemaakt
via flyers enin de Van Dorp tot Plas.

Het Kerstmarktteam

Talenten

‘Talenten’, dat was op woensdag
28 augustus 2024 het thema van
de schoolviering ter gelegen-
heid van de start van het nieuwe
schooljaar. De kinderen van ba-
sisschool ‘de Bron', hun leerkrach-
ten en vele ouders, opa’s en oma’s
vulden de kerk om Gods Geest te
vragen voor een mooi schooljaar.

De nieuwe directeur van de
school - juf Dorine - stelde zich

voor en opende met een ope-
ningsgebed waarin zij aanhaalde
dat God iedereen talenten heeft
gegeven, op welk gebied dat dan
ook mag zijn.

Pastor Kuipers las het evangelie:
de parabel van de talenten, hij
vroeg aan de kinderen of zij wis-
ten waarin zij erg goed waren, of-
tewel welk talent zij hadden.

Hij kreeg een verscheidenheid
aan antwoorden en de pastor
vertelde op zijn beurt dat hij op

vakantie had leren tennissen en
dat dat misschien mogelijk ook
een van zijn talenten was. Daarna
lazen enkele kinderen hun zelfge-
maakte voorbeden. Na het Onze
Vader en de vredeswens vroeg
Colette of iedereen met haar/zijn
zangtalent op het CantaRellen
koor wil komen zingen. We sloten
af met het lied: ‘Wij zijn klaar voor
de start’, hoe toepasselijk kan het
zijn.

Leny

Vrijwilligersavond

Zaterdag 29 juni19.00 uur stond
de jaarlijks feestelijke buiten-
viering in het teken van pa-
troonheiligen HH Petrus en Pau-
lus. Voor deze bijzondere viering
waren alle vrijwilligers van onze
hele geloofsgemeenschap uit-
genodigd. Meer dan 200 paro-
chianen waren aanwezig.

Voorganger Pastoor Van Klaveren
heette dan ook in het bijzonder
burgemeester Grauss, de vice-
voorzitter van het Parochiebe-
stuur St Jan de Doper dhr. Marcus,
maar zeker ook alle vrijwilligers
die zich altijd maar weer belange-
loos inzetten, van harte welkom.
In zijn preek maakte hij de ‘ver-
binding’ naar het thema bruggen
slaan voor de toekomst. En dat
er deze avond iets te gebeuren
stond was wel duidelijk.

Terwijl donkere wolken naderden
nam burgemeester Grauss haas-
tig het woord. Hij sprak vol lof over
de mooie viering, opgeluisterd

door alle koren. Hij bedankte in
het bijzonder Pastoor Van Klave-
ren voor deze fantastische avond
en zijn mooie woorden. Hij gaf
aan dat hij niet zomaar was geko-
men. Zowel Arie van Leeuwen ->

- als Leo van Zoest werden blij
verrast met een Koninklijke On-
derscheiding. Het had de Koning
behaagd deze medailles eervol
uit te reiken. Zowel Arie als Leo
hebben zich voor meerdere ta-
ken 25 jaar zeer verdienstelijk ge-
maakt voor de parochie. Ook heb-

ben beiden zich meerdere jaren
voor andere instanties ingezet,
hetgeen met een Kroon op het
werk nu beloond werd. Trots ben
ik op deze mensen, zij zijn een
voorbeeld voor de samenleving,
zo memoreerde burgemeester
Grauss.

Na afloop was er een gezellig
samenzijn op deze fantastische
avond. Een speciale dank weder-
om aan alle vrijwilligers die deze
prachtige avond hebben verzorgd
en mogelijk gemaakt.

Mieke de Jong

Verslag van Kampmis 2024

Zaterdag 13 juli was het weer
zover. De groepen van scou-
ting Reeuwijk gaan een weekje
op kamp. Een enorme beleve-
nis waar door velen naar wordt
uitgekeken. Leiding en andere
vrijwilligers zijn al weken druk
met de voorbereidingen.

En dan op de zaterdag is het ge-
weldig om met elkaar te verza-
melen in de Petrus & Paulus kerk
in Reeuwijk-dorp en te starten
met een kampmis. Het thema
was dit jaar ‘Liefde en vriend-
schap'.

Voor deze gelegenheid hadden
de Senior-Verkenners de taak van
‘koorleden’ op zich genomen (wat
ze heel goed deden) en als voor-

ganger was pastoor Van Klaveren
er om de dienst te begeleiden.

Liefde en vriendschap kwam in
de gehele viering naar voren; een
week met elkaar op kamp vraagt
van iedereen wat extra aandacht.
Je moet elkaar niet plagen, res-
pect tonen als iemand iets an-
ders wil, en ook geduldig zijn.
Maar liefde is ook vergeven als
er iets fout gaat en elkaar helpen.
Tijdens de kampmis werd er ge-
zongen en de Senior Verkenners
hadden een mooie eigen inbreng
verzonnen en ingestudeerd. Er
werd voorgelezen door verschil-
lende leden en een moeder had
een toepasselijk gedicht, dat we
graag met iedereen willen delen.
Aan het einde werd zoals ge-

Gedicht

Had ik jou al eens gezegd hoe
trots ik op je ben?

Weet je eigenlijk hoezeer ik je
bewonder?

En dat ik je zo lief vind. En onze
vriendschap zo bijzonder.

Je weet het vast wel, je voelt
het heus.

Maar ik zeg het toch graag even.
Ik wil dat je nooit vergeet. Hoe
onmisbaar je bent in mijn leven.

En hoe hard het ook regent, hoe
donker het soms kan zijn.

Je mag altijd bij me schuilen, ik
wil delen in de pijn.

En voelt het leven lichter door-
dat de zon weer schijnt.

Dan genieten we van onze
vriendschap en het gezellig
samen zijn!

bruikelijk afgesloten met het lied

‘Kamperen is.." waarbij alle leden

heerlijk meezongen (en meer dan
dat).

Een geslaagde start waarna de
kinderen met bussen vertrokken
naar het kampterrein/clubhuis
waar ze een week lang konden
genieten.
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R.K. Geloofsgemeenschap
St. Victor

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 3J Waddinxveen

Secretariaat

Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: .......cocovveunee. Peter Rijnbeek
Secretaris: ......... VACANT
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen
Beheer: .....coeviceniens Peter Rijnbeek
Algemeen lid: ..o Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......ccccveuricencnne Ruud Vink

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken

Bankrekeningen

Kerkbijdrage: NL71RAB00366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint
Victorkerk
Bestuur: .............. Octave Coenegracht

................... Els Kemp, Evelien Koemans
................ Lydia de Koning, Magda Sirre

Website: www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl
Kopij: ....... waddinxveen@sintjandd.nl

Welkom op de Spiegelzondag

Inmiddels is de maandelijkse
Spiegelzondag niet meer weg te
denken uit de Victorkerk. Een vie-
ring voor jong en oud met ruimte
voor ontmoeting, créche voor de
allerkleinsten en speciale aan-
dacht voor de kinderen tijdens
de kinderpreek. Op 29 septem-
ber was de start dit seizoen met

een inspirerende viering en dat
vraagt natuurlijk om een vervolg.
Voor komend jaar zijn dit de data
van de spiegelzondagen:

27 oktober, 1 december, 5 janu-
ari, 2 februari, 23 maart, 13 april,
4 mei, 6juli.

We hopen jullie te mogen ont-
moeten.

Sint Jan in Rotterdam

Zaterdag 22 juni stapten
3 dames uit Waddinxveen in
een auto richting de kathedraal
in Rotterdam om daar bij de
Kaapverdische gemeenschap
'Sao Joao Baptista' te vieren,
oftewel het Sint Johannes de
Doperfeest. De Kaapverdische
gemeenschap in Rotterdam
viert de geboortedag van Sint
Johannes de Doper op initiatief
van oude zeelieden en sinds de
jaren '80 wordt dit gevierd op
de vaste ontmoetingsplek het
Pracinha d'Quebréd (Heem-
raadsplein) in Rotterdam.

Maar hoe komen die dames daar
terecht hoor ik u denken. Het
feest begon met het ophalen van
het beeld van Sint Johannes de
Doper in de Sint Victorkerk. Het

beeld is geschonken door een
parochiaan bij het ontstaan van
onze parochie. Een pater die
voorging in beide parochies ver-
telde in Rotterdam over de Vic-
torkerk en de ligging aan de Gou-
we. Water is voor zeelieden een
natuurlijk iets en zo zijn de >

- eerste contacten tussen bei-
de gemeenschappen ontstaan.
Het ophalen van het beeld refe-
reert ook aan het ritueel in Kaap-
verdié waar het beeld van de hei-
lige eveneens wordt opgehaald
in de hooglanden om vervolgens
alle dorpen te passeren voordat
het naar de kerk wordt gebracht.

leder jaar opnieuw kregen wij de
uitnodiging om mee te vieren en
dit jaar trokken wij er eindelijk op
uit. De dag begon met een Por-
tugees/Nederlandse  eucharis-
tieviering in de kathedraal en na
de viering werd het beeld, toege-
wuifd met echte palmtakken, in
processie naar het Heemraads-
plein gebracht. Uniek aan deze
processie waren de traditionele
trommelaars aan het eind van de
stoet en de uitverkorene die het

schip draagt als eerbetoon aan
de zeelieden.

Aangekomen op het plein, werd
het beeld op een altaar geplaatst
en door alle aanwezigen per-
soonlijk onthaald. Opmerkelijk om
te zien dat een voor ons 'statisch
beeld' in Rotterdam met veel be-
leving en emoties werd bezocht.
De trommelaars trommelden
nog ruim een uur het plein rond
en werd de traditionele Kola San
Jon-dans uitgevoerd. Hierdoor
werd het een swingend geheel.
Uiteraard was er op het plein
ruimte voor ontmoeting en bo-
venal veel Kaapverdisch eten. Het
was bijzonder om een middag in
een andere cultuur een bekend
feest te vieren en samen te zin-
gen en bidden voor onze Heer.

Allerzielen

Elk jaar vieren we Allerheiligen en
Allerzielen. We herdenken onze
heiligen en martelaren en een dag
later onze overledenen. We doen
dit samen, met woorden en ritue-
len, het aansteken van kaarsen en
het noemen van de namen. In het
bijzonder gedenken wij die paro-
chianen van wie we in het afgelo-
pen jaar afscheid hebben moeten
nemen. leder jaar besteden we
daar veel aandacht aan, omdat we
onze dierbaren niet willen en mo-
gen vergeten en het belangrijk is,
dat hun namen genoemd blijven
worden.

Allerzielen, een dag vol herin-
neringen en ook een dag dat we

ons verbonden voelen met onze
overledenen en met onze God, die
zoals wij hopen en geloven onze
dierbaren opneemt en die ook
ons, die zijn achtergebleven, niet
vergeet. Maar ook de verbonden-
heid met elkaar, dat er mensen
zijn, samen met ons onderweg,
mensen die helpen dragen want
met elkaar gaat ons leven verder
in het heden.

U bent van harte welkom op Al-
lerzielen 2 november in de Sint
Victorkerk om 19:00 uur bij de
gebedsviering in de Victorkerk.
Na de viering is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie of thee te drinken in
de Victorzaal.

Komt u ook?

We willen ons voorbereiden op
de toekomst als parochie en ge-
loofsgemeenschap. Hier zijn al
veel gesprekken over gevoerd
binnen het Pastoraal team, pa-
rochiebestuur en de locatieraad.

We hebben met elkaar nagedacht
over de ontwikkelingen rondom
de missionaire parochie en willen
u graag over onze plannen vertel-
len. U bent allemaal van harte uit-
genodigd om op woensdagavond
23 oktober 20.00 uur in de Victor-
zaal om te komen luisteren naar
o0.a. pastoor Van Klaveren en mee
te denken over de ideeén. Zet u
de datum vast in uw agenda? Het
gaat immers om de toekomst van
onze geloofsgemeenschap. Meer
info op pagina 3.

Gerarduskalender

De Gerarduskalender is verkrijg-
baar voor slechts € 10,50 bij Mari-
anne Gerts, Eksterdreef 123, 2743
EC Waddinxveen, 06-38198975.
Zie ook pagina 1.

Familieberichten

Gedoopt

Lucius Smith
Tony Gelderblom
Fedde van Berkel

Overleden

Dhr. J. (Jos) Méhle

Dhr. A.C. (Arnold) Witjes

Mevr. M. (Margaretha) van Est-
van Haut
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Ziekenzalving

Vanaf ziekenzondag zullen er
weer vieringen met de algemene
Ziekenzalvingen worden gehou-
den. In de kerk van nu kunt u het
sacrament ook ontvangen in de
fase van het ouder worden. Het is
een sacrament waarbij u God kunt
vragen om u te sterken. Om kracht

en zegen en Gods nabijheid bij de
fysieke veranderingen, die op uw
pad komen. Het zal u goed doen.
In onze geloofsgemeenschap zal
de Ziekenzalving plaatsvinden op
de volgende locaties:
+ Ontmoetingskerk:  donderdag
10 oktober 10.00 uur pastor Kui-
pers

+ Souburgh in de Rietkraag: don-
derdag 17 oktober 14.00 uur
pastor Kuipers

+ Victorkerk: zondag 20 oktober
11.00 uur pastor Kuipers

U kunt zich aanmelden via het
secretariaat tel. 0182 6124 52 of

via waddinxveen@sintjandd.nl.

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De tweede helft van het jaar is
voor de VAC-mensen een drukke
periode met de nodige activitei-
ten. Zo is de VAC op 7 september
met een kraam aanwezig geweest
bij de culturele markt van Wad-
dinxveen (Wad-Cultureel). Er zijn
voorbereidingen voor o.a. de boe-
kenmarkt, de Victorbridgedrive en
de Kerstmarkt. En uiteraard gaan
de andere activiteiten zoals het
inzamelen van oud papier en het
verkopen van VAC-producten als
jam, wijn en handgemaakte kaar-
ten gewoon door. Meer informatie
over VAC-activiteiten vindt u op
de VAC-website (www.vac-victor-
kerk.nl). Of via de Facebook pagina
'VAC-Victorkerk'.

Zo is op 6 september het nieu-
we klaverjasseizoen 2024-2025
van start gegaan. In principe is er
elke eerste vrijdagavond van de
maand, van september tot en met
juni, een groep enthousiaste kla-
verjassers actief in de Victorzaal.
Als u kaarten leuk vindt, meld u
aan of kom een keer kijken (start

20.00 wuur, inloop vanaf 19.30
uur). Er wordt een competitie
gespeeld, maar de nadruk ligt bij
deze avonden vooral op de gezel-
ligheid. Ook als u het klaverjasspel
(nog) niet zo goed beheerst, niet
eerder meegespeeld hebt, of niet
alle keren kunt komen, bent u van
harte welkom. Er is geen speciale
inschrijving, iedereen is welkom.

Bedankt voor uw girale gift!
Sinds jaar en dag zamelt de Vic-
tor Activiteiten Commissie (VAC)
met diverse activiteiten geld in
om onze Sint Victorkerk in goede
staat te kunnen houden. De op-
brengst van de activiteiten valt
onder de Stichting tot Behoud van
de Sint Victorkerk.

Veel mensen dragen de VAC en
onze stichting een warm hart toe.
Dat blijkt ook uit giften die wij re-
gelmatig direct via de bankreke-
ning van de stichting ontvangen.
Soms ontvangen wij ook giften
van personen of erfgenamen die
niet bekend zijn bij de bestuurs-
leden van de stichting of bij de

VAC-leden. Tot onze spijt kunnen
wij daarom niet iedereen persoon-
lijk bedanken die een gift heeft
overgemaakt.

Via deze weg willen wij als bestuur
van de Stichting tot Behoud van
de Sint Victorkerk dan ook ieder-
een die de afgelopen jaren een
directe gift heeft gedaan via onze
bankrekening hartelijk bedanken.
Mede door uw gift blijft de Sint
Victorkerk een plek om elkaar te
ontmoeten en samen kerk te zijn!

Komende data tweede helft

2024:

- Klaverjassen: 4 oktober, 1 novem-
ber en 6 of 13 december

- Boekenmarkt: 5 oktober (van
9.30 uur tot 14.30 uur)

- Bridgedrive: 26 oktober

- Kerstmarkt: 30 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!

Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk, Waddinxveen. Giften
zijn zeer welkom op bankrekening
NL36 ABNA 0427471 249.

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht
Telefoon: ..cveeeerereeeneene 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .....cveeevenennee 0182-523801

E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: www.sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ......ccoovvverrecnnes Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
............... wWww.pci-werkgr: .nl

Bankrekening
Rabobank:.....NL90ORAB00343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail:

............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail:

....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl

Ziekenzalving

Op zaterdag 19 oktober 2024
wordt in de geloofsgemeen-
schap st. Johannes Onthoof-
ding te Moordrecht/Gouderak
de gezamenlijke Ziekenzalving
gehouden.

Pastoor Van Klaveren zal deze
tijdens de Eucharistieviering van
19.00 uur toedienen. ledereen
die ziekte of lichamelijk ongemak
heeft te verdragen, is van harte
uitgenodigd dit mooie en be-
moedigende sacrament te ont-
vangen.

De Ziekenzalving is het sacrament
van de nabijheid, van de ontmoe-
ting, waarin Jezus bijzonder met
zieken en ouderen is verbonden.
Dat wordt overal in het evangelie
zichtbaar, waar Jezus naar zieken
toe gaat, hen de handen oplegt
en hen geneest. De leerlingen van
Jezus worden door
Hem op weg gezon-
den om te doen wat
Hij hen heeft voor-
gedaan: de zieken de
handen opleggen en
hen zalven met olie.

De Heer geeft je de
kracht om met de

gaan. Hij geeft vergeving, gene-
zing als dat ook maar enigszins
mogelijk is, en in ieder geval de
kracht die nodig is om het kruis in
het leven te dragen.

Je hoeft niet stervend te zijn of
bijzonder oud voor dit sacrament.
ledere fase in het leven kan zul-
ke kwetsbare momenten kennen.
ledere mens die erg ziek is, een
zware operatie moet ondergaan,
lichamelijk ongemak heeft te ver-
dragen of gebukt gaan onder de
lasten van de ouderdom, is van
harte welkom dit sacrament te
ontvangen. Het zal u goed doen.

Na afloop van de viering is er ge-
legenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/thee. U kunt
zich voor de ziekenzalving opge-
ven bij Ria van Bueren-Blonk 06-
14326770.

breekbaarheid van
het leven om te
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H. Bartholomeusparochie
Schoonhoven

Vieringen

Zie de site of het vieringenrooster
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: ..eereerereene 0182-382455
E-mail: info@bartholomeusparochie.nl
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur

Vicevoorzitter: ..o F.J. Marcus
Penningmeester: ........ S. Oosterlaken
Secretaris a.i.: ... .... J. Dorresteijn
Onderhoud: ................ G.J. Wortelboer
Algemeen lid: ......... P.H.B. Pennekamp

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)

............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 7 1298 49
Financieel

Actie Kerkbalans: ........c.cccoeveveerererernenennnns
..................... NL79 INGB 0001 4600 00
Misintenties €.d.: ....cccvvevevnencnrecnene
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Kopij informatieblad
............ info@bartholomeusparochie.nl

Ziekenzalving

Op zondag 13 oktober wordt in de
eucharistieviering van 9.00 uur
de mogelijkheid geboden het sa-
crament van de Ziekenzalving te
ontvangen. ledereen die ziekte
of lichamelijk ongemak heeft te
verdragen, is van harte uitgeno-
digd dit mooie en bemoedigende
sacrament te ontvangen.

Je hoeft niet stervend te zijn
of bijzonder oud voor dit sacra-
ment. ledere fase in het leven kan
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kwetsbare momenten kennen.
ledere mens die erg ziek is, een
zware operatie moet ondergaan,
lichamelijk ongemak heeft te ver-
dragen of gebukt gaan onder de
lasten van de ouderdom, is van
harte welkom dit sacrament te
ontvangen. Het zal u goed doen.
U kunt zich nog aanmelden bij
het secretariaat, per e-mail:
info@bart! hi

of telefonisch: 382455, dinsdag-
en donderdagmorgen van 9.00
-12.00 uur.

Synodale bijeenkomst

Door het parochiebestuur wordt
op dinsdag 22 oktober een syno-
dale bijeenkomst georganiseerd
in De Overkant. Op deze avond
zal met de parochianen worden
gesproken over de plannen voor
de komende jaren. Aanvang:

20.00 uur, inloop: vanaf 19.30 uur.
Om ongeveer 21.30 uur wordt de
avond afgesloten.

ledereen is nadrukkelijk van harte
welkom. Nadere informatie hier-
over volgt op korte termijn.

Kinderwoorddienst

Tijdens de zondagsvieringen
wordt op een aantal zondagen
een kinderwoorddienst verzorgd
voor de kinderen die op de basis-
school zitten. De komende data
zijn: 13 oktober, 10 november en
8 december.

Maria Tenhemelopneming

Midden in de vakantie werd het
Mariafeest mooi gevierd. Het
weer was ons goed gezind en de
dus was er een processie naar
de Lourdesgrot en een gezellig
samenzijn in de pastorietuin. Tij-
dens de viering was er aandacht
voor Michelle Klompmaker die
20 jaar als misdienaar en acoliet

heeft gediend. Zij werd bedankt
voor haar dienstbaarheid en
ontving van het bestuur daar-
voor het Bartholomeusbeeldje.
Michelle gaat ermee stoppen,
maar op hoogtijdagen mogen we
indien nodig nog een beroep op
haar doen. Michelle, bedankt!

Bartholomeusdag Schoonhoven

In de stad Schoonhoven is het
gebruikelijk de Bartholomeus-
dag te vieren in het laatste
weekeind van september. Een
soort braderie in de binnen-
stad met kraampjes en stands
voor de winkels.

In de Rooms Katholieke Kerk staat
de feestdag van onze patroon-
heilige van onze parochie op 24
augustus op de heiligenkalen-
der. Mogelijk omdat het vieren
van Maria Tenhemelopneming
op 15 augustus altijd veel aan-

dacht heeft gekregen, is deze
patroonheilige er misschien zeker
de laatste tijden wat ‘bekaaid’ van
afgekomen. Echter dit jaar was

Kerstwandeling

Het is nog geen Kerst, maar de
voorbereidingen van de Kkerst-
wandeling zijn al in volle gang. De
kerstwandeling is een initiatief
van alle kerken van Schoonhoven.
Deze wandeling wordt gehouden
zaterdagavond 21 december en
eindigt in onze kerk waar de kerst-
stal staat. Om alles goed te laten
verlopen zoeken wij nog hulp voor

de middag en avond. Hier gaat het
voornamelijk om ‘s middags alles
klaar te zetten, het laten door-
stromen in de kerk (we verwach-
ten ongeveer 1500 bezoekers)
en het schenken van chocolade-
melk. Voor verdere informatie en
aanmelden kan bij Thea de Kruijf:

TheadkS6@kpnmail.nl.

dat anders! Na de Eucharistievie-
ring op zondag 25 augustus werd
het Bartholomeusfeest gevierd en
was er daarna koffie met gebak
in ‘De Overkant’ Ook werd er bij
stilgestaan dat onze parochiekerk
alweer 150+1 jaar bestaat! Het vie-
ren en samenzijn naar aanleiding
van Heilige Bartholomeus was
goed en gezellig. Misschien het
begin van een nieuwe traditie?

Welkom bij
‘Kom in de kring’

'Kom in de kring' is speciaal voor
kinderen uit groep 2 t/m 4. Het
doel is om kinderen (meer) ver-
trouwd te maken met de verhalen
uit de bijbel en zo samen te kun-
nen groeien in geloof.

Data bijeenkomsten: 18 oktober,
15 november, 13 december, 17 ja-
nuari, 14 februari, 14 maart, 11 april,
16 mei, 13 juni, 11 juli.

Locatie: 'De Overkant, Wal 34,
Schoonhoven. Tijd: 16.00-17.00 uur.
Aanmelden per e-mail: info@bar-
tholomeusparachie.nl.
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St. Barnabasparochie
Haastrecht

Vieringen

Zie de site of het vieringenrooster.
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .....veeceveeeeerrenene 0182-382455
E-mail: ...... info@barnabasparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl

Parochiebestuur

Vicevoorzitter:.........co..... Frank Marcus
Penningmeester: .... Marco Hogerwerf
Secretaris a.i.: ............. Jos Dorresteijn

Altaardienst en liturgie
Coordinator: ......ccceeeveeeene Els Ackema
... altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl

Overige diensten

AL ER— info@barnabasparochie.nl
Gebouw/Onderhoud: Adriaan Houdijk
Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: ............. Joanna Dekker
Contactgroep: .....ccccovuuee Tiny Houdijk
HAPIS: ... Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Financieel
Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Intentiese.d.: NL71RABO 03614102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse

....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl

Kopij informatieblad

.................... info@barnabasparochie.nl

Opgewekt!

lets opwekken betekent zoiets
als: wakker maken, tot leven
komen. Opgewekt zijn is een
innerlijke vrolijkheid die aan-
stekelijk werkt. Het staat ook
synoniem voor het koor Inbet-
ween. We zijn ooit ontstaan uit
het jongeren- en middenkoor
uit Haastrecht, en bezitten
een innerlijke vrolijkheid waar
we zelf blij van worden.

Ons repertoire, hoe kan het ook
anders, bestaat uit een groot
aantal opwekkingsliederen, Taize
liederen en andere eigentijdse lie-
deren. Maar het belangrijkste: we
luisteren de vieringen op met mu-
ziek die de liturgie ondersteunt. Zo
wordt elke viering nog sterker be-

leefd. Dit alles doen we onder de
bezielende leiding van Els Ackema
(dirigent) en Ronald Boere (orga-
nist) waardoor we zingen met ons
enthousiaste Inbetween-sausje.
Als jij een vrolijke meezinger bent,
zijn we misschien wel wel wat
voor jou! We repeteren elke dins-
dagavond in Haastrecht. Loop
eens binnen of spreek ons aan na
een viering,
Bij het verschijnen van deze
Voorloper is er trouwens wel
een nieuwtje te melden. Onze
Els neemt, met pijn in haar hart,
op 6 oktober afscheid van ons,
maar we zijn heel blij dat Sop-
hie Verschueren, woonachtig
in Reeuwijk, het stokje van haar
overneemt. Wij kijken uit naar de
samenwerking met haar!

Koor Inbetween

Feest ter ere van

Het feest ter ere van Maria ter
Weghe wordt gevierd op vrijdag-
avond 18 oktober om 19.30 uur in
de kerk van Haastrecht. De naam
‘ter Weghe' heeft Maria omdat zij
‘op weg' gaat in een reiskoffer-
tje. Het gebeurt nog steeds dat
Maria een tijdje gaat logeren bij
zieke mensen. Tijdens de feeste-
lijke Eucharistieviering wordt een
processie gelopen. Maria wordt

Maria ter Weghe

daarin meegedragen en er wor-
den Marialiederen gezongen. De
jongens krijgen een mooie blau-
we sjerp om te dragen en meisjes
mogen in een mooie jurk of als
bruidje meelopen. Bruidsjurkjes
kunnen ook geleend worden. (mail
daarvoor info@barnabasparochie.
nl). Tijdens de viering is er kinder-
woorddienst. Kinderen uit de hele
parochie zijn van harte welkom! ->

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper
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- Maria

Daar staat ze dan! Het is al weer 5 jaar ge-
leden dat wij ‘onze’ Maria ter Weghe met
gepaste trots een eigen plek hebben ge-
geven naast de kerk. Een voormalige kluis
van de pastorie omgebouwd tot een in-
tiem kapelletje waar dagelijks vele kaars-
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jes worden aangestoken op voorspraak
van Maria. Op 8 september jl. hebben we
haar met lof toegezongen en dank gezegd
voor haar oneindige liefde en goedheid.
Het koor Inbetween luisterde dit mooie
samenzijn op met gevarieerde Marialie-

deren.
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Wist je dat..?

eest van Sint Maarten
rdt vaak gevierd met lam-
nnenoptochten. In Lucas
3 staat: 'Niemand steekt
‘een lamp aan en zet die in de kelder
of onder de korenmaat, maar op de
standaard, opdat wie binnentre-
den het licht zien.' Deze tekst werd

vaak op 11 november voorgelezen !

en in de mis besproken. Dit zou de

aanleiding zijn geweest voor het '

‘lichtjesfeest’, waarbij kinderen nog
altijd met lichtjes langs de deuren
gaan om liedjes te zingen en snoep
te ontvangen.

In Bodegraven wordt een lampi
onnenoptocht gehouden. Kijk v
meer informatie op 16.

Delen maakt blij

Sint Maarten leert ons dat wanneer we
iets delen, we de ander niet alleen helpen,
maar laten zien dat we om elkaar geven.
Dat kan door een klein gebaar, zoals een
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tekening voor iemand die ziek is, maar ook
door een groter gebaar, zoals het wegge-
ven van speelgoed aan de Speelgoedbank
of door het inzamelen van voedsel voor de

Voedselbank.
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Heel lang geleden, toen Sint Maar-
ten een jonge soldaat was, ont-
moette hij op een koude dag een
arme man die geen warme kleren
had. Sint Maarten voelde veel me-
delijden en besloot zijn mantel met
hem te delen. Hij sneed zijn mantel
in tweeén en gaf de helft aan de
arme man, zodat hij het niet meer
zo koud had. Die nacht had Sint
Maarten een bijzondere droom: Je-

.. zus verscheen aan hem, gekleed in

de helft van de mantel die hijaan de
arme man had gegeven. Vanaf dat
moment wist Sint Maarten dat hij
altijd goed moest zorgen voor men-
sen in nood.

Sint Maarten werd later een heili-
ge, omdat hij zoveel liefde en zorg
toonde voor anderen. Zijn verhaal
herinnert ons eraan hoe belangrijk
het is om te delen en goed te zijn
voor mensen die het
moeilijk hebben.

Liedjes bij Sint Maarten

Scan de QR-code om liedjes
' over Sint Maarten te beluis- I i
teren op YouTube!

De Sprinkhaan
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