
Samen met St. Barnabas  
en H. Bartholomeus

Eucharistie vieren op zondag
In 2025 nieuwe tijden voor de weekeindvieringen (p3) 

Kerstmusical ‘De hemel op stelten'
Eigentijdse en Bijbelse musical over Jezus die mens wordt (p5)

Tijd nemen voor je zoektocht naar Jezus
‘Alpha’ als een eerste ontdekking en/of ‘Volg Mij’ als verdieping  
(p10, p12)

De Voorloper
2024‘Door God en mens bewogen’
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Deze woorden klinken op de derde zondag van 
de Advent, de zondag die bekend staat onder 
de naam Gaudete, verheugt u! Vanaf nu zijn 
het nog maar tien dagen tot het Kerstfeest.

We worden in de gehele Adventstijd van vier we-
ken en met name vanaf nu opgeroepen ons voor 
te bereiden. Dat doen we door ons eerst af te vra-
gen: wie is Hij die naar ons toe komt? We kunnen 
Hem leren kennen door de verhalen die over Hem 
in het Evangelie staan opgeschreven. Vervolgens 
wordt de vraag aan ieder van ons persoonlijk ge-
steld: wie is Hij voor jou? Hoe is Hij in jouw leven 
aanwezig? Dat zal in tijden van vreugde en dank-
baarheid anders zijn dan in tijden van verdriet. 
Met name in ons gebed zijn we steeds met Hem 
verbonden en Hij met ons.  

Wat kan ik verder doen om mij voor te bereiden? 
In de Adventstijd krijgen we als advies: delen van 
wat je hebt aan kleding en aan voedsel met wie 
weinig tot niets heeft in je naaste omgeving, in 
de parochie waarin je woont. Delen met hen die 
in honger en armoede leven in onze wereld door 
de parochiële projecten van de Adventsactie te 
steunen. 

Op Kerstavond, 24 december wordt door Paus 

Franciscus het Heilig Jaar geopend door in de 
Sint Pieter een deur te openen die de afgelopen 
jaren gesloten was. Elke 25 jaar is een Heilig Jaar. 
Er wordt dan een nieuw begin gemaakt, schulden 
worden kwijtgescholden, zonden worden ver-
geven, al het oude is voorbij, er kan iets nieuws 
beginnen. In het evangelie van Lucas zegt Jezus: 
God heeft mij gezalfd om aan armen het goede 
nieuws te brengen… om een genadejaar van de 
Heer uit te roepen (Lucas, 4.18-19). Vanaf 24 de-
cember 2024 tot 6 januari 2026 wordt het Heilig 
Jaar gevierd onder het thema ‘pelgrims van hoop’. 
Zo gaan we het nieuwe jaar, 2025, in met de op-
roep om zelf pelgrims van hoop te zijn. 

Mede namens het pastoraal team wens ik u allen, 
op uw pelgrimstocht in het nieuwe jaar, een ze-
genrijk jaar toe!

Paul Schuurmans, diaken

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te 
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team
Vlnr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klaveren, pastor 
Kuipers, diaken Schuurmans. Niet op de foto: jongerenwerker 
Remco van Horik.
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via parochie@sintjandd.nl 

Leden parochieteam
Vlnr: pastoor Van Klaveren, projectmedewerksters Carisia 
Houdijk, Monique Stouthart, Linda de Graaf, jongerenwerker 
Remco van Horik, projectmedewerkster Chiara Tesauro en 
pastoraal werker Rob Lijesen.
Contact: via parochieteam@sintjandd.nl

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele week bereikbaar 
voor dringende pastorale vragen. De Pastor van Dienst is 
telefonisch bereikbaar via 0182-586036. 

Vertrouwenspersoon
Er twee vertrouwenspersonen binnen de parochies: Christa 
Abels en Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie situaties 
tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u hen be-
reiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl. Uiteraard is 
vertrouwelijkheid gegarandeerd. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haas-
trecht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:  
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. De contactgegevens kunt 
u vinden in de colofons op de lokale pagina's. Het Centraal Parochiesecretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG 
Gouda. E-mail: parochie@sintjandd.nl. Website: www.sintjandd.nl.

Jaargang 11: 2024 - nummer 6

Kerstmis

Kerstmis is een bijzondere tijd over de hele wereld. 
Het is een tijd van vreugde, liefde en hoop, waarin we 
de geboorte van Jezus Christus vieren. In de drukte 
van de feestdagen is het belangrijk om de ware be-
tekenis van Kerstmis te onthouden en stil te staan bij 
de boodschap van vrede en verlossing die Jezus ons 
heeft gebracht.
Met Kerstmis herinneren we de eenvoud van de ge-
boorte van Jezus in een eenvoudige stal, omgeven 
door zijn ouders, Maria en Jozef. Het is een herinne-
ring aan Gods oneindige liefde voor ons, die zich laat 
zien in de kwetsbaarheid van een pasgeboren kind. 
We worden aangemoedigd om in deze tijd van het 
jaar onze harten te openen voor de liefde van Chris-
tus en deze liefde te delen met anderen. Kerstmis 
herinnert ons eraan om vergevingsgezindheid te 
tonen en vreugde te vinden in de momenten van sa-
menzijn, om dankbaar te zijn voor de zegeningen die 
we ontvangen. 
Moge de warmte van Kerstmis uw hart verwarmen en 
u vrede brengen in deze feestelijke tijd. Laten we in 
deze Kersttijd dankbaarheid tonen voor de zegenin-
gen die we hebben ontvangen en laat ons verenigen 
in liefde en vrede. 

Redactie Reeuwijk

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper zijn wel-
kom via redactie@sintjandd.nl

PASTORALE

Verheugt u: de Heer is nabij!

Sluitingsdatum kopij 

nummer 1: 17 december.

Dit nummer wordt rond  

19 januari 2025 bezorgd.

Let op: kopij sturen naar  

het lokale redactieadres

Thema Voorloper 2025

In de Voorloper volgen we volgend jaar het thema van 
het Heilig Jaar 2025: ‘Pelgrims van hoop’. Nummer 1,  
traditioneel het nummer van de Actie Kerkbalans, 
krijgt als thema mee: ‘Hoop door gemeenschap’. 
Het zal gaan over het belang van een gemeenschap 
zijn. En over de Actie Kerkbalans: onze bijdrage aan 
de hoopvolle toekomst van de parochie. Wilt u hier 
iets over kwijt? Uw bijdrage is van harte welkom via  
redactie@sintjandd.nl.

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vertrouwenspersoon%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Ò
ADVENTSACTIE

Voedzame gewassen voor gezonde families

In relatie treden

Misschien is de vraag ‘Wie is Jezus voor mij?’ 
wel de belangrijkste vraag die men zich kan 
stellen. Het is in ieder geval een vraag die ik mij 
al vaak in mijn leven gesteld heb en waarop het 
antwoord niet altijd hetzelfde is geweest. Er is 
natuurlijk een groot aantal titels, die in de Bij-
bel Jezus omschrijven, zoals Christus, Messi-
as, Rabbi, Lam Gods, Hoofd van de Kerk, Rech-
ter, Vredevorst en Immanuel (God met ons). 

Toen ik mij realiseerde dat Jezus meer dan een 
historisch figuur is en ook écht iets voor mij bete-
kende, veranderde dat alles. Hij is meer dan alleen 
profeet. Hij is zelfs meer dan alleen mens. Hij is, 
in de woorden van de apostel Tomas, 'mijn HEER, 

mijn God' (Joh. 20:28). Om die woorden serieus te 
nemen heb ik de afgelopen jaren moeten wennen 
aan de overvloedige Genade en Liefde van God, 
die Hij mij op zo veel manieren heeft geschonken. 
Dat klinkt wellicht gek, omdat het zinnetje ‘God 
is Liefde’ ongeveer het eerste is dat je in de kerk 
hoort. Toch heb ik God op veel momenten eerder 
als rechtvaardig dan barmhartig gezien (en met 
name dan als ik naar mijzelf kijk). 

Dat Jezus daadwerkelijk ook God is, betekent dan 
ook dat ik een liefdevolle relatie met Hem mag en 
kan hebben. Hij is niet alleen een rechter, maar hij 
nodigt mij ook uit om Hem te volgen als leerling. 
Sterker nog, ik denk dat Jezus ook tegen u en mij 
wil zeggen: 'Ik noem jullie niet langer dienaren 
meer, maar ik noem jullie vrienden.' (Joh. 15:15) 

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezin-
nen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame ge-
wassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van de traditionele, vaak vergeten, lokale 
landbouwmethoden. De oude technieken zorgen 
voor een gezonde bodem, een goede oogst en 
voedzame, biologische gewassen. Met uw bijdra-

ge worden twee lokale projecten ondersteund. In 
de flyer achter in de kerk vindt u meer informatie. 
Uw bijdrage voor onze Adventsactie is van harte 
welkom in de collectedozen in de kerken. U kunt 
uw bijdrage ook overmaken op: 
•	 NL10 INGB 0000 1138 15  

t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Bartholomeus
•	 NL 71 RABO 0361 4102 04  

t.n.v. R.K. Kerk St. Barnabas
•	 NL 28 RABO 0157 5731 41  

t.n.v. R.K. Parochie Sint Jan de Doper 	
•	 NL 89 INGB 0653 1000 00  

t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Door Jezus als leraar en vriend te zien merk ik 
bij mijzelf een groeiend verlangen om deze relatie 
verder uit te diepen. En wanneer ik die relatie heb 
beschadigd kan ik dankbaar ervaren dat Hij niet 
alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig is.

Pastor Remco, jongerenwerker

Jonathan Roumie speelt Jezus in de serie The Chosen,  

die veel nadruk legt op de liefdevolle relaties.

WE VIEREN DE ZONDAG! 

Een nieuw rooster voor het weekend

Al vanaf het prille begin van de kerk komen 
christenen bij elkaar op de eerste dag van de 
week, de zondag, voor de ‘Broodbreking’ of 
‘Eucharistie (dankzegging)’. Dat doen we tot 
op de dag van vandaag. We komen op zondag 
bij elkaar om de dood en verrijzenis te vieren 
op de dag dat de Heer is verrezen.

De Eucharistieviering is precies dat: we vieren 
Zijn dood en verrijzenis, of preciezer nog: we vie-
ren de overgang van de dood naar het leven. In 
de Offerande leggen wij ons leven in Gods han-
den: brood en wijn, de vruchten van de aarde 
en het werk van onze handen, en bidden dat ze 
worden ‘opgetild’ tot tekenen van eeuwig leven. 
In de Consecratie wordt het woord opnieuw vlees, 
zoals God mens was geworden in Jezus. Brood en 
wijn worden het lichaam en bloed van Christus. In 
de Broodbreking wordt het offer aan het kruis 
van de Heer, zijn kruisdood, opnieuw werkelijk. In 
de vermenging van brood en wijn en in de Heilige 
Communie wordt de verrijzenis opnieuw werke-
lijk: de Heer levend onder ons en in ons. Het is niet 
zo verwonderlijk dat we deze viering zo mogelijk 
dagelijks houden, maar zeker op zondag!

Het gaat er dus niet alleen om dat je de Heilige 
Communie kunt ontvangen! Dan vier je de zon-
dag maar half. De Offerande, de Consecratie en 
de broodbreking zijn daar onlosmakelijk mee ver-
bonden…

In de loop van de geschiedenis werd er op die dag 
een veelheid aan Eucharistievieringen aangebo-
den om iedereen de gelegenheid te geven aan de 
‘zondagsplicht’ te voldoen. Met de terugloop van 
het aantal gelovigen dat daar gebruik van maakt, 
is het aantal vieringen weer afgenomen. Al een 
heel aantal jaren hebben alle kerken in onze paro-
chies in het weekend één viering, zo mogelijk een 
Eucharistieviering.

De toename van het aantal kerken in ons verzor-
gingsgebied heeft dat laatste wel onder druk ge-
zet. Met twee priesters in het pastorale team heb-
ben we niet voldoende mensen om in het huidige 
rooster overal Eucharistie te vieren. We prijzen ons 
bijzonder gelukkig met drie priester-assistenten, 
maar zelfs daarmee krijgen we het rooster meer 
en meer niet rond. Daar moeten wij dus wat mee.

Het parochieteam heeft een aantal uitgangs-
punten verzameld om tot een nieuw rooster te 
komen. De belangrijkste daarvan: 

- We vieren de zondag met de Eucharistie. Dat 
moet voorop staan: het is de bron en het hoogte- 
punt van ons kerkelijk leven

- De gemeenschappen zijn van belang. We moe-
ten ernaar streven dat alle kerken in het week-
end opengaan, tenzij een gemeenschap zélf 
anders aangeeft

- Met de veelheid aan Eucharistievieringen in 
het weekend is het uitreiken van de Heilige 

(T)huiszegen 

Al jaren ontvangen we op het hoogfeest van de 
‘Openbaring des Heren', ofwel Driekoningen, een 
huiszegen om op te hangen in ons huis. Maar ook 
onszelf laten zegenen is een krachtige rite die ons 
wordt aangereikt. Daarom willen we iedereen op 

deze dag aansluitend aan de eucharistievieringen 
de gelegenheid geven om aan het begin van het 
nieuwe jaar als huishouden de thuiszegen te ont-
vangen. Of je nu alleen, samen, met huisgenoten 
of een gezin samenleeft, iedereen is in het week-
end 4 en 5 januari van harte welkom!



5

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

4

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Ò Kerstmusical ‘De hemel op stelten’!  

Speel mee in 
'De hemel op stelten'!   

Altijd al willen stralen op het podium? Dit is je 
kans! Na het succes van vorig jaar met de mu-
sical ‘Emmaus’ organiseren we nu de kerst-
musical 'De hemel op stelten'. Een magische 
dag vol zingen, dansen en acteren – speciaal 
voor kinderen en tieners uit onze parochie!

Repetitiedag: Zaterdag 21 december starten we 
om 9.00 uur en repeteren met de ervaren Koe-
mi-spelers om een fantastische show neer te zet-
ten. Aan het einde van de middag kunnen familie 
en parochianen genieten van de voorstelling!
Voorstelling: 15.00 uur, H.-Josephkerk, Gouda.

Wil je meedoen? Meld je dan vóór 16 december 
aan via het contactformulier op onze website. 
Deelname kost €15,- per kind/gezin en is inclu-

sief een gezinskaart voor de musical! Losse tic-
kets zijn op zondag 15 december te koop bij de 
Ankerzondag of aan de deur voor € 5,-.

Meer informatie en aanmelden
Ga naar onze website: www.sintjandd.nl/nieuws-
item/doe-mee-in-kerstmusical-de-hemel-op-
stelten/, of stuur een mail naar parochie@sintjandd.
nl. 

Laten we er samen een onvergetelijke musical 
van maken! 

Beleef de magie van Kerst dit jaar met de 
hartverwarmende kerstmusical ‘De hemel op 
stelten’! Na het grote succes van vorig jaar 
brengen de kinderen en jongeren van onze 
parochie opnieuw een prachtige musical naar 
het podium en dit wil je niet missen! Wanneer? 
Op zaterdag 21 december om 15.00 uur bij 
H.-Josephkerk te Gouda.

Dit vrolijke verhaal, vol muziek, dans en toneel, 
vertelt ons over het kerstwonder en de vreugde 
die daarbij hoort. Onder begeleiding van de Koemi- 
spelers hebben de kinderen zich een hele dag 
voorbereid om voor ons een onvergetelijke kerst-
voorstelling neer te zetten.

Tickets
•	 Losse tickets: € 5,00
•	 Gezinsticket: €15,00 (voor het hele gezin)
Tickets zijn te koop op zondag 15 december tij-

dens de Ankerzondag in Gouda of op 21 december 
aan de deur. Kom op tijd, zodat je zeker bent van 
een plek!

Kom samen met je (klein)kinderen, vrienden en 
medeparochianen genieten van een mooie kerst-
voorstelling vol warmte en hoop. Wij kijken ernaar 
uit om dit feest met jullie te vieren!

Communie buiten de Eucharistieviering in het 
weekend niet te verantwoorden

We hebben op grond hiervan aan alle gemeen-
schappen een aantal opties meegegeven. Iedere 
gemeenschap heeft zijn voorkeur daarin aangege-
ven en we zijn heel erg blij dat we die voorkeuren 

allemaal in een rooster hebben kunnen opnemen. 
De meeste gemeenschappen hebben voor een 
‘wisselrooster’ gekozen: de ene week zondagoch-
tend en de andere week zaterdag- of zondag-
avond, zoals dat een heel aantal jaren in Boskoop 
en Bodegraven prima heeft gefunctioneerd. In 
deze gemeenschappen kan dan altijd Eucharistie 
worden gevierd. Twee gemeenschappen blijven 
toch liever ieder weekend op hetzelfde tijdstip. Dat 
kan dan niet altijd een Eucharistieviering zijn. Zij 
houden de ene week een Eucharistieviering en de 
andere week een Gebedsviering (zonder Heilige 
Communie). Het nieuwe rooster vindt u achterin 
deze Voorloper op de gebruikelijke plek. 

We zetten deze stap natuurlijk niet uit weelde. 
Het blijft lastig en zelfs pijnlijk om te zien dat 
het nodig is, niet alleen voor parochianen, maar 
ook voor de pastores! Het zal wel even wennen 
zijn, maar het vaste ritme zal ook wel weer snel 
wennen. Dat hopen we tenminste! En we hebben 
een rooster waar we de komende tijd mee vooruit 
kunnen en de zondag kunnen vieren zoals je dat 
in onze Kerk mag verwachten. 

Pastoor Van Klaveren

Afscheid van een bevlogen priester 

Met pijn in het hart hebben de bezoekers en vrij-
willigers van de maandelijkse viering in de Irishof 
afscheid genomen van pater Boomaerts. ‘Pater 
Kees’ dat was de naam die iedereen kende. Twaalf 
jaar lang ging hij elke maand voor in de viering en 
gaf hij de bewoners troost en steun en vooral veel 
aandacht. Regelmatig vertelden de bewoners ons 
enthousiast: 'de pater is op bezoek geweest!'.
Hij had zijn hart verpand aan zijn vroegere werk-
terrein Brazilië, waar hij vaak over vertelde. Als het 
even kon reisde hij naar zijn oude vrienden in Brazi-
lië en kwam hij terug met twee paar nieuwe schoe-
nen die de schoenmaker in Brazilië speciaal voor 
hem had gemaakt. Aan het eind van elke Irishof-
viering zongen we voor de jarigen van de maand. 
Dat was vaste prik en werd nooit vergeten. In zijn 

overwegingen kwam altijd de zin voor: 'God houdt 
van u'. Hij had voor iedereen een goed woord en het 
was een feest om met hem samen te werken. 
Pater Boomaerts zijn gezondheid laat het niet 
meer toe om voor te gaan in de eucharistievie-
ringen. Hij ging ook voor in de Rijngaarde (Bode-
graven) en regelmatig in de Reehorst (Reeuwijk), 
Floravita (Boskoop) en in de Ontmoetingskerk 
(Waddinxveen). Namens de parochie Sint Jan de 
Doper willen wij hem hartelijk danken voor alle 
mooie vieringen waarin hij voor is gegaan. Het ga 
u goed.
Mocht u hem een kaartje willen sturen kan dat via 
het Centraal Parochie Secretariaat, Aalberseplein 
2, 2805 EG  Gouda.

Elselien van Diffelen, Silvia Olsthoorn

Aanmelden Conferentie 
Missionaire Parochie? 

Ben je nieuwsgierig geworden over een missionai-
re parochie na de locatiesynode in jouw geloofsge-
meenschap? Of wil je ook dit jaar weer gaan om ge-
ïnspireerd en bemoedigd te worden? Iedereen is van 
harte uitgenodigd om op 8 februari 2025 mee te gaan 
naar deze landelijke conferentie in Veenendaal. Geef 
je op door een e-mail te sturen naar Linda de Graaf; 
missie.parochie@sintjandd.nl. Dan geven we ons als 
groep op. Kosten van de conferentie zijn €45,-. Meer 
informatie vind je op: missionaireparochie.nl.

https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/doe-mee-in-kerstmusical-de-hemel-op-stelten/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/doe-mee-in-kerstmusical-de-hemel-op-stelten/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/doe-mee-in-kerstmusical-de-hemel-op-stelten/
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:missie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://missionaireparochie.nl
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Op weg naar Kerst

Er wordt bijna niet meer gek opgekeken als wij, gees-
telijk verzorgers, midden in de zomer voor het eerst 
het woord ‘Kerst’ laten vallen. Terwijl de mussen bui-
ten nog dood van het dak 
vallen, lopen we al ‘Midden 
in de winternacht’ zingend 
door de gang. De voorbe-
reidingen zijn begonnen. 
'Moeten er nog koren ge-
vraagd worden en zijn er 
extra speciale vieringen die 
ingepland moeten worden?'

Voorbereidingen, we zien ze overal! De lichtjes die op-
gehangen worden om de komende donkere periode 
wat te veraangenamen en een enkeling vindt het fijn 
om de kerstboom al in de herfstvakantie op te zetten. 
In onze verpleeghuizen niet, daar wachten we ‘netjes’ 
tot de Sint weg is. En zo verandert het verpleeghuis 
in een kleine verzameling van alles dat je kunt vinden 
bij de tuincentra.

Elk jaar wordt in de hal van Savelberg een grote kerst-
groep neergezet. Een prachtige kerststal met beel-
den van zeker 30 centimeter groot. Een mooi symbool 
van onze katholieke identiteit. Een aantal vrijwilligers 
is hier zo een paar uur mee bezig. Daarmee helpen ze 
mij enorm. 

Maar het is wel goed om na het plaatsen even langs te 
lopen. Want de nuances in de beelden zijn soms klein 
en niet voor elke niet-actief gelovige zomaar zichtbaar. 
En zo zie ik een gewone herder naast de voederbak. 
Of stonden de koningen, ruim voor de Kerst, al eerder 
bij de stal dan de herders. Met theologische onrust in 
mijn hoofd als gevolg! En als u het kindje Jezus nog 
mist, maakt u zich dan geen zorgen als het nog geen 
Kerst is. Het gaat helemaal volgens plan, want volgens 
katholieke traditie leggen we Hem er pas met Kerst in! 

Met of zonder de pasgeboren Koning, het is een plek om 
even stil te staan voor een eigen voorbereiding op een 
mooi en licht brengend feest. Dat wens ik u allen toe.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

KERKBALANS

Hoop voor de toekomst

'Hoop is het verlangen en de verwachting van 
goede dingen die komen gaan.' Paus Francis-
cus schreef deze woorden voor het Heilig Jaar 
'Pelgrims van hoop' dat in december begint. In 
deze maand leven we ook toe naar het feest 
van Kerstmis. We verlangen naar en we ver-
wachten de geboorte van Jezus.

Elk jaar opnieuw geeft Kerstmis ons de kans om 
jong en oud bekend en meer vertrouwd te maken 
met de blijde boodschap: God is mens geworden. 
Als parochie zijn we een plek van betekenis voor 
steeds weer nieuwe generaties. Dat kunnen we 
blijven als ook onze financiële basis goed is.
Anders dan in ons omringende landen ontvangt 
de parochie géén subsidie van de overheid en zijn 
wij volledig afhankelijk van giften. Denkt u daarom 
aan de Actie Kerkbalans? Zo houden we samen de 
parochie financieel gezond en kunnen we het ge-
loof blijven doorgeven. De actieperiode Kerkbalans 
loopt van 11 januari tot en met 25 januari 2025.
Heeft u uw kerkbijdrage 2024 overgemaakt? Har-
telijk dank daarvoor! Mocht het u zijn ontschoten 
dan kunt u deze maand nog uw bijdrage voor het 
afgelopen jaar overmaken op het rekeningnummer 
van de Actie Kerkbalans dat u vindt in de colofon 
van uw geloofsgemeenschap.

Wie is Jezus voor mij?  

Ik heb Jezus net als velen natuurlijk het eerst 
leren kennen via de Bijbelverhalen in mijn 
jeugd. Te beginnen met het kerstverhaal. In 
mijn pubertijd ben ik Jezus gaan zien als een 
goed mens, een vredestichter. 

Ik herinner me nog een gesprek in de trein stamp-
vol jongeren die terugkwamen van een Pax Christi- 
voettocht in Den Bosch. Een ouder echtpaar, dat 
tegenover ons zat, ging met ons in gesprek. Een 
jongen naast me zei dat Jezus een goed voor-
beeld voor ons is. Het echtpaar antwoordde met 
grote stelligheid: 'Nee, Jezus is de Zoon van God, 
de Rots van ons behoud'. Het was duidelijk dat 
dit echtpaar van strenge fundamentalistische 
protestantse huize was, goed onderricht in de 
Bijbel en de dogmatiek. Wat mij vooral pijn deed 
was dat woordje 'nee' waarmee dit echtpaar de 
opvatting van die jongen tegensprak. Alsof Jezus 
hun buurman was. Die jongen stond aan het be-
gin van zijn geloofsleven. Wat moest hij met zo’n 
ijskoud versteend beeld van Jezus?

Later kreeg ik als pastoor te maken met een kun-
stenaar die katholiek wilde worden. Hij wilde mij 
shockeren door te beweren dat hij de Zoon van 
God was. Ik heb hem geantwoord: 'Ja, dat is zo. 
Ik ook. Dus we zijn broeders van elkaar'. Dat ant-
woord had hij niet verwacht. Maar zegt Jezus niet 
dat we allemaal kinderen van God zijn? Dus zonen 
en dochters van God. En dus broers en zussen van 
elkaar. Jezus leerde ons toch het Onze Vader?
Ik zie Jezus graag als mijn broeder. Hij werd als 
mens, als baby geboren zoals jij en ik. Dat vieren 
we met Kerstmis. Hij had Gods Geest in zich. Maar 
dat hebben we allemaal. God schiep de mens en 
‘blies zijn Geest in hem’ (Genesis 2). Nu denkt u 
misschien: wat verbeeld je jezelf wel? Dat je gelijk 
bent aan Jezus?
Oké, er is wel een verschil tussen Hem en mij. Bij 
zijn geboorte zongen de engelen: 'Vrede op aarde 
aan de mensen van goede wil'. Bij mijn geboorte 
verschenen er geen engelen, herders en wijzen. 
Hij was in staat in zijn lijden te bidden voor de sol-
daten die hem aan het kruis sloegen: 'Vader, ver-
geef het hun, want ze weten niet wat ze doen'. Ik 
weet niet of ik daar in zo’n situatie ook toe in staat 

ben. Hij was totale Liefde, zonder zonde. 
Ik niet. Daarom houd ik Hem te vriend. 
Hij schenkt mij vrede in mijn hart. Hij is 
mijn Vredestichter.

Pastor Winfried* Kuipers

Trouwenplannen voor 2025?

Zijn jullie van plan om komend jaar te trouwen? Onder-
deel van de huwelijksvoorbereiding in onze parochies 
is de Marriage Course. Verderop in De Voorloper vind 
je hier meer informatie over. Geef je alvast op voor de 
cursus, ook als jullie nog geen trouwdatum hebben. 
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl.

Wie is Jezus voor mij? 
Moeder Teresa antwoordde op die 
vraag: 'Hij is de dakloze die ik welkom 
heet, de zieke die ik verzorg, het kind 
dat ik onderwijs, de eenzame die ik on-
dersteun.'

Vastenactie 2024

Namens de Vastenactie wordt iedereen bedankt voor 
de betekenisvolle bijdrage aan de Vastenactie 2024. 
Namens de parochies Sint Jan de Doper, H.Bartholo-
meus en St.Barnabas is er een bedrag van € 5.136,75 
overgemaakt. Dit is exclusief actieopbrengst van 
scholen.

*	 deze mooie Angelsaksische naam betekent: 
‘vriend van de vrede’

Tussenbeide

Bij deze Voorloper ontvangt u het Kerstnummer van 
de ‘Tussenbeide’, de informatie- en inspiratiekrant 
van het bisdom Rotterdam. Deze wordt u gratis aan-
geboden door het bisdom. Het parochiebestuur heeft 
gedacht er goed aan te doen u kennis te laten maken 
met dit blad.
Reacties zijn welkom via vicevoorzitter@sintjandd.nl

mailto:amazingteeners%40sintjandd.nl?subject=
mailto:amazingteeners%40sintjandd.nl?subject=
mailto:marriagecourse%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vicevoorzitter%40sintjandd.nl?subject=
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Na Melchior Kerklaan en Sander Ver-
schuur hebben we weer een sta-
giair in onze parochie. Francis 
Amponsah loopt wel een an-
der soort stage. Waar onze 
vorige stagiairs twee jaar 
lang in heel de parochie 
meedraaiden, zal Francis 
een half jaartje met een 
aantal projecten en activitei-
ten meedoen, met als doel in te 
burgeren in de kerk-cultuur van 
Nederland. Hij stelt zichzelf hieron-
der aan u voor.

Een Reis van Geloof en Ontdekking: Het Ver-
haal van br. Francis Amponsah  
Mijn naam is Francis Amponsah en mijn reis 
begon in Accra, Ghana (mijn geboorteland). Op 
vijftienjarige leeftijd ontstond mijn droom om 
priester te worden. Ik voelde een sterke roeping 
om deel uit te maken van de jezuïetenorde, maar 
zij vonden dat ik nog wat jong was. Hun advies 
om eerst verder te studeren, zette me op een 
bijzondere weg van zelfontdekking en scholing. 
Na mijn studies in filosofie vond ik werk als ad-
ministratief assistent bij een scheepvaartbedrijf. 
Een jaar later kreeg ik de kans om in Spanje te 
studeren, waar ik Spaans leerde en later theolo-
gie studeerde, allemaal ter voorbereiding op mijn 
priesterschap.

In 2013 bracht mijn pad me naar Nederland, waar 
ik kennismaakte met de dominicanen. Ik deel-
de mijn verlangen om me bij hen aan te sluiten, 
maar er waren op dat moment geen roepingen 
in Nederland. De oplossing was even bijzonder 
als uitdagend: mijn vormingsperiode zou ik in 
Zuid-Afrika doorbrengen. Het was een kans die 
ik met beide handen aangreep. In Zuid-Afrika 
volgde ik het noviciaat, de eerste stap om domi-
nicaan te worden. Na een jaar legde ik mijn eerste 
geloften af, waarna ik mijn studies voortzette. Dit 
bracht me uiteindelijk naar een bachelor in inter-

nationale betrekkingen, gevolgd door 
een master in zowel theologie als 

internationale betrekkingen. In 
2019 keerde ik terug naar Ne-

derland en sloot ik me aan bij 
de Nederlandse dominica-
nenprovincie.

Mijn eerste jaren hier waren 
gevuld met het leren van de 

Nederlandse taal en het inte-
greren in de Nederlandse cultuur 

en gemeenschap. In 2021 begon ik 
een promotieonderzoek, gericht op het 

migratiebeleid van de Europese Unie en de in-
vloed hiervan op West-Afrika. De kern van mijn 
onderzoek is gebaseerd op het idee dat veel 
West-Afrikaanse landen sterk afhankelijk zijn van 
de Europese Unie voor financiële steun. Zoals het 
gezegde luidt: "Wie betaalt, bepaalt." Zo ook be-
ïnvloeden de EU-financiën de lokale beleidsvor-
ming in West-Afrika. Deze afhankelijkheid zorgt 
ervoor dat landen in West-Afrika soms beleid 
voeren dat niet per se voordelig is voor hun eigen 
bevolking, wat vervolgens migratiestromen rich-
ting Europa in de hand werkt.

In september vorig jaar ben ik gewijd tot diaken. 
Mijn huidige betrokkenheid bij de kerk in Gouda 
helpt me om de Nederlandse kerkelijke cultuur 
en levenswijze beter te leren kennen. Ik ben hier 
om te leren en ik sta open voor wat anderen me 
kunnen leren. Hoewel ik soms andere ideeën heb 
over hoe zaken kunnen worden aangepakt, ben ik 
oprecht nieuwsgierig naar nieuwe benaderingen 
en werkmethoden.

Naast mijn kerkelijke werk en onderzoek houd ik 
van reizen, lezen en autorijden. Mijn reis is een 
verhaal van geloof en ontdekking, van cultuur en 
samenwerking en van de diepe banden tussen 
Afrika en Europa.

br. Francis Amponsah

Met mijn hartelijke dank!

Zondag 20 oktober 2024 was een onvergetelijke dag! 
Op deze dag mocht ik mijn 50-jarig pastoraat vieren in 
de kerk van de Heilige Joseph te Gouda. 
Hierbij bedank ik Pastoor van Klaveren voor de viering 
en de preek, de band Lux voor de muziek en de zang, 
het bestuur voor het mogelijk maken van deze dag, met 
name Peter Pennekamp voor de organisatie van het 
symposium over oecumene en diakonie en alle paro-
chianen voor hun aanwezigheid, hun schriftelijke feli-
citaties en hun goede gaven! De locatie Gouda, en het 
coördinatieteam en met name Angelique Deichmann 
dank ik voor de Antoniusspeld, de organisatie van de 
gehele dag, het samen met vele vrijwilligers  verzorgen 
van de lunch en het symposium. 

Alles bijeen was het een groot feest en ik dank, mede 
namens mijn vrouw Marjoke, iedereen die bij de organi-
satie was betrokken.  Hartelijk dank!

Paul Schuurmans, diaken

Stagiair br. Francis Amponsah

Marriage Course, onze ervaring

Al meerdere jaren kwam de uitnodiging om 
deel te nemen aan de Marriage Course bij ons 
binnen. En meerdere jaren hadden we redenen 
waarom we ons niet aanmeldden; we hadden 
geen oppas, het was toen nog buiten Bodegra-
ven, het was toch wel een 'gedoe' om het alle-
maal te regelen.

En eerlijk, deels was dit waar, maar het was ook 
best spannend om ons aan te melden. Acht avon-
den samen praten over onderwerpen waar je niet 
dagelijks met elkaar over praat zorgde bij ons voor 
een drempel waar we overheen moesten stappen.
Afgelopen jaar was het dan toch zover! We hebben 
ons opgegeven en al tijdens de eerste avond wis-
ten we dat dit een hele goede keuze was. We zijn 
zeventien jaar getrouwd en hebben het erg goed 
met elkaar. Maar door ons drukke leven met drie 
dochters, ons werk, sport en sociale bezigheden, 
schiet de tijd samen er gemakkelijk bij in. En juist 
dat is wat in een huwelijk zo belangrijk is. 
We hebben van iedere avond genoten. De avonden 
begonnen met heerlijk eten en een inleiding op het 
onderwerp van die avond. De sfeer was fijn; een 
muziekje op de achtergrond, gezellig aangeklede 

tafels en voldoende afstand tus-
sen de tafels om samen onge-
stoord in gesprek te gaan. De afwisseling tussen 
filmpjes, persoonlijke verhalen van de organisato-
ren en de opdrachten uit het werkboek maakten 
dat de avond voorbij vloog.
De onderwerpen waren heel divers, de één luchti-
ger dan de ander. Soms ook ingewikkeld en con-
fronterend. Maar altijd met het doel om samen te 
groeien in je relatie. Wij zijn bewuster tijd met elkaar 
gaan inplannen en nu we dit schrijven bedenken 
we ons dat we ook eens in de zoveel tijd het werk-
boekje er even bij moeten pakken als opfrismoment 
voor wat we belangrijk vinden in ons huwelijk. 
Het is waardevol om een aantal avonden samen 
stil te staan bij het huwelijk en bewust tijd voor 
elkaar te maken. Of je nog gaat trouwen, al even 
getrouwd bent of al heel veel jaar samen bent, wij 
denken dat dit voor ieder stel heel mooi kan zijn 
om op deze manier aan je relatie met elkaar te 
bouwen. Wij zijn dankbaar dat we deel hebben mo-
gen nemen aan de Marriage Course en hopen dat 
veel stellen ons zullen volgen. (Meer info over de 
Marriage Course op pagina 13, red.)

Aris en Karin Schlingmann
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Kerstmis 2007

Kerstmis brengt onvermijdelijk mijn gedachtes naar 
een van de moeilijkste momenten uit ons leven. Op 
23 december 2007 over-
leed Juan Torres (27), broer 
van mijn vrouw Sara en 
goede vriend, bij een een-
zijdig ongeval in de buurt 
van Schoonhoven.
De auto raakte door glad-
heid van de weg en be-
landde in een sloot. Juan 
was samen met Quinton 
Peeters (38) twee weken eerder tot diaken gewijd en 
keek vol blijdschap uit naar het priesterschap. Ook 
Quinton overleed bij het ongeluk. Ze reden terug van 
de Eucharistieviering in onze gemeenschap.
De confrontatie met deze plotselinge, onverwachte 
gebeurtenis was hard. De pijn van het verlies van een 
dierbare was groot: een lijden dat echt door merg en 
been gaat. Hoe kon God deze jongemannen die op 
weg waren naar het priesterschap, op deze wijze tot 
zich nemen?
Juist deze pijnlijke gebeurtenis is, door de genade en 
bijstand van de Heer, een belangrijke pijler voor ons 
geloof geworden. Daar waar pijn en lijden heerste, 
heeft God uiteindelijk licht, vertroosting en hoop ge-
schonken. Voor het eerst konden wij ervaren dat het 
Woord van God waar is: “Dood, waar is uw overwin-
ning? Dood, waar is uw angel?” (1 Kor 15, 55).
Tijdens deze moeilijke momenten heeft de Heer ons 
niet in de steek gelaten. Gevoelens van wanhoop kre-
gen niet de overhand, een diepe vrede vervulde ons 
hart. Dat was zeker dankzij de steun van onze ge-
meenschap die ons onophoudelijk vergezelde tijdens 
die momenten.
Daarom blikken we niet met treurnis terug op deze 
gebeurtenis. Tijdens het Kerstfeest van 2007 daalde 
de hemel neer op de aarde, sprak een van onze ca-
techisten tijdens de uitvaart.

“Welke hemel? Het leven dat sterker is dan de dood. 
Welk leven? De liefde. Welke liefde? Het leven geven 
voor de mensen.” Juan en Quinton hebben op bijzon-
dere wijze hun leven kunnen geven voor dit land.

Francesco Paloni

Francesco Paloni is getrouwd met Sara en vader van tien 
kinderen. Hij is parochiaan van de Bartholomeusparochie 
in Schoonhoven en werkzaam als journalist voor het Ka-
tholiek Nieuwsblad.

Gezellig eten, elkaar leren kennen 
en praten over het geloof? 

Nee dit is geen uitnodiging voor de Kerstda-
gen, maar voor de Alpha! In januari start een 
nieuwe reeks in Gouda en ik wil graag over 
mijn ervaring vertellen. Voor mij was het na-
melijk leven-veranderend.

Alpha is een reeks bijeenkomsten waar je als eer-
ste gezellig gaat eten. Deze ontspannen sfeer zorgt 
voor verbondenheid, interesse en vooral gezellig-
heid! Hoe oud je ook bent, iedereen is welkom. Een 
mix aan leeftijden zorgen voor interessante gespre-
ken. Na een heerlijke maaltijd ga je onder het genot 
van een kopje thee of koffie luisteren naar een inlei-
ding. Tijdens deze inleiding staat één levensvraag 
centraal zoals: is er meer, geneest God ook nu nog 
of wie is Jezus? Hierna ga je met elkaar in gesprek 
over de nieuwe kennis die op is gedaan. De kleine 
groepjes waarin je dit doet zorgen voor een intieme 
setting, waardoor vertrouwen en vriendschappen 
ontstaan. Tot zover de uitleg.

De Alpha heeft mij meer gebracht dan de gezel-
ligheid. Het heeft mij een diepere relatie met God 
gebracht. Toen ik startte met de Alpha was ik zoe-
kende. Ik had een bittere smaak over het geloof en 
wilde die weg spoelen door meer kennis over Jezus, 
God en de Heilige Geest. Tijdens deze Alpha reeks 
heb ik mijn vragen bij anderen kunnen leggen en 
mijn ervaringen kunnen delen, zonder oordeel van 
anderen. Die openheid was zo fijn! Er wordt niet ver-
teld wat goed of fout is; nee, in tegendeel. Er wordt 

aangemoedigd om je eigen verhaal te vertellen, om 
je eigen onderzoek te doen, om zelf kritisch te zijn 
over wat je hoort of ziet.

De Alpha is zo mooi omdat je wordt ondersteund in 
jouw zoektocht, in jouw vragen en dit alles doe je 
met een groepje mensen die je steeds beter leert 
kennen. De liefde die je voelt tijdens zo’n avond is 
niet te beschrijven. Daarom nodigen we iedereen 
uit die nieuwsgierig is geworden, die het verlan-
gen voelt voor duidelijkheid over het geloof of de 
mensen die willen komen neuzen; je bent van har-
te welkom op de startavond van Alpha 2025 op  
15 januari om 18.15 uur in Antoniuszaal; Aalberse-
plein 2, Gouda. De maaltijd wordt verzorgd, dus 
graag aanmelden van tevoren via www.sintjandd.
nl/alpha-cursus/.

We kunnen niet wachten om je te ontmoeten!
Namens het Alphateam, Merel van der Meijden

Pasen 2025?!

Het is wat vroeg om het nu al over Pasen 2025 te 
hebben. We gaan eerst nog het Kerstfeest vieren. 
Toch nu al uw aandacht voor Pasen in verband 
met het schilderen van de Paaskaarsen. Ook nu 
is Jan de Frankrijker weer bereid om een aantal 
schilders bij te staan om de Paaskaarsen te schil-

deren. Is het vorig jaar goed bevallen, doe dan 
nu weer mee! Ook nieuwe schilders zijn welkom! 
We beginnen omstreeks 15 januari 2025 met het 
schilderen.
Namens het Pastoraal Team verzoek ik u zich op 
te geven bij het centraal parochie-secretariaat te 
Gouda, via parochie@sintjandd.nl.

Met mijn dank, Paul Schuurmans, diaken  

Zegenen kindje Jezus

Tijdens de adventstijd bereiden we ons weer voor 
op de geboorte van Jezus Christus. In onze paro-
chie hebben we een mooie traditie: de zegening 
van de kerstkindjes en kerstkribbe. Paus Paulus 
VI stelde dit gebruik in, waarbij we de beeldjes 
van het kindje Jezus zegenen. Dit jaar zal dit in 
onze parochie plaatsvinden op zondag 15 de-
cember, na afloop van de Eucharistieviering van 
de Ankerzondag.  

Vieringen van  
Barmhartigheid

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis 
worden er Vieringen van Barmhartigheid gehou-
den. De avond begint met een viering met daarin 
een gewetensonderzoek. Aansluitend is er uit-
stelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook 
is er gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen 
van Gods vergeving in het sacrament van boete 
en verzoening. De viering wordt afgesloten met 
de zegen met het Allerheiligste. De Vieringen van 
Barmhartigheid zijn op maandag 16 december 
om 19.30 uur in Gouda en dinsdag 17 december 
om 19.30 uur in Schoonhoven.

http://www.sintjandd.nl/alpha-cursus/
http://www.sintjandd.nl/alpha-cursus/
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Kerstavond vieren met een Ankerkarakter  Verlof Pastor Kuipers

Priesters en pastorale werkers in het bisdom 
Rotterdam mogen om de vijf jaar een sabbat-
verlof houden voor studie of bezinning. 

Voor mij is het op 1 januari weer vijf jaar geleden 
dat ik op sabbatverlof ging naar de Filippijnen om 
de oosterse godsdiensten te bestuderen. Een 
verslag daarvan vindt u nog op de website www.
internetpastoor.nl.
Nu ik na 43 jaar fulltime werken AOW en pensioen 
krijg is het een mooi moment om weer tijd te ne-
men voor rust en bezinning. In januari 2025 ga ik 
voor drie maanden naar Costa Rica. Ik ben een na-
tuurliefhebber en hoor veel enthousiaste verha-
len over de biodiversiteit en de prachtige natuur 
van dit Midden-Amerikaanse land. Eerst zal ik een 

groepsfiets- en wandeltocht maken om het land 
te zien en vervolgens ga ik twee maanden tuin-
werk doen in een hostel in een National Park. Even 
niet met het hoofd, maar met mijn handen bezig 
zijn in Gods Schepping. Ook op die manier hoop ik 
God te ontmoeten en geïnspireerd terug te keren 
in de parochie.

Pastor Kuipers

De cursus ‘Volg Mij’ komt naar Gouda

Een missionaire parochie is een gemeenschap 
van missionaire leerlingen van Jezus. Jezus 
geeft zijn volgelingen niet voor niets de op-
dracht om leerlingen te maken. Steeds nieu-
we generaties is dat in de geschiedenis van 
de Kerk gelukt. Nu de Kerk krimpt, wordt het 
een spannende vraag: Hoe doe je dat eigenlijk 
‘leerlingen maken’ en hoe word je dat eigenlijk 
een ‘een leerling van Jezus’?

De Volg Mij cursus komt op zes zaterdagen en 
twee weekends bij elkaar. Het gaat in de cursus 
niet in de eerste plaats om kennis leren. We staan 
stil bij de kern van ons geloof en gaan elkaar hel-
pen om het geloof ook echt te doen, zeg maar: 
‘met hoofd en hart en handen’. We maken keuzes, 
proberen samen in ons geloof te groeien. We wil-
len God beter leren kennen en Hem bekend maken.

De zes zaterdagen zullen plaats vinden in de 
Josephkerk in Gouda aan het Aalberseplein. De 
weekends zijn in Den Haag. We beginnen om 9.00 
uur met een eucharistieviering, er zijn lessen en 
groepsgesprekken. We eten en leren en ontspan-
nen met elkaar tot uiterlijk 21.00 uur. 

Voor wie is de cursus bedoeld? 
De cursus is voor mensen die ge-
loven en die verder willen groeien. 
Een speciale vooropleiding is niet 
nodig. Voor mensen die de Alphacursus hebben 
gedaan is het eigenlijk een heel logisch vervolg.
Het loopt al goed met de aanmeldingen. Doet u ook 
mee? Aanmelden kan via: info@volgmijcursus.nl 
meer informatie vindt u op www.volgmijcursus.nl. 
Deelname kost € 440,-. Mocht de hoogte van dat 
bedrag voor u een bezwaar zijn, laat de kosten u 
niet weerhouden, daar vinden we wat op!

MARRIAGE COURSE 2025

Investeer in jullie relatie

Op zoek naar een manier om jullie relatie te 
versterken en de band met je partner te ver-
diepen? De Marriage Course komt in 2025 
terug en biedt stellen een geweldige kans om 
samen te groeien.

Jullie gaan samen acht avonden uit eten. Onder 
het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen 
jullie toelichting op thema's zoals lief en leed de-
len, omgaan met verschillen, vergeving en familie. 
Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie 
met z'n tweeën in gesprek. De kracht van de Mar-
riage Course zit hem in het feit dat de cursus niet 
probleemgericht of normatief is, maar relaties juist 
positief benadert. Tijdens de Marriage Course ga je 
als stel aan de slag met je relatie.

Wanneer: Acht vrijdagavonden: 14 en 21 feb, 14 en 
21 mrt, 4 en 11 apr, 9 en 16 mei
Tijd: Inloop vanaf 18.45 uur, aanvang diner om 
19.00 uur, sluiting uiterlijk 22.00 uur
Waar: 'De Doortocht', Doortocht 11, Bodegraven

Kosten: €200,- per stel 
voor de gehele cursus (excl. 
drankjes)
Opgeven: Schrijf je in door 
een e-mail te sturen naar info@rkgroenehart.nl 
met als onderwerp ‘Marriage Course 2025’ en 
vermeld daarin jullie namen, adres, e-mailadres 
en telefoonnummer.

'Het grootste geschenk dat een oma aan haar 
kleinkinderen kan geven is: de ouders de kans te 
geven om te investeren in hun relatie. Een sterke 
ouderlijke band straalt door naar de hele familie, 
en dat is een waardevol erfgoed voor de volgende 
generaties.'

(Oppas-oma tijdens de avonden van een jong echtpaar Marri-

age Course 2023) 

 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem 
contact op via marriagecourse@sintjandd.nl of bel 
ons op 0182-513056. Zie ook: www.sintjandd.nl/
the-marriage-course/ en www.marriagecourse.nl.

Op dinsdag 24 december om 19.00 uur ben je van 
harte welkom bij een bijzondere kerstavondvier-
ing in de H.-Josephkerk in Gouda. Samen vieren 
we de geboorte van Jezus – een avond vol licht 
en hoop, die Hij ieder van ons wil schenken. Ont-
moet elkaar en bovenal: verwelkom het Kerstkind 
in je hart. Kom je ook?
 

Tijdens de mis is er een speciale kinderpreek en 
tienerpreek, zodat ook de jongere generatie op 
eigen wijze kan meevieren. Na afloop nodigen we 
je uit om onder het genot van een koffie, thee of 
limonade en iets lekkers elkaar een zalig Kerstmis 
te wensen. We hopen samen met jou deze bijzon-
dere kerstavond te mogen beleven!

Gouda Thema

1. 18 jan Kom achter Mij / Discipelschap

2. 1 feb Onze Vader

3. 1 maart Het Kruis

4. 
22 & 23 maart 
(Den Haag)

De Helper

5. 12 april Vrij zijn, wie ben ik, wie ben jij?

6. 17 mei 
De aarde en de mensen, zoals God 
ze ziet

7. 21 juni Kerk naar buiten…

8. 
11 & 12 & 13 juli 
(Den Haag)

Roeping, talent en eropuit gezonden

http://www.internetpastoor.nl
http://www.internetpastoor.nl
mailto:info%40volgmijcursus.nl?subject=
http://www.volgmijcursus.nl
mailto:info%40rkgroenehart.nl?subject=
mailto:marriagecourse%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl/the-marriage-course/
http://www.sintjandd.nl/the-marriage-course/
http://www.marriagecourse.nl
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‘Handen en voeten’ geven aan 
de missionaire parochie 

net geïnitieerd (toegetreden tot het RK-ge-
loof) zijn. Zij heten hen welkom en maken hen 
wegwijs in de parochie. 

Altaarteam 
Het Altaarteam zorgt ervoor dat voor alle kerk-
gangers elke zondagsmis een religieuze beleve-
nis is; een ontmoeting met de Heer. Denk aan het 
regelen van heel praktische zaken, zoals de ver-
siering in de kerk en audiovisuele zaken (indien 
aanwezig: beamerpresentatie, sfeervolle verlich-
ting en livestreaming). Ook de timing in de viering 
(stroomt de liturgie?) wordt gemonitord door het 
Altaarteam. En, last but not least: leden van het 
Altaarteam houden de vinger aan de pols ten 
aanzien van de kwaliteit van de muziek. In een 
missionaire parochie is de kwaliteit van de mu-
ziek cruciaal om de zondagsviering voor de kerk-
gangers tot een religieuze belevenis te maken. De 
muziek in een missionaire parochie ondersteunt 
de gemeenschap om met elkaar God te danken 
en te prijzen. De liederen zijn toegankelijk en 
moedigen aan om samen te zingen en/of dragen 
bij aan verstilling en gebed. 

Het team onderneemt verder initiatieven om de 
kerk te maken tot een waarlijke plek van devotie. 
Ook buiten eucharistievieringen om is het kerk-
gebouw een plek voor stilte, persoonlijk gebed en 
spirituele beleving, zoals Aanbidding of mogelijk 
een Avond van Barmhartigheid. Naast de zon-
dagmis biedt dit team  steun bij andere religieuze 
gebeurtenissen binnen en buiten het kerkge-
bouw, zoals bijvoorbeeld ‘kapel in stad’, gebeds-
vieringen met andere gelovigen bij bijzondere 
gebeurtenissen en bedevaarten. 

Zorgteam 
Het Zorgteam geeft aandacht aan iedereen die 
behoefte heeft aan zorg of een luisterend oor. In 
de eerste plaats is dat na een viering. Die zorg 
kan klein zijn: behoefte aan een gesprek, een 
kopje koffie, een goede tip, samen een kaarsje 
opsteken, samen bidden, etc. Maar die zorg kan 
ook groter zijn: mensen thuis bezoeken of wijzen 
op de mogelijkheid van een ‘pastor op bezoek’,  

ontvangen van communie thuis, of zorgdragen 
voor vervoer naar en van de kerk. 
Voorheen werd een team dat zich inzette voor 
deze zorgtaken nogal eens aangeduid met ‘con-
tactgroep’. Per geloofsgemeenschap kan de be-
trokkenheid in activiteiten van dit Zorgteam vari-
ëren. Voorbeelden kunnen ook zijn het maken van 
palmpaasstokken, fruitmandjes, betrokkenheid 
in het bloemetje van de week/maand, etc.. Er zijn 
vele manieren om de zorg vorm te geven en uit 
te breiden. 

Beheer- en opbouwteam 
Het Beheer- en opbouwteam is verantwoordelijk 
voor de bemensing met voldoende vrijwilligers, 
de financiën, de Actie Kerkbalans en het lopend 
onderhoud, voorraadbeheer en schoonmaak.  
Ook het gebouwen- en locatiebeheer (denk ook 
aan de begraafplaats)  valt hieronder. Het primai-
re doel van het team is om de faciliteiten te on-
derhouden en waar nodig andere teams te onder-
steunen. Mensen in dit team associëren ‘Kerk-zijn’ 
met ‘Rentmeesterschap’. 

De hierboven genoemde teams functioneren per 
locatie en zijn locatiegericht. De hierna genoem-
de teams opereren op parochieniveau, bij voor-
keur met teamleden afkomstig van de diverse 
locaties. Deze vormen als het ware de linking pin 
en kunnen op locatie activiteiten organiseren ter 
ondersteuning van de doelstellingen van de pa-
rochiebrede teams. 

Informatieteam  
De teamleden zijn een spin in het web als het gaat 
om marketing en communicatie binnen en bui-
ten de geloofsgemeenschap en/of parochie. De 
teamleden ontwikkelen in nauwe samenspraak 
met de communicatiemedewerkster informatie-
dragers, zoals posters, flyers, websiteberichten 
en berichten op social media. Ook beheren ze 
lokale webpagina’s en informatieschermen/pu-
blicatieborden in de kerk. Via de lokale nieuws-
media bereiken ze met interessante nieuwsitems 
een breder publiek. Denk aan acties als persbe-
richten uitsturen en activiteiten posten op 

Met de klok mee: Ontdek Jezus, neem deel aan een kleine ge-
loofsgroep, deel je geloof en nodig anderen uit, dien met je ta-
lenten in Kerk en samenleving, bid en ontvang de sacramenten.

U heeft er vaker over gehoord of gelezen, en 
ook in deze Voorloper leest u er weer over: de 
missionaire parochie! Voor een aantal van u 
is dit inmiddels een begrip waarmee u aan de 
slag bent gegaan, dat u omarmd heeft! Voor 
heel wat andere parochianen blijft het voor-
alsnog een wat ongrijpbaar begrip.  

Missionair zijn: hoe wordt er in deze tijd anders 
invulling aangegeven aan de geloofsbeleving 
dan ‘vroeger’?  
Als u deze vraag heeft, is het tijd om mee te gaan 
naar de conferentie van de missionaire parochie 
op 8 februari (zie pagina 4). Daar mag u een uit-
gebreide uiteenzetting en ervaring verwachten. 
Kort uitleggen in een artikeltje is lastig, onmoge-
lijk zelfs. Er zijn hierover inmiddels meerdere boe-
ken geschreven als handleiding om in de paro-
chie/geloofsgemeenschap mee op weg te gaan. 
Het gaat om ‘het allereerst zelf leerling worden 
én het maken van leerlingen van de Heer’. Een 
belangrijke persoon die dit hele proces in gang 
zet en leidt is de Heilige Geest. Als die je eenmaal 
geraakt heeft… 
 

Iets wat dan wel wél in een (lang) artikel te vatten 
is - want we houden nu eenmaal ook van concrete 
stappen en al doende leer je: vanuit het perspec-
tief van missionaire dynamiek liggen taken binnen 
de organisatie van de geloofsgemeenschappen bij 
teams in plaats van bij individuele personen.  
Vraagt u (of jij) zich af welke talenten en hoeveel 
tijd u voor onze Kerk (lokaal en/of parochiebreed), 
samen met anderen, zou willen en kunnen inzet-
ten. Heeft u passie voor een team en waagt u een 
stap(je) te zetten? Meld u zich dan bij een van de 
bestuursleden, het secretariaat van uw geloofs-
gemeenschap of het 
centrale parochiese-
cretariaat! 

Dien met je talenten in 

kerk en samenleving

Welkomstteam 
Het Welkomstteam wil dat iedereen zich welkom 
voelt in de kerk. De beleving van ‘echt welkom zijn’ 
begint al op het kerkplein! Deze teamleden heten 
alle mensen welkom bij de kerkdeur en hebben 
oog en oor voor mogelijke vragen/bijzonderhe-
den. Speciale aandacht hebben de teamleden 
voor nieuwe kerkgangers. De teamleden dragen 
zorg voor een hartelijk optimaal ontvangst. Weten 
nieuwkomers de weg naar de toiletten? Hebben 
ze hulp nodig bij het zoeken naar een zitplaats? 
Begrijpen ze het collectesysteem? Is duidelijk 
hoe de viering verloopt? Hebben ze hulp nodig 
bij de (voor ons bekende) acclamaties? Het Wel-
komstteam heeft ook oog voor de gebruiken in 
onze kerk die niet evident zijn voor buitenstaan-
ders. Kunnen ze vlot uitgelegd worden? Hierbij 
geldt vanzelfsprekend de nieuwkomers niet te 
overspoelen met informatie, maar die af te stem-
men op de vragen en behoeften.  
Ook benadert het Welkomstteam katholieken die 
nieuw in de parochie zijn komen wonen of die Ò Ò

Ò
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lokale nieuwssites. Het Informatieteam zorgt 
voor een effectieve distributie van de informatie 
en is in staat om zelf de benodigde informatie te 
verzamelen en te verwerken. Ook speelt dit team 

- in samenwerking met de communicatiemede-
werkster, het centraal parochie secretariaat en/
of redactie van de Voorloper - een rol in de in-
formatievoorziening naar de andere geloofsge-
meenschappen. Het is de ambitie dat het Infor-
matieteam rond de eucharistieviering zichtbaar 
aanwezig is in het kerkgebouw en de teamleden 
aanspreekbaar zijn. Het is voor het Informatie-
team een mooie uitdaging om alle informatie uit 
de geloofsgemeenschappen te kanaliseren en te 
stroomlijnen. ICT is een belangrijk hulpmiddel. 

Missieteam 
Het primaire doel van het Missieteam is recht-
vaardigheid brengen in de wereld. Mensen in dit 
team associëren ‘Kerk-zijn’ over het algemeen 
met ‘een verschil maken in de wereld’. Het Missie-
team is er om te werken aan een rechtvaardige 
wereld, zowel ver weg als dichtbij. Teamleden zijn 
geraakt door onrecht en willen samen een ver-
schil in de wereld maken. Dit kan door diaconale 
taken vorm te geven, via o.a. parochiële caritas, 
ondersteuning van de lokale Voedselbank en an-
dere organisaties en aanhaken bij activiteiten als 
de Advents- en Vastenactie. 

Vormingsteam  
Het Vormingsteam draagt er zorg voor dat pa-
rochianen kunnen groeien in hun ‘leerling van 
Jezus’-zijn. Zij faciliteren catechese en andere 
bijeenkomsten voor alle leeftijden, die groei in 
geloof, gebedsleven en betrokkenheid bij de ge-
meenschap bevorderen. Vorming is een proces 
dat niet gezien kan worden als gerichte begelei-
ding naar een moment toe (voorbereiding Heilige 
Communie, Vormsel, etc.). Het is een individueel 
voortgaand proces met een eigen tempo van spi-
rituele groei en beleving. 
Denk bijvoorbeeld aan de Alpha-cursus, die cen-
traal staat in de Missionaire Parochie maar ook 
aan een Bijbelgroep, ‘Geloven Nu’, Huiskringen, 
catechese tijdens Ankerzondagen et cetera. Op 

dit gebied ligt er nog een grote uitdaging en zijn 
er veel mogelijkheden voor groei.                                                                                                  
Op dit moment kent de vorming van kinderen 
en jongeren in onze parochie een zeer beperkt 
aantal deelnemers. De voorbereiding op de ini-
tiatiesacramenten, de Eerste Heilige Communie 
en het Heilig Vormsel heeft de afgelopen jaren 
veranderingen ondergaan en zal nog meer aan-
passingen vragen. Uitgangspunten zijn vanuit 
de doelstelling 'leerling zijn van de Heer', bij de 
Eerste Heilige Communie een gezinsgerichte be-
nadering gericht op een grotere (blijvende)  kerk-
betrokkenheid. Voor 11-14 jarigen is gekozen voor 
Tienercatechese ‘FBI’. Bij 15 jaar wordt een Alpha 
Youth met Vormselcatechese aangeboden. De 
tieners zijn op deze leeftijd meer zelf in staat een 
bewuste keuze te maken voor het ontvangen van 
het Vormsel en meer kerkbetrokkenheid.  
Met onze jeugd- en jongerenwerker worden de 
programma’s voor de sacramentenvoorbereiding 
verder ontwikkeld.  
Tot onze verrassing en vreugde zien we jonge 
mensen onze kerken bezoeken die zoekend zijn. 
Voor deze doelgroep is een Alpha Youth of Alpha 
de eerste stap, zo mogelijk gevolgd door een tra-
ject voor catechumenen. 
Van diegenen die in de vorming en begeleiding 
betrokken zijn bij de Eerste Heilige Communie en 
hun ouders, de Tienercatechese en de Vormsel-
voorbereiding, de Alpha (Youth) en catechume-
nen, wordt openheid gevraagd om zelf gevormd 
te blijven worden; leerling van de Heer blijf je je 
leven lang. 

Voelt u zich tot een of meerdere van deze teams 
aangetrokken, neem dan contact op met een u 
bekend bestuurslid, het lokale secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap of met parochie@sintjandd.
nl. 

Namens het parochieteam en 
de gezamenlijke parochiebesturen,                                                                     

Pastoor Van Klaveren en Frank Marcus 

Ò

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie
........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... VACATURE
Secretaris: .............................. Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen  ............... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Bijbelgroep

Na een periode van rust is de 
bijbelgroep weer nieuw leven 
ingeblazen. Jan Slats, die zich 
jarenlang hiervoor heeft ingezet, 
is bereid dit weer op zich te ne-
men. Een unieke gelegenheid om 
vertrouwd te raken met de Bijbel. 
Als wij wat dieper op de verhalen 
ingaan tonen die verhalen een 
tijdloze frisheid, het gaat over 
ons, hier en nu. De groep komt 
eenmaal per maand bij elkaar op 
donderdagavond, van 20.00 tot 
22.00 uur, in de pastorie aan de 
Overtocht 20. De volgende avond 
is donderdag 12 december, maar 
u kunt ook nog aansluiten op de 

daarop volgende donderdag-
avond op 9 januari 2025.
Opgeven kan via het secretariaat: 
tel. 0172-612255, bodegraven@
sintjandd.nl.
Mocht de voorkeur uitgaan naar 
de donderdagmorgen geeft u dit 
dan aan bij het opgeven.

Mededeling over de toren
Wilt u vanaf half januari de me-
diakanalen in de gaten houden 
in verband met een bijeenkomst 
over de toren? 

De locatieraad

Levende Kerststal 2024 

Op Eerste Kerstdag zal het kerst-
verhaal zich weer afspelen in de 
Willibrorduskerk aan de Overtocht. 
U bent dan welkom bij de Leven-

de Kerststal. U kunt vrij binnenlo-
pen vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Twee Romeinen die verantwoor-
delijk zijn voor de bezoekerstel-
ling, zullen u hartelijk ontvangen. 
Het gelegenheidsorkest is er on-
der leiding van Lucienne de Valk, 
dat vanaf 14.00 uur traditionele 
kerstliederen laat horen. Van-
af 15.30 uur zullen kerstliederen 
gezongen worden door het ‘ge-
legenheidskoor’. Graag hiervoor 
aanmelden door een mail te stu-
ren naar ondergetekende. Ò

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Pauselijke onderscheiding
Tijdens Willibrordzondag op 3 no-
vember 2024 heeft parochiaan 
Wim Straver (77) een hoge pau-
selijke onderscheiding ontvangen. 
Aan het einde van de feestelijke 
viering kon pastoor Van Klaveren 
vol trots de onderscheiding ‘Pro 
Ecclesia en Pontifice’ (voor de 
Kerk en de Paus) bij Wim opspel-
den. Deze onderscheiding, door 

paus Franciscus toege-
kend, is de hoogste on-
derscheiding die leken 
binnen onze kerk kun-
nen ontvangen. 
De staat van dienst van 
Wim is meer dan indruk-
wekkend te noemen. Al 
ruim vijftig jaar is hij be-
trokken bij grote en klei-
ne verbouwingen in kerk, 
pastorie, de Doortocht en op het 
kerkhof. Ook is hij betrokken bij 
het versieren van de kerk rondom 
(hoog)feesten. Hij is, samen met 
zijn vrouw Thea, altijd bereid klei-
ne en grote dingen te doen. Daar-
naast is hij al jaren mantelzorger. 
Deze staat van dienst was voor de 
paus voldoende reden om hem te 
onderscheiden.

Ò
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Addendum jubileumboek 

Onze oproep in de Voorloper, de 
Wachter en de lokale krant voor 
meer informatie over Anna Jan-
sen, heeft ons meer gegevens 
over haar opgeleverd. Alleen een 
foto is niet gelukt. Dit heeft ertoe 
geleid dat we voor zuster Eobana 
Jansen een tweede addendum 
konden maken. 
Mocht u dit boek bezitten en wilt 
u dit tweede addendum toevoe-

gen aan uw exemplaar, stuur dan 
een mail naar: archief.bodegra-
ven@sintjandd.nl De redactie van 
het boek zendt u dan, per mail, 
een Word-bestand dat u dubbel-
zijdig kunt printen en toevoegen 
aan uw boek. Mocht u het boek 
alsnog willen aanschaffen, het is 
nu te koop voor € 10,-. Graag dan 
een mail naar: archief.bodegra-
ven@sintjandd.nl.

Kerkestafette

In de Kerkestafette is het woord 
aan Lida Kaptein uit de werk-
groep bloemschikken.

Wie is Lida Kaptein?
Ik ben 70 jaar geleden geboren in 
de Meije. Op een boerderij even 
voorbij de kerk. Toen ik tien jaar 
oud was, zijn we verhuisd naar 
een boerderij in Zegveld, dat had 
te maken met de ruilverkaveling. 
Ook daar was het fijn wonen. In 
1980 trouwde ik met Jan Kaptein. 
We trouwden in maart en in april 
openden we de bloemenwinkel 
d’Oranjerie in de Kerkstraat. Deze 
winkel hebben we 31 jaar gerund. 
We hebben drie dochters en twee 
kleindochters, waar we regelma-
tig op passen, en daar genieten 
we erg van.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Toen we  de bloemenwinkel had-
den, hebben wij samen hard ge-
werkt en deed ik ook de adminis-
tratie. Ik zorgde voor het gezin en 
verder had ik geen tijd voor an-
dere werkzaamheden. Nadat we 
gestopt zijn met de winkel  ben ik 
langzamerhand vrijwilligerswerk 
gaan doen. 

Wil je vertellen wat je toen bent 
gaan doen?
Sinds tien jaar verzorgen we  met 
acht  personen de bloemen in de 
kerk. De werkgroep bloemschik-
ken dus!  Een keer in de maand 
voorzien we, telkens met twee 
personen, de kerk  van bloemen. 
Sinds twee jaar help ik ook met 
koffie schenken in de Doortocht 
na de zondagochtendviering. En 

ik ben betrokken  bij het organi-
seren van de Vrijwilligersdag die 
om het jaar wordt gehouden.

Wat vind je zo leuk om dit vrijwilli-
gerswerk te doen?
Ik heb altijd met bloemen ge-
werkt. Met hart en ziel. Voordat 
wij begonnen met de bloemen-
zaak heb ik een opleiding gedaan 
en stage gelopen in een bloe-
menzaak in Montfoort.

Ben je gevraagd om bij de werk-
groep bloemschikken  aan te slui-
ten?
Ja, daar ben ik voor  gevraagd 
vanwege  mijn jarenlange  erva-
ring. Als koffieschenker heb ik 
me zelf aangeboden. Ik zag hoe 
druk de mensen bezig waren met 
de koffie en thee. Voor de twee-
de keer dit jaar heb ik geholpen 
met het organiseren van de vrij-
willigersdag. Daar vroegen ze mij 
voor.

Doe je naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Sinds 2011 ben ik actief bij de 
Zonnebloem.  Ik heb zitting in 
het bestuur. En mijn taak is 
voornamelijk het regelen van de 

activiteiten. Dus onder andere 
de ‘uitjes’ die wij voor mensen 
organiseren. Dat is veel werk en 
dat doe ik natuurlijk samen met 
andere vrijwilligers van de Zon-
nebloem. 
Elke donderdagochtend ga ik 
bloemstukjes maken met de be-
woners van Vijverhof. Dat doe ik 
al dertien jaar.  Ik ben deelnemer 
in het platform van de vrijwilli-
gers. 
Ook heb ik rondleidingen gegeven 
in het Kaasmuseum. Dit vanwege 
mijn achtergrond in het boeren-
leven. Helaas is het Kaasmuseum 
door toedoen van de gemeente 
gesloten.

Waar word je blij van?
Ik ben blij met ons gezin. We heb-
ben het goed met elkaar. Ik ben 
dankbaar voor alles, dat ik lekker 
bezig kan zijn met bloemen en 
planten, en dat we gezond zijn en 
mogen blijven.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik wil graag een oproep doen aan 
mensen om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Het geeft voldoening. 
Kijk om je heen en pak aan!

Heb je nog hobby's waarover je 
wilt vertellen?
Op maandagmorgen ga ik spor-
ten/fitnessen. Op vrijdagochtend 
doe ik graag ‘aqua varia’.  Verder 
houd ik van fietsen en korte wan-
delingen maken. Ik vind het fijn 
om creatief bezig te zijn. En ik ga 
graag samen met Jan naar de 
schouwburg of het theater. 

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Helma Terpstra.

Familieberichten
Gedoopt
Josephine Hanna Emanuela  

Wilbers

Overleden
Mevr. A.Th. (Loni) Blom

Willibrordspeld
Dit jaar kregen Iris de Wit-van Vliet  
en Bianca van Bunningen-Boere 
de Willibrordspeld. Beide hebben 
er, ondanks hun jonge leeftijd, al 
bijna dertig jaar vrijwilligerswerk 
op zitten. Zij zijn al die tijd lid ge-
weest van het kinderkoor en ver-
volgens het jongerenkoor van de 
kerk. De gezinnen en families van 
Bianca en Iris waren in de kerk 
aanwezig om te zien hoe pas-
toor Van Klaveren hen de zilveren 
speld uitreikte.

 Wij kunnen ook altijd nog men-
sen gebruiken die willen helpen bij 
het tot stand komen van de stal. 
Met name helpers op de dag zelf. 

Helpers voor het opbouwen van 
de stal, maar ook voor het weer 
opruimen van alle materialen en 
afvoeren van de kerstbomen. Of 

heb je interesse om mee te doen 
als figurant? Laat het ons weten!

Lia Nottelman 
E-mail: lnothoog@xs4all.nl

mailto:archief.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:archief.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:archief.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:archief.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl%20?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
di-wo-do ochtend ...... 9.00-12.00 uur  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
R.K.-parochie St. Jan de Doper inz 
Joh.Doper Boskoop

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e dinsdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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Over Ons

De tijd van wensen is weer 
dichtbij, we sturen ze per post, 
doen ze in de brievenbus, we 
spreken ze uit naar elkaar. Het 
is een warm aspect van deze tijd, 
oog voor elkaar en als het goed 
is ook voor de mensen, die het 
niet zo breed hebben of die geen 
mensen om zich heen hebben.

Maar in die tweede helft van de-
cember denken we ook na over 
wat dit bijna voorbije jaar allemaal 
bracht. Wie we hebben verloren. 
Hoe we individueel en als gemeen-
schap daar mee om konden gaan. 
Als ik dit schrijf is het gevoel van 
gisterenavond van een heel mooie 
en persoonlijke, warme Allerzie-
lenviering nog niet weg. Goed 
verzorgd door de werkgroep en 

voorganger, heel mooie zang van 
Quo Vadis, rituelen en gebeden, 
kaarsjes en bloemen. Maar ook 
een gemeenschapsgevoel in een 
prachtige sfeervolle omgeving.
Wat hebben onze vrijwilligers weer 
niet allemaal gedaan voor de ge-
meenschap en wat kunnen we 
goed terugkijken op de vrijwilli-
gersmiddag, waarop we ze konden 
bedanken met een fijn samenzijn 
en een leuk programma. En wat 
hebben we geschreven over het 
vrijwilligerswerk en uw aandacht 
gevraagd voor de plekken, waar we 
nog versterking konden gebruiken. 
We hebben op dat punt nog wen-
sen, maar zijn zeker blij met een 
aantal nieuwe bevlogen vrijwilli-
gers op diverse terreinen. Hoopvol 
wachten we ook op de uitwerking 
van een aantal vernieuwingen van 
de synode en lokaal werken we 
hard aan onze speerpunten litur-
gie, jeugd, oecumene, groene kerk, 
breed gebruik van ons gebouw en 
zichtbaarheid.
We wensen u een zalig Kerstmis, 
fijne feestdagen en een mooi 2025. 
Laten wij samen ook in het nieuwe 
jaar een fijne geloofsgemeen-
schap zijn, waarin we er zijn voor 
elkaar, oog hebben voor onze me-
demensen en daadwerkelijk zorg 
hebben voor mens en aarde!

Namens locatieraad en  
pastoraatgroep,
Tineke Verbakel

Zingt u mee?

Traditiegetrouw worden op kerst- 
ochtend de bewoners in Floravita 
gewekt met kerstliedjes. Dit jaar 
is er weer toestemming om op 25 
december om 8.00 uur de bewo-
ners een uurtje te gaan verrassen 
met kerstliedjes. Zingt u mee? 
Verzamelen om 07.30-07.45 uur 
in Floravita, voor meer info neem 
contact op met het secretariaat 
of met Ria Rijnbeek.

Tweede Kerstdag ‘kindje wiegen’

Zijn jullie ook zo benieuwd naar 
het schattige baby’tje dat dit 
jaar de hoofdrol van kindje Jezus 
speelt? Kom dan Tweede Kerstdag 
naar de Joannes de Doper Kerk en 
speel mee in het kerstverhaal. Op 
een mooie en eenvoudige manier 
wordt het kerstverhaal voor de 
allerkleinsten verteld en gespeeld. 
De kinderen mogen meespelen 
als engeltje, schaapje of herder 
en zo komen ze allemaal bij kindje 
Jezus in de kerststal. Het is een 
ontzettend leuk gezicht en het 
duurt niet zo lang. Het begint om 

14.30 uur en het is om ongeveer 
15.15 uur weer afgelopen. Na af-
loop is er in de kerk voor eenieder 
die dat wil iets te drinken. Jullie 
zijn allemaal van harte welkom!

Werkgroep Kindje Wiegen

Kerststalroute 2024

Kerst Thee  
Samenzang                                                                                                    

Naast de Kerststalroute organi-
seren we op zaterdag 14 decem-
ber het Kerst Thee Samenzang. 
Tijdens het Kerst Thee Samen-
zang zullen een aantal zangers 
en zangeressen van het Joan-
nes de Doper koor en het Quo 
Vadis koor aantal kerstliederen 
ten gehore brengen. Komt u ook 
luisteren en meezingen met de 
sfeervolle muziek? Tussen 15.30 
en 16.30 uur, onder het genot van 
ons kerstbrood. 

Dit jaar houden we alweer voor 
de achtste keer de Kerststalroute. 
Dit doen wij in samenwerking met 
de Protestantse Gemeente Bos-
koop. De route is van zaterdag  
14 december tot en met zondag 
29 december. Vanaf 12 december 
kunt u het kerststalrouteboekje 

verkrijgen bij de kerk, in de Ma-
riakapel of via de website www.
sintjandd.nl/webmagazine/             
Wij verheugen ons alweer op een 
sfeervolle wandeling of fietstocht 
langs de kerststalletjes van Bos-
koop op onze weg naar Kerstmis!

De werkgroep kerststalroute

Familieberichten
Overleden
Dhr. L.F.J.(Leo) Schinkel
Dhr. W.J. (Willem) van Leeuwen
Dhr. J.R. (Jan) Nederend
Mevr. J.A. (Jenny) de Wit-van den 

Berg
Mevr. A.J. (Toos) Verlaan-van den 

Hoek 
Mevr. M.M. (Gré) Streng-Kempen

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
https://www.sintjandd.nl/webmagazine/  
https://www.sintjandd.nl/webmagazine/  
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Op donderdag 10 oktober werd 
Diaken Schuurmans na de vie-
ring in Floravita in ’t zonnetje 
gezet door bewoners en vrij-
willigers voor zijn 50-jarig jubi-
leum als diaken.

'Vaak bent u hier in Floravita, u 
bent een gewaardeerd diaken, u 
maakt een praatje en troost be-
woners in hun verdriet en met het 
geloof als leidraad kunnen zij weer 
verder. Uw feest wordt gevierd 

op 20 oktober in de Josephkerk 
in Gouda. Omdat deze bewoners 
hierbij niet aanwezig kunnen zijn 
maken we er hier vast een feestje 
van met wat lekkers bij de koffie 
en voor u een flesje wijn met wat 
lekkers. Al valt het voor u soms 
ook niet mee, u bent toch altijd 
beschikbaar om hier voor te gaan, 
wij danken u daar hartelijk voor 
en hopen dat u nog vaak mag ko-
men, van harte gefeliciteerd met 
dit prachtige jubileum'.

Op zondag 15 september was de 
traditionele startzondagviering 
van het nieuwe seizoen, waarin 
we aan het eind van de viering 
een aantal vrijwilligers in het 
zonnetje hebben gezet. 'Heel 
hartelijk dank voor uw inzet als 
vrijwilliger in de afgelopen jaren' 
hoorden: Patrick van der Laan, 

Dory van der Werf, Dick de Gunst, 
Ria van der Laan, Elly Korver, Mar-
greet van der Laan en Karin de 
Wit. Allen ontvingen een oorkon-
de, bloemen en een kaars. Ook 
werden de koorleden Elly Kroes-
meijer  (50 jaar koorlid) en Kees 
Stolker (60 jaar koorlid) in ’t zon-
netje gezet.

FLORAVITA: 

Diaken Paul Schuurmans 
50 jaar in pastoraat! 

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Welkom in de 
Groene Kerk

Dit jaar is ons thema de elemen-
ten, aangekondigd op Startzon-
dag met de uitreiking van kaarten 
met foto’s van aarde, water, lucht 
en vuur aan iedereen in de kerk. 
Tijdens een gezellig kopje koffie 
met een bewust gekozen jan HA-
GEL koekje, hebben we in onze 
herfstbijeenkomst gesproken 
over het element WATER. Aan de 
hand van drie vragen ontstond 
een boeiend gesprek over het 
belang van water, het verbruik 
en velen deelden tips om water 
te besparen en ook meer ge-
bruik te maken van regenwater. 
Om u even mee te nemen in de 
cijfers. We gebruiken in Neder-
land per dag gemiddeld per per-
soon 141 liter water. Het meeste 
voor douchen 60 liter, wc 30 liter, 
wasmachine 17 liter en de afwas 
kost gemiddeld 4 liter. Dat is wel 
iets om over na te denken en te 
bekijken hoe je daarin kunt be-
sparen. Tenslotte een uitspraak 
van Loesje ook passend bij wa-
ter: 'Klimaatverandering, verrek ik 
krijg kieuwen'.

Parochiële Charitas Instelling 
lokale werkgroep Boskoop

Het doel van ons als P.C.I. is 
om parochianen die het (tij-
delijk) moeilijk hebben te on-
dersteunen. Dat doen we door 
het jaar heen maar ook met de 
dure decembermaand in zicht 
kunnen we een aantal huishou-
dens met een kleine financiële 
bijdrage, een tegoedbon van 
de supermarkt of gewoon een 
tasje met boodschappen on-
dersteunen.

En natuurlijk blijven we door het 
jaar heen ook de voedselkast van 
nieuwe artikelen voorzien. Bij dit 
alles hebben we uw steun nodig! 
Mocht u gezinnen in uw omge-
ving kennen die een (financieel) 
steuntje kunnen gebruiken; aar-
zel niet en meld het ons. Uw tip 

wordt in alle vertrouwen behan-
deld.
En om deze zinvolle acties te 
kunnen blijven uitvoeren vragen 
we van harte een bijdrage aan de 
collecte tijdens de kerstvieringen. 
Het tweede mandje tijdens deze 
collectes komt ten goede aan de 
P.C.I.- Boskoop. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om de kerstvie-
ring bij te wonen dan kunt u uw 
bijdrage ook over maken. Dit kan 
op rekeningnummer: 
NL52RABO 0108 502155 t.n.v. 
R.K.-parochie charitasinstelling.

Hartelijk dank mede namens de 
overige commissieleden

Hilda Mathot, penningmeester, 
hmathot@ziggo.nl, 

mobiel 06-39020539

Er is een tijd van komen en gaan 
bij de wijkvertegenwoordiging

Voor een aantal wijken nemen 
we afscheid van wijkvertegen-
woordigsters en komen er nieu-
we wijkvertegenwoordigers:

Wijk 6: Dory van der Werf-Hogen-
boom is 39 jaar wijkvertegen-
woordigster van wijk 6 (omge-
ving einde van de Reijerskoop) 
geweest en heeft aangegeven te 
gaan stoppen. Dory gaat vervan-
gen worden door Lina van Zoest-
van Leeuwen.
Wijk 30: Elly Kroesmeijer-Kal-
meijer heeft laten weten dat zij wil 
stoppen met haar wijk 30 Voorof-
scheweg. Elly is 31 jaar wijkver-

tegenwoordigster geweest. We 
hebben een nieuwe wijkverte-
genwoordigster gevonden, na-
melijk Gerrie van Leeuwen. Ger-
rie is al wijkvertegenwoordigster 
omgeving Julianastraat en gaat 
het werk van Elly voortzetten.   
Wijk 31: Riet Bontekoe-van Leeu-
wen stopt na 31 jaar van wijk 31 
(omgeving Veldlaan). Haar wijk 
gaat gesplitst worden. Gea van 
Heesch en Nicole Verschueren 
nemen ieder een deel voor hun 
rekening. 
We willen hierbij alle wijkver-
tegenwoordigers heel hartelijk 
danken voor hun inzet!

Oekraïense 
kerstviering

Op zondag 29 december organi-
seren de Protestante Gemeente 
Boskoop en de RK geloofsge-
meenschap H. Joannes de Doper 
een kerstviering voor onze Oek-
raïense medebewoners.                                    
Deze viering begint om 16.00 
uur in “de Stek”, Puttelaan. Van-
af 15.30 uur bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee. Na af-
loop is er een gezellig samenzijn 
met Oekraïens lekkers. U bent 
van harte welkom! 
Noteert u het in uw agenda?

mailto:hmathot%40ziggo.nl?subject=


25

G
o

u
d

a

Gouda

24

Zoals u weet vond op zaterdag 
28 september de Warme Jassen 
Actiedag plaats. Mensen van het 
Leger des Heils en met een krap-
pe beurs konden hier een jas uit-

zoeken. De voorafgaande periode 
zijn er massaal jassen ingeleverd. 
Misschien was uw jas daar ook bij 
voor een tweede leven. 
Het was een geslaagde samen-
werkingsovereenkomst met de 
Pauluskerk, het Leger des Heils 
en de H.-Josephkerk als deelne-
mers. Wij blijven dit doen om ons 
in de Goudse samenleving zicht-
baar te houden, deze geloofsge-
meenschappen zijn niet alleen 
naar binnen gericht maar ook na-
drukkelijk naar buiten en volgen 
zo onze Bijbelse opdracht.
Wij houden u op de hoogte van 
volgende acties.

Ellen Verrips
Ellen.verrips@gmail.com

Lid van de Raad van Kerken 
namens de RK geloofsgemeen-

schap van Gouda

R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ............ VACATURE  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL59ABNA0904859827

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Berichten van 
het secretariaat  

Voor het beantwoorden van vra-
gen, het opnemen van aanmeldin-
gen en voordragen van parochia-
nen die in aanmerking komen voor 
het bloemetje van de week is het 
secretariaat telefonisch bereikbaar 
op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 uur of per e-mail 
gouda@sintjandd.nl. 
De Gerarduskalender is te koop 
voor € 10,50 tijdens de openings-
uren van het secretariaat en bij het 
Welkomstteam voor of na de zon-
dagse vieringen. 

Intenties 
kerstvieringen

Mocht u intenties voor de kerst-
vieringen willen opgeven, dan 
ontvangen we deze graag uiterlijk 
donderdag 19 december. Dit kan 
bij het secretariaat, mondeling of 
telefonisch tijdens de openings-
tijden of via gouda@sintjandd.nl. 
Achter in de voorloper vindt u een 
overzicht met de data en tijden van 
vieringen in alle kerken.

Familieberichten
Gedoopt
Lola Hilgeman	
Samuel van Haagen
Ivy Binken
Xavi Enrique Nieberg 

Overleden
Mevr. G.C. van der Klis - de Jong
Mevr. J.C.A. van Hal - Krijgsman
Dhr. H.G. Swart
Dhr. F.M.P. Bouter
Mevr. E.A.C. van der Kolk - van der 

Vlugt
Dhr. N.H. van Schelven
Dhr. C.A.J. Hoek
Mevr. L.M. Zwinkels
Mevr. A.E.M. van Leeuwen - Lindsen
Mevr. J.W. Snoek
Dhr. A. Spinola
Dhr. A. Alblas
Mevr. C.W.M. van Vuuren
Dhr. J.A.J. Houdijk
Mevr. C.M. van Kralingen - Nederhof
Mevr. E.M.L. Leliveld - Voormeeren
Dhr. G.A. van Maarseveen
Mevr. J.L.M. Geradts - van Waes-

berghe

PCI / Diaconie
 
Ontbijtbijeenkomsten
Elke laatste vrijdag van de maand 
organiseert de werkgroep Diaco-
nie in de H.- Josephkerk ontbijt-
bijeenkomsten. De eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn op 24 januari, 
28 februari, 28 maart, 25 april, 30 
mei en 27 juni van 9.30 tot 10.30 
uur. Wanneer u het gezellig vindt 

om samen gezellig te ontbijten 
bent u van harte welkom. Er zijn 
hieraan geen kosten verbon-
den, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. U hoeft 
zich niet op te geven.

PCI-kerstmarkt
U rekent waarschijnlijk weer op 
de kerstmarkt van de PCI. Die is 
dit jaar op zondag 15 december 
rond de viering van 11.00 uur. Zo-
als altijd staat de markt vol met 
kerststukjes in diverse afme-
tingen, variaties en kleuren en 
worden gemaakt door creatieve 
vrijwilligers. Verder hebben wij 
natuurlijk ook weer andere (kerst)
artikelen te koop evenals onze 
eigen smaakvolle rode en witte 
PCI-wijn. Dit alles tegen gunstige 
prijzen. De marktopbrengst ge-
bruiken wij om mensen te helpen 

Oecumene-update

Kerstviering voor 
peuters en kleuters

In deze viering wordt het kerstver-
haal verteld en gespeeld door de 
kinderen met zang en muziek. Heb 
je zin om mee te spelen als herder, 
schaap of engel? Er ligt kleding 
klaar, maar je mag natuurlijk ook 
je eigen verkleedkleren meebren-
gen! We vinden het leuk als je 

komt. Het is in de H. Josephkerk 
aan het Aalberseplein, op dinsdag 
24 december om 16.00 uur.

Agnes Prins

die het financieel moeilijk hebben. 
Door uw aankopen haalt u zo niet 
alleen extra gezelligheid in huis, 
maar helpt u bovendien mee de 
zorgen van anderen een beetje te 
verlichten.

Kerstpakkettensponsoractie
Heeft u de flyer in de laatste 
Voorloper gezien? Onze PCI-Gou-
da gaat met een grote groep vrij-
willigers weer 150 kerstpakketten 
inpakken voor Goudse gezinnen 
en alleenstaanden die op de rand 
van het bestaansminimum balan-
ceren. Deze mensen hebben de 
middelen niet om met Kerstmis 
hun winkelwagen te vullen met 
dure luxe boodschappen. Met 

een kerstpakket geven wij hen 
iets extra’s waardoor de feest-
dagen voor hen wat feestelijker 
worden. Vanaf begin december 
kunt u in de Antoniuszaal aan 
het voorbeeldpakket zien hoe wij 
daarin geslaagd zijn.
Met de inmiddels jaarlijkse actie 
'Sponsor een kerstpakket' lukt 
het ons steeds om de kerstpak-
ketten mogelijk te maken. Gaat u 
daar ook dit jaar voor zorgen door 
sponsor te worden? Het juiste 
bankrekeningnummer staat in het 
colofon en op de nieuwe flyer.

Namens PCI-Gouda en Diaconie,
Wilma van Erdewijk

René van Schie
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Agenda 

Ontbijtbijeenkomst: 24 januari,  
28 februari, 28 maart, 25 april,  
30 mei en 27 juni: 
Ankerzondagen: 15 december,  
19 januari, 16 februari
AnkerKerst: 24 december

mailto:Ellen.verrips%40gmail.com?subject=
http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:leden.gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
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Reeuwijk
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................ 	0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: ....................... 	Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: ................. 	0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Kerstbomen, maaltijd 
en kerstmarkt

Op 6, 7, 11, 12, 13 en 14 december 
kunt u tussen 12.00 uur en 15.00 
uur een mooie kerstboom kopen. 
Op vrijdagavond 13 december is 
er de gelegenheid om in de serre 
van Het Klooster een smakelijke, 
winterse maaltijd te gebruiken. 
Aansluitend verzorgt kinderkoor 
CantaRellen een weergaloos op-

treden in de kerk. Om 20.00 uur 
zal zangkoor Het Kraaiennest uit 
Zevenhuizen ook nog optreden. 
Toegang is gratis.
Zaterdag 14 december start de 
kerstmarkt om 11.00 uur op het 
plein rondom de kerk. De alom 
vertrouwde activiteiten vinden 
weer plaats, zoals: het rad van 

avontuur, enveloppen 
trekken, verkoop van 
kerstspullen en kerst-
stukjes. Natuurlijk kun 
je genieten van de glüh-
wein, de chocolademelk, 
erwtensoep, koffie, thee 
en niet te vergeten de 
heerlijke oliebollen. Aan 
het volledige program-
ma wordt nog gewerkt.

Kerst Inn 19 december

Kinderwoorddiensten 
tijdens de Advent

We bevinden ons midden in de 
advent en daarin past ook de jaar-
lijkse Kerst Inn. Personen vanaf 
70 jaar hebben een uitnodiging 
ontvangen en we hopen op veel 
aanmeldingen voor deze gezellige  
dag. Met een mooie Eucharistie-

viering en veel gezelligheid komt 
u helemaal in de kerstsfeer. Bent 
u nog vergeten uzelf aan te mel-
den, of twijfelt u nog: mail of bel 
het secretariaat (0182-392310). U 
bent welkom.   

De Kerst Inn organisatie

Op weg naar het koninkrijk’ is het 
thema van de kinderwoorddien-
sten gedurende de adventsperi-
ode. Op de zondagen 1, 8 en 22 
december zijn alle kinderen van 
harte welkom om tijdens de vie-
ring van 9.00 uur mee te gaan 

naar de kinderwoorddienst, waar 
het evangelie wordt voorgelezen 
en geknutseld wordt rond het 
thema. Op zaterdag 14 decem-
ber kun je op de kerstmarkt het 
programma van de derde advent 
doen.

Ziekenzalving

Op donderdag 3 oktober was 
de jaarlijkse ziekenzalving in de 
Reehorst. 23 Mensen hebben 
het sacrament ontvangen. Pas-
tor Kuipers was de voorganger 
en met elkaar was het ook deze 
keer een inspirerende viering. De 

deelnemers aan de ziekenzal-
ving kregen allen een kaart van 
de parochie met een mooie tekst. 
Na afloop was er nog de sociale 
bijeenkomst, om deze voor velen 
toch wel bijzondere gebeurtenis, 
te vieren en te bespreken.

Leo van Zoest

Vivace concert

Het Vivace kerstconcert zal op 
zaterdag 21 december plaats-
vinden  om 20.00 uur in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk.
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Allerzielen 

Op zaterdag 2 november was 
weer de traditionele Allerzie-
lenviering. Ook dit jaar waren 
er  vele mensen naar de kerk 
gekomen om hun dierbaren en 
geliefden te gedenken. Het af-
gelopen jaar zijn er van onze ka-
tholieke geloofsgemeenschap 
vijftien mensen overleden. 

Hun nabestaanden hadden voor 
deze avond een speciale uitnodi-
ging ontvangen om bij de viering 
aanwezig te zijn en een kaars 
te komen ontsteken ter nage-
dachtenis aan hun dierbare. We 
hebben niet alleen voor hen een 
kaars ontstoken, maar ook voor 

al die andere mensen die ons zo 
dierbaar zijn. Daarom werd het 
hart verlicht met kaarsjes en ont-
stoken met de tekst: ‘Voor altijd 
in ons hart’. Het thema van de 
viering, ‘Tijd van leven’ werd door 
onze voorganger M v.d. Zwaan 
heel mooi verwoord. 

De zang van het Alzando koor 
zorgde ervoor dat het voor velen 
weer een waardevolle viering is 
geworden. Na afloop hebben veel 
mensen nog even de moeite ge-
nomen om de mooi verlichte be-
graafplaats te bezoeken.

Leo van Zoest

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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De Pen van ...

Mijn naam is Elize van Leeuwen. 
Ik ben getrouwd met Cor van 
Leeuwen. Wij hebben vier kin-
deren, twee jongens en twee 
meiden, en acht kleinkinderen. Ik 
woon in Reeuwijk-Brug en ik ben 
70 jaar. Mijn hobby’s zijn: koken/
hapjes maken, zwemmen en vrij-
willigerswerk. Voor de kerk heb 
ik jaren de Kinderwoorddiensten 
verzorgd. Ik heb verder jaren in 
de organisatie gezeten van de 
kerstfairs begin december. De 

opbrengst van de kerstfairs is 
voor onze eigen kerk. Ook zing ik 
al twaalf jaar in het Alzandokoor.
Voor al dit vrijwilligerswerk heb ik 
in 2013 de paaskaars van dat jaar 
van de kerk gekregen. Hij brandt 
vaak thuis, bij examens en di-
ploma’s van de kinderen. Ook na 
mijn ongeluk – in juli alweer acht 
jaar geleden - heeft hij heel vaak 
gebrand. Je haalt er de kracht en 
hoop uit die je nodig hebt, zeker 
in deze tijd. Dit was mijn verhaal. 
Ik geef de pen door aan ... 

Maria with Love

Op zondagmiddag 13 oktober 
heeft het Alzandokoor een 
voorstelling gegeven  met het 
thema: Maria with Love. Hierin 
stond in deze  oktobermaand 
Maria centraal. Vroeger werd er 
Maria Lof gehouden en daaruit 
kwam nu een hedendaagse ver-
sie over het leven van Maria om 
haar zo te eren en te gedenken.

Na de viering van 9 uur begon 
Jorinda aan de opbouw van onze 
Mariakapel op het priesterkoor. 
Ruud zorgde voor de verlichting 
en geluid. Maria werd vanuit de 
Maria kapel de kerk in gedragen. 
Rond half 12 was het zover klaar, 
dat de generale repetitie kon be-
ginnen. Onze pianist André was 
compleet met zijn band, dirigente 
Angenieta stond verstopt achter 
het verlichte Mariabeeld, verteller 

Angelique was achter de lezenaar 
en het koor stond of zat in groep-
jes bij elkaar klaar. 

In de keuken waren lieve dames 
bezig met het verzorgen van 
een lunch en er lagen geschilde 
appeltjes klaar. Het was heel ge-
zellig om na de goede generale 
een heerlijke soep en broodje te 
krijgen. Daarna konden de koor-
leden verkleden en in spanning 
afwachten tot 15.00 uur. 

Bij het luiden van de klokken 
kwam het koor met een blauw 
lichtje de kerk in. Onderwijl wer-
den er oude Maria liederen ge-
speeld. De lichtjes werden in het 
hart geplaatst: voor altijd in ons 
hart. 

Angelique opende de middag en 
daarna kwam er een solo Ave Ma-
ria van Jolanda en Marie-José. 

Het leven van Maria werd verteld: 
van jong meisje, verloofde van 
Jozef, zwangere vrouw, jonge 
moeder, bezorgde moeder tot be-
droefde moeder. Een mooi geheel 
met toepasselijke liederen. Ook 
solist Paulien nam een mooi lied 
voor haar rekening.

Na een klein uur was het afgelo-
pen en klonk er een verdiend ap-
plaus! Er kon nagepraat worden 
met een hapje en een drankje, 
weer verzorgd  door vele vrijwil-
ligers. De belangeloze giften wa-
ren welkom. We kunnen terugkij-
ken op een mooie middag waarbij 
we Maria hebben geëerd. En toen 
de bezoekers naar huis gingen, 
waren er nog genoeg vrijwilli-
gers over om de kerk weer op te 
ruimen. Met elkaar was dit snel 
gedaan. Dank allemaal voor deze 
mooie Mariamiddag!

Het Alzandokoor

Mariaviering in de Reehorst

Iedere donderdagmorgen is er in 
de Spil in de Reehorst een kerk-
viering om 10.00 uur. Gezien de 
opkomst blijkt dat er een grote 
behoefte aan is. In de regel gaat 
eens in de maand pastor Kuipers 
voor in een Eucharistieviering 
en één keer in de maand pastor 
Schuurmans. De andere donder-
dagen wisselen gebedsleiders 

het af. Zij zijn ook bij toerbeurt 
aanwezig als assistent/koster. 

Donderdag 24 oktober was de 
viering vanwege 'oktober Maria-
maand' helemaal in het teken van 
Maria, met gebeden tot Maria en 
Marialiederen. Deze liederen wer-
den ondersteund door het Ce-
ciliakoor onder leiding van Hen-

riette van Dijk. Dit werd zo mooi 
gedaan, dat wat betreft de ruim 
30 aanwezigen het Ceciliakoor 
wel vaker mag komen zingen. Na 
de viering was er weer gezellig 
koffiedrinken, waar bijna iedereen 
gebruik van maakte.

Leny van Leeuwen  
(Oud Reeuwijk)

Familieberichten
Gedoopt
Tom Gerard Botman

Overleden 
Dhr. G (Gerard) van Velzen 
Dhr. F.G.C. (Frank) Vermeulen
Dhr. W.J. (Wim) Blom
Dhr. J.A. (Jan) Steenkamer
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Op 23 oktober vond de loca-
tiesynode van de geloofsge-
meenschap Sint Victor plaats, 
waarbij zo'n 30 parochianen 
samenkwamen in de Victorzaal. 
Deze bijeenkomst markeerde 
de presentatie van het beleids-
plan 'Pelgrims door onbekend 
gebied' door pastoor Van Kla-
veren, waarin de koers van de 
parochie voor de periode 2024-
2026 werd uiteengezet. Het 
beleidsplan benadrukt de over-
gang van ‘volkskerk’ naar ‘keu-
zekerk’, waarin parochianen 
actief betrokken worden bij de 
toekomst van hun geloofsge-
meenschap.

Het plan introduceert drie belang-
rijke aandachtsgebieden: thuis, 
poort, en missie. Onder thuis valt 
de zorg voor de lokale gemeen-
schap, waarin gemeenschaps-
vorming en pastorale taken cen-

traal staan, zoals vieringen en 
ziekenbezoek. Poort staat voor 
de verbinding met de bredere sa-
menleving via lokale activiteiten 
die drempels verlagen en mensen 
uitnodigen om kennis te maken 
met de kerk. Dit kan bijvoorbeeld 
een wekelijkse koffieochtend zijn, 
vrijwilligerswerk voor de buurt, of 
een open kerkmoment voor ge-
ïnteresseerden. Ten slotte omvat 
missie parochiebrede initiatieven 
die gericht zijn op het uitdragen 
van het geloof en gemeenschap-
pelijke groei, zoals de Alphacur-
sus.

Na de presentatie was er ruim-
te voor parochianen om ideeën 
te delen over activiteiten die als 
poort zouden kunnen fungeren. 

Het bestuur benadrukt dat de sy-
nodale aanpak van dit beleidsplan 

– een gezamenlijke pelgrimstocht 
door onbekend gebied – vraagt 
om een cultuurverandering waar-
in parochianen, vrijwilligers en 
teamleden samen verantwoorde-
lijkheid dragen. Dit betekent dat 
keuzes gemaakt moeten worden 
over welke activiteiten worden 
voortgezet, aangepast of zelfs 
beëindigd, met de vraag: brengt 
dit ons dichter bij de Heer?

Het bestuur dankt alle aanwezi-
gen voor hun betrokkenheid en 
waardevolle bijdragen. De input 
uit deze avond zal worden mee-
genomen in de verdere uitwer-
king en implementatie van het 
beleidsplan.
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ................................. VACANT 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen	
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Bestuur: .............. Octave Coenegracht
................... Els Kemp, Evelien Koemans
................ Lydia de Koning, Magda Sirre

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ....... waddinxveen@sintjandd.nl

Vier met ons de 
geboorte van Jezus

Afgelopen zondag 1 december 
begon met een inspirerende 
Spiegelzondag de Advent. We-
kelijks ontsteken wij een kaars 
op de Adventskrans en straks 
met vier kaarsen brandend is 
de geboorte van Jezus daar. 

Ook dit jaar nodigen wij u van har-
te uit om samen binnen onze kerk-
muren Kerst te vieren. Kerstavond 
24 december is er om 23.00 uur 
een Eucharistieviering met Pas-
toor van Klaveren. De Schola en 
Capella Sint Victor zal deze viering 
muzikaal opluisteren en vooraf-
gaand al enkele liederen zingen. 
Eerste Kerstdag is er om 11.00 uur 
een viering waarbij er crèche is 
voor de allerkleinsten en een kin-
derpreek tijdens de viering. The-

makoor His Revolution zal voor-
afgaand en tijdens de viering de 
zang verzorgen. 
Tweede Kerstdag is traditioneel 
de levende kerststal. Ook dit jaar 
bent u samen met uw kinderen 
en kleinkinderen van harte uitge-
nodigd om Jozef, Maria en Jezus 
te komen begroeten. Van 14.00 
uur tot 15.00 uur is de kerk open. 
Uiteraard zal Concordia het uur 
muzikaal omlijsten. 
En dan, dan gaat het verhaal ver-
der, op 5 januari om precies te 
zijn. Op de eerste Spiegelzondag 
van het nieuwe jaar vieren wij 
Driekoningen. 
Wij wensen u alvast een verwach-
tingsvolle Advent en een Zalig 
Kerstmis toe.

De locatieraad

Waddinxveen

Ontmoetingsdag voor 
zieken en ouderen

Terugblik op de locatiesynode

Eind september organiseer-
den de gezamenlijke kerken 
van Waddinxveen en de Zon-
nebloem wederom de ontmoe-
tingsdag. 

Een dag met een speciaal tintje, 
dit omdat het voor de 25e keer 
heeft plaatsgevonden. De gasten 
werden ontvangen met koffie en 
thee en na de opening door on-
der andere de burgemeester was 
het tijd voor het liturgisch mo-
ment. Het thema van dit jaar was 
'Spreek je maar uit naar God'. 

Speciaal voor dit jaar waren on-
der andere de voorgangers (en 
organisatoren) van het eerste uur 
uitgenodigd. Pastor Ad van der 
Helm preekte bevlogen over het 
thema en diaken Vrijburg sprak 
de voorbede uit. Namens de PKN 
waren dominee Van Viegen en 
dominee De Jong  aanwezig.  

Met een muzikaal middagpro-
gramma was het voor veel pa-
rochianen een fijn weerzien met 
elkaar en andere geloofsgenoten. 

Nieuw rooster

Zoals u op pagina 3 kunt lezen, 
start er vanaf januari een nieuw 
liturgierooster met in onze ge-
loofsgemeenschap in de even 
weken een Eucharistieviering en 
in de oneven week een gebeds-
viering. Dit rooster heeft wellicht 
consequenties voor eventuele 
reeds geplande vieringen zo-
als de Spiegelzondag. Houdt u 
daarom goed het Victorientje in 
de gaten met de juiste data en 
vieringen!

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht	
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De tweede helft van het jaar zat 
vol met verschillende VAC-ac-
tiviteiten. Naast het verkopen 
van jam, Victorwijn en gelegen-
heidskaarten en het inzamelen 
van oud papier, zijn er de maan-
delijkse klaverjasavonden, de 
halfjaarlijkse boekenmarkt en 
Victorbridgedrive en de jaarlijkse 
Kerstmarkt. En ook dit jaar was er 
weer een boterletteractie.

Op 5 oktober was er de tweede 
boekenmarkt van 2024. Het werd 
een zeer geslaagde en gezellige 
boekenmarkt. Bijna 300 men-
sen hebben de boekenmarkt be-
zocht, wat een record mag heten. 
Er werd flink gegrasduind in de 
grote sortering aan boeken, maar 
ook de puzzels waren heel popu-
lair. In de Victorzaal kon men ge-

nieten van koffie of thee. De boe-
kenmarkt heeft een fantastisch 
financieel resultaat opgeleverd: 
bijna € 2.300,-.

Ook de Victorbridgedag van 26 
oktober vond in een ontspannen 
en gezellige sfeer plaats. Met een 
mooi resultaat van bijna 1.300 
euro. De maandelijkse klaverjas-
avonden worden bezocht door 
een trouwe groep van ruim twin-
tig deelnemers. Ook de jaarlijkse 
Kerstmarkt is elk jaar een sfeer-
volle bijeenkomst, die mensen in 
de stemming doet komen van het 
Kerstfeest. Met veel vertrouwen 
gaan we richting 2025!

Data van de VAC-activiteiten in 
het eerste kwartaal van 2025:

-	 Klaverjassen: 3 januari, 7 februari 

en 7 maart
-	 Boekenmarkt: 1 maart van 9.30 

tot 14.30 uur
-	 Bridgedrive: 5 april

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen. Giften 
zijn zeer welkom op bankrekening 
NL36 ABNA 0427471 249.
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Allerzielen

Een kerkelijke uitvaart is dezer 
dagen voor veel parochianen niet 
meer standaard. Hoe waardevol is 
het dan, dat we op 2 november tij-
dens Allerzielen alle overledenen 
van het afgelopen jaar herdenken. 
Hun namen worden genoemd 
en er wordt een kaars voor hen 
aangestoken aan het licht van de 
Paaskaars. Een inspirerende vie-
ring, een verlicht kerkhof en een 
samenzijn na de viering maken 
deze avond gedenkwaardig.

Familieberichten

Gedoopt
Liam Vonk
Thomas Vlasveld
 
Overleden 
Dhr. M.H. (Martin) van Hooft  

Kerstmarkt De Schakel 

Het was een tijd geleden dat de 
RK kerk St. Johannes Onthoof-
ding open was op Eerste en 
Tweede Kerstdag. Dan was er 
een Levende Kerststal en was 
er ook de gelegenheid de kerk 
te bezoeken. 

De 'Levende Kerststal' is al een 
tijd niet meer bij de RK kerk. De 
kerststal met ‘levende’ dieren is 
echter weer terug, maar dan op 
de kerstmarkt bij De Schakel. Op 
12 december 2024 kan men dan 
ook de RK kerk bezoeken. U komt 
bij de kerstmarkt bij De Schakel 
via een kerstroute die start bij de 
RK kerk St. Johannes Onthoof-
ding. Vanaf daar volgt men de 
aanwijzingen naar De Schakel. 
Maar voordat men met de route 
begint, is een bezoek aan de RK 
kerk een ‘must’. Het rijksmonu-
ment is de moeite waard te be-
zichtigen en vrijwilligers staan 
klaar om uitleg te geven of om 
gewoon een praatje te maken. 
Uiteraard bent u ook van harte 
welkom na het bezoek aan de 
kerstmarkt of in plaats daarvan. 

Wat kunt u op de kerstmarkt 
verwachten? Zoals gezegd een 
kerststal met ‘levende’ dieren, 
en verder zijn er een horecaplein 
en live kerstmuziek. Ook worden 

er handgemaakte producten en 
versgebakken oliebollen ver-
kocht. Al met al de moeite waard 
en neem gerust familie, buren en 
vrienden mee. 

12 december 2024 
van 17:30 – 20:30 uur

Kerstmarkt bij De Schakel
Oosteinde 27  

RK kerk St Johannes  
Onthoofding
Oosteinde 23

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
http://
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
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St. Barnabasparochie
Haastrecht

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster.
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
E-mail: ...... info@barnabasparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorzitter: ................. Frank  Marcus
Penningmeester: .... Marco Hogerwerf
Secretaris a.i.: ............. Jos Dorresteijn

Altaardienst en liturgie
Coordinator: ...................... Els Ackema 
... altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl

Overige diensten
via: ............ info@barnabasparochie.nl
Gebouw/Onderhoud:   Adriaan Houdijk
Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: ............. Joanna Dekker
Contactgroep: ................. Tiny Houdijk
HAPIS: ........................... Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Financieel
Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Intenties e.d.: NL71 RABO 0361 4102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse
....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl
Kopij informatieblad ............................
.................... info@barnabasparochie.nl
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Kerstmis 2024

De laatste Voorloper van dit jaar 
alweer. Het zogeheten kerstnum-
mer. Wat valt hierover te zeggen? 
Kerstmis, van oorsprong het Mid-
winter feest en voor ons chris-
tenen het feest van de geboorte 
van Christus. Een feest van 'vre-
de op aarde en in de mensen een 
welbehagen'.
Zo op het einde van het jaar vie-
ren we Kerstmis en hobbelen we 
het jaar uit. Niet het kerkelijk jaar 
overigens, dat is pas net begon-
nen met de Adventstijd en loopt 
tot aan Christus Koning eind no-
vember 2025. En zo elk jaar weer 
opnieuw.

Terug naar de geboorte van Chris-
tus in de heilige kerstnacht. Dit 
gebeuren kwam tot stand door de 
maagd Maria die negen maanden 
eerder bezoek kreeg van de en-
gel Gabriël. Zij aanvaardde deze 
bijzondere opdracht van God. In 
de wetenschap dat zij, gedragen 
door de Heilige Geest, haar roe-
ping volbracht, mag zij voor ons 
een voorbeeld zijn. Door haar 
kwam de Vredevorst op aarde. 
Niet om te heersen maar om te 
dienen. Dat is wat God ons steeds 
probeert te zeggen: 'In de men-
sen een welbehagen', hij houdt 
van ons zoals we zijn. Een fijn 
idee! Zalig Kerstmis.

Diana Kruse

Haastrecht Viert! 

Barnabas daagt u uit!

Wat een feestelijkheden zijn er 
na de zomervakantie geweest 
in onze kerk in Haastrecht.

Op 8 september vierden we een 
prachtig Marialof vanwege het 
eerste lustrum van onze mooie 
Mariakapel waar vanaf de eerste 
dag dagelijks kaarsjes worden 
aangestoken en intenties worden 
toevertrouwd aan de voorspraak 
van Maria ter Weghe.

Ook stonden in september de 
deuren wijd open tijdens Monu-
mentendag. Tegelijkertijd was 
de tentoonstelling over het leven 
van Moeder Teresa drie weken te 
bewonderen. Een vrouw met een 
missie, met een roeping om zich 
volledig te wijden aan de allerarm-
sten door hen vooral liefde en zorg 

te geven. Wat een lich-
tend voorbeeld voor ons!

We vierden ook Oogst-
dankdag. De vruchten 
die wij ontvangen van 
het land werden uitge-
stald in de kerk, aan-
gevuld met andere le-
vensmiddelen om onze 
dankbaarheid te tonen 
voor de gaven uit Gods 
hand. De opbrengst ging 
mee met de zusters, die 
het goed kunnen ge-
bruiken om uit te delen 
aan daklozen in Rotterdam.

Op 18 oktober was het weer een 
prachtig feest, in een volle kerk, 
met mooie Marialiederen en een 
processie voor  Maria ter Weghe. 

Nog altijd mogen we in dankbaar-
heid op haar hulp en voorspraak 
rekenen. Het is mooi om te zien 
dat Maria dikwijls in haar ‘reiskof-
fertje’ ter Weghe gaat naar men-
sen die haar hulp goed kunnen 
gebruiken.

Het leven, ons geloof vieren, dat 
deden we in Haastrecht en, be-
langrijker nog, dat doen we! Met 
inzet en vele handen blijven we 
ons inzetten voor onze mooie 
geloofsgemeenschap met haar 
mooie parochiefeesten. Dit kun-
nen wij alleen met hulp en de ge-
nade van onze God. En dat mogen 
we elke dag vieren.

We hebben allemaal zo onze vas-
te gewoontes. Juist daarom deze 
uitdaging:

Kom eens koffiedrinken na de 
H. Mis als u dat nog nooit deed.  
Schuif gezellig aan, nieuwe men-
sen spreken en leren kennen; Ge-
zellige en soms ook hele mooie 
gesprekken. 
Goed om te weten dat we na 
12.00 uur op zondag ook nog ver-
bonden zijn met elkaar! Om een 
luisterend oor te zijn voor iemand, 
of om juist je verhaal te kunnen 
delen.
Namens ons Welkomstteam: Tot 
zondag?!

https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
mailto:info%40barnabasparochie.nl?subject=
www.barnabasparochie.nl
mailto:altaarteam.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:info%40barnabasparochie.nl?subject=
http://
mailto:redactie.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:info%40barnabasparochie.nl%0D?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
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H. Bartholomeusparochie
Schoonhoven

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
E-mail: info@bartholomeusparochie.nl
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorzitter: .................. F.J. Marcus
Penningmeester: ........ S. Oosterlaken
Secretaris a.i.: ................ J. Dorresteijn
Onderhoud: ................ G.J. Wortelboer
Algemeen lid: ......... P.H.B. Pennekamp

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL48 RABO 013 325 59 48

Financieel
Actie Kerkbalans:  .....................................
..................... NL79 INGB 0001 4600 00
Misintenties e.d.: ...................................... 
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Redactie De Voorloper ........ VACANT
...............................................................
Kopij informatieblad ............................
............ info@bartholomeusparochie.nl

Kerstwandeling

Kerststallen

Ook dit jaar kunt u de tentoonge-
stelde kerststallen weer bewon-

deren, zowel in de kerk (dagelijks 
geopend van 9.00 - 17.00 uur) als 
in 'De Overkant', waar ze voor de 
ramen staan uitgestald.

Komt allen tezamen

De voorbereidingen van de 
kerstwandeling op 21 decem-
ber zijn in volle gang. De Kerst-
wandeling is een initiatief van 
alle kerken van Schoonhoven. 
De wandeling start in groepjes 
vanaf 17.00 uur bij de Veerpoort,  
elk kwartier tot ongeveer 20.00 
uur, en eindigt bij de kerststal 
in onze kerk. Onderweg wordt 
het kerstverhaal verteld.

Om alles in goede banen te laten 
verlopen, zoeken wij nog hulp voor 
de middag en avond. Hierbij gaat 
het voornamelijk om ‘s middags al-
les klaar te zetten, het laten door-
stromen in de kerk (we verwach-
ten ongeveer 1500 bezoekers) en 
het schenken van chocolademelk. 
Verdere informatie verkrijgen en 
aanmelden kan bij Thea de Kruijf, 
theadk56@kpnmail.nl.

Oneven weken: 4/5 jan, 18/19 jan, 1/2 feb Even weken: 11/12 jan, 25/26 jan

Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag

17.00u 19.00u 9.00u 11.00u 19.00u 9.00u 11.00u 17.00u

Bodegraven EV EV

Boskoop EV EV

Gouda EV EV

Moordrecht EV Gebedsv.

Reeuwijk EV EV

Waddinxveen Gebedsv. EV

Haastrecht EV EV

Schoonhoven EV EV
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za 7 dec 19.00 EV EV

zo 8
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV

za 14 19.00 EV EV

zo 15
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV 

ma 16 19.30 v.v.Barmh.

di 17 19.30 v.v.Barmh.

za 21 19.00 EV EV

zo 22
9.00

11.00
14.00

EV
EV

Filipijns.EV

EV
EV EV

EV

Kerstmis

di 24

16.00
19.00
21.00
23.00

Gebedsv.

EV
EV

Kleuterv.
EV

WCV

EV Kinderv.
EV

EV
EV

EV

wo 25
9.00

11.00
EV EV 

EV
EV

WCV
 

EV EV

do 26 11.00 EV EV

za 28 11.00 EV EV

zo 29
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV EV
EV 

di 31 19.00 Gebedsv. Gebedsv. Gebedsv.

wo 1 jan 11.00 EV

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

v.v.Barmh. = Viering van Barmhartigheid; Kleuterv. = Kleuterviering; Kinderv. = Kinderviering met gebedsleider; Gebedsv. = 
Gebedsviering; EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; viering = EV of WCV; GEEN = geen viering. Meest 
actuele informatie op de website www.sintjandd.nl/vieringen/.

VIERINGENSCHEMA 2025

Op Eerste Kerstdag kunt u deelne-
men aan de maandelijkse brunch 
in 'De Ark'. Vanwege Kerstmis is 
het thema 'Komt allen tezamen'. 
Tijd: 12.30 uur, maar u kunt al 

binnenlopen vanaf 12.00 uur. De 
brunch is een initiatief van de ge-
zamenlijke kerken in Schoonho-
ven. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. U bent van harte welkom!

https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl?subject=
http://
http://
http://
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl?subject=
mailto:theadk56%40kpnmail.nl%20?subject=
http://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Mijn kerstwens voor jou:

Kerstmis is een tijd van geven. Wat is jouw kerst-
wens voor de mensen om jou heen?
Mijn kerstwens voor jou is…

De sprinkhaan zegt:

'Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze  
Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind.' (Lukas 2,16) 

Het Kerstengelenproject

Wil jij ook vreugde verspreiden, net zoals de engelen 
dat deden toen Jezus geboren was? Maak een mooie 
kerstkaart voor iemand in jouw omgeving die wel wat 
vreugde kan gebruiken. Zo breng jij een beetje kerst-
vreugde en licht naar anderen.


