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De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie
Sint Jan de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda;
St. Barnabas in Haastrecht; St. Johannes' Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk;
H. Bartholomeus in Schoonhoven; St. Victor in Waddinxveen. De contactgegevens kunt u vinden in de colofons op de
lokale pagina's. Het Centraal Parochiesecretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. E-mail: parochie@

sintjandd.nl. Website: www.sintjandd.nl.

Leden pastoraal team

Vinr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klaveren, pastor
Kuipers en pastor Langerhuizen.

Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van maandag

t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via parochie@sintjandd.nl

Leden parochieteam

Vinr: projectmedewerkster Carisia Houdijk, pastor Langer-
huizen, medewerkster Chiara Witteman-Tesauro, pastoor
Van Klaveren, projectmedewerkster Linda de Graaf, jon-
gerenwerker Remco van Horik en projectmede-werkster
Monique Stouthart. Op de foto ontbreekt Fred de Bruijn die
als vicevoorzitter aan het team is toegevoegd.

Contact: via parochieteam@sintjandd.nl

Pastor van Dienst

Een lid van het pastoraal team is de gehele week bereikbaar
voor dringende pastorale vragen. De Pastor van Dienst is
telefonisch bereikbaar via 0182-586036.

Vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen binnen de parochie:
Christa Abels en Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie
situaties tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u

hen bereiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl. Uiter-

aard is vertrouwelijkheid gegarandeerd.
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Houvast in het dagelijks
leven

Godfried Danneels (1933-2019), aartsbisschop van
Mechelen-Brussel, schreef (misboekje 31 augustus):

‘Geloof, hoop en liefde: de grote drie. Geen een van de

drie kan de ander missen. Het geloof ziet wat er al is,
de hoop zegt wat er nog komen moet; de liefde bemint
wat er is, de hoop houdt al van wat er nog niet is, maar
zal zijn. Zou dan - voor onze tijd althans en onze kwa-
len - de hoop niet tijdelijk de grootste zijn? Al kunnen
wij geen van de drie missen.
Geloof, hoop en liefde, de drie kernbegrippen van het
christelijke geloof. Maar waarom wordt de hoop uitge-
beeld door een anker? Een anker geeft houvast, het
zit stevig vast in het zand, en voorkomt dat een schip
wegdrijft. Vertaald naar ons geloof betekent het dat de
hoop je stabiel houdt, zelfs als je te maken krijgt met
tegenspoed.
Het anker geeft een gevoel van veiligheid en verbon-
denheid met iets groters. Het symboliseert de zeker-
heid die men vindt door zich vast te maken aan de
beloften van God.
We gunnen iedereen dit houvast, deze verbondenheid,
deze hoop!

Redactie Voorloper

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper zijn wel-

kom via redactie@sintjandd.nl

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn.

Gewoon Katholiek

Als uditleest is het nieuwe seizoen begonnen.
Vakanties zijn voorbij, de draad wordt weer
opgepakt en nieuwe plannen worden ingezet.

Een nieuw seizoen en tegelijk het moment waar-
op ik afscheid van u neem. Na 17,5 jaar vraagt de
bisschop mij pastoor te worden in Den Haag. Een
opdracht waar ik zin in heb! Maar dat neemt niet
weg dat afscheid nemen me zwaar valt.

We hebben veel meegemaakt in deze jaren. Van
zes parochies, verbonden in twee federaties, naar
één Sint Jan de Doperparochie. Dat heeft veel
voeten in de aarde gehad. Het is moeilijk om je
een voorstelling te maken van een ‘fusieparochie’
en je weet wat je hebt. Het leek vooral verlies. Wat
het gebracht heeft: een pastoraal plan voor het
hele gebied waar de parochie zich gaande de
weg zou bewijzen, gewoon omdat we ontdekken
dat we elkaar op allerlei terreinen nodig hebben.
En dat heeft zich bewezen, met alle pijn die we
nog altijd kunnen voelen over een kerk die voorbij
gaat.

‘Gewoon Katholiek' Het is de titel van het eerste
stuk dat ik schreef voor de toen nog zes ver-
schillende parochiebladen. Ik ga niet verbaasd
zijn als u zich dat niet meer herinnert. Maar daar
kondigde ik aan dat een rode draad voor mij zal
zijn voor onze parochies, dat we ons oriénteren
op wat wereldwijd in de katholieke kerk gewoonis.
Het heeft met zich meegebracht: een accent op
de bediening van de sacramenten en een zwaar-
tepunt daarin op de Eucharistie, het stimuleren
van een gebedsleven, het opbouwen van een
catechese waarin wat de kerk ons aanreikt het
uitgangspunt is.

Dat heeft nogal wat beslissingen met zich mee-
gebracht waarvan ik heus wel weet dat niet ie-
dereen van u daar even blij mee was. Toch denk
ik nog steeds dat we met elkaar de goede weg in
zijn geslagen. Het ontwikkelen van een missionai-
re dynamiek, toen ik bij u begon nog helemaal niet
in beeld, maar inmiddels beeldbepalend, sloot
naadloos aan op de weg die we waren ingeslagen.
Ik hoop en bid dat u die weg met elkaar zult blij-

ven volgen: het is de enige toekomst van de kerk!
Ik ben heel erg van u onder de indruk. Onder de
indruk van de enorme inzet van zoveel mensen
voor Christus’ kerk. Onder de indruk van zoveel
liefde voor de Heer. Onder de indruk van de flexi-
biliteit die de meesten van u aan de dag hebben
gelegd bij alles wat er gebeurt. Onder de indruk
van uw trouw, ook aan mij. Ik kan niet anders dan
intens dankbaar zijn.
Er zal best heel wat veranderen in de toekomst.
Gewoon omdat erin deze hoek van de wereld veel
met de kerken en het christendom gebeurt. Ook
omdat uw volgende pastoor u daar op zijn eigen
wijze in zal leiden. Ik wens u allemaal daarin Gods
beste zegen toe. Dat de heilige Geest u mag blij-
ven leiden. Dat u met elkaar de weg van Christus
zult blijven zoeken. Het ga u goed!

Pastoor Van Klaveren

Ankerzondagen

Meer informatie over de komende Ankerzondagen
vindt u op de pagina met het vieringenrooster ach-
terin deze Voorloper.

Gerarduskalender 2026

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wit-
tem, is een scheurkalender met elke dag op de voor-
kant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken,
onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit. Op de
achterkant staan afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De opbrengst van de ka-
lender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender
is in verschillende geloofsgemeenschappen verkrijg-
baar. Meer informatie bij de geloofsgemeenschap of
op de website.
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Op weg naar een missionaire parochie:

plannen voor 2025-2026

Onze parochie maakt al geruime tijd werk van
een cultuuromslag naar een missionaire dy-
namiek. Met het beleidsplan Pelgrims op on-
bekend gebied als leidraad is in de afgelopen
jaren veel denkwerk verricht. Nu is het mo-
ment aangebroken om in actie te komen. Voor
het seizoen 2025-2026 bereiden we ons voor
om gerichte vervolgstappen te zetten op het
gebied van herbronning, missie en het ver-
sterken van de thuisbasis op de locaties.

Van denken naar doen

Na een intensief traject van heidagen en andere
bijeenkomsten werd begin 2024 een eerste versie
van het beleidsplan opgesteld. Aansluitend is het
plan tijdens de locatiesynodes op alle locaties be-
sproken, waarbij met name aandacht uitging naar
het versterken van de missionaire dynamiek en de
inrichting van een parochieteam. In het voorjaar
van 2025 hebben de locaties aangegeven op wel-
ke thema'’s zij willen investeren. Het parochieteam
heeft deze input gebundeld en er een concrete
agenda uit gedestilleerd voor het komende jaar.

Welkome kerk

Een eerste speerpunt is het versterken van de
gastvrijheid op alle locaties. Hoe kunnen we onze
kerken zo inrichten en organiseren dat mensen
zich er gezien, welkom en thuis voelen? Het gaat
daarbij niet alleen om de zondagse viering, maar
om een bredere houding van openheid naar ie-
dereen die binnenkomt, bekend of onbekend, ge-
lovig, ongelovig of zoekend.

Open kerk: naar binnen én naar buiten

Het tweede speerpunt is het letterlijk en figuurlijk
openen van de kerk. Enerzijds door de kerkge-
bouwen vaker open te stellen voor gebed, stilte,
een kaarsje opsteken, of een moment van rust.
Anderzijds door actief naar buiten te treden:
zichtbaar aanwezig zijn op braderieén, evene-
menten of andere momenten waarop mensen

samenkomen in stad of dorp. Zo laten we als kerk
van ons horen én zien.

Verdiepingsmoment
Het aankomende seizoen zullen we verdiepende
momenten organiseren rondom de twee boven-
staande thema’s om daar samen concreet handen
en voeten aan te geven. Daarnaast willen we ko-
mend seizoen een synode organiseren, waarin een
specifiek onderwerp verder wordt uitgediept. We
verkennen momenteel de mogelijkheid om dat te
doen via thematische bijeenkomsten. In de volgen-
de De Voorloper hopen we hier meer over te ver-
tellen en uiteraard hoe je daaraan kunt bijdragen,
want een missionaire parochie zijn we met elkaar!
Parochieteam

Alpha Youth

Wowww: eten, filmpjes én gezellige mensen
die praten over het geloof en hun leven!? Yes
please!

Vanaf 5 oktober 2025 start een volledig nieuwe
Alpha Youth-cursus waar je terecht kunt met al
je vragen over het leven en het christelijk geloof.
Alpha Youth bestaat uit 8 bijeenkomsten en het
beste is, het kost zero, niks, nada! Het is helemaal
gratis! Aangezien Youth in de titel staat, betekent
het sowieso dat je met leeftijdsgenoten zult zijn,
die ook tussen de 15 en 20 jaar zijn.

Oke, je mag al deze dingen vergeten, als je dit
maar onthoudt: 5 oktober, 18.00-21.00 uur, Aal-
berseplein, Gouda. Join the community! Meer info

vind je op: www.sintjandd.nl/alpha-youth/

PS: Het kan natuurlijk zijn dat je zelf te oud bent,
maar wel andere mensen kent die dit ‘nice’ zou-
den vinden. Nodig hen dan vooral uit of breng
hen in contact met onze jongerenwerker Remco!

(remco.parochieteam@sintjandd.nl)

Even voorstellen

Een aantal van u kent mij al. Mijn naam is Chiara
Witteman-Tesauro. Ik ben geboren en getogen
in Italié. 25 jaar geleden kwam ik naar Nederland
voor mijn studie, vervolgens ben ik hier blijven
hangen. Inmiddels woon ik al meer dan 20 jaar
in Gouda. Ik ben getrouwd, heb twee
kinderen van 17 en 19 jaar. Ik ben
vrijwilliger bij de voedselbank en
binnen onze parochie ben ik lid
van het welkomstteam en van

de Caritas Instelling in Gouda.
Nu ga ik beginnen als medewer-
ker en lid van het parochieteam.
Toen ik naar Nederland kwam, ben

ik begonnen de mis in het Neder- >

lands te vieren. Naarmate de jaren ver-

streken ben ik de taal beter gaan begrijpen, leer-
de ik de medeparochianen beter kennen en ben ik
meer betrokken geraakt bij het doen en laten van
onze parochie. Ik ben me steeds meer thuis gaan
voelen, hierdoor kreeg ik steeds meer het gevoel
dat ik meer wilde doen voor onze parochie en
voor de medemens.

Twee jaar geleden mocht ik een aantal taken tij-
delijk waarnemen, zoals het organiseren van de
Ankerzondag en de Marriage Course. Tijdens deze
periode kreeg ik veel energie door bezig te zijn met
de toekomst van onze kerk en de hulp die de kerk
aan de medemens kan bieden. Ik heb daarom de
keuze gemaakt om mijn baan op te zeggen en mij
meer in te zetten voor de Missionaire Pa-
rochie. Wij leven in een maatschappij
waar geloof niet meer vanzelfspre-
kend is, wij kunnen ons eenzaam
voelen in ons geloof. Daarom er-
vaar ik veel vreugde in het delen
van het geloof met anderen, zo-
als bij de ankerzondagen of bede-
vaarten; vreugde om samen op pad
te gaan in de synodale kerk.

Ik ga mij vanuit het parochieteam bezighouden
met het organiseren van de Ankerzondagen, van
de Marriage Course en van projecten en initiatie-
ven met een diaconaal karakter, zoals het Vasten-
actie project. Ik kijk er naar uit om samen op pad
te gaan, samen als team, samen als parochie.
Chiara Witteman-Tesauro, parochieteam

Woord van dank

Van harte hoop ik dat u van een mooie zomer
hebt genoten en dat u weer energie en inspira-
tie heeft opgedaan voor de komende periode! Via
deze weg wil ik graag een woord van dank met u
delen. Sinds 1 maart jl. ben ik door onze bisschop
benoemd als pastor in onze parochie St. Jan de
Doper. Een tijd van kennismaking en inwerken is
mij gegund en daarvoor ben ik dankbaar. Pastoor
Van Klaveren heeft mij hierin uitstekend begeleid:
altijd met een luisterend oor, humor en goede ad-
viezen. Ik wil hem hiervoor hartelijk danken.

Pastoor Van Klaveren neemt op zondag 28 sep-
tember 2025 afscheid van onze parochie. Zondag

5 oktober 2025 wordt hij geinstalleerd als pastoor
van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag.
Een mooi afscheid bij ons en een mooie installatie
in Den Haag, wens ik hem van harte toe! Het moge
pastoor Van Klaveren in alle opzichten goed gaan!
Hoewel dit geen vanzelfsprekendheid is in ons
Bisdom, liggen het afscheid van de pastoor en de
installatie van de nieuwe pastoor dicht bij elkaar.
Zondag 12 oktober 2025 om 11.00 uur word ik in
de kerk in Gouda tijdens de Eucharistieviering
geinstalleerd als uw nieuwe pastoor. Ook bij deze
viering en de aansluitende receptie bent u van
harte welkom!

Pastor Langerhuizen
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Huiskring Connectavond

Ben je nieuwsgierig naar het huiskring-initia-
tief in onze parochie? Of neem je al deel aan
een huiskring en wil je anderen ontmoeten
die dezelfde weg gaan? Dan ben je van harte
welkom op de Connectavond op woensdag 15
oktober 2025 in de H.-Josephkerk aan het
Aalberseplein 2 in Gouda.

We ontmoeten elkaar in een open en warme sfeer,
waarin geloof, ontmoeting en verdieping cen-
traal staan. De inloop begint om 19.45 uur, en om
20.00 uur starten we met het programma. Deze
avond verwelkomen we dr. Archibald van Wierin-
gen, oudtestamenticus en bekend om zijn helde-

Wat is een huiskring?

re en inspirerende uitleg van de Bijbel.

Na zijn bijdrage is er ruimte om in kleine groep-
jes met elkaar in gesprek te gaan over het thema.
We sluiten af met een moment van gebed, waarin
we samen stil mogen worden en ons hart mogen
richten op God. Rond 21.30 uur eindigt het pro-
gramma, maar wie wil is van harte uitgenodigd
om nog even te blijven voor een informeel sa-
menzijn met koffie en thee.

Wil je erbij zijn of meer weten?

Stuur dan een mailtje naar: huiskring@sintjandd.

nl. We hopen je te ontmoeten!

Een huiskring is een kleine groep mensen uit de parochie die elkaar ongeveer
eens per drie a vier weken ontmoet. In een vertrouwde setting delen we ons
geloof, leren we van elkaar en groeien we samen in onze relatie met God. Of je
nu al lang betrokken bent, of gewoon eens wilt proeven van wat een huiskring

inhoudt, je bent welkom! Neem gerust contact op via huiskring@sintjandd.nl.

Diocesane dag in Delft 18 oktober

Vanwege de wijding van de nieuwe bisschop
Mgr. Cornelissen van het bisdom Groningen-
Leeuwarden op 11oktober 2025, is de diocesane
dag van het bisdom Rotterdam ver-
plaatst naar zaterdag 18 oktober

2025!

>
Deze dag wordt gehouden vanwege é

het Heilig Jaar en heeft als thema:
Pelgrims van hoop in een missionaire

Kerk. U bent op deze dag van harte
welkom om een bedevaart te maken naar Delft.

Om 10.30 uur is bisschop Van den Hende
hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de

Maria van Jesse kerk. Daarna kunt u kiezen voor
een ‘bedevaartprogramma’ in de Maria van Jesse
kerk of een ‘minipelgrimage’ naar een andere
locatie in de stad om samen na te denken

over wat het betekent om pelgrim

. van hoop te zijn in een missionaire

kerk. De dag wordt rond 15.00 uur
afgesloten met een zendingsviering.

Als u wilt deelnemen aan deze dag,

wordt van u gevraagd zich daarvoor aan

te melden via de site van het bisdom. www.

bisdomrotterdam.nl via ‘Heilig Jaar - diocesane

dag 18 oktober 2025 Daar vindt u ook meer
informatie over het programma.

Katholiek worden?
Welkom!

Ben je voor je gevoel nu echt eraan toe om de
stap te zetten om katholiek te worden? Misschien
denk je er al langer over na om als katholiek ge-
doopt te worden of volledig onderdeel te kunnen
zijn van Gods Gemeenschap door de Eucharistie
en het Vormsel te ontvangen. Het idee om ‘de
draad weer op te pakken’ of het verlangen om bij
de Rooms-Katholieke Kerk aan te sluiten is fan-
tastisch! Sterker nog, daar ben je niet de enige in!
Daarom organiseren we op 16 oktober 2025 om
19.30 uur in Antoniuszaal naast de Josephkerk in
Gouda (Aalberseplein 2) de eerste ontmoetings-
bijeenkomst voor het catechumenaat, het voor-
bereidingstraject om de sacramenten op volwas-
sen leeftijd te ontvangen. Tijdens de bijeenkomst
zult u horen over de inhoud van de toeleiding om
(verder) opgenomen te worden in het Lichaam
van Christus. Samen zullen we ons verdiepen in
de prachtige traditie die onze Kerk heeft, de sig-
nificantie van de sacramenten en wat het bete-
kent door het leven te gaan als katholiek. Uiter-
aard is de eerste bijeenkomst geheel vrijblijvend
en kunt u altijd daarna bepalen of dit een juiste
stap is op uw geloofsweg.
Bij vragen of twijfels kunt u altijd contact opne-
men met het parochiesecretariaat.
Pastoraal team parochie Sint Jan de Doper
E-mail parochie@sintjandd.nl
Tel. 0182-513056

Vreemd gezicht?

We moeten goed met vreemdelingen omgaan. Want er
staat in Exodus 'jullie zijn immers zelf vreemdelingen
geweest in Egypte’ Dat is duidelijke taal.

Maar wat nu als je dement
bent en het herkennen van
mensen niet je sterkste ei-
genschap is? Hoe ga je dan
om met de mensen die je
tegenkomt? Weet je het nog
als ze nabije verwanten zijn?
Of worden zelfs dierbare fa-
milieleden dan vreemdelin-
gen?

En als je vergeet wat ‘goed omgaan met anderen’ bete-
kent, wat voor gevolgen heeft dat dan voor het dagelijks
leven? Waar de ene bewoner liefkozend je hand streelt
omdat deze wat koud is, kan een andere bewoner door
overprikkeling soms harde woorden gebruiken. Manie-
ren van reageren die ze eerder in hun leven misschien
niet gebruikt zouden hebben, maar door de dementie
wel naar voren komen. Wat betekent goed omgaan met
elkaar als je niet verantwoordelijk bent voor je gedrag
door een ziekte?

Gelukkig worden familieleden en vrienden nog lang her-
kend. De naam is soms weg, maar over het algemeen
reageert ieder goed op hun bekenden.

Maar ik ben nieuw. Een gezicht dat ze voor het wonen
in het verpleeghuis niet eerder zagen. Sommigen her-
kennen mijn functie wel doordat ik mijn gebedsmantel
aan heb tijdens de (huiskamer-)kerkvieringen. Ik word
met van alles aangesproken dat ik niet ben, dominee of
predikant, zelfs priesteres. Zo herkennen ze me, leren ze
me kennen. En zo gebeurt het dat een bewoner die mijn
naam niet kent, tegen me zegt: ‘wij zijn geen vreemde-
lingen meer voor elkaar he'. ‘Nee', zeg ik dan, ‘dat zijn we
zeker niet, fijn he?". Er is dan even echt verbinding.

Misschien zijn we dus vreemden voor elkaar. Maar goed
omgaan zit niet in het elkaar kennen, wel in het gevoel
dat je elkaar geeft. En als dat een goed gevoel is, dan
houden we de oproep van Exodus ook in het verpleeg-
huis in ere.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartnersis actiefin de regio
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.
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Eerste Heilige Communie

Vanaf september 2025 bereiden zich, op drie
plaatsen in onze parochie, ruim 50 kinderen
en hun ouders voor op het ontvangen van de
Eerste Heilige Communie in 2026.

Het voorbereiden vindt plaats in Bodegraven,
Waddinxveen en Gouda. Enkele gezinnen uitandere
geloofsgemeenschappen sluiten zich op een van
deze drie plaatsen aan. Het kan u eigenlijk niet
ontgaan, want de voorbereidende bijeenkomsten
gaan vooraf aan een zondagse viering. Tijdens
die vieringen zult u de communicantjes (en hun
ouders) regelmatig gaan zien.

De voorbereiding is erop gericht dat de kinderen
God (meer) leren kennen als hun hemelse Vader
en Jezus (meer) als een trouwe vriend, die met
hen wil optrekken en hen de liefde van God wil
laten kennen. Dit stopt niet na de eerste heilige
communie. Leerling zijn van Jezus gaat je hele
leven lang door!

De ouders spelen in de geloofsopvoeding uiteraard
een cruciale rol. Vandaar dat zij gezamenlijk een
voorbereiding krijgen. Ook zij zijn leerlingen van
Jezus, allen op hun eigen plaats en in hun eigen

tempo. Kinderen zijn op de ‘communieleeftijd’
nog afhankelijk van hun ouders, die hen het
geloof voorleven. De parochie wil daar een
ondersteunende rol in spelen. 0ok u/jij speelt een
rol in de voorbereiding! Jazeker, want iedereen in
de kerk speelt een rol in die gemeenschap. Door de
stap van de eerste communie te zetten gaan de
kinderen daar meer deel van uitmaken.

Wilt u hen, hun ouders en eventuele broertjes/
zusjes, van harte ontvangen, ook als het misschien
iets onrustigeris in de kerk? Wilt u voor de kinderen
bidden? Dat zij Jezus in hun hart mogen sluiten. En
voor de ouders dat zij zich gesteund mogen weten
door de gemeenschap van de kerk, door u/jou? We
horen vaak over de welkome kerk, gastvrouwen/-
mannen bij binnenkomst et cetera. Een welkome
kerk is meer dan dat. Het vraagt van iedereen een
gastvrije houding en dienstbaarheid naar elkaar.
Laten we dat vooral zijn naar deze jonge gezinnen
met hun communicantjes.

Namens het parochieteam,
Monique Stouthart

Is er nog hoop op vrede?

Wij zien Poetin als een schurk, een crimineel, een
Hitler, eentiran. Hij ziet Zelensky als een schurk,
een crimineel, een verachtelijke president.
Hij is bereid velen van zijn onderdanen op te
offeren om zijn machtsgebied uit te breiden.
Verzoening kan er alleen komen als we beseffen
dat we broeders zijn van elkaar en dat we deze
wereld, Gods schepping, met elkaar moeten
delen. Wie zichzelf heilig verklaart,

die ziet zijn eigen fouten niet meer.

Poetin en Zelensky geloven allebei
in een hogere Macht; dat zeggen ze
tenminste. Maar ze trekken er niet
dezelfde conclusie uit als ik. Poetin

deinst niet terug voor een broedermoord zoals die
van Kain, die Abel vermoordde. Wat is dat toch, dat
mensen, zelfs gelovigen, zo blind zijn?

Alleen als we bereid zijn ons te onderwerpen aan
het oordeel van een neutrale gezaghebbende
autoriteit boven ons dan kunnen we tot erkenning
van onze fouten komen. Voor staten en politici is
dat een internationale organisatie,
zoals de Verenigde Naties en het
Internationaal Gerechtshof.

Voor een individu geldt dat ook: als we
geen autoriteit boven ons erkennen,
verklaren we al ons handelen goed ->

- en veroordelen we anderen die anders denken
of leven. Ons 'eigen geweten' gaat dan samenvallen
met eigenwijsheid en eigen kortzichtigheid. We
zullen ons steeds moeten onderwerpen aan een
hogere autoriteit om ons geweten te vormen en
te kunnen laten spreken. Dat kan geen andere
autoriteit zijn dan God en zijn Kerk. Wij zijn kinderen
van God, en daardoor broeders en zusters van
elkaar. 'Fratelli tutti, allen broeders', zo noemde paus
Franciscus zijn encycliek over sociale gerechtigheid.

Daarin staan ook zeer behartigenswaardige
adviezen voor politici. Met name in de paragrafen
180 tot 197 spreekt hij over de politiek en de
politicus. (Zie mijn site www.internetpastoor.nl
onder Publicaties.) Bij de komende verkiezingen
zouden we eens moeten kijken welke partijen de
sociale leer van de kerk in hun beleidsplannen
hebben verwerkt. Als die partijen groot worden is er
voor mij weer hoop op een vreedzame samenleving.

Pastor Kuipers

Afscheid diaken Paul Schuurmans

Heel dankbaar ben ik voor het afscheid als pas-
tor van de Sint Jan de Doper parochie tijdens de
eucharistieviering op zondag 13 juli jl. Dankbaar
ben ik voor de kracht van de Heilige Geest om mijn
pastorale werk meer dan 50 jaar te hebben kun-
nen blijven doen.

Dankbaar ben ik voor lovende woorden van de
voorganger, pastoor Van Klaveren, over de 15 jaar
waarin ik met hem heb mogen samenwerken.
Dankbaar ben ik voor de woorden van de vicevoor-
zitter van het parochiebestuur van onze parochie,
Frank Marcus en voor de overhandiging door hem
van het gezamenlijke cadeau van de gehele paro-
chie van de reis op maat. Dank ook voor de blijven-
de herinnering aan deze dag en aan u allen door
het licht van de pelgrims van de hoop kaars met
daarop het symbool van het diaconaat.

Dankbaar ben ik ook voor de woorden van Agnes
Prins vanwege de werkgroep oecumene en mijn
bijdrage aan de oecumenische vieringen. Dank
voor uw aanwezigheid met zovelen uit de gehele
parochie, voor de persoonlijke woorden, kaarten
en cadeaus tijdens de receptie. Dank aan het koor
Padua voor de zang op deze dag. Dank aan Ange-
lique Deichmann en het coérdinatieteam Gouda
voor de ontvangst en de receptie op deze dag.
Toen ik in 1974 aan mijn pastorale taak in Gouda
begon, werd ik welkom geheten door Pater Tiny
Thomassen, die ook aanwezig was en door pater
Frans van Woggelum. Dankbaar ben ik vandaag
ook voor de aanwezigheid van de 101-jarige Diny
de Roo, die mijin 1987 in het Reinier de Graaf Gast-
huis in Delft welkom heette.

Het was tijd om afscheid te nemen. Wel zal ik aan
een aantal parochianen pastoraal bezoek blijven
brengen en ook zal ik de Bijbelgroep en de ge-
spreksgroep in Reeuwijk blijven begeleiden.
Tenslotte dank ik pastoor Van Klaveren en al mijn
collega’'s voor de samenwerking in de afgelopen
jaren. Ik dank de acolieten en kosters, alle vrijwilli-
gers en met name Silvia en Monique, van het paro-
chiesecretariaat voor het plannen van de agenda
en hun bijstand.

Blij en dankbaar ben ik Marjoke voor haar liefde en

geduld en voor de ruimte die zij mij steeds heeft

gegeven om mijn pastoraal werk te kunnen doen.
Paul Schuurmans, diaken


http://www.internetpastoor.nl 

Veranderingen binnen het parochiebestuur

2025 is een jaar van verandering voor onze
parochie. Niet alleen vertrekt de voorzitter
van het parochiebestuur, pastoor Van Klave-
ren, per 1oktober a.s. naar de Maria Sterre der
Zee parochie in Den Haag en wordt hij per die
datum opgevolgd door pasto(o)r Langerhui-
zen. 0ok de termijnen van andere leden van
het parochiebestuur zijn verlopen, met name
van de penningmeester en de vicevoorzitter.

De penningmeester, Peter Pennekamp, is al sinds
het ontstaan van deze parochie in 2011 bestuur-
lijk daarbij betrokken. Dat is de reden dat in goed
overleg met het bisdom is besloten zijn periode
niet opnieuw te verlengen. Hij is opgevolgd door
de huidige secretaris van het bestuur, Jos Dor-
resteijn. De nieuwe secretaris is Sjaak Ooster-
laken, hij was al als bestuurslid verbonden aan
onze parochie.
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Uitnodiging

Op zaterdag 18 oktober a.s. om 19.00 uur bent
u/zijn jullie van harte uitgenodigd voor de fees-
telijke eucharistieviering ter ere van Maria ter
Weghe. Het belooft een viering te worden vol
blijdschap en dankbaarheid.

Alle kinderen zijn ook van harte welkom. Zij mo-
gen deze avond voorop meelopen in de proces-
sie. Daarna volgen zij de kinderwoorddienst in
het teken van Onze Lieve Vrouwe. Meld je aan
bij Ria Streng via riastrengmulder@outlook.com

Na afloop is er een gezellig samenzijn in ‘De
haven van Haastrecht. Deze mooie eredienst
voor Maria wordt al eeuwenlang gehouden in
Haastrecht en is een bezoek meer dan waard.
Wij hopen u te zien!

Welkomstteam Haastrecht
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0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000 00000000000000000000000000000000

De vicevoorzitter, Frank Marcus, is sinds 2017 be-
stuurlijk betrokken bij de parochie. Mede gelet op
de voorzitterswisseling is in goed overleg met het
bisdom besloten dat hij voor een nieuwe termijn
van vier jaar is benoemd.
Tenslotte is besloten dat de portefeuille Projec-
ten van Ruud Vink overgaat naar Ad Spruijt, die
reeds zitting heeft in het bestuur. Ruud Vink zal
zich gaan concentreren op het vormgeven van
het Informatieteam.
Verder bestaat het bestuur uit Ria van der Horst
(personeel), Tineke Verbakel en Angelique Deich-
mann alsmede Marco Hogerwerf. Aan de locatie
Reeuwijk is gevraagd met een nieuwe kandidaat
voor het bestuur te komen.
Ik dank u voor het vertrouwen dat wij van u heb-
ben gekregen om ons werk ten dienste van de
parochie met haar acht locaties te kunnen doen.
Dit gebeurt natuurlijk in nauwe samenspraak met
het Parochieteam, het Pastoraal team en de lo-
catievertegenwoordigers.
Peter Pennekamp dank ik mede namens u voor
zijn langdurige inzet voor onze parochie. Zijn ge-
degen kennis blijft gelukkig behouden; hij zal ons
als adviseur blijven bijstaan bij diverse onderwer-
pen, waaronder het beheer van de beleggings-
portefeuille. We zijn blij dat hij dat wil doen. Peter:
bedankt!
Pastoor Van Klaveren wordt op 28 september uit-
geleide gedaan. Ik dank hem zeer voor alles wat
hij in 17,5 jaar voor onze geloofsgemeenschap-
pen heeft gedaan en wens hem veel succes in
het Haagse.

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur

'‘Capelle Sint Victor'

Vocaal Ensemble 'Capelle Sint Victor' is op zoek naar
nieuwe leden, bij voorkeur een sopraan en een bas/
bariton, maar ook een alt is zeer welkom. Meer infor-
matie op pagina 31.

FBI

We zijn weer gestart met FBI Tieneravonden. Heeft
u eerdere berichtgeving gemist en heeft u een
tiener die zich wil aansluiten? Hij/zij is van har-
te welkom op de vrijdagavonden van 19.33-21.13
uur in de Antoniuszaal naast de kerk in Gouda
(Aalberseplein 2). Data: 3, 17 en 31 oktober, 14 en
28 november en 12 december 2025.

Scan de QRcode!

Wordt uw kind faith
building investigator?

De stap naar de middelbare school is een belang-
rijk moment in het leven van een tiener. Ze groeien
toe naar zelfstandigheid, zoeken hun eigen weg,
enstellen steeds vaker hun eigen vragen, ook over
geloof.

Wat is FBI? FBI staat voor Faith Building Investigati-
on. Deze tienergroep is er speciaal voor tieners van
11 t/m 14 jaar (vanaf groep 8), die samen met leef-
tijdsgenoten op een open, ontspannen en eigentijdse
manier willen nadenken over zichzelf en hun geloof.
Twaalf vrijdagavonden per jaar is er een gezellige bij-
eenkomst waar ruimte is voor ontmoeting, spel en
gesprek.

Wat biedt FBI?

+ Verbinding met leeftijdsgenoten.

+ Inhoud én plezier: afwisseling van Bijbel en spel.

- Ruimte voor eigen vragen over wat hen bezighoudt.

+ Voorbereiding op het Vormsel: FBI helpt tieners na-
denken over hun eigen keuzes, ook in geloof. Dit
kan hen helpen om
op latere leeftijd
(vanaf 15 jaar) be-
wust het sacrament
van het Vormsel te
ontvangen.
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Hoop houden

Hoop houden in deze tijden lijkt bijna utopisch. We
leven in een wereld die onder meer is getekend door
vele oorlogen, polarisatie, geestelijke armoede en
een steeds toenemende
ontkerkelijking. Toch stel-
de paus Franciscus, geleid
door de Heilige Geest, toen
hij nog in leven was, dit
Jubeljaar in het teken van
de Hoop.

Een profetische beslissing,
want als christenen we-
ten we dat deze belangrij-
ke Goddelijke deugd (naast Geloof en Liefde) juist in
tijden van tegenspoed fundamenteel voor ons is. Ge-
steund door de Heilige Geest, kunnen ook wij in moei-
lijke momenten de gave van deze Hoop ontvangen.

Concreet betekent dit dat we een haast bovennatuur-
lijke vrede kunnen ervaren, en ons lijden, ons verdriet
of zorgen, in een geest van vertrouwen kunnen bele-
ven. Dat is zeker niet eenvoudig, omdat er situaties
kunnen zijn die ons menselijkerwijs te boven gaan.

Maar juist op deze momenten, wanneer wij niet meer
met onze eigen krachten kunnen hopen of vertrou-
wen, kunnen wij ons keren tot de Heer, Hem met
kracht aanroepen om Hem te vragen Zijn licht te laten
schijnen in onze duisternis.

In het boek Klaagliederen is er een bijzondere tekst
die we hierbij als leidraad kunnen nemen: 'Goed is
het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten. (..)
Hij zit eenzaam en zwijgt, als Jahwe het oplegt, het
gezicht naar de grond, naar uitkomst verwachtend.
Hij biedt zijn wang, wie hem slaat, hij laat zich honen.
Want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot, dat
hij droefheid geeft, maar ook genadig zich weer ont-
fermt.' KI. 3, 26-31

Francesco Paloni

Francesco Paloni is getrouwd met Sara en vader van elf
kinderen. Hij is parochiaan van de Bartholomeusparochie
in Schoonhoven en werkzaam als journalist voor het Ka-
tholiek Nieuwsblad.
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MEESPEEL-MUSICAL PAULUS KOMT NAAR ONZE PAROCHIE

Speel jij ook mee?

Na het succes van de kerstmusical afgelopen
jaar organiseert onze parochie op zaterdag
28 februari 2026 opnieuw een feestelijke mee-
speel-musical! Dit keer brengen we de inspire-
rende productie ‘Paulus’ op het podium - een
van de meest geliefde musicals van Koemi.
Deze musical vertelt het levensverhaal van de
apostel Paulus: een man vol lef, geloof en vuur.
Zijn avonturen worden tot leven gebracht met
aanstekelijke liederen, energieke dansen en
een flinke dosis levensvreugde. Of je nu jong
bent of oud, deze musical raakt, inspireert en
verbindt.

Oefendagen

Lijkt het jouw kind of tiener (4-18 jaar) leuk om
mee te spelen in deze musical? Of je nu graag
zingt, danst, acteert of gewoon enthousiast bent,
iedereen is van harte welkom! Om goed voorbe-

reid het podium op te gaan, staan onderstaande
repetities al gepland. Indien uw kind jonger dan 8
jaaris, is het belangrijk dat een ouder of verzorger
van het kind aanwezig is tijdens de oefendagen.
Het eerste oefenmoment is op zaterdag 7 febru-
ari 2026. De datum voor een extra oefenmoment
volgt later.

Aanmelden en vragen

Meer informatie over deze musical volgt later.
Houd de volgende Voorloper en website in de ga-
ten. Wil je je kinderen alvast aanmelden of heb je
vragen? Scan dan gerust de QR-code hiernaast
om het aanmeldformulier op onze website in te
vullen. En laat creativiteit en geloof tot leven ko-
men op het podium. We zien je graag bij Paulus!

(In de vorige Voorloper schreven we dat we de mu-
sical Spector zouden opvoeren. Na overleg met de
coaches kozen we uit praktische overweging toch
voor de musical Paulus.)

Informatieavond Lourdes 8 oktober

In de vorige Voorloper heeft u kunnen lezen dat
we in 2026 van 25 april t/m 2 mei een bedevaart
naar Lourdes willen plannen vanuit onze parochie.
We hebben een heel aantal mogelijke pelgrims op
de lijst staan. Om te zorgen dat iedereen weet wat
deze bedevaart inhoud en om meer informatie te
kunnen geven, organiseren we een informatie-

avond op woensdag 8 oktober 2025 om 20.00 uur
in de Antoniuszaal, naast de Josephkerk in Gouda.
ledereen is hierbij welkom, ook als u zich nog niet
heeft aangemeld als belangstellende voor deze
bedevaart. Aanmelden voor deze avond is niet
nodig.

Robert, Margrit en Angelique

Tweedaagse Conferentie Missionaire Parochie

Op 12 en 13 maart 2026 vindt opnieuw de
landelijke Conferentie Missionaire Parochie
plaats in Veenendaal. De afgelopen jaren zijn
we hier met ruim veertig parochianen naartoe
gegaan, en velen keerden terug met nieuwe
inspiratie, concrete ideeén en een hernieuwd
verlangen om samen te bouwen aan een mis-
sionaire kerk.

De conferentie is voor iedereen die betrokken is
bij het leven van de parochie: het pastoraal team,
vrijwilligers, en ook alle gelovigen die zich geroe-
pen weten tot verkondiging en opbouw van de
gemeenschap. De tweedaagse conferentie biedt
verdieping, ontmoeting, gebed en praktische

handvatten voor parochievernieuwing. Ga je met
ons mee?

Wie zich véor 1 december 2025 aanmeldt, profi-
teert van het vroegboektarief:

+ Regulier tarief: € 175,- p.p.

+ Groepstarief (vanaf 5 personen): € 145,- p.p.

+ Jongerentarief (tot 30 jaar): € 145,- p.p.

De prijs is inclusief koffie, thee en drie maaltijden.
Eventuele overnachting en ontbijt zijn niet inbe-
grepen. Wil je mee of heb je vragen? Neem dan

contact op via missie.parochie@sintjandd.nl. Meer

informatie over de conferentie en het programma
is te vinden op www.missionaireparochie.nl.

MET HDGFDSPREI{ER FR “JAMES MALLQON
12-13 MAART 2026

CONFERENTIE MISSIOMAIRE PAROCHIE VEENENDAAL
missionaireparochie.nl

Thema: 'Vaar nu naar het diepe!'

'Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de
vangst.' (Lucas 5,4)

Zoals Jezus zijn leerlingen uitnodigt om vertrouwde pa-
den los te laten en in geloof een nieuwe stap te zetten,
zo worden ook wij uitgedaagd om als parochie naar het
diepe te varen. Wat belemmert ons om deze sprong te

wagen? En hoe houden we vol als we eenmaal begon-
nen zijn? Tijdens de Missionaire Parochiedagen staat dit
evangeliewoord centraal. In plenaire lezingen, seminars,
ervaringsverhalen en ontmoetingen met andere paro-
chies uit binnen- en buitenland verkennen we samen
hoe we vandaag gehoor kunnen geven aan deze roeping.

"
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Paus Leo XIV en de Augustijnen

Onze nieuwe paus maakt er geen geheim van,
zijn sterke band met de heilige Augustinus
en met de Augustijner orde. Tijd dus om wat
meer te vertellen over deze kerkvader en over
de religieuze orde die voorthbouwt op zijn ide-
aal voor de christelijke gemeenschap. Na het
eerste deel over Augustinus nu wat over de
Augustijnen.

Daarvoor beginnen we eerst weer bij Augusti-
nus. Tijdens zijn leven sticht hij verschillende
kloostergemeenschappen in Noord-Afrika. In 397
schrijft hij zijn ‘Regel voor de gemeenschap’ om
het kloosterleven te structureren. De regel begint
met een oproep om eensgezind samen te wonen,
één van ziel en één van hart, op weg naar God. De
kracht van deze tekst blijkt uit het feit dat deze
nog steeds gebruikt wordt door veel verschillen-
de kloostergemeenschappen. In zijn regel laat
Augustinus zien hoe hij geinspireerd wordt door
het leven van de eerste christenen, maar ook dat
het belangrijk is om te beseffen dat ieder mens
verschillend is en dat we rekening moeten hou-
den met elkaars verschillen. Samen met enkele
andere documenten vormt deze tekst de Regel
van Augustinus.

In navolging op de eerste kloostergemeenschap-
pen ontstaan er nog meer, ook in Europa. Ze
kenmerken zich door een teruggetrokken leven,
als kluizenaars of eremieten in kleine gemeen-
schappen. Er is dan nog geen sprake van een ge-
structureerd verband. Hoewel geclaimd wordt dat
sommige van de gemeenschappen in Italié door
Augustinus persoonlijk zijn gesticht is hier geen
sluitend bewijs voor.

De kerk wil meer structuur aanbrengen in de vele
aparte kloostergemeenschappen. In 1244 en la-
ter in 1256 worden een aantal gemeenschappen
samengevoegd tot een unie onder de naam Orde
van de Eremieten volgens de orde van Sint Au-
gustinus (OESA), later versimpeld tot Orde van
Sint Augustinus (OSA). De orde is tegenwoordig in
zo'n 50 landen actief. Onze paus is 12 jaar lang pri-
or generaal geweest over de hele orde wereldwijd.

Later was hij als Augustijn bisschop in Peru, een
land waar meerdere bisdommen worden bestuurd
door Augustijnen.

De Augustijnen laten zich moeilijk indelen in ac-
tief of contemplatief. Het gebed is heel belangrijk,
maar in de geest van Augustinus trekken ze zich
niet helemaal terug uit de wereld. Ze zijn actief
aanwezig in parochies en bisdommen en gaan
op missie. In Nederland zijn de meeste paters
al gepensioneerd, maar in de vorige eeuw spe-
len Augustijnen bijvoorbeeld een belangrijke rol
in het onderwijs en vertrekken vanuit ons land
veel missionarissen naar onder andere Bolivia en
Nieuw-Guinea. Ze hebben verder enkele paro-
chies onder hun hoede. In de Augustinuskerk aan
de Oudegracht in Utrecht, waar vlakbij een con-
vent is van de paters, gaan zij nu nog regelmatig
voor tijdens de mis en sinds kort ook in de naburi-
ge parochie van de Heilige Drie-eenheid, waar ook
Cabauw onder valt.

De geschiedenis kent een aantal invloedrijke
Augustijnse theologen. Ook het protestantisme
heeft wortels bij Augustinus. Maarten Luther was
ooit Augustijn en de rol van de genade in de pro-
testante kerken en het belang van de lokale ge-
meenschappen hebben raakvlakken met Augus-
tinus.

Zoals al genoemd zijn er meer religieuze gemeen-
schappen die inspiratie vinden in de Regel van
Augustinus. Voorbeelden zijn de Dominicaner
orde, diverse groepen reguliere kanunikken zoals
de Norbertijnen, bekend van de abdij van Berne en
gemeenschappen van Augustinessen, onder an-
dere bekend vroeger van ‘Meisjesstad’. Daarnaast
zijn andere kloosterregels sterk beinvioed door de
regel van Augustinus, bijvoorbeeld de regel van
Benedictus.

Er is een lekenbeweging, genaamd Familia Au-
gustiniana, die zich laat inspireren door het leven
en het werk van Augustinus. Zo kan de regel ook
een inspiratie vormen voor christenen buiten het
klooster. We vormen immers ook met elkaar een
gemeenschap van christenen.

Nalaten aan de parochie is een daad van liefde

Wist u dat...
- u naast uw dierbaren ook de parochie kunt
opnemen in uw testament?
- de parochie over ontvangen nalatenschap-
pen géén belasting hoeft te betalen?
- uw vermogen daarom dus 100% wordt be-
stemd voor de Kerk als netwerk van liefde?

Nalaten aan de Kerk is nalaten aan het netwerk
van liefde rond Christus. Het geven bij leven, zo-
als via Actie Kerkbalans, is een belangrijke bij-
drage aan het kerkelijke
leven nu. Het geven bij
nalatenschap is een be-
langrijke bijdrage voor
de toekomst. De Kerk in-
spireert graag met Gods
boodschap van liefde 66k
de generaties die na ons
komen.

'Het netwerk van liefde
is wereldwijd met elkaar
verbonden’, zegt bis-
schop Van den Hende.
‘We zijn samen Kerk, nuen
in de toekomst. De liefde
van Christus spoort ons
aan (2 Korintiérs 5,4).
Nalaten aan uw parochie
is daarom het overwegen
meer dan waard, want
ook daarmee draagt u
bij aan het netwerk van
liefde!

Heeft u vragen of be-
hoefte aan een gesprek
over uw nalatenschap?
Dan kunt u contact op-
nemen met de penning-
meester van de parochie
via penningmeester.pa-
rochie@sintjandd.nl  of

Beelden: Ramon Mangaold

Download de brochure
voor meer info . 2

telefonisch via het Centraal Parochie Secretari-
aat 0182 513956. U kunt daarnaast ook altijd een
gesprek met een notaris aanvragen. Over nalaten
aan de parochie is meer te lezen in de brochure
‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwe-
gen meer dan waard". De brochure is te vinden op
de website van het bisdom Rotterdam of aan te
vragen bij het secretariaat van uw parochie. Lees
meer over nalaten aan de kerk op bisdomrotter-
dam.nl/nalaten-aan-de-kerk of scan met uw
smartphone de QR-code bij dit artikel.

Nalaten aan de Kerk

het overwegen meer dan waard

L R
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Bisschop Van den Hende:

“We mogen bijdragen aan een beschaving
van liefde, bijdragen aan een gemeenschap
die opbouwt in plaats van afbreekt,
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Secretariaat

Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Telefoon: ....cccveereeecenees 0172-612255

E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie

........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: .......oeevrcverenee VACATURE
Secretaris: ... Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen ............... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans

Jorden van der Haas ......cccoeeeeeveveerenens
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl
Rabobank: .... NLB9RAB00308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL7BRAB00308802322
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep

Lia Nottelman: ...... Inothoog@xs4all.nl

De Doortocht
Telefoon: ... 0172-552316

E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie

Willibrordzondag en
Grote Willibrord KerkKwis

Op zondag 9 november vieren
we het feest van onze patroon,
de heilige Willibrord. Tijdens de
viering van 11.00 uur zingen
alle koren tijdens een feeste-
lijke eucharistieviering. Ook is
het die dag Ontmoetingszon-
dag. Dat betekent dat er extra
aandacht is voor de kinderen
tijdens de viering.

Nieuw is dat we dit jaar een Grote
Willibrord KerkKwis organiseren.
In verschillende rondes worden
teams bevraagd over onze ge-

meenschap, (kerk)liederen en de
Bijbel. Een mooie en gezellige
manier om met elkaar te strijden
om de eerste prijs: een wisselbe-
ker. De kwis vindt op 9 november
van 14.30 tot 16.30 uur plaats in
de Doortocht. Teams kunnen be-
staan uit 4 tot 6 personen. Een
mooie teamnaam is natuurlijk ook
vereist.

Geef je team op door te mailen
naar Jorden van der Haas (loca-
tieraad) via voorzitter.bodegraven
sintiandd.nl.

Allerzielen

In de viering van Allerzielen op
zondag 2 november a.s. om 19.00
uur gedenken we in onze kerk
speciaal de parochianen die ons
het afgelopen jaar ontvallen zijn.
We gedenken ook al onze dierba-
ren die wij moeten missen en die
ons zijn voorgegaan op weg naar
God. We steken een kaars aan en
noemen de namen van de overle-
denen, omdat we hen niet willen
vergeten en hun namen blijven
noemen. Het kerkhof zal sfeervol
verlicht zijn. Na de viering kunnen

de kaarsen op de graven of in de
urnenmuur geplaatst worden. U
bent allen van harte uitgenodigd
om voor alle overledenen in deze
viering te bidden.

Familieberichten

Overleden

Dhr. S.C. (Kees) Rijlaarsdam

Meuvr. J.P.L. Broodkoorn-van Wijn-
gaarden

Mevr. G.G.M. van Doorn

Mevr. W.H.M. (Wil) Wansinck-Wijfje

Meuvr. C.J. (Toos) Bakker-van Velsen

Viering 160-jarig jubileum van onze kerk

Van 6 tot en met 12 juli hebben
we het 160-jarig bestaan van
onze St. Willibrorduskerk ge-
vierd. De opening op 6 juli werd
gemarkeerd met een boek-
je over de kruiswegstaties in
onze kerk dat onze archivaris
Piet Boers heeft gemaakt.

Op maandag 7 juli zat de Door-
tocht helemaal vol tijdens een
avond over de geschiedenis van
onze kerk. Aan de hand van on-
telbare foto’s - die ook lieten zien
hoezeer ons dorp en onze ge-
bouwen zijn veranderd - vertelde
Jan Stolwijk het verhaal van 160

jaar kerk aan de Overtocht. De
vele ‘oja's’ werden afgewisseld
met veel gelach en gezelligheid.
Ook was het kruis te zien dat de
eerste honderdtien jaar op onze
kerktoren heeft gestaan.

Donderdag 10 juli was de avond
dat het precies 160 jaar gele-
den was dat de kerk is ingewijd.
Pastoor Van Klaveren vierde een
schitterende mis in een mooi
versierde kerk. Al onze koren
luisterden de viering samen op.
Samen met de gasten vanuit de
andere geloofsgemeenschappen
en vanuit andere Bodegraafse

kerken mochten we een zeer in-
spirerende en feestelijke viering
beleven.

Enkele tientallen parochianen
sloten de feestelijke week af op
zaterdag 12 juli met een vesper-
viering. De eenvoudige en tegelijk
mooie vespers zorgden voor een
passend slotakkoord.

Namens de locatieraad dank ik
iedereen die aan deze week heeft
meegewerkt hartelijk voor zijn of
haar bijdrage. We mogen er met
blijdschap en trots op terugkijken!

Jorden van der Haas
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Afscheid van Peter Verhoogt

Peter Verhoogt, afgestudeerd
in muziekwetenschap en kerk-
muziek en begaafd organist en
pianist, heeft op 31 augustus
voor het laatst de begeleiding
verzorgd van ons dames- en he-
renkoor. Meer dan vijftien jaar
was hij onze trouwe dirigent/
organist en daar is nu jammer
genoeg een einde aan gekomen.
Al die tijd heeft hij zijn talenten
ingezet om ons koor prachtige
muziekstukken aan te leren van
o.a. Gounod, Mozart en Bach.

Door de tijd werd hij steeds meer
onze organist. Zijn orgelspel klinkt

warm, melodieus en helder. Wie
wordt daar niet blij van? Zijn be-
geleiding op ons 'romantische’ or-
gel, zoals hij dat zelf zegt, is feno-
menaal! Buiten onze kerk geeft hij
regelmatig concerten waarin hij
solostukken speelt, en neemt hij
ook de begeleiding van solisten
en allerlei koren op zich.

Het is ontzettend jammer dat zijn
gezondheid het niet toelaat om
op volle kracht door te kunnen
gaan met zijn werk. De arts heeft
hem geadviseerd rustiger aan te
gaan doen. Het reizen naar Bo-
degraven enkele keren per week

Ook Alegria bedankt Peter voor
zijn grote bijdrage aan het koor.
In het begin heeft hij samen met
Henriétte van Dijk het koor ge-
leid. De laatste jaren speelde hij
bij bijna alle vieringen waarbij
Alegria zong. Ook vaak zonder
repetitie. We genoten van zijn
improvisaties, al was dat soms
best een uitdaging voor dirigent
Timo. En de toegiften op de pia-
no waren misschien wel net zo
virtuoos als op het grote orgel.
Dankjewel Peter.

Alegria

en de lange repetities zijn te ver-
moeiend. Daarom heeft hij beslo-
ten om ons te verlaten.

Wij zijn heel dankbaar voor alles
wat hij voor ons gedaan heeft. We
hebben genoten van zijn orgel-
spel, zijn concerten en toegiften
na de vieringen en hopen dat hij
nog vele jaren met zijn passie be-
zig kan zijn! Nogmaals veel dank.
Namens herenkoor St. Caecilia en
dameskoor St. Lucia,

Ans Stolwijk

Sam'’s
kledingactie

Sam’'s kledinginzameling voor
Cordaid Mensen in Nood wordt
gehouden op vrijdag 10 oktober
a.s. naast onze Willibrorduskerk.
Van 8.00 tot 12.00 uur staan wij
klaar om uw overtollig geworden
kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in ontvangst te nemen.
Michel en Wilma Kool

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

..... www.kerkomroep.nl/kerken/00015

Secretariaat

di-wo-do ochtend ...... 9.00-12.00 uur
A.P.van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: .....veeeveereereeene 0172-212309
E-mail: ..o boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Interim Voorzitter: ..... Tineke Verbakel

Penningmeester:.......... Annette Coers
Pastoraatgroep
Voorzitter: ......coueueneeae Tineke Verbakel

Bankrekening

IBAN NLO9 RABO 0108501183 t.n.v.
R.K.-parochie St. Jan de Doper inz
Joh.Doper Boskoop

Overleg

Pastoraatgroep:

4e dinsdag van de maand
Locatieraad:

2e dinsdag van de maand

Redactie

Karin de Wit, Wil Boumans, Anja
Stolwijk

E-mail: .....c.c..... boskoop@sintjandd.nl

Distributie:.... wijkvertegenwoordigers

Over Ons

Tegenwoordig weten de meeste
parochianen dat wij een Groene
Kerk zijn. Het spandoek op de
muur van onze kerk helpt ons
er aan te herinneren. Groene
Kerk: zorg voor mens en aarde.
Het past ook echt bij het boom-
kwekersdorp Boskoop, tegen-
woordig Greenport, samen met
de aanliggende delen van buur-
dorpen.

Maar hoe begon dat: vanuit de
Denktank kwamen Nelly, Jeani-
ne en ik op het idee om duur-
zaamheid extra in het voetlicht
te zetten. We waren geinspireerd
door Paus Franciscus met zijn
encycliek Laudate Si, in en buiten
Katholieke kringen bekend en ge-
waardeerd. Als ik er met mijn pe-
tekinderen over sprak, kenden ze
de normen en waarden van deze
paus.

Ook waren we geinspireerd door
de Heilige Franciscus, mede in
het kader van Dierendag. We wer-
den geholpen door veel mensen
om ons heen en zo kwam er een
maand van duurzaamheid met
vieringen in het thema en vele ac-
tiviteiten ook vermeld in nog een-
maal een groene Grote Over Ons.
Deze Grote Onder Ons kreeg de
titel ‘Vooruit met Franciscus’ en
onze wijkvertegenwoordigers be-

zorgden dit inspirerende en infor-
matieve boekje bij de parochianen.
Er waren leuke dingen bedacht
voor alle leeftijden. En voordat we
het wisten zaten we met kapelaan
Van Paassen bij de KRO in Hilver-
sum als een van de drie parochies
die genomineerd waren als pa-
rochie van het jaar. Die titel ging
overigens zeer welverdiend naar
een parochie die vluchtelingen
opving en van het noodzakelijke
voorzag op weg naar de vluchte-
lingenopvang. We werden gein-
terviewd door Leo Feijen, het was
een indrukwekkende dag. Diaken
Vrijburg had ons inmiddels gewe-
zen op de landelijke website van
de Groene Kerk, waar we ideeén
op konden doen van andere ker-
ken, Katholiek en Protestant, van
kloosters en moskeeén. Wij beslo-
ten de erkenning als Groene Kerk
aan te vragen, dus ik bracht het in
de locatieraad en daar kwam later
nog een beleidsstuk bij. Kortom de
basis was gelegd, tien jaar gele-
den. Pater Hoogland zegende het
bordje Groene Kerk aan de deur in
na een feestelijke zondagsviering.
Dat was tien jaar geleden... veel la-
ter hoorden we dat we de eerste
‘Groene Kerk' in het bisdom Rot-
terdam waren. Gebedsleider Fred
sloot zich bij ons aan en elk jaar
hadden we een mooi programma,
dicht bij het dagelijks leven van
mensen. >
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- Waren we eerst gefocust op
bewust duurzaam leven, op duur-
zaam zijn als kerk met verbouwen,
led licht, zonnepanelen enzovoort,
we gingen ons daarnaast ook
hoe langer hoe meer richten op
de zorg voor mensen. Zorg voor
mens en aarde, hoe herkenbaar
in onze tijd! Er is nog heel veel te

wij zijn een

GROENE

KERK

ZORG VOOR
MENS EN AARDE

Een paar jaar geleden hadden wij
op Startzondag bij de koffie een
mooi 'groen’ nieuwtje te melden.
Het gedeelte van de kerktuin,
waar vroeger de koster zijn moes-
tuin had, konden wij benutten
door er geschonken appel- en
perenbomen neer te zetten. Het
fruit wilden we bestemmen voor
de Voedselbank. Bij de eerste ap-
peloogst hebben we de mensen
van de geloofsgemeenschap la-
ten meedelen. Vorig jaar was de
oogst matig, maar dit jaar konden
700 appels, ofwel 65 kilo naar de
Voedselbank worden gebracht. De
peren moeten nog geoogst wor-
den. Met dank aan de Tuingroep,
Nic die geplukt heeft en Sjaak die
de appels heeft weggebracht!

doen voor ons SAMEN, zo'n kerk
willen we zijn. Zorgen voor onze
aarde en daar duurzaam in zijn,
in liefde voor God en onze mede-
mensen. Een warme en hartelijke
kerk! Wij vieren ons tienjarig jubi-
leum met een bijzondere passen-
de viering op zondag 26 oktober
om 09.00 uur in onze monumen-
tale H. Joannes de Doperkerk aan
de A.P. van Neslaan in Boskoop.

U bent zeer welkom! Na de mooie
viering met een duidelijk groen
kerkaccent drinken we koffie met
een lekkere traktatie en verhogen
we het groene kerk zijn met een
‘Groene Kerk Quiz' Groene Kerk,
zorg voor aarde en mens. In de tijd

waarin we leven zo nodig!
Namens Groene Kerk Werkgroep,
Pastoraatgroep en Locatieraad,
Tineke Verbakel

Eerste Heilige Communie

Op zondag 6 juli was er een
normale viering, maar met een
feestelijk tintje. Lauren van Tol
en Sepp van Leeuwen mochten
voor het eerst mee aan tafel en
ontvingen hun Eerste Heilige
Communie van pastoor Van Kla-

veren. De kinderen hielpen ook in
de viering enthousiast mee. Van
een welkomstwoord tot het ta-
fel dekken. Onze felicitaties aan
Lauren en Sepp namens de ge-
loofsgemeenschap!

Het Feest van Allerzielen

In de RK-geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper in Bos-
koop vieren we, zoals ieder jaar
op 2 november, het feest van
Allerzielen. In het bijzonder ge-
denken wij die parochianen van
wie we in het afgelopen jaar af-
scheid hebben moeten nemen.

leder jaar besteden we daar veel
aandacht aan omdat we onze
dierbaren niet willen en mogen
vergeten en het belangrijk is dat
hun namen genoemd blijven wor-
den.

Allerzielen, een dag vol herin-
neringen en ook een dag dat we

Oktobermaand:
Mariamaand

Door de vele kaarsjes die er bij
de beeltenis van Maria tijdens
de weekend-vieringen bij ons
in de kerk worden aangestoken,
merk je hoe een grote plaats
Maria inneemt bij veel mensen.
Onze zorgen, onze vragen, onze
dankbaarheid, leggen wij neer bij
Maria door het aansteken van dit
kaarsje. In de oktobermaand ge-
denken wij Maria extra door het
bidden van de rozenkrans met
elkaar in de maandagavond vie-
ring om 19.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd
om deze vieringen mee te bidden
en te vieren. 0ok Uw persoonlijke
intentie wordt tijdens het bidden
van de rozenkrans genoemd. Van
harte welkom

ons verbonden voelen met onze
overledenen en met onze God die,
zoals wij hopen en geloven, onze
dierbaren opneemt en die ook
ons, die zijn achtergebleven, niet
vergeet. Maar ook de verbonden-
heid met elkaar, dat er mensen
zijn, samen met ons onderweg,
mensen die helpen dragen, want
samen met elkaar gaat ons leven
verder in het heden.

Aan het begin van de viering ont-
steken we de paaskaars als teken
van ons geloof in een leven over
de dood heen. In de Lichtritus
tijdens de viering wordt bij het
noemen van de namen, aange-
vuld met een korte gedachtenis-
tekst, voor iedere overledene een
kaars aangestoken als teken van
hoop dat voor hen nieuw licht is
opgegaan. Na deze Lichtritus

wordt door de nabestaanden een
bloem gezet in een vaas bij de
Paaskaars.

Wij nodigen u van harte uit om in
deze bijzondere viering op Aller-
zielen aanwezig te zijn. De Aller-
zielenviering is op zondagavond 2
november en begint om 19.00 uur
inde RKH. Joannes de Doper kerk,
A.P. van Neslaan 50 in Boskoop.
Vanaf 18.30 uur worden de na-
men genoemd van de overlede-
nen waarvan wij in eerdere jaren
al afscheid moesten nemen. Dat
wij hen niet vergeten. Op speciaal
verzoek kunt u de naam van uw
dierbare overledene van voor no-
vember 2019 ook laten noemen.
Neemt u hiervoor contact op met
het secretariaat 0172-212309. Na
de viering is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en een kopje
koffie of thee te drinken. U bent
van harte welkom!

Dierenzegen 4 oktober 2025

Jaarlijks rond Dierendag wordt in
vele kerken de dierenzegen aan-
geboden. 4 oktober is het Dieren-
dag niet voor niets de Feestdag
van de Heilige Franciscus. Want
juist hij is als patroon van de
schepping, ook de patroon van
alle dieren. Niet alleen worden
dieren op deze dag in het zon-
netje gezet, we willen ook onze
dankbaarheid tonen voor het ge-
zelschap en het plezier dat deze
dieren aan vele mensen en hun
baasjes geven. We geven hiermee
het signaal af dat dieren een be-
langrijk deel zijn van de schepping
en ook daarom onze aandacht,

zorg en liefde verdienen. De ze-
gen biedt de mogelijkheid om
huisdieren te zegenen. Van hon-
den en katten tot cavia's en konij-
nen en zelfs grotere dieren zoals
paarden of geiten - alle dieren >
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- zijn welkom. Heb je geen huis-
dier? Dan mag je ook een knuffel
meenemen voor een zegening.
Tijdens de zegening wordt in het
bijzonder gebeden voor een lief-
devolle band tussen mensen en
dieren, met de hoop dat iedereen
goed voor elkaar blijft zorgen.

Wanneer en waar! H. Joannes de
Doperkerk kerk aan de A.P. van
Neslaan 50. De zegening vindt
plaats voorafgaand aan de viering
van 19.00 uur van 18.15-18.45 uur.

Familieberichten

Overleden
Mevr. J.M. Verweij-Vlasveld
Dhr. H.J. de Groot

Gerardus-
kalender 2026

De Gerarduskalender is weer
verkrijgbaar tijdens de openings-
tijden van het secretariaat. De
kalenders kosten € 11,50 per stuk.

Sam's
kledingactie

Sam's Kledingactie in Boskoop is
op woensdag 22 oktobervan 8.30
uur-12.00 uur, A.P. van Neslaan
50. Dit najaar voor een project in
Noord-India samen met het Lilia-
ne fonds. We sponseren hiermee
een prothesewerkplaats, zodat
de levenskwaliteit voor mensen
met een handicap verbetert.

Expositie in de Parochiezaal

1 november t/m 31 december
2025

Mijn naam is Anja Stolwijk en foto-
graferen is al jarenlang mijn grote
passie. Vooral natuurfotografie
boeit me enorm. Eén van mijn fa-
voriete onderwerpen is dieren in
de sneeuw. Het fascineert me hoe
dieren zich weten aan te passen
en te overleven in zulke ruige en
ijzige omstandigheden.

Tijdens deze expositie, van 1 no-
vember tot en met 31 december
2025, laat ik een selectie foto's
zien van dieren in hun
natuurlijke winteromge-
ving. De beelden zijn ge-
nomen in het noorden
van Scandinavié, waar
de natuur nog ongerept
en indrukwekkend is.
Met deze foto's wil ik
niet alleen de schoon-

heid van het winterse Scandina-
vische landschap laten zien, maar
ook een gevoel overbrengen. In
deze uitgestrekte, witte wereld
word je je als mens heel bewust
van je eigen nietigheid — en van
de grootsheid van de natuur.

Ik nodig je van harte uit om je
mee te laten voeren naar deze
betoverende winterwereld. Meer
van mijn werk is te zien op mijn
website: www.anjastolwijk.nl of
via mijn Instagramprofiel: @anja.
stolwijk.

Nog geen Kerst, maar toch

Het is nog geen Kerst maar toch
stellen wij u de vraag: doet u
(weer) mee met de kerststallen-
route? Dit jaar houden we weer
een kerststallenroute samen met
de Protestante Gemeente Bos-
koop. In uw raam of erker zet u
een of meerdere kerststalletjes
neer, klein of groot, het maakt
niet uit. Het is de bedoeling dat
mensen de stalletjes van bui-
tenaf kunnen bekijken. Zij komen
niet binnen. En woont u niet op
de begane grond, maar wilt u
wel meedoen: Uw kerststal wordt
dan in overleg bij iemand anders

geplaatst. Meldt u zich alvast bij
het secretariaat van dinsdag tot
en met donderdag van 09.00 tot
12.00 uur, 0172-212309.

Wij verheugen ons alweer op een
sfeervolle wandeling of fietstocht
langs de kerststalletjes van Bos-
koop!
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Zie www.sintjandd.nl of het
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H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat

Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ....eeeevevecrnne 0182-523801

E-mail: oo gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie

E-mail: ....... 1 n. intjandd.nl
Coordinatieteam Gouda

Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ............ VACATURE
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann
Welkomsteam: ........ccccvuueeee Jos Kluiver

coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website: www.pci-werkgroepgouda.nl

Bank: ............. NL59ABNA0904859827
Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532

t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
Bank: ....ceeeeene NL93RAB00361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................

............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie

Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk

E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Gezocht helpende handjes

In een geloofsgemeenschap
zijn vele vrijwilligers actief,
sommigen zelfs jarenlang. We
zijn altijd dankbaar voor de in-
zet van zoveel mensen op ver-
schillende terreinen. Zelfs zijn
er mensen die zich inzetten tot
het moment dat het eigenlijk
niet meer gaat. En zo af en toe
gebeurt het dat er op meerde-
re plaatsten tegelijk gaten val-
len omdat er mensen ‘moeten’
stoppen.

Zo zijn we op dit moment op zoek
naar nieuwe mensen om deze
plekken te vullen. Uiteraard hoeft
dit niet voor de komende jaren. We
zijn al blij als iemand een taak voor
een korte periode kan invullen.

Op dit moment kunnen we men-
sen gebruiken voor de redactie
van De Voorloper voor de locatie
Gouda. Als redacteur verzamel je
de artikelen en overleg je met de
andere redacteuren wat waar ge-
plaatst gaat worden.

Ook op het secretariaat kunnen
we helpende handen gebruiken.
Het secretariaat is drie ochten-
den per week geopend. Tijdens de
openingstijden is het de bedoeling
om de telefoon te beantwoorden
en binnenkomende post en email

naar de juiste werkgroepen door
te sturen. Uiteraard verwachten
we niet dat iemand dat drie och-
tenden in de week doet, maar ver-
sterking op één van de ochtenden
is erg welkom. Je werkt in team-
verband in een ontspannen en
gezellige omgeving. Regelmatig
komen er parochianen met vra-
gen langs gedurende deze ope-
ningstijden waardoor je snel veel
mensen leert kennen.

Er zijn meerdere werkgroepen die
versterking kunnen gebruiken.
Dus als je de geloofsgemeenschap
wil helpen horen we dit graag.
Je kunt bellen tijdens openingstij-
den naar het secretariaat of mai-
len naar codrdinatieteam.gouda@
sintjandd.nl. Of meld je bij de le-

den van het Welkomstteam voor of
na een viering.

Agenda

Ankerzondagen: 26 oktober,
23 november 21 december,
24 december
Ontbijtbijeenkomsten:

31 oktober en 28 november
9.30 uur tot 10.30 uur
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Gerardus-
kalender 2026

De Gerarduskalender is weer te
koop voor € 11,50 tijdens de ope-
ningsuren van het secretariaat
en vanaf half oktober bij het Wel-
komstteam voor of na de zondag-
se vieringen. Zie ook pagina 1.

Informatieblad
en de Voorloper
per e-mail

U kunt het Informatieblad en de
Voorloper digitaal ontvangen door
dit via de homepagina van de web-
site aan te geven. Voor hulp kunt u
contact opnemen met het secre-
tariaat.

Familieberichten

Gedoopt

Elina M. M. Domic
Gabriél 0. Kurasz
Willem E. I. Rispens

Overleden

Meuvr. C. G.F. Leerentveld

Dhr. G.J.A. Roest

Mevr. C.B.J. Paap - Nuijen

Dhr. G. Tranchilla

Mevr. L.AF. Pollard

Dhr. S. S.A.A. de Jong

Dhr. R.A. Henrigues Pombinha

Mevr. T.M.A. Kielliger - van Uunen

Mevr. C.B.M. Wijnen - Steijn

Mevr. O.W. Tukker - Funcke

Mevr. A. Edes - van Dijk

Mevr. M.W. Janssens -
Vrouwenvelder

Mevr. A.C.M. Pellis

Mevr. A.C. Vlasman - Steenkamer

Samenwerking Zilvermuseum

Vanuit Gouda hebben we war-
me banden met de diverse mu-
sea binnen onze parochie.

Zo hebben we enkele voorwerpen
uit onze kerk die tentoongesteld
staan in museum Gouda en afge-
lopen jaren stond het Mariabeeld
met ciborium van de broeder-
schap Gouda-Kevelaer in het Zil-
vermuseum in Schoonhoven.

Vanaf oktober is er weer een mu-
seumwaardig stuk dat wij als kerk
uitlenen aan het Zilvermuseum.
Vanaf 16 oktober 2025 is er in het
museum een tentoonstelling over

PCI / Diaconie

Ontbijtbijeenkomsten

Elke laatste vrijdag van de maand
organiseert de werkgroep Diaco-
nie in de H.- Josephkerk ontbijt-
bijeenkomsten. De eerstvolgende
bijeenkomsten zijn op 31 oktober
en 28 november van 9.30 uur tot
10.30 uur.

gebruiksvoorwerpen van zilver. In
de tentoonstelling gaat het om
het aanraken en voelen van voor-
werpen. Wij lenen aan het muse-
um een koorkap uit de 18e eeuw,
bewerkt met goud en zilverdraad.
Deze koorkap komt wel achter
glas te hangen.

Dus mocht u het leuk vinden
dan bent u vanaf half oktober
2025 tot en met september 2026
welkom in het Zilvermuseum in
Schoonhoven.

Berichten van
het secretariaat

Voor het beantwoorden van vra-
gen, het opgeven van aanmeldin-
gen en het voordragen van paro-
chianen die in aanmerking komen
voor het bloemetje van de week is
het secretariaat telefonisch be-
reikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur via
0182 523801 of per e-mail gouda@
s. ta dd,l .

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Barnabas

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het vieringen-
rooster.
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.00-12.00 uur
Telefoon: ....veceveeeveeeenens 0182-382455
06-43135811
E-mail: ......... haastrecht@sintjandd.nl

Coordinatieteam

Welkomstteam: .................... Ria Streng
Altaarteam: ... ... ElIs Ackema
Infoteam: ... Ria Streng

Beheerteam: .............. Adriaan Houdijk
Zorgteam: .. Tiny Houdijk-Steenkamer
Penningmeester: ... Marco Hogerwerf

Overige diensten

Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: .. .. Joanna Dekker
HAPIS: ..ot Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)

............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL48 RABO 013 325 59 48

Financieel

Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Website: .... www.barnabasparochie.nl
............................ (tbv Actie Kerkbalans)
Intenties e.d.: NL71RABO 03614102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse
....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl

Kopij informatieblad
........................ haastrecht@sintjandd.nl
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Het leven van elke dag

Elke dag staan we op, eten we,
‘doen we ons ding’ en we slui-
ten af met rust, oftewel, het
slapengaan. Zo zal het voor de
meesten van ons zijn: het leven
van elke dag, het dagelijkse le-
ven.

Maar wat doet het woord ‘hoop’ in
ons dagelijkse leven? (het thema
van deze Voorloper). Ik heb eens
wat navraag gedaan in mijn om-
geving. Hoop geeft kracht om
door te gaan, het geeft vertrou-
wen en houvast, het is onmis-
baar in het leven. Hoop motiveert,
maakt blij en straalt rust uit. A.l
zegt: een wensende verwachting
dat iets goeds, dat nog onzeker
is en in de toekomst ligt, werke-
lijkheid zal worden. Het is een
positieve gemoedstoestand ge-
baseerd op de verwachting van
gunstige uitkomsten. Nou daar
kunnen we wat mee!

Hoop is ook onlosmakelijk ver-
bonden met geloof en liefde. Deze
drie-eenheid is een fantastische
combinatie voor ons gelovigen.
Het beste van alles eigenlijk. En
wat ook zo mooi is: dit mogen we
elke dag zo ervaren in ons leven.
Wat een genade.

Om de feestvreugde van ons
geloof, hoop en liefde nog meer
kracht bij te zetten, komen ook
onze geloofsgemeenschappen
in beeld. Naast onze wekelijkse
mogelijkheid om een Heilige Mis
bij te wonen, hebben we ook met
regelmaat bijzondere vieringen in
de kerken.

In Haastrecht hebben we recent
Oogstdankdag gevierd. Een jaar-
lijks terugkerende viering in het
teken van dankbaarheid voor de
gaven die wij hebben ontvangen.
Op zondag 5 oktober tijdens de
Heilige Mis is er gelegenheid om
de ziekenzalving te ontvangen.
Op zaterdag 18 oktober vieren wij
het feest van Maria ter Weghe. Er
is een processie met de aanwezi-
ge kinderen. De viering begint om
19.00 uur. Na afloop is er een ge-
zellig samenzijn in De haven van
Haastrecht. ledereen is van har-
te welkom om deze mooie avond
mee te maken!

In het weekend van 1 en 2 no-
vember zijn de vieringen van
Allerheiligen en Allerzielen. De
exacte tijden staan vermeld in het
infoblad.

Diana Kruse
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To drink, to read, to cherish

(vert.om tedrinken, telezen en
te koesteren)

Op 24 augustus droeg pastoor
Van Klaveren zijn laatste
mis op als onze pastoor in
Haastrecht. De viering werd
feestelijk opgeluisterd door het
Caeciliakoor met een bijdrage
van het koor Inbetween.

Uiteindelijkis pastoorVanKlaveren
relatief kort onze pastoor geweest,
maar desalniettemin hebben wij
hem in ons hart gesloten met
zijn levendige preken en zijn

missionaire enthousiasme.

Reden genoeg om hem te be-
danken voor zijn inzet. Els Ackema
sprak mooie woorden die recht
uit het hart kwamen. ‘Ons cadeau’
behoefde wat uitleg: met een
goed glas wijn (to drink), de
prachtige brieven van Barnabas,
gebundeld in een boekje (to read)
en een beeldje van Maria van
Haastrecht (to cherish) hopen
wij dat pastoor Van Klaveren een
goede herinnering mag bewaren
aan de geloofsgemeenschap uit
Haastrecht.

De brief van Sint Barnabas

Onze kerk is vernoemd naar
Sint Barnabas. Barnabas is
niet zo'n grote of bekende
persoon voor veel mensen.
Maar wat blijkt: hij heeft ons
iets nagelaten. Op internet
zijn we een prachtige brief
tegengekomen van Barnabas
aan de eerste Christenen.
Deze is niet opgenomen in de
Bijbel zoals die van Paulus en
Petrus wel zijn. Hij schrijft met
een vurige liefde en passie en
is zeer de moeite waard om
gelezen te worden.

Bij het afscheid van onze pastoor
Van Klaveren hebben wij hem
de eerste druk uitgereikt van
het boekje dat we hebben
samengesteld. Hierin staat eerst
een kennismaking met Sint
Barnabas. En vervolgens de brief
met aansporingen voor de eerste

Christenen.

Het is een mooi boekje geworden,
met een harde kaft. Het is te koop
in onze kerk voor €10,- en dit komt
ten goede aan de verduurzaming
en de verbouwing van onze
pastorie.

Een eerste kennismaking? Barna-
bas 1, vs1-3

1. Zonen en dochters, ik begroet
jullie in de Naam van de Heer die
ons in vrede lief heeft gehad.

2. Ook verblijd ik mij met een
onuitsprekelijk grote en over-
weldigende vreugde omdat ik
Zie dat Gods rechtvaardige
daden rijkelijk en overvioedig
onder u leven en omdat u
de grote zegen van over-
winnende genade ontvan-
gen heeft, de gave van de
Geest!

3. Samen met u prijs ik mijzelf dan

ook gelukkig met deze hoop op
redding, want ik zie de Geest, een
rijke en overvloedige bron van de
Heer, over u uitgestort. Met veel
respect en verbazing heb ik het
met eigen ogen gezien toen ik u
zag.

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

.... www.kerkomroep.nl/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht
Telefoon: ..cveeeerereeeneene 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht

Telefoon: .....cveeevenennee 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: ..o www.sintjandd.nl

Locatieraad

VOOrzitter: ....ovveveveveveveienns Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
............... WWww.pci-werkgr: .nl

Bankrekening
Rabobank:.....NL90RAB00343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail:

............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail:

....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl

Straat oprijlaan kerk

De (trouwe) kerkganger zal het
zijn opgevallen. Het straatwerk
naast de oprijlaan naar de kerk
is weer netjes. Daarnaast zijn de

paaltjes vervangen. Zo ziet de en-
tree naar de kerk er weer mooi uit.
Dank aan de vrijwilligers die dit
hebben gerealiseerd!

Nieuwe wijk Westergouwe

Wist u dat er in de nieuwe wijk
Westergouwe (van Gouda gele-
gen tussen het Sluiseiland, de
provinciale weg en Moordrecht)
inmiddels ca. 100 Rooms-Ka-
tholieke gezinnen wonen? Te-
gen hen zou ik willen zeggen: u
bent van harte welkom in onze
acht parochiekerken.

De kleinste van deze acht kerken
staat dicht bij Westergouwe, na-

melijk aan het Qosteinde 23 in
Moordrecht. Het is een mooi, wit
kerkje met een warme parochie-
gemeenschap, waar u zich snel
thuis zult voelen. ledere zater-
dagavond staat de kerkdeur open.
De viering begint om 19.00 uur.
Sluit gerust bij ons aan, u bent
welkom.
Namens de locatieraad,
Merel Menken
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R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

..... www.kerkomroep.nl/kerken/21988

Secretariaat
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u.
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk

Telefoon: .....veeveceeenee 0182-392310
E-mail: . .. reeuwijk@sintjandd.nl
Website: ..o www.sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ..o Leo van Zoest
Secretaris: ........ Annemiek Heemskerk
Penningmeester: ........... Silva Brouwer

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen

Rabobank
Kerkbijdrage: NL93RAB00143303465
OVerig: ..o NLO2RAB00143303163

Wijkvertegenwoordiging
Joke de Jong: .....ccevenecene 06-10193167
E-mail:

....... jokedejongvernooij@hotmail.com

Redactie de Voorloper
E-mail:

............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Eerste Heilige Communie

Als hekkensluiter van de gehe-
le parochie was het eindelijk in
Reeuwijk ook groot feest voor
deze 15 kinderen. Op 6 juli jl.
luidden al vroeg de kerkklok-
ken. Vele parochianen kwamen
voor de kinderen speciaal naar
de mooi versierde kerk. Eén
van de communicantjes is van
Poolse afkomst. Zij begroette
haar familie in het Pools. Hier-
door voelde zij zich ook meteen
thuis in onze gemeenschap.

Voor de zware buien uit konden
de kinderen nog precies een
mooie groepsfoto maken en toen
kon het beginnen.

Voor deze feestelijke dag was er
een tijdelijk koor opgericht, die
vooral bestond uit familieleden
van deze communicanten. Elk
kind had een mooie taak in deze
viering. Zo mochten ze allemaal
helpen met het tafeldekken, col-
lecteren en mochten ze o.a. de
voorbeden voorlezen. Uit handen
van pastor Kuipers ontvingen
deze kinderen hun Eerste Heilige
Communie. Het was een mooie
viering, waar ook nog even een
groet gebracht werd met een
bloem aan Maria. Aan alles was
gedacht, zo zullen deze kinderen
deze mooie dag niet snel vergeten.

Pauline Kwakernaak

135 jaar H.H. Petrus en Pauluskerk

Onze Petrus en Pauluskerk
bestaat dit jaar 135 jaar. Een
prachtige mijlpaal die we op
een feestelijke én inspirerende
wijze vieren op zondagmiddag
12 oktober 2025.

Vier je mee?

Die dag duiken we in het verhaal
achter onze kerk en haar naam-
gevers: de apostelen Petrus en
Paulus. Samen met het Alzando-
koor brengen we deze apostelen
tot leven in een unieke voorstel-
ling met muziek, beelden en ver-

halen dwars door de Reeuwijkse
polders.

Heet jij Petrus of Paulus (of iets
wat erop lijkt)?

We zoeken parochianen met de
naam Petrus, Paulus, Pieter, Peter,
Petronella. Paul of Pauline. Draag
jij, of iemand die je kent, deze
naam? Laat het ons weten via al-

zandokoor@gmail.com. Je speelt

een speciale rol tijdens de viering!

Locatie: Petrus en Pauluskerk,
Reeuwijk.

Aanvang voorstelling: 15.00 uur.
Kerk open: 14.30 uur.

De toegang is gratis, maar kom
op tijd, want vol is vol. Na afloop
is er een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Tot 12 oktober!

Allerzielen

Op zondag 2 november is het Al-
lerzielen. De viering is om 19.00
uur in onze H.H. Petrus en Pau-
luskerk. We gedenken in deze vie-
ring speciaal de parochianen die
het afgelopen jaar zijn overleden.
Zoals we gewend zijn, zal de be-
graafplaats ook deze avond ver-
licht worden.

Het secretariaat

Familieberichten

Gedoopt
Julia Anna Koster

Overleden

G.M. (Grard) Overdam-Snel

C.M.H. (Corrie) Verkleij-van
Leeuwen

Riet van der Werf-van Loon

AW. (Arnold) Moons

Kampviering Scouting

Zaterdag 19 juli was het weer tijd
voor de jaarlijkse kampviering
van Scouting Reeuwijk. Scouting
Reeuwijk bestaat dit jaar 80 jaar
en dit werd nog benadrukt door
pastor Kuipers. Van generatie op
generatie wordt de vereniging
door jong en oud staande gehou-
den en is nog altijd zeer levendig.
Alle scouts droegen een mooi
groen jubileum T-shirt. Rond de
150 kinderen en leiding stonden
te trappelen om met elkaar een

geweldige week te beleven. Dan
is het mooi om vooraf nog even bij
elkaar te komen als start van de
kampweek.

De Senior Gidsen zongen de lied-
jes en ze brachten nog een mooie
ode aan de kerk met hun eigen in-
breng. Het laatste liedje ging weer
helemaal los en nadat de bel klonk
konden de bussen richting Om-
men vertrekken.

Mariélle Snel
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Zomerzangavonden

In de vakantieperiode is vaak
weinig te doen rond de kerken.
Dat was de stelling, die ter sprake
kwam vorig jaar bij ons overleg bij
het Beraad van Kerken in Reeu-
wijk. Eén lid van onze groep kwam
met een idee wat in Zoeterwoude
al een aantal jaren succesvol is:

‘De Zomerzangavonden in de zes

vakantieweken. Op woensdag-
avond een uurtje bij elkaar komen
tussen 19.00 en 20.00 uur in één
van de zes kerken die Reeuwijk
telt.

Het is een prachtige bijeenkomst
voor hen die niet op vakantie
gaan, of niet kunnen om wat voor
reden dan ook. En het blijkt dat

vele mensen met
plezier aansluiten.
Samen zingen, een
beetje bidden en
na afloop koffie en
thee en even na-
praten. Een sociaal
gebeuren,  waarbij
iedere kerkgemeen-
schap wel een stuk-
je eigen identiteit inbracht. We
zongen onder andere psalmen,
liederen uit de GVL en het Lied-
boek.

Eén lied kwam aan het eind van
iedere samenkomst weer terug:

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Voldaan gingen er iedere avond

ongeveer 100 mensen weer naar
huis en je hoorde ze dan tegen el-
kaar zeggen: ‘Tot volgende week'.
Na dit succes jaar durven we als
organisatie dan ook wel te zeg-
gen: tot volgend jaar!
Namens Beraad van Kerken
Reeuwijk, Leo van Zoest

Slotviering voor pastoor Van Klaveren

Als je, na een jarenlang dienst-
verbandin de grote 'Sint Jande
Doper' parochie, afscheid moet
nemen van de parochianen is
dat best wel een moeilijke stap.
Vele mensen zijn aan je voorbij
getrokken van groot tot klein,
inliefenleed. Mooi is het, dater
in iedere geloofsgemeenschap
even wordt stil gestaan bij zo'n
afscheid en dat iedere
persoon daar ook aan
deel kan nemen.

In Reeuwijk was dit op
zaterdag 23 augustus
met een eucharistie-
viering en daarna een
receptie in de pastorie
zaal.

Na afloop van de vie-

ring sprak Leo de pastoor toe en
werden de fijne en soms ook wel
wat mindere periodes van de af-
gelopen jaren even belicht. Het
afscheid van de pastoor heeft
ook voor vele mensen privé wel
iets betekend; denk maar aan
de periode bij het verlies van
een dierbare. Natuurlijk zullen
we pastoor Van Klaveren blijven

herinneren als de pastoor die zijn
overwegingen altijd uit het hoofd
deed en hiermee vele mensen
kon boeien.
Aan het eind kreeg hij een Reeu-
wijks verrassingspakket aan-
geboden en van de aanwezige
parochianen kreeg hij een groot
applaus. Uit het dankwoord: ‘Be-
dankt voor alles. We gaan u mis-
sen en wijwensen u alle
goeds toe in Den Haag.
En vooral een goede
gezondheid.
Na afloop waren in de
pastorie heel veel paro-
chianen, die de pastoor
gedag wilden zeggen
en hem nog even de
hand wilden schudden.
Leo van Zoest

o r" "

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Bartholomeus

Vieringen

Zie www.sintjandd.nl of het vieringen-
rooster.
Livestream:
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

Secretariaat

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

di- en do-ochtend 9.00-12.00 uur
Telefoon: ....eeeeveereerenene 0182-382455
06-43135811
E-mail: ...... schoonhoven@sintjandd.nl

Coobrdinatieteam
Welkomstteam: ........ Sandra de Kruijf

Altaarteam: ................... Hans de Jong
Infoteam a.i. ........ Joke van den Berg
Beheerteam: ....... Gerhard Wortelboer
Zorgteam: ............... Cecilia Hoogendijk

Penningmeester: ... Sjaak Oosterlaken

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)

Financieel

Actie Kerkbalans: ........ccccoeveverenesereneenne
..................... NL79 INGB 0001 4600 00
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl
.......................... (tbv Actie Kerkbalans)
Misintenties e.d.: ...ccvveernencrenerrienne
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Kopij informatieblad
................... schoonhoven@sintjandd.nl
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Taizé-vieringen in Schoonhoven

Op zondag 9 november om 18.30
uur bent u welkom in de R.K.
Bartholomeiiskerk te Schoon-
hoven voor een Taizéviering. In
samenwerking met Protestant-
se Gemeente 'de Hoeksteen'
zullen we deze Taizévieringen
verzorgen. De volgende Taizé-
viering zal zijn op zondag 14 de-
cember.

Wat is een Taizéviering? Het is
een sfeervolle gebedsviering, ge-
kenmerkt door korte, meditatieve
gezangen met veel herhaling, pe-
riodes van stilte, en het voorlezen
van een Bijbeltekst. Een viering
zonder sacramentsbediening of
pastoor of dominee. We zingen
veel en we maken gebruik van de
liedbundel van de gemeenschap
uit Taizé. Dat zijn liederen met Bij-
belse teksten op eenvoudige, wat
monotone melodieén. Zo kun je
steeds meer bij de diepere bete-
kenis van de liederen komen en ze
tot je laten spreken. Vertrouwen,
Solidariteit, Overgave en Innerlijk
Leven zijn belangrijke kernwoor-
den tijdens deze vieringen.

Taizé is een klein dorp in Bourgon-
dié, Frankrijk, waar broeder Roger
(1915-2005) tijdens de Tweede
Wereldoorlog begon met een ge-
meenschap van joodse vluchte-
lingen en weeskinderen. Vandaag

de dag is de orde uitgegroeid tot
een internationale oecumeni-
sche broedergemeenschap, een
internationale gemeenschap van
christenen van verschillende
denominaties, waaronder pro-
testants, katholiek en orthodox.
Jaarlijks komen duizenden jonge-
ren naar Taizé om deel te nemen
aan de vieringen, die gekarakte-
riseerd worden door meditatief
zingen, Bijbelteksten, gebed en
stilte. De liederen worden altijd
meerdere keren herhaald. De stil-
te biedt ruimte om de gezongen
teksten te laten doordringen en
ademruimte te vinden.
Oecumenisch betekent het stre-
ven naar wereldwijde eenheid,
samenwerking of onderling be-
grip tussen verschillende chris-
telijke kerken, religies en levens-
beschouwingen. Het woord komt
van het Griekse oikoumené, wat
'de bewoonde wereld' betekent.
Sandra de Kruijf

Taizevieringen

- 5 oktober om 18.30 uur,
Protestantse gemeente
De Hoeksteen

- 9 november om 18.30 uur,
H. Bartholomeuskerk

- 14 december om 18.30 uur,
H. Bartholomeuskerk
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Maria Tenhemelopneming

Traditiegetrouw was er aanslui-
tend aan de eucharistieviering
met Maria Tenhemelopneming
een processie naar de Lourdes-
grot. Daarna was er een gezellig
samenzijn in de pastorietuin.

God kent geen tijd

'Een ding echter, vrienden, mag
u niet ontgaan: Voor de Heer is
een dag als duizend jaren en
duizend jaren als één dag.' 2Pe-
trus3:8. God is niet gebonden
aan de lineaire tijdsstructuur
die wij als mensen ervaren. Hij
is Alpha en Omega, begin en
eind van heel de schepping en
de eeuwigheid.

Hoe anders is dat voor ons men-
sen van deze tijd. Je kunt er on-
rustig van worden als je niet weet
hoe laat het is en je een afspraak
hebt. We leven vaak op de tijd,

maar we beseffen ook steeds
meer dat we, om allerlei redenen,
veel niet in de hand hebben.

Zo zijn een paar jaar later dan
gepland schilders ruim een week
aan het werk geweest en hebben
het aanzicht van de H. Bartholo-
meuskerk sterk verbeterd.

Voor de wijzerplaten en de cijfers
van de klok op de toren werd het
wel de 'hoogste tijd" De cijfers, in
totaal 36, en de wijzerplaten zijn
met behulp van een hoogwerker
geschuurd, meerdere malen in
de grondverf gezet en uiteinde-
lijk tweemaal gelakt. De
cijffers werden voorzien
van een nieuwe laag
goudverf.  Vrijwilligers
hielpen bij het demon-
teren van de verlichting
rondom de wijzerplaten.
Het ziet er weer prach-
tig uit! Met dank ook aan
de vrijwilligers.

We kunnen de tijd weer
aflezen. Dat is de func-
tie van een klok. Hoe we
omgaan met die tijd?

Dat is aan ons. Op zich is er he-
lemaal niets mis met tijd en tijds-
afspraken. Het laat ook zien dat
we rekening houden met elkaar.
Dat is ook uit liefde voor elkaar.
Tijd, ritme en routine zorgen voor
een stuk rust in je leven en daar-
mee hopelijk voor meer ruimte
voor God en de naaste. Als u de
kerk passeert en ziet dat u een
momentje heeft, loop dan eens
de kerk binnen voor gebed, stilte
en het aansteken van een kaarsje.
De kerk is elke dag open en God
heeft alle tijd voor u/jou.

Monique Stouthart

Familieberichten

Overleden
Dhr. Suhail

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster

Livestream:

...... www.kerkomroep.nl/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 33 Waddinxveen

Secretariaat

Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 3J Waddinxveen
Telefoon: ...c.eeevereereenenes 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad

Voorzitter: ......cooeevvrnene Peter Rijnbeek
Secretaris: .. VACANT
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen
Beheer: .....coveiiininnne Peter Rijnbeek
Algemeen lid: ......cccovuueeunne Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: .......cocvcuriueecnne Ruud Vink

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken

Bankrekeningen

Kerkbijdrage: NL71RAB00366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint
Victorkerk
Bestuur: ....oeeeeveevenee. Jos Martens (vz)

Evelien Koemans (secr)
...................................... Niels Hart (penn)
Els Kemp (lid)
....................................... Magda Sirre (lid)

Website: ... www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl
Kopij: .eue. waddinxveen@sintjandd.nl

Wie komt ons versterken/helpen?

Binnen afzienbare tijd zal een
tweetal leden van ons Vocaal
Ensemble 'Capelle Sint Victor'
gaan verhuizen en daarmee
Waddinxveen en dus ons en-
semble gaan verlaten.

Daarom zijn wij op zoek naar nieu-
we leden, bij voorkeur een sopraan
en een bas/bariton, maar ook een
alt is zeer welkom.

Wij repeteren op dinsdagavond
van 20.00 - 22.00 uur in de Sint
Victorzaal in Waddinxveen. Ter

voorbereiding op een viering re-
peteren we, samen met onze or-
ganiste, op de woensdagavond in
plaats van op de dinsdagavond.

Houd je van zingen, zie je niet op
tegen het wekelijks repeteren en
het op gezette tijden medewer-
king verlenen aan een viering,
meld je dan aan bij Myriam Bouc-
kaert, 06-40407372. Je bent van
harte welkom.
Vocaal Ensemble
‘Capelle Sint Victor’

Help mee met levende kerststal!

Kerst lijkt misschien nog ver weg,
maar de voorbereidingen voor
onze levende kerststal zijn al
begonnen! We zijn op zoek naar

Gerardus-
kalender 2026

De Gerarduskalender is er weer.
Helaas iets duurder dan vorig jaar,
namelijk €11,50. Maar nog steeds
leuk om in huis te hebben of als
kado te geven. U kunt hem kopen
bij Marianne Gerts, 0182-636227.
Zie ook pagina 1.

enthousiaste helpers voor deze
middag! Lijkt het je leuk om mee
te doen als figurant of te helpen
met op- en afbouw laat het dan
aan het secretariaat weten via

waddinxveen@sintjandd.nl
Familieberichten
Gedoopt

Nore Vink

Overleden

Mevr. M.A. Mourits-Sluijs
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Nieuwe devotiekapel

Op de plaats van de oude doop-
kapel, achterin de kerk, heeft de
maandagochtendploeg een nieu-
we devotieplaats gemaakt. Het
beeld van het H. Hart van Christus
uit 1880 staat nu op een mooie
plaats. Verder zijn er twee bidstoe-
len neergezet, een kleine kaarsen-
bank en het zeventiende-eeuws
offerblok. Aan de muur hangen
twee kandelaars en een door een
schenking verkregen (Belgische)
devotielamp. Die hangt aan de
haak, waar ooit het wierookvat
aan hing op het priesterkoor.

Het idee ontstond toen de devo-
tie voor het beeld toenam. Voor

en na de viering waren er vaak
mensen aan het bidden. En de
voormalige doopkapel kwam vrij.
Eerder diende die al als opslag-
plaats, werkplaats voor de bouw
van het nieuwe altaar en als boe-
kenhoek en opslagplaats van de
VAC. Maar die laatste is nu naar
het winkeltje.

Dankzij de VAC is er voldoende
geld om het beeld en de conso-
le te laten restaureren. Dat was
hard nodig, de verf laat aan alle
kanten los en er zit een brandgat
ter hoogte van de knie van Jezus.
Vanaf 1 september is het beeld
daarom even weg. Het zal voor

Kerstmis weer terug zijn. En dan
hebben we een intieme en rus-
tige plaats erbij om een kaarsje
op te steken en een gebed uit te
spreken.

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De tweede helft van het jaar is
voor de VAC-mensen een drukke
periode met de nodige activitei-
ten. Zois de VAC op 13 september
2025 met een kraam aanwezig
geweest bij de culturele markt
van Waddinxveen (Wad-Cultu-
reel). Er zijn voorbereidingen
voor de boekenmarkt, de Vic-
torbridgedrive en de Kerstmarkt.
En uiteraard gaan de andere ac-
tiviteiten, zoals het inzamelen
van oud papier en het verkopen
van VAC-producten als jam, wijn
en handgemaakte kaarten ge-
woon door. Meer informatie over
VAC-activiteiten vindt u op de
VAC-website  (www.vac-victor-
kerk.nl). Of via de Facebookpagi-

na 'VAC-Victorkerk'

Daarnaast is op 5 september het
nieuwe klaverjasseizoen 2025-
2026 van start gegaan. In prin-
cipe is op de eerste vrijdagavond
van de maand van september tot
en met juni een groep enthou-
siaste klaverjassers actief in de
Victorzaal. Als u kaarten leuk
vindt, meldt u zich aan of kom
een keer kijken (start 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur). Er wordt
een competitie gespeeld, maar
de nadruk ligt bij deze avonden
vooral op de gezelligheid. Ook als
u het klaverjasspel (nog) niet zo
goed beheerst, niet eerder mee-
gespeeld hebt, of niet alle keren

kunt komen, bent u van harte
welkom. Er is geen speciale in-
schrijving, iedereen is welkom.

De data van VAC-activiteitenin

de tweede helft van 2025:

- Klaverjassen: 3 oktober, 7 no-
vember en 5 of 12 december

- Boekenmarkt: 4 oktober (van
9.30 tot 14.30 uur)

- Victorbridgedrive: 25 oktober

- Kerstmarkt: 29 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!

Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk, Waddinxveen. Giften
zijn zeer welkom op bankrekening
NL36 ABNA 0427471 249.

Oneven weken:

27/28 sept, 11/12 okt., 25/26 okt., 8/9 nov.,

22/23 nov., 6/7 dec.

Zaterdag

17.00u
Bodegraven
Boskoop
Gouda
Haastrecht EV
Moordrecht EV
Reeuwijk
Schoonhoven EV

Waddinxveen

En verder...

Zondag 28 september, 26 oktober,
23 november, 21 december -
Ankerzondag in de parochiekerk
H. Josephkerk in Gouda

Zondag 5 oktober, 2 november,
30 november - Spiegelzondag in
Waddinxveen

Zaterdag 18 oktober om 19.00 uur -
Maria ter Weghe in Haastrecht

Zaterdag 1 november gewoon volgens
schema - Allerheiligen

Zondag 2 november gewoon volgens
schema - Allerzielen. In de avond
gebedsviering voor de overledenen
van het afgelopen jaar. Zie info van
de geloofsgemeenschappen.

Diverse data in september en okto-
ber - Algemene ziekenzalving. Zie
overzicht hiernaast.

Sluitingsdatum kopij nummer 6:

31 oktober. Dit nummer wordt rond
7 december bezorgd.

Let op: kopij sturen naar het lokale
redactieadres

19.00u

Zondag Zaterdag
9.00u 11.00u 19.00u
EV
EV EV
EV
Gebedsv.
EV EV
Gebedsv.

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Even weken:

4/5 okt., 18/19 okt., 1/2 nov., 15/16 nov.,

29/30 nov., 13/14 dec.

Zondag
9.00u 11.00u 17.00u
EV
EV
EV
EV
EV

Algemene ziekenzalving 2025

Bodegraven: Williborduskerk -
was z0. 14 september; Vijverhof
- do. 2 oktober om 14.15 uur

Boskoop: Joannes de Doperkerk
- was zo. 14 september; Floravita -
do. 6 november om 10.00 uur

Gouda: Josepherk - zo. 5 oktober
om 17.00 uur; Savelberg - vr. 17
oktober om 15.30 uur; Irishof - do.
16 oktober om 9.45 uur; Hanepray
- za. 18 oktober om 15.30 uur

Haastrecht: Barnabaskerk - zo.
5 oktober om 11.00 uur; Hof van
Stein - was do. 11 september

Moordrecht: Johannes'Onthoof-
ding - za. 11 oktober om 19.00 uur

Reeuwijk: Petrus en Pauluskerk
- was z0. 14 september; Reehorst -
do. 2 oktober om 10.00 uur

Schoonhoven: Bartholomeus-
kerk - zo. 5 oktober om 9.00 uur

Waddinxveen: Victorkerk - zo. 19
oktober om 11.00 uur; Ontmoe-
tingskerk - do. 30 oktober om
10.00 uur; Rietkraag - niet (later
moment als Souburgh nieuwbouw
klaar is)

De ziekenzalving in de verzor-
gingshuizen is alleen bestemd is
voor de bewoners. Wilt u toch daar
de ziekenzalving ontvangen, wilt u
dan met het plaatselijk secretari-
aat overleggen of dit mogelijk is?

Ankerzondag!

Met Ankerzondag komen we
samen voor ontmoeting, ver-
dieping en het vieren van de
Eucharistie.

Het programma:

9.5 uur: Ontvangst, de koffie
en thee staat klaar!

9.30 uur: Start catechese in
verschillende leeftijdscatego-
rieén.

11.00 uur: Eucharistieviering
Je bent van harte welkom!
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De sprinkhaan zegt:

Dank JeZwS is on/e 1100]0 heel grool. He[

Het Jaar van Hoop

De Sprinkhaan

Symbolen van hoop

5, ' Vorig jaar heeft Paus Franciscus een bijzonder jaar aangekondigd: het Jaar Soms is het leven moeilijk of spannend, en
van Hoop. Heb je daar wel eens van gehoord? Tijdens dit jaar mogen we le- dan is het fijn om dingen te zien die ons
ren hopen op God. Hoop betekent geloven dat er iets goeds gaat komen, ook moed en vertrouwen geven. In de Bijbelen | %
als het soms moeilijk is. Als je verdrietig bent, mag je vertrouwen dat God in de kerk gebruiken we symbolen: speciale :
je niet alleen laat. En als de wereld donker lijkt, schijnt er altijd weer licht. tekens of plaatjes die wijzen op iets wat be-
Hoop helpt ons moedig te zijn en laat ons voelen dat we nooit alleen zijn. Het langrijk is. De onderstaande symbolen hel-

doet ons geloven in Gods liefde, ook als het soms spannend of moeilijk is. pen ons te herinneren dat God altijd bij ons
is en dat er altijd een nieuw begin mogelijk is.

r Regenboog: Na de ark gaf God de re-
- genboog als teken dat Hij altijd bij de
= : mensen blijft. Daarom is de regenboog
<SPy een teken van hoop en trouw.
¢, Anker: Het anker hield schepen vast
in stormen. Zo houdt ook het geloof
in Jezus ons stevig, zelfs als het leven
moeilijk is.
 Duif: Noach stuurde een duif uit, die
terugkwam met een olijftak. De duif
staat voor vrede en hoop op een nieuw
begin.
Groene twijg of plantje: Een klein
zaadje groeit uit tot iets moois. Het
herinnert ons dat nieuw leven en groei
altijd mogelijk zijn.
‘ Kruis: Jezus stierf aan het kruis, maar
met Pasen kwam leven en hoop terug.
Het kruis staat voor de overwinning
van liefde en leven.

Wat kun jij doen in het
Jaar van de Hoop?

o Bid! Al is het een kort gebedje, zoals: 'Jezus, ik
vertrouw op U. Schenk mij hoop.'

¢ Maak een mooie tekening over hoop, zoals een
regenboog, of een kruis met bloemen.

o Geef hoop aan anderen: schrijf een kaartje,

help iemand die verdrietig is, of doe iets liefs.

Wat vind jij nog meer symbolen of tekenen
van hoop?

3z o o

Hoopvolle woordzoeker

Op deze kinderpagina staan rode  er nog letters over. Die letters

woorden verspreid. Zoek deze  vormen samen een nieuw woord.
woorden in de woordzoeker en  Weet jij welk woord dat is? Oplos-
streep ze allemaal door. Als je alle  sing:

woorden hebt gevonden, blijven



